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DIVERSE ADRESSEN 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 

  Fenkelstraat 26, 4731 JB   
  OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 

 
Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    06-49241465 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 06-29117914 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerder: Mevr. E. Jongerius 0165-785442 
                           
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  : Mevr. J. van der Kruijk   
Ouderlingen  : Mevr. H. Boom 06-23453336 
Diakenen  : Mevr. M. Elsenaar 06-46784882 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers 06-42627825 
Crèche   : Mevr. L. Breen 06-21604935 
Kindernevendienst : Mw. I. Kriekaard 0165-326650 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Koster   : Mevr. W. Ros 315851 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer   : Dhr. A.J. van der Ven           310113 

Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website   : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst : Mevr. K.M. van Alphen 0165-512935 
Scriba   : Mevr. N. Kuijlen 0165-512200 
Preses    : Mevr. L. in ’t Veld  06-27187352 
Kerkrentmeesters  : Mw. K.M. van Alphen 0165-512935 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten 06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982 
Kerkelijk Bureau  : Dhr. P. Slager  0165-512755 
Verhuur   : Dhr. K. Brouwers  0165-512564 
Contactpersoon kosters : Mevr. N. Loch  0165-512445 
Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com 

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 

 

MEDITATIEF 

 
Op de rand 
Kan het wel? Kun je wel Avondmaal vieren op Goede Vrijdag? Ik vraag 
het me soms ook af. In de Rooms-katholieke traditie hoort het zeker niet 
thuis en in veel Protestantse kerken wordt het ook niet gedaan. Dus 
waarom doen wij het hier wel?  
Het antwoord is: Omdat een munt twee kanten heeft. Als je een munt plat 
legt, zie je maar één kant, maar wanneer je hem rechtop zet, dan komt de 
andere kant ook tevoorschijn. En als je dan op de rand zit, dan moet je 
één van beide kanten kiezen. Het sterven van Jezus Christus aan het 
kruis heeft ook twee kanten. Als je kijkt naar alles wat gebeurt en 
beschreven wordt, dan zie je het lijden, dan hoor je de spot, dan voelt het 
allemaal triest aan. Wat een vreselijk en onrechtvaardig einde! Als je de 
staties loopt in een katholieke kerk, dan beleef je dat mee, het verdriet en 
het verlies van dit kostbare mensenleven. Dan is er geen feest, niets om 
te vieren, ook geen Maaltijd van de Heer. Dat kan dan alleen op de avond 
ervoor, als gedenken van het Pesachmaal dat Jezus hield met zijn 
discipelen. In het Lucasevangelie lezen we ook dat bijna iedereen rondom 
het kruis het zo ervaren heeft. Voor hen was het een triest gebeuren. 
Jezus werd een zondebok omdat mensen dat van hem maakten.   
Maar: Het evangelie vertelt meer … Er gebeurt iets vreemds, vanuit 
onverwachte hoek. Bij iemand breekt licht door. Het is de misdadiger die 
naast Jezus gekruisigd wordt. Hij ziet het bord boven Jezus’ hoofd met de 
woorden ‘Dit is de koning der Joden’ (Lucas 23:38) en het dringt tot hem 
door dat dit niet maar een grap is. Wat als spot bedoeld is, heeft een 
andere kant. Hij ìs de Koning. Daarom vraagt hij: “Jezus, denk aan mij 
wanneer u in uw koninkrijk komt”. En dan lezen we dat Jezus antwoordt: 
“Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn”. Vandaag, 
het paradijs …! Wat een vreemde uitspraak op zo’n bitter moment.  
Hoe kan dat? Wel, hier wordt de andere kant van de munt zichtbaar. Het 
sterven van Jezus blijkt geen nederlaag te zijn, maar een overwinning van 
de Koning. Het is de overwinning op de zonde van de mensheid. De 
schuld van de mensheid wordt hier op dat moment aan het kruis 
weggedragen omdat de Heer zelf het op zich neemt.  
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Gelukkig is de mens die deze kant van het kruis ontdekt. Net als de 
centurio, de Romeinse officier die toezag op het hele gebeuren.  
Ook bij hem gaat een licht op (vers 47). Je kunt dus op twee manieren 
naar de dood van Jezus kijken. De apostel Paulus zag het eerst ook als 
een smadelijke dood, als het einde van een valse messias. Maar later 
schrijft hij: Nu beoordelen wij Jezus niet meer volgens de maatstaven van 
de wereld (2 Korintiërs 5:16). Ook bij deze vervolger zijn de ogen 
opengegaan.  
Je kunt het als een gemis voelen dat Bach de Mattheus Passion laat 
eindigen bij het sterven van de Heer. Waarom niet bij de Opstanding? Je 
kunt dit als een droevig einde beleven. Maar wie goed luistert, begrijpt de 
diepere zin van dit lijden en sterven en die proeft dat het hier ten diepste 
om onze verlossing gaat. Er is hier iets gebeurd dat de wereld in een heel 
ander licht plaatst: Bevrijding en vergeving zijn gekomen. Daarom bidt 
Jezus aan het kruis: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze 
doen” (Lucas 23:34). Het kruis is geen nederlaag maar een overwinning, 
ten bate van ons en van heel de wereld.  
Dus het blijft, ook naar mijn gevoel, een heel spanningsvol moment op 
Goede Vrijdag. Aan de ene kant het lijden dat we meevoelen en aan de 
andere kant de verlossing die wordt gebracht. Je voelt je haast verscheurd 
tussen die twee kanten. Toch is het goed om deze spanning niet uit de 
weg te gaan en erbij te willen zijn. En daarbij te weten: wij mogen aan de 
goede kant staan, de kant van de verlossing, van het paradijs. Net als die 
misdadiger zeggen: Heer, denk aan mij! Wij kunnen het lijden van 
Christus niet volbrengen. Hij is gekomen om ons mee te nemen naar zijn 
kant, de kant van de overwinning. Daarom kun je en mag je zijn geschenk 
in grote dankbaarheid ontvangen. Daarvan is dit Avondmaal het teken. 
Daarom heet het niet Slechte, maar Goede Vrijdag.   
Ds. Harm-Jan Inkelaar  
 
BIJ DE DIENST VAN 6 APRIL 10.30 UUR IN OUDENBOSCH: VOICES 
IN PRAISE. 
Het is alweer lang geleden dat het koor Voices in Praise uit Roosendaal 
gezongen heeft in Oudenbosch. Op 6 april is het zover. Het koor zal in de 
dienst van 10.30 uur haar medewerking verlenen. Thema van de dienst is: 
‘Onverwoestbare hoop’. In een periode waarin we ons soms afvragen 
waar het heen gaat in de wereld, horen we in het evangelie van een hoop 
die onverwoestbaar is. 
U/jullie zijn allemaal van harte welkom!!  
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Op 18 april vieren we in een gezamenlijke dienst in Oudenbosch Goede 
Vrijdag.  
Vieren klinkt misschien gek. Kun je het sterven van Jezus ‘vieren’ 
noemen?  Dat kan omdat Hij het vóór ons stierf, om ons in het reine te 
brengen met God. Zo lief had Hij ons. Goed beschouwd kun je geen 
Pasen vieren, zonder Goede Vrijdag. Deze belangrijke gedenkdag moeten 
we niet vergeten. 
Op 20 april vieren we in beide gemeenten het feest van de Opstanding 
van onze Heer: Pasen! De twee feestelijke diensten zullen gehouden 
worden om 9 uur in Oud Gastel, en om 10.30 uur in Oudenbosch. In beide 
diensten zullen ook de kinderen Pasen vieren in de nevendiensten! 
Het paasproject rond de tuin wordt afgerond met hopelijk mooi bloeiende 
tuintjes van de kinderen. Ook het liturgische bloemstuk zal bloeien! En het 
lege kruis zal rechtop staan als teken van de overwinning van Christus op 
de dood. 
In Oudenbosch zal het kerkkoor medewerking verlenen met ook nieuwe 
Paasliederen. Ook hier zal een symbolisch bloemstuk staan. En ook hier 
zullen de kinderen het project op weg naar Pasen afronden, met 
(waarschijnlijk) groene en/of bloeiende tuinen!  
Thema van de diensten: Een tuin bloeit rond het open graf! 
 
Op 27 april, de zondag na Pasen, zal om 10.30 uur in de dienst van 
Gastel-Kruisland Noud Verstraeten worden gedoopt. Zoon van Martine 
Weekhout en Ferdinand Verstraeten, en broertje van Emma en Julia. Een 
feestelijke dienst, ook met en voor de kinderen. 
 
 
KLOOSTERWEEKEND 8,9,10 MEI 2025 IN POSTEL 

 
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle 
gang. U kunt zich nog aanmelden tot 
uiterlijk 15 april. Er is al een mooie groep 
deelnemers, er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. 
Het thema voor het weekend zal zijn: 
‘Nieuwe ogen’. Een mooi en belangrijk 
thema. We hebben soms ‘nieuwe ogen’ 

nodig, om anders te kijken. Misschien wel anders te kijken naar hetzelfde. 
Maar ook om vertrouwen en hoopvol te kunnen leven. Na Pasen leren de 
discipelen met andere, nieuwe ogen te kijken. En hoe kijkt God naar óns? 
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Hij is een God van het zien… lezen we al in Genesis! 
Naast bezinning en verdieping en iets van het kloosterleven mee te 
maken, is ook ontmoeting en ontspanning altijd volop aanwezig. Met 
genoeg ruimte voor wie zich wil terugtrekken of uitrusten. Je kunt rond 
Postel ook heerlijk wandelen. Of de kloosterwinkel met kaas, speculaas, 
kruiden en bier bezoeken. 
Helaas ontkomen ook kloosters er niet aan de prijs te verhogen.  
Dat betekent concreet dat de prijs dit jaar 129 euro per persoon is. Laat dit 
je niet weerhouden om mee te gaan, maar spreek Charlotte daar op aan. 
Dan kunnen we kijken of er een ‘subsidie’ mogelijk is. We willen graag dat 
het weekend voor ieder mogelijk blijft. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij de commissie, te 
weten: De aanmelding is definitief wanneer het geld, 129 euro per 
persoon, overgemaakt is op rekeningnummer NL81 INGB 0688037992 
t.n.v. J. Van Dongen, Pagnevaartweg 103, Oudenbosch. 
 
Hartelijke groet namens de kloostercommissie, 
Arja en Jacko van Dongen, Harm Jan en Charlotte Inkelaar  
 

VAN DE REDACTIE 
 
Om te beginnen een droevig bericht. Op 23 maart is overleden ds. 
Hanneke Leentfaar-v.d. Brug, in de leeftijd van 81 jaar. Zij was predikant 
in onze gemeenten van 1984 – 1989. Een aantal van u zal haar zeker nog 
gekend hebben, daarom wil ik u dit bericht niet onthouden.  
Zij is nog een aantal jaren predikant geweest in Breskens, van waaruit ze 
enige tijd geleden samen met echtgenoot Rein is verhuisd naar 
Middelburg. 
 

Verder in deze kerkklok een terugblik op de Sobere Maaltijd, samen met 
de parochie, en een vooruitblik naar het gezamenlijk kijken naar De 
Passion, in Oud Gastel, en naar het Kloosterweekend. Er is een prachtig 
verhaal van de vertrouwenspersonen en ook wat “post van buiten”, van 
Stichting De Figurant. En er zijn weer prachtige inzendingen van Erna. 
Kortom, onderwerpen te over in deze overvolle editie, die in het teken 
staat van de 40-dagentijd en Goede Vrijdag, gevolgd door het Paasfeest, 
dat, ondanks alles, wereldwijd zal worden gevierd. 
 
Kopij voor het volgende nummer kunt u inleveren v.a. 11 mei. 
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N. Blok 

 
SOBERE MAALTIJD  
  
Op 17 maart hebben we samen met de Bernardus Parochie een sobere 
maaltijd gehouden. 
Er was een mooie opkomst vanuit de drie kerken. Na het eten van de 
soep en het stokbrood is er verteld over de projecten die gekoppeld waren 
aan deze avond. 
Voor de Bernardus Parochie was dit een project voor vrouwen in 
Oeganda. Zij maken zelf briketten van gft en zwerfafval. Hierdoor hoeven 
ze minder hout te gebruiken, is het stoken schoner, de omgeving 
opgeruimd en houden ze meer tijd en geld over.  
De Protestantse gemeente heeft verteld over de Stichting Nijlvallei, het 
doel van de ZWO. Er is verteld over de projecten die gesteund worden en 
dat de opbrengst van deze avond voor blinde vrouwen was die 
opgevangen worden en zorg krijgen. 
Er was deze avond een mooie link naar beide projecten. De soep moest 
opgewarmd worden op kookplaatjes; dit was een uitdaging net zoals voor 
de vrouwen in Oeganda waar het koken van de maaltijden ook een 
uitdaging is. Daarnaast was de maaltijd sober of voor sommige 
aanwezigen misschien te weinig. Dit stond op 17 maart symbool voor de 
doelen die door Stichting Nijlvallei gesteund worden; zij zorgen ervoor dat 
kinderen een maaltijd op school krijgen en weduwen krijgen 
voedselpakketten. Voor deze mensen is het geen vanzelfsprekendheid 
dat ze elke dag een volle maag hebben. 
Gelukkig is er gul gegeven en kunnen we beide projecten met een mooi 
bedrag steunen. De beide diaconieën hebben het bedrag verdubbeld. 
We hebben afgesproken dat volgend jaar de gezamenlijke sobere maaltijd 
gehouden wordt in de Pastorije. 
  
Namens de diaconie en de ZWO, Ada, Fred, Piet en Marleen 
Het nieuwe email adres van de diaconie is:  
diaconie@pkn-oudenbosch.nl 
 
GEZAMENLIJK DE PASSION KIJKEN  
in de protestantse kerk, Dorpsstraat 13 Oud Gastel  
op Witte Donderdagavond 17 April 
 
Wij gaan samen op weg naar Pasen door met elkaar te kijken naar The 
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Passion, een muzikale paasvertelling. Jezus' verhaal van geloof, hoop en 
liefde inspireert ons om het goede te doen en naast elkaar te staan. 
Inloop om 20.00 uur voor een lekker kopje koffie of thee. 
Om 20.30 start van de live uitzending. 
Na de uitzending kunnen we napraten met een drankje en een hapje. 
  
De samenwerking is met de Katholieke Parochie en de Protestantse 
Gemeenten Oud Gastel & Kruisland en Oudenbosch. 
    
Iedereen is van harte welkom. 
Lenie in ‘t Veld 
 
 
 
 

VEERTIGDAGENTIJD 
 
Vasten, inkeer, verstilling. In de Lijdenstijd maken nog steeds veel 
christenen er ruimte voor. 
Tussen Aswoensdag en Pasen veertig dagen afzien van vlees, suiker, 
alcohol en sociale media. 
Deelnemen aan stiltevieringen en meditaties. Een askruisje halen… 
 
Lang geleden – bij de Vroege Kerk - was dat zeker het geval. Christenen 
vastten, net zoals Jezus had gedaan: die had veertig dagen in de woestijn 
doorgebracht met vasten en bidden. Er kwamen wekelijkse dagen voor 
(elke woensdag en vrijdag) en ook in de aanloop naar Pasen werd gevast.  
Maar bij de protestanten raakte het in onbruik. Men wilde af van uiterlijke 
vormen van vroomheid, van pogingen om de genade van God te ‘kopen’, 
zoals men zei. 
Eeuwen later hebben protestanten het vasten in de Veertigdagentijd dus 
weer afgestoft. Het past bij deze tijd dat je vrij bent om te kiezen op welke 
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manier je vast. Veertig dagen afzien van alcohol, sociale media, suiker, 
seks, nieuwe spullen kopen – het kan allemaal. 
 
Die behoefte komt niet uit de lucht vallen. Veel mensen – ook buiten de 
kerk – ervaren de huidige tijd als stressvol en overweldigend. Ze voelen 
de behoefte om eenvoudiger te leven of vaker stil te staan bij wat echt 
belangrijk is. 
In het boek ‘Leven vanuit rust’ schrijft de Zweedse pastor Tomas Sjödin 
over “verantwoordelijkheid nemen voor je leven door zorg te dragen voor 
rust”. Rust is namelijk meer dan ‘niet werken’. Je hebt het nodig om op te 
laden, om inzichten te krijgen, om energie en inspiratie te (her)vinden. Het 
kan een kort ogenblik zijn of een lange vakantie. “Veel in het leven is 
onbereikbaar zolang je je hard inspant. Maar soms gebeurt het – met een 
verrassende vanzelfsprekendheid – wanneer je loslaat.”  
De valkuil is om rust juist te zien als beloning: ‘Ná deze klus heb ik tijd 
voor rust.’ Wie herkent dat niet? Maar God pakte het heel anders aan toen 
Hij de aarde schiep, beredeneert Sjödin. Dat was geen kwestie van 
creëren en daarna een welverdiende rustdag. Nee, God schiep de aarde, 
laste een rustdag in en zette tóén de mens aan het werk. Dan maakt God 
met de mensen een rondgang door het paradijs… en zegt: ‘En morgen als 
jullie wakker worden, dan hebben we een vrije dag hier.’ Dit zegt Hij tegen 
twee mensen die tot dan toe geen steek hebben uitgevoerd. Ze zijn alleen 
maar ontstaan. En het eerste wat ze gaan ‘doen’ is rusten. Zo bezien stelt 
God rust dus op de eerste plaats. Niet ‘op adem komen’ na gedane 
arbeid, maar diep inademen voordat je de wereld in gaat. 
 
Met Pasen gaat het over Jezus die de weg vrijmaakt voor mensen om bij 
God te komen, over de vreugde van een vrij leven, over zoeken naar 
rechtvaardigheid voor de wereld. Als mens hebben we zo’n nieuw begin 
nodig, maar ook als wereld. 
Pasen laat zien dat de Levende temidden van de mensen aanwezig is. En 
het zet ook de mens zelf in beweging. De zestiende-eeuwse mystica 
Teresa van Avila zei: “Jezus heeft geen lichaam nu op aarde, behalve dat 
van ons.” Jouw voeten kunnen op weg gaan om goed te doen, jouw ogen 
kunnen liefde uitstralen, jouw handen kunnen delen, jouw mond kan 
woorden van rechtvaardigheid spreken. Dat is het mooie van de 
veertigdagentijd: je bezinnen, je losmaken en in die ‘stilte’ ontdekken wat 
jouw taak is in deze wereld. Wat begint met stilte, eindigt niet in zwijgen. 
 
(naar een tekst van Marusja Aangeenbrug) 
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EERSTE STAP NAAR VERZOENING 
‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 
worden.’ (Matteüs 5:9) 
 
De wereld lijkt in brand te staan. We worden geconfronteerd met rampen 
van zowel natuurlijke als menselijke aard. Aardbevingen, overstromingen 
en branden verwoesten onze omgeving, terwijl politieke conflicten veel 
landen verscheuren. Dichter bij huis verliezen we het vertrouwen in onze 
eigen politieke leiders, met een kabinet dat struikelt en een verdeeld land 
achterlaat. 
In deze chaos lijken we steeds verder van elkaar af te drijven. We 
verliezen het vermogen om naar elkaar te luisteren en hebben steeds 
minder oog voor elkaar. Sociale media, ooit middel om mensen dichter bij 
elkaar te brengen, spelen hier een grote rol. In plaats van begrip en 
verbinding te bevorderen versterken ze polarisatie. 
Iedereen heeft een mening en kan die uiten, maar de ruimte voor dialoog 
en nuance verdwijnt. In plaats van te luisteren gaan we in de aanval. De 
snelle reacties, scherpe uitspraken en harde woorden drijven ons verder 
uit elkaar. Het gevolg is dat samenlevingen wereldwijd, maar ook 
persoonlijk, steeds meer uit balans raken. 
 
Hoe vinden we elkaar terug in tijden van zoveel verdeeldheid? Hoe zorgen 
we ervoor dat we ons niet verliezen in onze eigen standpunten, maar 
ruimte maken voor elkaar? Het antwoord ligt in het hervinden van nuance 
en medeleven. We moeten leren luisteren naar elkaar – niet om te 
reageren, maar om te begrijpen. Niet elke discussie hoeft te gaan over 
winnen of verliezen. De wereld is complex en dat vraagt om geduld en 
openheid. Op sociale media, maar ook in het dagelijks leven, zouden we 
meer oog moeten hebben voor de ander. Het gesprek aangaan met de 
intentie om te begrijpen, in plaats van te overtuigen, is de eerste stap naar 
verzoening. Medeleven is de sleutel om in tijden van rampen – zowel 
natuurlijke als menselijke – elkaar weer te vinden. Dit geldt zowel op 
wereldniveau als in ons persoonlijk leven. 
We moeten ons ook afvragen hoe we samen een toekomst kunnen 
bouwen, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen en voor de 
dieren die met ons deze planeet delen. We hebben de 
verantwoordelijkheid om gemeenschappelijke grond te vinden en bruggen 
te bouwen, zelfs wanneer de meningen verdeeld zijn. Onze keuzes van 
vandaag hebben een diepgaande invloed op de wereld van morgen. 
Alleen door elkaar terug te vinden en samen te werken kunnen we een 
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duurzame en vreedzame toekomst creëren voor alles wat leeft. Zoals de 
profeet Mohammed zei: ‘niemand van jullie heeft geloof totdat hij voor zijn 
broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.’ 
Laten we deze woorden ter harte nemen en een samenleving bouwen 
waarin we weer oog hebben voor elkaar en voor de wereld die we samen 
moeten beschermen – nu en voor de generaties die na ons komen. 
 
(Naar een tekst van Abbie Chalgoum: acteur, auteur en docent) 
 
 
EEN GIFTIGE COMBINATIE 
Sociaal onrecht dat goedgepraat wordt met een beroep op Gods wil, 
daartegen waarschuwde de profeet Micha. Lang geleden… Hoe zit het in 
onze tijd met de mensen met ‘godsmacht’? 
 
De profeet Micha leefde in de 8e eeuw voor Christus en kwam uit een dorp 
in de buurt van Jeruzalem. Micha was een man van het volk; wat is zijn 
boodschap? Hij verzet zich tegen sociaal en godsdienstig onrecht. Dat is 
een giftige combinatie als die twee hand in hand gaan. 
Waarom? Omdat sociaal onrecht dan goedgepraat wordt met een beroep 
op Gods wil. 
Waarom wordt mijn akker me afgenomen? Mijn huis? Mijn bezit? Omdat 
God het wil, meneer, mevrouw. Het is niet anders… 
‘Er zijn mensen die kwade plannen bedenken als ze in bed liggen’, staat 
er in het Bijbelboek Micha. ‘Zodra ze ’s ochtends opstaan, voeren ze die 
plannen uit. Want: ze hebben veel macht, godsmacht.’ 
Ach, meestal gaat het anders en eigenlijk nog veel erger. Mensen met een 
grote verantwoordelijkheid (‘godsmacht’) bedenken welke maatregelen ze 
vandaag zullen nemen om wat zij denken dat Gods wil is, ten uitvoer te 
brengen. Zij hebben niet het idee dat ze kwade plannen aan het uitdenken 
zijn. Integendeel, ze zijn ervan overtuigd zich ten volle in te zetten voor het 
goede. 
Dat maakt de combinatie van sociaal en godsdienstig onrecht zo giftig. 
Het verweer van degenen die rampzalige plannen bedenken, is: maar we 
bedoelen het toch goed? 
 
De profeet Micha heeft in zijn dorp met eigen ogen gezien hoe die 
plannen uitpakken. ‘Als iemand rustig voorbijloopt, pakken jullie hem zijn 
jas af’. Dit is de wereld van mensen die in almaar diepere schulden 
terechtkomen, die ze uiteindelijk niet meer terug kunnen betalen. Na de 
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jas, wordt het huis in beslag genomen en uiteindelijk wordt de man met 
zijn vrouw en kinderen tot slaaf gemaakt. ‘Jullie jagen vrouwen weg uit de 
huizen waar ze gelukkig zijn. En jullie maken hun kinderen voor altijd 
ongelukkig’ zegt Micha.  
Maar, zeggen Micha’s tegenstanders, we doen toch niks verkeerds? Het 
is Gods wil. Ze hebben het liefst een profeet die hun zegt dat ze daar hun 
overvloed aan te danken hebben: het feit dat wij in rijkdom leven, moet 
wel betekenen dat God aan onze kant staat. 
Dit kan geen recht zijn, houdt Micha de mensen voor. Open je ogen voor 
hoe de plannen van mensen met godsmacht uitpakken voor wie 
kwetsbaar is, en spreek je er tegen uit. En voor wie zoveel macht 
gekregen heeft: maak keuzes die écht in lijn zijn met Gods wil. 
 
Is het nu zoveel beter? Laat je gedachten eens gaan… Is er geen onrecht 
meer in de wereld, dat in stand wordt gehouden door een beroep op 
hogere machten? 
Mensen in de schuldhulpverlening, weten dat juist de overheid een van de 
meest onvermurwbare schuldeisers is. Het enorme bedrag moet binnen 
een korte termijn voldaan worden, betaalregelingen zijn vrijwel niet te 
treffen. Wordt er niet betaald, dan volgen er fikse rentes en boetes en 
loopt het binnen de kortste keren op tot een enorme schuld. Met wel 
degelijk uithuiszettingen en diepe schadelijke gevolgen voor kinderen die 
vaders en moeders ten onder zien gaan aan de stress. 
En waarom? Natuurlijk worden de verantwoordelijken ’s morgens niet 
wakker met de gedachte: hoe kan ik gezinnen die het toch al niet breed 
hebben, nog extra te grazen nemen? Nee, zo werkt het niet. Ze menen 
het goede te doen en beroepen zich op een hogere macht, oftewel ‘de 
stem van het volk’. Het volk dat kennelijk wil, dat fraudeurs keihard 
aangepakt moeten worden. 
Een profeet als Micha legde het kwaad in deze praktijken – zoveel 
duizenden jaren geleden – al bloot, door aandacht te vragen voor de 
gevolgen in zijn eigen omgeving. Deze plannen kúnnen niet goed zijn als 
ze zo desastreus uitpakken, zeker voor mensen die toch al in de hoek 
zitten waar de klappen vallen. Open de ogen voor het kwaad dat uit deze 
plannen volgt en blijf ze niet goedpraten. 
Micha waarschuwt: dit kan zo niet blijven duren. Wie de ogen sluit voor 
wat er gebeurt met de kwetsbaren van een samenleving, sluit ook de ogen 
voor hoe uiteindelijk diezelfde samenleving als geheel stuk zal lopen. 
 
(Naar een tekst van Fulco Timmers) 
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JEUGDWERK: Winnaars van de pub Quiz 2025 
 
Het team van Floor, Liam en Tygo heeft de trofee gewonnen.
Het was een gezellige, spannende en goed bezochte avond met de 
jeugdclub van onze kerken. (Met een ouder als hulplijn.) 
 

             
 
BESTE GEMEENTELEDEN, 
 
Afgelopen zondag (9 febr.) werd er een dienst gehouden in Oudenbosch, 
waarbij enkele gemeenteleden werden herbevestigd of bevestigd voor een 
ambtelijke taak in onze Gemeente. 
Dominee Charlotte Inkelaar-de Mos was daarbij voorgangster.
Helaas stopten er ook mensen met hun taak als Diaken of Ouderling.
Ieder gemeentelid, dat naar voren mocht komen kreeg een persoonlijke 
inleiding of bedankje van de dominee. Mooi en bijzonder om te zien.
De preek, die onze Dominee gebruikte bij dit gebeuren, ging over “Het 
lichaam van Christus”. Dit om aan te geven, dat alle talenten van ieder 
mens meetellen om een eenheid te vormen als Gemeente.
Mijn gedachten gingen meteen terug naar 2 jaar geleden.
Toen volgden Baptist en ik de cursus voor Vertrouwenspersoon, die wij in 
Rotterdam volgden via Veilige Kerk 
Nederland. Na een aantal lessen moesten wij 
samen een presentatie houden. 
De opdracht was: “Probeer de Gemeente te 
overtuigen van het nut van een Veilige Kerk”. 
Dit mocht slechts 3 á 4 min. duren. Misschien 
wel aardig om dit even met U te delen. 
 
Dit was onze inbreng: 
  

Het team van Floor, Liam en Tygo heeft de trofee gewonnen. 
Het was een gezellige, spannende en goed bezochte avond met de 

 

Afgelopen zondag (9 febr.) werd er een dienst gehouden in Oudenbosch, 
waarbij enkele gemeenteleden werden herbevestigd of bevestigd voor een 
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Een Gezonde Gemeente!! 
 
U kent het wel! Al die reclames op bv. Tellsell op de tv. waarbij je 
prachtige stappentellers in allerlei variaties kunt kopen…Veel jonge 
mensen hebben er één aan hun pols (soort horloge). 
Het zijn van die handige apparaatjes waarop je kunt aflezen of je hartslag 
normaal is, je bloeddruk niet overmatig te hoog is, of je wel genoeg 
beweegt en zelfs je zuurstofgehalte in je bloed kan worden gemeten. 
Handig toch? 
Tja, wij mensen zijn veel bezig met ons lichaam. Wij willen graag gezond 
blijven en kwaaltjes voorkomen. Bij problemen passen wij onze levensstijl 
aan. We gaan gezonder eten, proberen af te vallen, bewegen meer dan 
anders of sluiten ons aan bij een sportschool. 
Wat heeft dit nu met onze Kerk te maken zult U zich afvragen? 
Welnu, vanuit de bijbel is er1 tekst, die ons goed is bijgebleven. 
”De Gemeente is het lichaam van Christus”. (Korintiërs 12 vers 12-31). 
Dat vonden wij een mooie gedachte! (Alle individuen vormen samen een 
eenheid als Gemeente). 
Maar als de Gemeente een lichaam is, waarom doen we dan niet ons best 
om dat lichaam gezond te houden? 
Een Gemeente kan ziek worden. Denk maar aan onderlinge pesterijen, 
machtsmisbruik, discriminatie en al dan niet seksueel overschrijdend 
gedrag. Dan zul je ook de levensstijl van de Kerk moeten aanpassen. 
Maar hoe doe je dat? 
Veilige Kerk Nederland is daar al jaren druk mee bezig!! 
Zij hebben een Stappenplan bedacht met preventieve maatregelen om 
mogelijke ellende te voorkomen dan wel aan te pakken. 
Hierna namen wij met alle cursisten het Stappenplan nog eens door, waar 
we toen nog fris aan moesten beginnen! Dat was onze presentatie… 
 
Inmiddels zijn wij als vertrouwenspersonen alweer 2 jaar in functie. 
De Gemeente Oudenbosch en de Gemeente Oud-Gastel/Kruisland zijn 
samen met ons uitvoerig bezig geweest met het uitvoeren van het 
Stappenplan: 

• Zo zijn er Vertrouwenspersonen aangesteld 

• Zijn er Gedragscodes opgesteld voor nieuwe ambtsdragers (te 
vinden op de website van de kerk). 

• Ook worden er V.O.G. (Verklaring omtrent Gedrag) aanvragen 
gedaan voor nieuwe vrijwilligers. 
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• Is er veel info te vinden op de website van de Kerk over “Een 
veilige Kerk”. 

• De Vertrouwenspersonen zijn zichtbaar via folders, mailadres, 
website, voorin het kerkblad en stukjes, die in het kerkblad worden 
gezet om de Gemeente te informeren. 

Al deze stappen zijn netjes doorlopen en afgewerkt. 
Natuurlijk kan er altijd nog wat gebeuren, maar de kansen worden 
hierdoor wel een stuk kleiner gemaakt. 
Wij, de vertrouwenspersonen, houden met deze maatregelen een vinger 
aan de pols! 
Niet met een Stappenteller, maar met een Stappenplan…. 

- Wij zijn een luisterend oor.  
- U bent altijd bij ons welkom.  
- Uw verhaal is veilig bij ons, want wij hebben geheimhoudingsplicht. 
- Vaak kan een gesprek wonderen doen, het lucht op. 
- Indien nodig kunnen wij hulp inschakelen, maar altijd in overleg 

met U. 
- Zo proberen wij een Veilige maar ook Gezonde Gemeente te zijn! 

 

 
Met vriendelijke groet,                            
Baptist Snoek en Ingrid Smolders. 
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DE FIGURANT VERTELT…28 FEBRUARI 2025 
 
Lieve mensen, een drie maanden geleden schreef ik jullie voor het laatst, 
vanuit de adventsgedachte en het donker worden, zowel in de 
samenleving als in de natuur. De natuur wordt weer lichter, de vogels 
zingen al een beetje hun lentelied, eerste lentebloemetjes en soms een 
eenzame vlinder. 
Prachtig om bij Gods timing in de seizoenen stil te mogen staan en je te 
verwonderen… 
Amecet 
De actie voor de auto van verleden nieuwsbrief heeft 2200 euro 
opgeleverd, alle gevers daarvan heel hartelijk bedankt. De auto is 
onderweg naar Soroti en zal zeer binnenkort geleverd gaan worden. Wil je 
alsnog achteraf een handje helpen en bijdragen, dat kan, ga naar: 
https://www.defigurant.nl/projecten/nieuwe-p-ick-up-voor-amecet 
Het is druk in Amecet. Veel kinderen worden geholpen. Bij de 
kleuterschool is het huisje voor de hoofdonderwijzer bijna klaar en als zij 
daar met haar gezin gaat wonen wordt er minder vernield en niet meer 
ingebroken, een hele vooruitgang dus. Ons bestuurslid Marinda van Luijk 
is 5 maanden gaan helpen in Amecet. Ze draait gewoon mee en helpt ook 
Els in de komende overgang van het leiderschap. 
Want, zoals eerder geschreven, Els komt naar Nederland in november en 
Mark en Janneke Gerritsen gaan haar als leiders opvolgen. Samen met 
de staf van Amecet zetten zij het mooie werk voor de wees en de weduwe 
voort! Ze zijn trouwens net terug van hun alweer 4e bezoek aan Amecet 
en hebben verder kennisgemaakt met het werk, de kinderen en de staf. 
Ze hebben er erg veel zin om in september naar Oeganda te gaan. 
Benefietconcert Hardinxveld-Giessendam 
Speciaal om het komende leiderschap van Mark en Janneke te 
onderstrepen, gaan wij samen met hen, een groots benefietconcert geven 
voor Amecet op vrijdag 16 mei in zalencentrum de Parel te Hardinxveld-
Giessendam. Het begint om 20 uur en er zijn optredens van kinderkoor 
“Jong Alblas zingt”, Helen Akayo (dochter van Els) en troubadour Theo 
van Teijlingen. Toegang is gratis, zegt het voort, zegt het voort… en zet in 
je agenda. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, je kunt ook kennismaken 
van Mark en Janneke en er is informatie over Amecet. Ook zijn er diverse 
artikelen vanuit Oeganda te koop. 
Alles heeft een tijd… 
Prediker zegt dat heel duidelijk, er is voor alles een tijd. Voor mezelf heb ik 
daarvan uit ook een afweging gemaakt. Ik schreef al eerder dat ik 50 jaar 
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liedjes zing, de laatste 37 jaar ook kerkdiensten leid en invul met liedjes. 
De afgelopen 26 jaar is dat in het verband geweest van Stichting de 
Figurant. 
Per 1 juni dit jaar stop ik met mijn bestuurswerk van stichting de Figurant. 
En ik hou een pauze met optredens en kerkdiensten. Samen met mijn 
vrouw bezinnen we ons op onze toekomst: hier of in Scandinavië? En 
meer nemen tijd voor haar, mijn schoonmoeder en kleinkinderen. Ik zal 
later aangeven ‘hoe en wat’ over eventueel doorgaan met zingen en 
diensten leiden. Maar nu even een pas op de plaats… 
De stichting de Figurant gaat door…ook zonder mij. En we blijven Amecet 
steunen, ook dat gaat door. En de naam van Teijlingen zal niet 
verdwijnen. Want mijn zus Els komt in november naar Zeeland en zal dan 
ook ambassadeur van het Amecet werk worden. Zij kan prachtig vertellen 
en onderwijzen vanuit haar 43 jarige ervaring op het medische 
zendingsveld. 
Maar voorlopig ben ik nog niet uitgezongen, hoor. Zie ook mijn 
speelagenda op www.defigurant.nl 
Het is een hele lange versie geworden van “De Figurant vertelt…”. Ik wil 
jullie namens de Figurant en Amecet allemaal heel hartelijk bedanken 
voor jullie steun, giften en gebed. Het is fantastisch om te zien om te zien 
hoe het kinderopvangwerk zo ondersteund wordt door veel mensen, 
kerken en groepen. 
Als er nog iemand een idee heeft voor een appartement of huisje in Goes 
of directe omgeving, wat mijn zus Els kan gaan huren in november, graag 
een reactie naar ons. Na 43 jaar op het zendingsveld verdient Els een 
plekje om een volgende levensfase in te gaan. 
Word niet moe om het goede te doen…te blijven doen. Dat zullen wij ook 
doen! Zo mogen we elkaar inspireren. 
Een goede voorbereiding en aanloop gewenst naar het paasfeest, We 
gaan bijna de 40 dagentijd in. Hier in Zweden, ik schrijf dit vanuit het 
appartement van mijn 92 jarige schoonmoeder kun je nu nog volop 
fastelavnbullar (carnevalsbol) eten, maar straks komt de vastentijd…op 
naar Pasen! Leve het leven..! 
Het ga je goed, ook namens het bestuur van stichting de Figurant, Cor, 
Gerrit, Lisanne en Marinda, Vrede en alle goeds, 
 
Theo van Teijlingen 
 
Voor meer info: 
www.defigurant.nl en https://www.amecet-childrenshome.com/blog 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 9 JANUARI 2025   
 
1.Opening:  
Corrie opende de vergadering met ieder te bedanken voor de steun en 
liefde die ze in haar diaconie periode heeft ervaren. Bovenal de dank aan 
onze God die ons nooit uit het oog verloor. Uit de bijbel lazen we 
Romeinen 8: 38 en 39. Na het zingen van lied 885 Groot is uw trouw o 
Heer, ging ze voor in gebed. 
 
2.Inbreng gemeenteleden:  
1. De dank van een gemeentelid aan de vele gemeenteleden die bij hun 
huwelijksjubileum feest aanwezig waren. 
 
3.Vaststellen notulen:  
De notulen van 12 december 2024 werden goedgekeurd. 
 
4.Actiepuntenlijst:  

1. Vacature penningmeester diaconie en ouderling-kerkrentmeester; hier 
is op gereageerd.  

2. De datum voor het plaatsen van de defibrillator wordt januari 2025.  

3. Beheerder(s) Pastorije, waarschijnlijk zijn er 2 kandidaten voor een half 
jaar bekend. 

4. Uitnodigen koor in kerkdienst (Charlotte). 

5. Vernieuwen verjaardagskaart voor gemeenteleden (Anke). 

6. Antependium vernieuwen, de mogelijkheden worden onderzocht. 

5.Postlijst: werd doorgenomen.  

6.Pastoraat: verschillende zieken werden bezocht. 
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7.Nieuw ingekomen: 2 personen  

8.Eredienst:  

De dienst vanuit de Basiliek op 19 januari a.s. wordt door ons kerkkoor 
opgeluisterd en de collecte gaat naar twee verschillende doelen in 
Oeganda. Eén via onze R.K.-broeders en zuster en één via ons eigen 
project in Oeganda: Noahs Ark.  

9.Jeugdwerk:  

Het etentje voor oudere gemeenteleden op 30 december georganiseerd 
door de jongeren was een groot succes!  

10.Mededelingen diaconie:  
1. Het nieuwe ZWO-project dat ondersteund wordt is “De Nijlvallei”. 
2. Het beleggingsstatuut is zo goed als geregeld, we ontvingen nog geen 
goedkeuring. 
3. De begroting 2025 is goedgekeurd en staat nu in “Fris”. 
 
11.Mededelingen kerkrentmeesters:  
1. De actie Kerkbalans gaat weer van start op vrijdag 10 januari a.s. Van 
de toegezegde bedragen Kerkbalans 2024 is 99% ontvangen. We zien 
dus dat we goed werk verrichten als we ze huis aan huis bezorgen en 
ophalen. 
2. De kerkrentmeesters bevelen Gerrit Elsenaar aan als lid van het 
Kerkelijk Bureau voor de kerkrentmeesters. 
 
12.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 6 februari 2025 waarbij Charlotte de 
opening voor ons zal verzorgen (moderamenoverleg op 31 januari). 
 
14.Rondvraag: Geen bijzonderheden 
 
14.Sluiting: Tot slot las Corrie nog een gedicht voor genaamd “Zekerheid” 
wat ging over de uitspraak van Jezus : Ik ben De Weg. 
 
Notulist: Corrie Groothoff 
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NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 6 FEBRUARI 2025   

 

1.Opening:  

Charlotte opende de vergadering met het lezen uit 1 Korintiërs 12; Vele 
gaven één Geest. Daarna lied 167, Samen in de naam van Jezus 
gezongen en is Charlotte voorgegaan in gebed. 
 

2. Inbreng gemeenteleden:  

Vanuit meerdere gemeenteleden is de vraag gekomen of de dienst via 
een scherm in de Pastorije gekeken kan worden, direct tijdens de dienst in 
de kerk. Dit omdat het niet altijd mogelijk is de dienst in de kerk bij te 
wonen vanwege persoonlijke omstandigheden.  
Het moet technisch mogelijk zijn, daarom is er afgesproken dat tijdens de 
dienst van zondag 9 februari uitgeprobeerd wordt of het echt haalbaar is. 
Daarna wordt gekeken of dit bijvoorbeeld ook bij de diensten waarin het 
Heilig Avondmaal wordt gevierd gedaan kan worden. 
 

3.Vaststellen notulen:  

De notulen van 9 januari 2025 zijn goedgekeurd 

 
4.Actiepuntenlijst:  

1. Vacatures penningmeester diaconie, ouderling en koster staan 
open 

2. De aanvraag voor de defibrillator moet opnieuw worden gedaan 
omdat de eerste aanvraag bij de gemeente zoek is geraakt. 

3. Beheerder(s) Pastorije; er is een tijdelijke beheerder t/m juni 2025. 
Er wordt voor de periode daarna een nieuwe beheerder gezocht. 

4. Tijdens de dienst van 6 april komt het koor uit Roosendaal zingen 
5. De verjaardagskaart is vernieuwd. 
6. Antependium vernieuwen, de mogelijkheden worden onderzocht. 

 
5.Postlijst:  

• Het autoluw maken van de Fenkelstraat is besproken.  

• Charlotte en Elivia gaan naar de afscheidsreceptie van 
burgemeester Roks. 

 
6.Pastoraat:  

• Verschillende gemeenteleden zijn bezocht afgelopen maand.  
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• De wijk van de ouderling die zondag aftreedt, Bieneke, wordt 
herverdeeld met betrekking tot de bezoeken aan de 
gemeenteleden. 

 
7.Nieuw ingekomen:  
Er zijn drie nieuw ingekomenen, de welkomstpakketjes worden gebracht.   
 
8.Eredienst:  
De dienst van zondag 9 februari is besproken. 
 
9.Jeugdwerk:  
Aankomende week is er een overleg over het jeugdwerk. 
 
10.Mededelingen diaconie:  

• De taken binnen de diaconie zijn herverdeeld: Ada secretaris en 
Marleen voorzitter. 

• De sobere maaltijd is op 17 maart in samenwerking met de 
Basiliek en Gastel-Kruisland. 

• 16 maart is er door KIA een extra collecte afgekondigd die we 
graag willen steunen; Versterk de kerk in het Midden-Oosten. 
Hierdoor is het collecterooster aangepast. 

 
11.Mededelingen kerkrentmeesters:  

• De kerkrentmeester gaan kijken of aangeboden stoelen passend 
zijn in onze kerk.  

• De jaarrekening van 2023 is goedgekeurd waardoor er met de 
begroting voor 2025 en de jaarrekening van 2024 gestart kan 
worden. 

• De actie Kerkbalans heeft een gunstig resultaat opgeleverd.  

• Gerrit Elsenaar heeft toegezegd lid van het Kerkelijk Bureau voor 
de kerkrentmeesters te willen worden. 

 
12.Nieuwsbrief 9 februari: 
Het concept is besproken en aangevuld. 
 
13.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 6 maart 2025 waarbij Elivia de 
opening voor ons zal verzorgen (moderamenoverleg op 28 februari) 
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14.Rondvraag:  

• De bezinningsdag samen met de kerkenraad van Gastel Kruisland 
is gepland op zaterdag 15 maart.  

• Er is uitgezocht op welke momenten er in Nederland gevlagd kan 
worden. Met elkaar wordt gekeken welk moment passend is voor 
de kerk. 

• Charlotte is bij een overleg over 4 en 5 mei viering geweest en 
geeft een terugkoppeling. 

• Het jaarboekje wordt aangepast zodat deze weer gegeven kunnen 
worden aan de nieuwe leden en gemeenteleden die graag een 
papieren versie hebben.  

 
14.Sluiting: Afgesloten met het zingen van Lied 263. 
 
Notulist: Marleen Elsenaar 

 

 

BLOEMENGROET 
 

2 febr. Fam. Kraaijenbosch (bemoediging 
 en groet van de gemeente) 

 
9 febr. De bloemen waren voor de bevestigde, aftredende en 

herbevestigde ambtsdragers: Ada Korstanje, Bieneke de Waal, 
Corrie Groothoff, Piet Gouw, Elivia Jongerius  

 
16 febr.Ineke en Renate de Vos (12 ½ jaar getrouwd op 17 februari) 
 
23 febr.Annie Kraaijenbosch (gebroken arm) 
 
 2 mrt. Arjen Schols (ter bemoediging) 
 Piet Mandemaker (ter bemoediging) 
 Hanneke Boom (ter bemoediging) 
 
 9 mrt. Meddy v. Dongen (groet van de gemeente) 
 
16 mrt. Hans en Corrie de Gruyter (dank voor alle inzet in de gemeente) 
 
23 mrt. Mw. Jansen-Withaar (groet van de gemeente) 
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PERSONALIA 

Verhuisd: 

Dhr. A.G. Bruinsma, Zandeweg 35, Oudenbosch, naar de Zellebergen 402  

Mevr. C.A.L. Matthijssen, Drimmelaarstraat 52, Oudenbosch naar 
Poortvliet  

Voorkeur Oud-Gastel: 

Mevr. H.M. Taal-Verburg, Aloysiushof 68, Oudenbosch, heeft aangegeven 
om bij Oud-Gastel ingeschreven te willen staan. 

Overleden: 

Mevr. R. van Ravestein, Spuilaan 386, Oudenbosch, overleden op 4-3-
2025. 

 
OPROEP  
 
Hoe leuk zou het zijn als we de taak als beheerder Pastorije zouden 
kunnen verdelen onder meerdere personen. 
Telkens leuke uitdagingen om het gevraagde van de huurder passend te 
maken. 
Dus creativiteit en afwisselend werk. Zeker als we het met elkaar doen. 
De ervaring leert dat er altijd mensen vanuit de gemeente bijspringen, 
indien nodig. Dus de taken per aanvraag zijn goed te verdelen. 
 
Tevens geldt dit ook voor de vraag als koster. 
Een taakverdeling zou het spreekwoord praktisch maken: 
“vele handen maken licht werk”. 
 
Gezien de hulpvaardigheid in onze gemeente (en daarvoor onze dank) 
zou het fijn zijn als er éen of twee mensen per vacature opstaan. 
Voor het kosterschap zouden zelfs drie mensen welkom zijn zodat je kunt 
rouleren. 
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Voor inlichtingen en verdere informatie: 
 
Elivia Jongerius 
e-mail: soraya_ej@hotmail.com 
of 06 25 56 59 21 
 
   

VAN DE KERKRENTMEESTER 
 

collecten vanaf 1augustus 2024 t/m 28 februari 2025 
 

datum:  Algemeen            Groot 
    Beheer            Onderhoud 
    euro          euro  

 
0408  66.80   82.00 
1108  49.90   65.65  
1808  78.15   66.80 
2508  44.85   55.40  

  
  0809  42.90   48.40 
  1509          70.05      67.40       
  2209  42.55   46.55   
  2909  68.35    0.00   
  0610  29.80   30.35   
  1310  53.10   61.05   
  2010  47.70   42.50   
  2710  57.45   59.89   
  0311  33.30   54.20   
  1011  85.55    0.00 
  1711  37.80   43.50 
  2411  81.75   81.95 
  0112  53.60   57.40 
  0812  57.25   61.45 
  1512  45.10   64.50 
  2212  72.40   76.05 
  2412  93.92              106.61 
  2512  64.50   79.85 
  2912  60.05   53.65 
  0501  37.00   37.30 
  1201  55.10   57.81 
  2601  61.45    0.00  
  0202  25.90   30.30 
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  0902  61.15   78.50   
  1602  36.00   38.50 
  2302  66.75   81.60  
  
   

 Internetcollecten 
       maand 

augustus 193.00      0.00  
  

september   100.00   210.00  
oktober     65.00   130.00 
november          250.00         0.00 

  januari   260.00                 0.00 
 f februari    52.00   100.00 
  
 
Opbrengst koffiebusje    357.12 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
 

 
 
VERJAARDAGSKALENDER (75+) 

 
10 april  Dhr. H. Kleijn 

15 april  Dhr. M.V. Heidinga 

19 april  Dhr. A.A. de Bruin 

23 april  Mevr. G.M. de Groot-Labeur 

25 april  Dhr. R.H. Flikweert 

27 april  Dhr. M.J. van der Beek 

 1 mei  Mevr. R. Penning-Hoogerboord 

10 mei  Mevr. J.A. Leeuwestein-de Bie 

12 mei  Dhr. A. Bosman 

18 mei  Mevr. R.H. Otto-Brouwer 

24 mei  Mevr. J. Amoureus-Cool 
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COLLECTEN 
 
  Eerste   tweede uitgang 
 
13 april  Gevangenenzorg Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
18 april  Stichting Nijlvallei Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
20 april  Noodhulp Oekraïne Kerkbeheer Groot onderhoud 
   
27 april  Alpha Nederland  Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
 4 mei  Noodhulp Soedan Kerkbeheer Groot onderhoud 

 
11 mei  Zending Bangladesh Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
18 mei  Sticht. Bootvluchteling Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
25 mei  Stichting Nijlvallei Kerkbeheer Groot onderhoud 
 

 



-KERKKLOK- 
 

-27- 

 

  



-KERKKLOK- 
 

-28- 

 

NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 
VERKORTE NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING OUD 
GASTEL, 20 januari 2025.  
 
Voltallige kerkenraad is aanwezig.  
  
Opening:   
De eerste van drie gebedsavonden in het kader van de gebedsweek voor 
eenheid van christenen.  
  
Vergaderpunten:  
  
1. Evaluatie met de kosters. Allen zijn aanwezig. Ze worden verwelkomd 
door Lenie.  
Jolanda heeft de afgelopen periode vervangwerk gedaan, en wordt 
daarvoor bedankt.  
Verder worden verschillende punten besproken:  
• Voor het groenafval is een grotere afvalbak wenselijk. zie punt 10. 
Groene kerk  
• Schoonmaak wordt zwaarder, de kosters willen hier graag hulp bij.   
   Er wordt een oproep gedaan in de eerstkomende nieuwsbrief  
• Corrie D. wil reservekoster worden. Dus gaan we op zoek naar een   
nieuwe vaste koster  
• Koffie voor belangstellenden bevalt goed.   
• Hulp bij maandelijks koffiedrinken verloopt ook goed:   
• Koekjes: De koektrommel blijft gehandhaafd  
• De kerstboom bij de ingang van de kerk is afgevoerd.   
De afgelopen twee jaar was door de commissie Groene Kerk getracht om 
de boom na december in de volle grond over te houden voor hergebruik. 
Dit was door de extreme weersomstandigheden helaas niet gelukt.  
De kosters worden bedankt voor hun trouwe inzet en verlaten de 
vergadering.  
  
2. Notulen en verkorte notulen van 11 dec. 2024.  
Goedgekeurd en getekend door de scriba en voorzitter.  
  
3. Ingekomen post / Actiepunten      
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• Verzoek om donatie van Spierfonds (pr. Beatrixfonds) wordt niet 
gehonoreerd.  
 • Vele goede doelen sturen bedankjes voor de collectes, ook Rothia 
Valley   
 • Bericht van Veilige Kerk:   
Via de classis is ds. Sophie Bloemert als projectleider aangesteld.   
Veel gemeenten blijken nog niet zo ver te zijn als Gastel/Kruisland en 
Oudenbosch met hun vertrouwenspersonen.  
 • Aan de V.O.G. wordt gewerkt.  
 • Het comité 750 jaar Oud Gastel vraagt om in de week van 28 april een 
concert te mogen organiseren door een muziekgroep met strijkers, 
genaamd Zemtsov. De organisatie is in hun handen. Mogelijk wordt er van 
ons gevraagd om koffie/thee aan te bieden. De kerkenraad heeft 
ingestemd  
 • Tearfund is een collectedoel van onze gemeente. Om de organisatie 
meer bekendheid te geven wordt er een presentatie gepland tijdens het 
koffiedrinken op 6 april na de 9 uurs dienst. Mieke heeft hierover contact 
met Tearfund.  
  
4. Moderamen:  
  
• Aftredende ambtsdragers: Kees Brouwers en Nel Kuijlen stoppen deze 
zomer als resp. ouderling-kerkrentmeester en diaken.  
Herbevestigde ambtsdragers: Wilma Welten en Jolanda van Eekelen 
worden dan resp. als ouderling en diaken herbevestigd.  
Er wordt gesproken over enkele kandidaten.  
In de volgende vergadering wordt er verder besloten wie we gaan 
benaderen.  
 • De gezamenlijke kerkenraden beleggen in maart een bezinningsochtend 
met lunch.  
  
5. Pastoraat:   
 • De pastorale zorg wordt besproken.  
  • Voorbede  
In de kerkdienst wordt er voor de zieken gebeden en ook wel met name 
genoemd.   
Ouderling van dienst heeft de verantwoordelijkheid om te melden bij de 
(gast-)predikant, wie er voorbede nodig heeft.  
Uiteraard zal er toestemming gevraagd worden om de naam van de 
betreffende persoon te mogen noemen.  
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• Gebedsbriefjes  
Bij de ingang v.d. kerk staat een kistje voor voorbedebriefjes, die men 
thuis of ter plekke kan schrijven.  
De diaken of ouderling zal het kistje doos 5 minuten voor aanvang v.d. 
dienst ophalen en ter inzage aan de predikant aanbieden.  
De mogelijkheid om voorbede aan te vragen zal in de eerstkomende 
nieuwsbrief worden vermeld.   
  
6. Diaconie  
  
• De Hydepark-vakantieweek is dit jaar van 3 mei tot 10 mei. 
De opgave kan plaatsvinden tot 15 februari.  
Er komt nog een flyer.  
Lenie zal tijdens het koffiedrinken op 2 februari e.e.a. vertellen over de 
vakantieweek aan de hand van een PowerPointpresentatie.   
De vakantieweek is niet alleen bedoeld voor zieken, maar ook voor hun 
mantelzorger of partner. Tevens mogen mensen die kampen met 
eenzaamheid gebruik maken van de Hydepark vakantieweek. 
De kosten voor een week inclusief alle benodigde verzorging bedraagt 
700,-   In overleg is een bijdrage door de diaconie mogelijk. 
• Er wordt weer deelgenomen aan de jaarlijkse Paasgroetenactie.  
15 maart moeten deze weer binnen zijn.   
 • Rooster van collectedoelen wordt steeds voor een jaar vastgelegd.  
Afdracht van collectes kan pas plaatsvinden na accordering van twee 
personen.  
Bij afwezigheid van één van de verantwoordelijken zal er een vervangend 
persoon moeten worden aangesteld.  
De kerkrentmeesters zullen zich hierover buigen.  
  
7. Kerkrentmeesters  
 • Actie Kerkbalans eindigt deze week. Enkele vrijwilligers zullen stoppen, 
o.a. vanwege de moeite die het kost om de antwoordenvelop retour te 
krijgen. Er wordt nagedacht over een eventueel alternatief  
 • CV- ketel: De benodigde reparatie is uitgevoerd in combinatie met het 
onderhoud.  
 Orgel:  
Kees en Goos hebben het orgel weer aan de praat gekregen, Er worden 
reserveringen gepland voor het geval dat het orgel ingrijpend gerepareerd 
of vervangen moet worden. 
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Inmiddels staat de thermostaat in de kerk in de week nu standaard hoger 
afgesteld. 
   
8. Evaluatie erediensten:  
 • De gezamenlijke Kerstnachtdienst was minder bezocht t.o.v. andere 
jaren.  
Kerst was een fijne, warme dienst.  
Oudjaarsavond had een mindere opkomst.   
• De oecumenische dienst in de Basiliek was een mooie dienst, met een 
fijne bijdrage van het Protestantse Kerkkoor en was goed bezocht, alleen 
waren er geen katholieke kinderen.   
Zie vlg. agendapunt. 
  
9. Jeugdwerk:   
 • KND gaat goed.  
 • De Pubquiz is op 14 maart.  
 • In de 40 dagentijd wordt het Bijbel Basic project gevolgd.  
 • M.b.t. de KND afgelopen zondag 19 januari in de oecumenische dienst 
in de Basiliek, is het idee om te vragen om in het vervolg de RK 
Kinderkaravaan te plannen op de oecumenische zondag, zodat ook de 
katholieke kinderen aanwezig zijn.  
  
10. Groene Kerk, groencontainer of iets anders?  
De Kerkrentmeesters schaffen voor buiten een afvalbak aan van redelijke 
afmeting, die goed opent en afsluit.  
  
11. Volgende vergadering  
- Kerkenraad: Maandag 10-3-2024, 20.00 uur. 
- Moderamen: Dinsdag    4-3-2024, 10.00 uur.  
   
12. Rondvraag:  
Wilma heeft de nieuwe vlag van het jubileum 750 jaar, die dit jaar 
permanent zal worden opgehangen.   
  
Wilma sluit de vergadering door een gedicht voor te lezen “Zing zacht”  
 
Notulist Mieke de Ruiter  
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BLOEMENGROET 

 

2 febr   Dhr. J. Brand (verj) 
 
9 febr   Mevr. A.L.M. Langeweg – de Ruiter (Verj)  

Mevr. A.R. Kardux - Snijder (verj) 
 
2 Mrt  Dhr. T.M. de Jong (verj) 
 
9 Mrt  Dhr en Mevr. Kuijlen – Labrie (50 jaar Getrouwd) 
 
16 Mrt  Dhr. A.M. Paauwe (verj) 
  Mevr. M.K.Snoek – de Rijter 
   

 

 

COLLECTEN 
  
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “Stichting Nijl vallei ” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 
 
 
6 April  Tearfund 
13 April Missionair Werk(PKN) 
20 April Noodhulp Oekraine (KIA) 
27 April Bijbelgenootschap 
4 Mei  Noodhulp Soedan(KIA) 
11 Mei  Artsen zonder grenzen 
18 Mei  Hydepark 
25 Mei  Leger des Heils 
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KINDERNEVENDIENST: 
 
30 maart: De graankorrel in de aarde. 
 
13 april: Jezus wordt gevangen genomen in de tuin van Getsemane. 
 
20 april PASEN: De tuin met het open graf en een belofte voor de 
toekomst. 
In onze eigen tuintjes beginnen de zaadjes al te ontkiemen en afgelopen 
hoorden en zagen we al foto’s van wat ze thuis met de paaschallenges al 
gedaan hebben, 
Er is gebouwd, maar ook een dag geen koekjes of snoep, ook mensen die 
je niet kent goede dag zeggen. 
Mooi om te zien dat ze allemaal zo op hun manier bezig zijn met het 
Paasproject, 
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PAASCOLLECTE 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor uw bijdrage voor de Paascollecte 

  

  

 
Scan de QR-code met de camera van uw smartphone of QR-reader, of om 
het bedrag zelf over te kunnen maken, kunnen deze gegevens worden 
gebruikt: 
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Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7240 63 
Betalingskenmerk: 1100 1008 1805 0425 
Neem voor uitleg of toelichting contact op met de medewerkers van het 
kerkelijk bureau. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2025  
 
Begin dit jaar is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden. Tot op 
heden zijn de toezegde bedragen iets lager dan die van vorig jaar maar 
we hopen nog enkele toezeggingen te ontvangen. Het is fijn voor onze 
gemeente om te constateren dat we ook dit jaar maar een beperkte daling 
in het bedrag van de toezeggingen mogen zien. Het College van 
Kerkrentmeesters bedankt dan ook alle leden van onze gemeente die 
voor dit jaar een toezegging hebben gedaan. Ook dank aan alle 
kerkbalanslopers voor hun onmisbare inzet. 
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BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH 
 
Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953 
   t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch 
 
 
 
DIACONIE OUDENBOSCH 
 
 
Bankrekeningnr.: NL60RABO0373738714 
   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch 
  

============================== 
 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND 
 
 
Bankrekeningnr.  NL71 RABO 0373 7240 63  
   t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland 
 
 
DIACONIE  GASTEL & KRUISLAND 
 
Bankrekeningnr.  NL94 RABO 0373 7381 02  
   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel en  
   Kruisland 
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DE EREDIENST 
OUDENBOSCH 
 6 april 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, 
   m.m.v. Voices in Praise 
 
13 april  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
18 april 19.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A., 
   Goede Vrijdag, Gez. dienst 
 
20 april 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Paasdienst, 
   m.m.v. het kerkkoor 
 
27 april  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
 4 mei 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 4 mei 19.00 uur Dodenherdenking Basiliek  
    
11 mei  9.00 uur Ds. B. ten Kate, B.o.Z. 
 
18 mei 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
25 mei  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 6 april  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, koffie drinken 
 
13 april 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
18 april Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch 
 
20 april  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Paasdienst 
 
27 april 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
 4 mei   9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, koffie drinken 
 4 mei  19.00 uur Dodenherdenking St. Laurentiuskerk 
 
11 mei  10.30 uur Ds. B. ten Kate, B.o.Z. 
 
18 mei   9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
25 mei  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 


