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DIVERSE ADRESSEN 
 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 

  Fenkelstraat 26, 4731 JB   
  OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 

 
Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    06-49241465 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 06-29117914 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerder: Mevr. E. Jongerius 0165-785442 
                           
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  : Mevr. J. van der Kruijk   
Ouderlingen  : Mevr. H. Boom 06-23453336 
Diakenen  : Mevr. M. Elsenaar 06-46784882 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers 06-42627825 
Crèche   : Mevr. L. Breen 06-21604935 
Kindernevendienst : Mw. I. Kriekaard 0165-326650 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Koster   : Mevr. M. van Dongen 06-42816877 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer   : Dhr. A.J. van der Ven           310113 
Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website   : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst : Mevr. K.M.van Alphen 0165-512935 
Scriba   : Mevr. N. Kuijlen 0165-512200 
Preses    : Mevr. L. in ’t Veld  06-27187352 
Kerkrentmeesters  : Mw. K.M. van Alphen 0165-512935 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten 06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982 
Kerkelijk Bureau  : Dhr. P. Slager  0165-512755 
Verhuur   : Dhr. K. Brouwers  0165-512564 
Contactpersoon kosters : Mevr. N. Loch  0165-512445 
Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com 

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 

 

MEDITATIEF 

 
Leven tussen Pasen en Pinksteren 
We leven in een bijzondere tijd. In velerlei opzicht. Allereerst vanwege 
alles wat er in de wereld gaande is. Zaken waar we vaak niet blij van 
worden. Situaties waarover we niet altijd zo hoopvol kunnen zijn. Oorlogen 
waarvan we ons afvragen wanneer er een eind aankomt. We kunnen van 
alles noemen, maar ik denk dat ik geen voorbeelden hoef te geven.  
In de kerk leven we in de Paastijd. Ik vind het bijzonder hoopvol dat we 
niet alleen één dag Pasen vieren, maar dat we daarna de Paastijd ingaan. 
50 dagen lang gaan we op weg naar Pinksteren, in het licht van Pasen. 
Pasen doet ons leven als mensen die door de Heer Jezus Christus, 
bevrijd van zonde en dood, met opgeheven hoofd, mogen leven. Met een 
rechte rug ook: opgericht! Rechtuitkijkend, en omhoogkijkend! Vrij en 
vrolijk, vanwege Christus, de opgestane en levende Heer. Hoopvol ook! 
Niet omdat de situatie rooskleurig is, maar vanwege Hem! 
 
In deze Paastijd vierden we ook Bevrijdingsdag. Dit jaar zelfs een 
bijzonder jaar, het vieren en gedenken van 80 jaar bevrijding. Al 80 jaar 
lang mogen we in Nederland in vrijheid leven. Kunnen we met vertrouwen 
door de straten gaan, zonder bang te moeten zijn voor de bezetters. De 
onderdrukker is weg. In vrijheid kunnen we leven. Goed beschouwd vieren 
we dus twee bevrijdingen. De bevrijding van ons land, en de bevrijding 
door Christus. 
Pasen, de opstanding van Jezus uit de dood, maakt ons vrij. Christus 
bevrijdt ons. En die bevrijding mag zich uitwerken in onze levens. De 
vrijheid die we ontvangen in Christus, doet ons leven in vrede met God, 
met onszelf en met de ander. Het is wat ook onze wereld nodig heeft, 
waarvoor we mogen bidden. Om leven in vrede op alle terreinen, voor 
heel onze wereld. Vaak denken we dat dat zelf voor elkaar moeten 
krijgen, maar via diplomatieke wegen blijkt het vaak moeilijk om vrede te 
bewerken.  
Is dit niet de essentie? Dat we weer opnieuw beseffen dat we God nodig 
hebben! Dat we Zijn vrede nodig hebben, niet alleen persoonlijk maar ook 
wereldwijd? Ik zou wensen/ bidden dat deze onzekere tijd juist dát 
teweegbrengt.  
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Een nieuw verlangen en besef dat we het zonder Hem niet redden. Maar 
dan niet uit wanhoop, maar vanuit Pasen. Zo bevrijd te mogen leven, in 
vertrouwen op Christus, onze Heer. Heel concreet van dag tot dag! 
 
Zoals Psalm 27 vers 7 het zo prachtig verwoordt:  
 
O als ik niet met opgeheven hoofde,  
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht!  
Wees dapper hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw de bron van alle goed. 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
Wacht op de Heer en houd u onversaagd.  
 
(Ds. Charlotte Inkelaar – de Mos)  

 
 
KORTE TERUGBLIK EN VOORUITBLIK BIJ DE DIENSTEN 
 
We zijn juist terug van een mooi en geslaagd kloosterweekend in Postel. 
(9,10,11 mei) Met een mooie groep mensen stonden we stil bij het thema 
‘Met nieuwe ogen’.  Verdieping, ontmoeting, gezelligheid, verbondenheid, 
samen eten, zijn maar een paar woorden om aan te geven wat zo’n 
weekend inhoudt. 
Volgend jaar hopen we in maart het volgend kloosterweekend te beleven, 
dan weer in de Paulusabdij in Oosterhout! Het gaat om 27,28,29 maart 
2026! 
We staan voor de viering van Hemelvaart en Pinksteren. Jezus gaat terug 
naar de Vader, en geeft ons Zijn Heilige Geest. Die altijd bij ons zal zijn. 
Die ons hart en leven levend maakt, die nieuwe ogen geeft en inspiratie. 
Goed dat samen te vieren! 
De zondag na Pinksteren (15 juni) is het Zondag Trinitatis. Zondag van de 
drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die zondag hoopt Gerarde 
de Jong voor te gaan. De zomer is ook een tijd waarin een aantal 
gastvoorgangers voorgaan. Laten we als gemeente ook in de zomer, 
trouw zijn in het elkaar ontmoeten in de kerk.  
 
Ook willen we nog een keer ‘officieel’ afscheid nemen van onze koster Wil 
Ros. Na 20 jaar heeft zij het stokje overgedragen aan Meddy van Dongen, 
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die ook al eerder onze koster was. Graag luidt zij de klok op zondag, om 
mensen naar de kerk te roepen.  
In Gastel zal later in de zomer weer een afscheid en bevestiging van 
ambtsdragers zijn. De datum is nu nog niet bekend, maar het is mooi dat 
er steeds weer mensen zijn die hun schouders samen onder het 
gemeente zijn willen zetten. Zou u ook een steentje willen bijdragen, neem 
dan contact op met ds. Charlotte Inkelaar of iemand van de kerkenraden. 
‘Gemeente zijn’, doe je samen. We hebben elkaar nodig. Een goede en 
gezegende zomerperiode gewenst! 
 
Charlotte Inkelaar-de Mos  

 

VAN DE REDACTIE 

Een overvolle kerkklok deze keer. Zo vol, 
dat we een column die we na lange tijd 
weer mochten ontvangen, n.l. die van 
Nicole van Elteren uit Malawi, niet in één 
keer kunnen plaatsen, maar in de volgende 

editie zullen vervolgen. 

Er zijn uitnodigingen, voor Lopend Vuurtje, voor de Open-Kerken-Dagen 
op tweede Pinksterdag, zowel in Oudenbosch als in Gastel, voor een 
cursus Theologische Vorming, en er is een grote bijdrage uit Oud Gastel. 

Kortom, u heeft weer heel veel te lezen…. 

De kopij voor de volgende editie, aan het begin van de zomer, kan vanaf 
29 juni worden ingeleverd. 

N. Blok 
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Sponsorfietstocht  
Lokaal Lopend Vuurtje 2025 

   
Op 9 juni, tweede pinksterdag, is het weer zover! De fietstocht “als een 
lopend vuurtje” gaat van start! U kunt u tot op de laatste dag inschrijven. 
Meer informatie vindt u in de Pastorije en consistorie. 
Kunt u niet meefietsen dan kunt u natuurlijk nog wel fietsers sponsoren. U 
kunt uw sponsorbijdrage overmaken op de rekening van de 
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oudenbosch c.a. 
Rekeningnummer NL60RABO0373738714 
Vermeld erbij “Sponsor lopend vuurtje”. Als u er een naam van een 
deelnemer bij zet, laten wij die ook weten, dat u een sponsorbijdrage 
geleverd hebt. 
 
Fred de Grunt 
 
 
 
LEREN LOSLATEN 
 
‘Wil je een mens gelukkig maken, geef hem dan geen rijkdommen, maar 
neem wat wensen bij hem weg’, schreef de toneelschrijver Euripides 
ruim 400 jaar voor Christus.  
 
Deze woorden zijn dus bijna 2500 jaar oud. Maar blijkbaar is de mens nog 
steeds hetzelfde: wat ons leven lijkt te bederven, zijn alle onredelijke 
verlangens en verwachtingen. Dat ‘veel’ per se altijd ‘meer’ moet worden.
In een wereld als de onze, waar we voortdurend toegang hebben tot 
zoveel manieren van leven, groeit de verleiding om verschillende levens 
tegelijk te willen leven.  
Om al die mensen te zijn wier leven je spannend lijkt: redelijk sociaal, zo 
iemand met wie je graag een avond optrekt, en tegelijk degene die voorop 
blijft lopen in het professionele leven.  

Op 9 juni, tweede pinksterdag, is het weer zover! De fietstocht “als een 
lopend vuurtje” gaat van start! U kunt u tot op de laatste dag inschrijven. 

fietsers sponsoren. U 
kunt uw sponsorbijdrage overmaken op de rekening van de  
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oudenbosch c.a.  

Vermeld erbij “Sponsor lopend vuurtje”. Als u er een naam van een 
bij zet, laten wij die ook weten, dat u een sponsorbijdrage 

‘Wil je een mens gelukkig maken, geef hem dan geen rijkdommen, maar 
neem wat wensen bij hem weg’, schreef de toneelschrijver Euripides - 

Deze woorden zijn dus bijna 2500 jaar oud. Maar blijkbaar is de mens nog 
steeds hetzelfde: wat ons leven lijkt te bederven, zijn alle onredelijke 
verlangens en verwachtingen. Dat ‘veel’ per se altijd ‘meer’ moet worden. 

ls de onze, waar we voortdurend toegang hebben tot 
zoveel manieren van leven, groeit de verleiding om verschillende levens 

Om al die mensen te zijn wier leven je spannend lijkt: redelijk sociaal, zo 
t, en tegelijk degene die voorop 
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Bovendien de betrokken ouder, de trouwe, steunende en soms wat 
verrassende levenskameraad en zo iemand die zich bij verschillende 
gelegenheden beschikbaar stelt en niet alleen aan zichzelf denkt. Verder 
wil je toch ook een beetje spiritueel en diepzinnig zijn en graag een beetje 
excentriek (door bv. iets geks te verzamelen, zodat je omgeving met 
gefronste wenkbrauwen reageert). Natuurlijk houd je je ook niet afzijdig 
van het gezellige koffiedrinken op het werk, of van muziek, film of 
literatuur. En je wilt ook de persoon zijn die zijn afgetrainde lichaam in 
vorm houdt en de tuinierende mens met aarde onder zijn nagels en vrede 
in zijn ziel… 
Met al die dingen is op zich niets mis. Alleen doet de veelheid ervan ons 
de das om. 
Misschien is het goed om allereerst tegen jezelf te zeggen: ‘Ik ben een 
beperkt mens.’ Een volgende stap kan zijn dat je onder ogen ziet dat veel 
dingen in het leven nooit meer dan half af zullen zijn. Het is te betwijfelen 
of één enkel mens ooit op zijn doodsbed heeft gefluisterd: ‘Ik heb in ieder 
geval de plinten in de huiskamer afgemaakt.’ Op die dag wordt alles wat 
onbelangrijk is klein. Maar die dag werpt ook licht op datgene waar het in 
het leven uiteindelijk om draait. 
Het kan een ware bevrijding zijn om op het punt te komen dat je weet dat 
je niet de beste in de wereld bent en dat je de helft van je actielijst nooit 
zult afwerken. En dat dat helemaal oké is. Want exact daar waar de 
weemoed over het niet-gedane binnensluipt, kun je de grote mystici 
nadoen. Het is misschien wel één van de belangrijkste oefeningen in het 
leven: dingen durven loslaten, ambities laten gaan. 
Juist dan opent zich een ruimte waarin je kunt luisteren naar de muziek 
die de dwangbuizen van het leven laat scheuren, waarin je rustig je boek 
uit kunt lezen of gewoon wat rommelen in alles wat half af is, en je je 
ondertussen kunt verheugen over de helft die wél gedaan is. Om het met 
de woorden op een kerkklok te zeggen: ‘Eendracht maakt het zwakste 
sterk, tweedracht maakt het sterkste zwak.’ 
 
(Uit: ‘Een gebroken halleluja’ van Tomas Sjödin) 
 
 
SOPPEN EN KLOPPEN 
 
‘Halen ze het maartje, dan halen ze het jaartje’, zo zeiden ze dat vroeger 
op het platteland. 
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Wie na een barre winter in maart nog leefde, zou het de rest van het jaar 
ook wel trekken. Van nogal wat oudere boeren heb ik begrepen dat het 
nog niet zo vanzelfsprekend was om het maartje te halen. Boerderijen 
waren koud en vochtig. Spouwmuurisolatie? Dubbelglas? Het was er 
allemaal nog niet. En dus hoestte en rochelde men zich door de koude 
maanden heen. 
Eindelijk werd het dan toch voorjaar en voor wie het gehaald had, brak 
een drukke tijd aan. Er moest bemest, geploegd, gezaaid en gepoot 
worden.  
 
Die arbeidspiek op het land is er nu nog steeds, maar wat verdween is de 
arbeidspiek van de grote schoonmaak. Een paar flarden daarvan heb ik 
nog meegemaakt. Ik zag het meubilair buiten onder de appelboom staan, 
de vloerkleden en dekbedden op rekken ernaast. Destijds vond ik het 
grote onzin. Schoonmaken is nooit mijn hobby geweest, maar dat was het 
hem nou net. Het was niemands hobby, het was wérk. Het was ook het 
gesprek van de dag. Als boerinnen elkaar tegenkwamen, was het eerste 
wat ze elkaar vroegen: ‘hoe ver ben jij?’ 
Vrijblijvend een beetje rondsoppen kon niet, de klus moest om de een of 
andere reden voor Pasen klaar. En dus werd er in maart geschrobd en 
geboend, gelucht en geklopt. Zelfs sommige muren kregen een 
opfrisbeurt met witkalk. Dat draaide ook meteen mijten en luizen de nek 
om. 
 
Dagen, soms weken, waren er gemoeid met de schoonmaak. Tot de 
komst van aardgas. Dat maakte rokerige houtfornuizen overbodig. Ook 
kwamen er stofzuigers, wasmachines en andere hulpmiddelen op de 
markt. “Heel mooi, maar wij hadden er niks aan”, zeiden oude boerinnen 
daarover. Immers, het gas- en elektriciteitsnetwerk reikte vaak niet tot aan 
hun afgelegen boerderijen. Daarom bleef het voor hen handwerk. Elk 
voorjaar stroopten ze de mouwen weer op om bedsteden, meubels, 
gordijnen, kasten en alles wat je maar kunt bedenken, te ontdoen van stof 
en vettige roetaanslag. 
Met enige gêne denk ik terug aan mijn vroegere minachtig voor de grote 
schoonmaak. Ik zag er de waarde niet van. Dat doe ik inmiddels wel. Maar 
wat een vooruitgang dat het niet meer voor Pasen af hoeft. En dat het nu 
met de stofzuiger kan.  
 
(Een column van Margreet Welink) 
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DOE MAAR DUURZAAM 
Over zorgen om klimaatverandering en milieuvervuiling wordt vandaag de 
dag veel gesproken. 
Tegelijk zijn de problemen zo groot dat ze ons dreigen te verlammen. 
Toch, heel dichtbij en eigenlijk vrij eenvoudig, kunnen we al heel wat 
doen. Uit liefde voor onze medeschepselen, voor de aarde en voor God. 
 
In 2021 riepen drie religieuze leiders – paus Franciscus (Rooms-
katholieke kerk), patriarch Bartholomeus (Orthodoxe kerk) en 
aartsbisschop Welby (Anglicaanse kerk) – gelovigen op om actief deel te 
nemen aan het publieke debat over duurzaamheid: ‘We roepen iedereen 
op, ongeacht hun geloof of wereldbeeld, om te luisteren naar de roep van 
de aarde en van mensen die arm zijn, om hun gedrag te onderzoeken en 
om zinvolle offers te brengen ter wille van de aarde die God ons heeft 
gegeven.’  
Veel mensen ervaren het als een zware opgave, moeilijk en duur. Maar 
het is iets dat móet, om een catastrofe als klimaatverandering te 
voorkomen. Van alles mag opeens niet meer, zoals vliegen naar je 
vakantie-bestemming of vlees eten. Je moet je auto vervangen voor een 
elektrische en je dak volleggen met zonnepanelen. Begrijpelijk dat 
mensen dit als offers ervaren. Maar duurzaam leven is geen zware 
opgave als je dit doet uit liefde voor je medemens, voor alle 
medeschepselen, voor de aarde en voor God. 
De aarde warmt op, de vervuiling van bodem, water en lucht neemt toe en 
de grondstoffen raken uitgeput. Het pijnlijke is dat vooral de arme en 
kwetsbare mensen de prijs betalen voor de gevolgen van 
klimaatverandering, terwijl ze er het minst aan hebben bijgedragen. We 
leven nu in een tijd en een cultuur waarin het individualisme hoogtij viert. 
Ons bestaan draait vooral om de vraag hoe wij al onze materiële 
behoeften kunnen bevredigen. Dat betekent dat we steeds meer moeten 
produceren kopen en consumeren. Daar zijn steeds meer grondstoffen 
voor nodig. Het veroorzaakt steeds meer vervuiling en uitstoot van 
broeikasgassen. Ieder weldenkend mens kan snappen dat dat niet 
houdbaar is. Grondstoffen raken domweg op. Van vervuiling wordt 
uiteindelijk alles en iedereen ziek. Keer de wegwerpcultuur de rug toe en 
leef vanuit een zekere soberheid en nederigheid. 
Hoe kunnen we dat in ons dagelijks leven vormgeven? Dat begint bij een 
open houding van verwondering voor de natuur, voor de schoonheid van 
de schepping. Dat we dankbaar kunnen zijn voor het wonder dat wij deel 
mogen zijn van die schepping. Zoals gezegd: een duurzaam leven hoeft 
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geen zware opgave te zijn. Duurzaamheid is meer dan zonnepanelen en 
elektrische auto’s. Voor mensen met een smalle beurs zijn die vaak een 
brug te ver. Er zijn genoeg dingen te doen die geen geld kosten, 
goedkoop zijn of zelfs geld besparen. Een dikkere trui in plaats van de 
verwarming een graadje hoger, minder vlees eten, meer fietsen en minder 
autorijden, geen voedsel weggooien, tweedehands spullen en kleding 
kopen, minder vaak douchen, minder plastic gebruiken, enz. 
Duurzaamheid gaat om het ontdekken van wat je echt van waard
en dat je dat beschermt. Dat geeft ons leven zin en maakt het de moeite 
waard. 
De zojuist gestorven paus Franciscus verwoordde het in zijn encycliek 
‘Laudato si’ aldus: ‘Men moet niet denken dat deze inspanningen de 
wereld niet zullen veranderen. Ze hebben een positief effect op de 
samenleving, vaak buiten ons weten om. Dit effect brengt steeds meer 
vruchten voort en verspreidt, vaak ongezien, steeds meer goedheid. 
Bovendien brengt dit gedrag ons het gevoel van eigenwaarde terug, 
brengt het ons tot een grotere levensdiepgang, laat het ons toe te ervaren 
dat het de moeite waard is op deze wereld rond te lopen.’
 
(Naar een artikel van Ds. Ellen van Sluijs)  
 
JEUGDWERK:  
 

 
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor: 
  
 
 

ijn. Duurzaamheid is meer dan zonnepanelen en 
elektrische auto’s. Voor mensen met een smalle beurs zijn die vaak een 
brug te ver. Er zijn genoeg dingen te doen die geen geld kosten, 
goedkoop zijn of zelfs geld besparen. Een dikkere trui in plaats van de 

een graadje hoger, minder vlees eten, meer fietsen en minder 
, geen voedsel weggooien, tweedehands spullen en kleding 

kopen, minder vaak douchen, minder plastic gebruiken, enz. 
Duurzaamheid gaat om het ontdekken van wat je echt van waarde vindt 
en dat je dat beschermt. Dat geeft ons leven zin en maakt het de moeite 

De zojuist gestorven paus Franciscus verwoordde het in zijn encycliek 
‘Laudato si’ aldus: ‘Men moet niet denken dat deze inspanningen de 

een positief effect op de 
samenleving, vaak buiten ons weten om. Dit effect brengt steeds meer 
vruchten voort en verspreidt, vaak ongezien, steeds meer goedheid. 
Bovendien brengt dit gedrag ons het gevoel van eigenwaarde terug, 

een grotere levensdiepgang, laat het ons toe te ervaren 
dat het de moeite waard is op deze wereld rond te lopen.’ 
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De nacht zonder dak op zaterdag 28 juni voor de tienergroep. 
  
De uitnodiging heb je al gekregen (zo niet, bel even met Wilma of Lindy) 
En vergeet niet je op te geven voor 29 mei!!!!!! 
 
Tot snel. Lindy, Antonio en Wilma 
 
(Info: Lindy, tel. nr. 06-21604935, Wilma: 06-20547477) 
 
 

 
 
 
DE COLUMN VAN NICOLE 
 
Beste mensen,  
 
De afgelopen maanden zijn enorm druk geweest met ziekenhuis 
bezoeken.     Madalitso, een meisje, is geboren op 5 december. Haar 
moeder is pas 19 jaar oud en zij wist niet dat ze zwanger was. 
Onverwacht was daar een baby. De familie kon niet voor het meisje 
zorgen en daarom hebben ze haar naar social welfare gebracht, 
vervolgens werd ze bij ons in huis geplaatst.  
De eerste maand deed ze het super goed maar halverwege januari kreeg 
ze opeens hoge koorts. Na een bezoek aan het ziekenhuis werd ze 
opgenomen en kreeg ze antibiotica via het infuus. Na 5 dagen mocht ze 
naar huis. De hoge koorts was echter na 2 dagen alweer terug.  
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Dus brachten we haar weer terug naar het ziekenhuis, dit keer een ander 
ziekenhuis wat meer ervaring heeft met baby's. Ze werd weer opgenomen 
en al snel bleek dat ze meningitis had. Na 2 weken een hoge doses 
antibiotica via het infuus leek ze weer op te knappen en mocht ze naar 
huis om dagelijks terug te komen voor medicijnen. Maar al snel ging het 
weer bergafwaarts met Madalitso en was de hoge koorts weer terug. Deze 
keer had ze ook moeilijkheden met ademhalen en moest ze aan de 
zuurstof. Uiteindelijk heeft ze bijna 3 maanden in het ziekenhuis gelegen.  
 
Veel zorgen, veel ritjes naar het ziekenhuis en veel extra kosten. In de 
ziekenhuizen in Malawi moet je zelf een verzorger hebben en daarom 
moest er 24 uur per dag een nanny bij haar in het ziekenhuis zijn. Ze is nu 
iets meer dan een week thuis en het gaat gelukkig goed met haar. Wel 
moeten we afwachten of en hoeveel schade de meningitis heeft 
aangericht.  
 
Tussendoor kwam de griep en verkoudheid nog langs in huis en als er 1 
begint wordt vaak iedereen ziek dus dat betekent heel veel hoesten en 
heel veel snotneuzen. Maar gelukkig is momenteel iedereen weer beter.  
 

   
Madalitso                                                              Tanaka 
 
(Wordt vervolgd…..) 
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EEN NIEUWE CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING 
 
Op 04 september a.s. is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus 
theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ te Goes. 
 
Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. 
De cursus is geschikt voor wie: 
- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel 
- meer wil weten van christelijke spiritualiteit 
- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken 
- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en 

bezoekwerk 
- bewuster kerkdiensten wil beleven 
- oude bronnen wil onderzoeken om nieuwe inspiratie te vinden 
- open wil staan voor ‘andersdenkenden’ 
- zich wil verdiepen in betekenis van religie in onze huidige 

samenleving. 
 
Een reactie van een oud-cursist is: “Van vroeger zijn wel wat oude dingen 
blijven hangen. Ik heb nu weer veel nieuwe dingen geleerd. Bij de lessen 
komen veel interessante onderwerpen aan bod. Het is een kleurrijke 
cursus”. 
 
Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is: 
protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van harte 
welkom. Ook mensen die geen kerkelijke binding hebben kunnen veel aan 
deze cursus hebben.  
De docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle 
docenten zijn al lange tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote 
kennis van hun vakgebied. Met veel passie willen ze blijven doceren. Ook 
weer aan een nieuwe groep. 
Op donderdag 28 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de 
Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes,  
aanvang 19.30 uur. 
 
Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in 
de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 
4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18.  
E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl. 
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Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-
opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. 
 
E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.  
 

 

-mail contact 
opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88.  
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 6 MAART 2025   
om 20:00 uur in de Pastorije. 
 
1.Opening: Elivia opent de vergadering met het lezen uit het boek “Sterk 
door de liefde” van Martin Luther King. Het thema was geweldloos verzet, 
een thema dat past bij de dingen die op dit moment in de wereld 
gebeuren. Daarna is Elivia voorgegaan in gebed. 
 
2. Inbreng gemeenteleden:  
Een gemeentelid komt een idee toelichten rondom het creëren van extra 
ruimte voor de kapstok en rollators achter in de kerk. Er wordt nagedacht 
over de mogelijkheid om stoelen weg te halen bij de huidige kapstok en 
wat dit betekent voor de inrichting van de kerk en de hoeveelheid 
zitplaatsen. Afgesproken is dat er 3 stoelen weggehaald worden om de 
doorgang naar de kapstok breder te maken. Er wordt gemonitord of dit 
voldoende is.  
Meerdere gemeenteleden hebben bedankt voor de bloemen die ze 
hebben ontvangen. 
 
3.Vaststellen notulen:  
De notulen van 6 februari zijn goedgekeurd en getekend. 
Het jaarboekje wordt nog up to date gemaakt door de kerkenraadsleden. 
 

4.Actiepuntenlijst:  

De vacatures voor penningmeester diaconie, ouderling-kerkrentmeester, 
secretaris kerkrentmeester, ouderling, beheerder Pastorije en koster staan 
nog open. 

De defibrillator is nog in aanvraag bij de gemeente. 

5.Postlijst:  

De postlijst is besproken. Belangrijke stukken uit de postlijst: 

De jaarrekening 2023 van de kerkrentmeesters is goedgekeurd. 
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De begroting 2025 van de diaconie is goedgekeurd. 

6.Pastoraat:  

Er zijn diverse gemeenteleden bezocht afgelopen periode. 

8.Eredienst:  

Op 6 april zingt het koor Voices in Praise uit Roosendaal tijdens de 
kerkdienst 

9.Jeugdwerk: 

Er is een gemeentelid aangesloten bij de Kindernevendienst waardoor er 
weer voldoende begeleiding is om de kindernevendienst wekelijks te 
verzorgen. 

Op vrijdag 14 maart wordt de pub quiz georganiseerd in de Pastorije.  

 
10.Mededelingen diaconie:  
Tijdens de laatste vergadering zijn de financiën besproken, er is extra 
financiële ruimte. De diaconie gaat de voedselbank van Oudenbosch 
structureel steunen. 
Gedurende het jaar worden andere doelen ook extra gesteund. 
De jaarrekening 2024 is in concept ingestuurd. 
Het beleggingsstatuut is klaar, besproken en getekend. 
Op maandag 17 maart is de sobere maaltijd; uitnodigingen zijn 
rondgedeeld. 
We stemmen af met Gastel-Kruisland om met elkaar de Passion te kijken. 
De mogelijkheid om een Paaskaars voor thuis te bestellen wordt geregeld. 
 
11.Mededelingen kerkrentmeesters:  
Het beleggingsstatuut is ter beoordeling naar de CCBB gestuurd. 
Voortaan is er de mogelijkheid om de dienst van 10.30 uur in de Pastorije 
te kijken; alleen voor mensen waarvoor het aanwezig zijn in de kerk lastig 
is.  
Er worden 100 nieuwe stoelen gekocht ter vervanging van de huidige 
stoelen.  
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Er wordt tijdens de dienst op zondag regelmatig door gemeenteleden op 
de parkeerplaats achter de Pastorije geparkeerd waardoor de predikant 
en organist daar dan niet meer kunnen parkeren. Gemeenteleden worden 
gevraagd hier niet meer te parkeren. 
 
12.Nieuwsbrief 9 maart 2025: 
Het concept is besproken en aangevuld. 
 
13.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 3 april 2025 waarbij Ada Korstanje de 
opening voor ons zal verzorgen (moderamenoverleg op 28 maart). 
 
14.Rondvraag:  
De bezinningsochtend voor de kerkenraadsleden is op 15 maart 
aanstaande. 
Er wordt nagedacht of er een vlag ter ere van het 750-jarig bestaan van 
Oudenbosch wordt aangeschaft. 
 
15.Sluiting: Afgesloten met het bidden van het Onze Vader. 
 
Notulist: Marleen Elsenaar 

 

 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 3 APRIL 2025   
 
1.Opening: Ada opent de vergadering met het lezen uit Psalm 121 en 
leest daarna een verhaal over Wandelen met God. Daarna is Ada 
voorgegaan in gebed. 
 
2. Inbreng gemeenteleden:  
Het gemeentelid dat de vorige vergadering het aanpassen van de ruimte 
rondom de kapstok in de kerk heeft ingebracht, wordt geïnformeerd over 
de aanpassing die gedaan is. 
Piet verzorgt het liturgische bloemstuk op Goede Vrijdag en Pasen en 
daarbij een gedicht. 
 
3.Vaststellen notulen:  
De notulen van 6 maart zijn goedgekeurd en getekend. 
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4.Actiepuntenlijst: De vacatures voor penningmeester diaconie, 
ouderling-kerkrentmeester, secretaris kerkrentmeester, ouderling en 
beheerder Pastorije staan nog open. 

De defibrillator is nog in aanvraag bij de gemeente. 

Voor de opvolging van de koster vanaf 1 juli is wel een opvolger 
gevonden: Meddy van Dongen.  

5.Postlijst:  

De postlijst is besproken. Belangrijke stukken uit de postlijst: 

De jaarrekening 2024 van de diaconie is binnengekomen.  

De vertrouwenspersonen gaan naar de Werkmiddag Veilige gemeente. 

6.Pastoraat:  

Er zijn diverse gemeenteleden bezocht afgelopen periode. 

8.Eredienst:  

Op 6 april zingt het koor Voices in Praise uit Roosendaal tijdens de 
kerkdienst. 

Op 13 april bezoeken een aantal bewoners en begeleiders van het 
Oostkwartier de dienst. 

Op 24 mei is er een trouwdienst waarin Charlotte voorgaat. 

De startdienst op 7 september wordt weer gehouden in het Arboretum. 

9.Jeugdwerk: 

Er zijn twee gemeenteleden bereid gevonden de brugdienst te gaan 
organiseren. Er worden nog twee mensen benaderd waardoor het met 
een klein team georganiseerd kan worden. 
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10.Mededelingen diaconie:  
Er is een extra gift gegeven aan Myanmar via KIA, vanwege de 
aardbeving die daar is geweest. 
De opbrengst voor de Nijlvallei bij de Sobere maaltijd is verdubbeld. 
De bestaande spaaracties worden weer opnieuw onder de aandacht 
gebracht. 
Er wordt een idee uitgewerkt om tijdens de opening van de kerk op 
zaterdag aandacht aan het ZWO-project te geven. Het rooster voor de 
bezetting van de zaterdagen wordt gemaakt. 

De jaarrekening is goedgekeurd door de Kerkenraad. Er komt een bericht 
in de nieuwsbrief zodat gemeenteleden de mogelijkheid hebben de 
jaarrekening in te zien. 

11.Mededelingen kerkrentmeesters:  
Er is nog geen vergadering geweest. Wel is het CCK-overleg geweest. 
Daar is het gebruik van de collectebonnen besproken. 
De nieuwe stoelen staan in de kerk. Een aantal oude stoelen worden 
bewaard, de andere worden tegen elke aannemelijk bod verkocht. 
 
12.Nieuwsbrief 6 april 2025: 
Het concept is besproken en aangevuld. 
 
13. Evaluatie bezinningsochtend Oud-Gastel/Kruisland/Oudenbosch 
15 maart 
Het was een positieve, geslaagde ochtend met elkaar.  
 
14.CKO verslag van 24 maart 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het verslag. 
 
15.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 1 mei 2025 waarbij Janny v.d. Kruijk 
de opening zal verzorgen. Moderamenoverleg is op 25 april. 
16.Rondvraag:  
De vlag ter ere van het 750-jarig bestaan van Oudenbosch wordt 
aangeschaft. 
De Kerkrentmeesters inventariseren wie welke sleutel (Kerk/Pastorije) in 
zijn bezit heeft en wie sleutels nog nodig heeft. 
Er is vervoer naar de vakantieweek in Doorn geregeld voor twee 
gemeenteleden.  
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17.Sluiting:  
Ada sluit de vergadering met een gebed. 
 
Notulist: Marleen Elsenaar 

 
 
BLOEMENGROET  

 
30 mrt. Aity Berends (ter bemoediging) 
 Wil Ros (ter bemoediging) 
 
 6 apr. Fam. Maranus (n.a.v. overlijden van de 

vader van Anthonie) 
 
13 apr. Jan Graafland (ter bemoediging) 
 
20 apr. Maaike Notenboom (ziekenhuisopname) 
 
27 apr. Erik Kooij (groet van de gemeente) 
 
 4 mei Gerda Brochard (welkom bij de leiding kindernevendienst)
 
11 mei Mieke van Dam (van harte beterschap) 
 
 

PERSONALIA 

 Verhuisd: 

Dhr. P.A. Verspui, Duiventoren 137, Oudenbosch naar Roos

Mevr. E.J. Gast-Baris, Burg Antonissenstraat 23A, Rucphen 

Laura de Haan, Moerasbos 13, Oudenbosch, naar Dinteloord

Mevr. J.M. Heij, Noviciaatlaan 3, Oudenbosch naar Breda

  

Gerda Brochard (welkom bij de leiding kindernevendienst) 

Dhr. P.A. Verspui, Duiventoren 137, Oudenbosch naar Roosendaal  

Baris, Burg Antonissenstraat 23A, Rucphen  

Dinteloord 

Mevr. J.M. Heij, Noviciaatlaan 3, Oudenbosch naar Breda 



-KERKKLOK- 
 

-22- 

 

Nieuw ingekomen: 

Dhr. B.C. Scheele, Elzenstraat 5, Oudenbosch  

Dhr. M.N.O. Vervat, Zellebergen 711, Oudenbosch  

Dhr. en mevr. Bruinsma, Damhertstraat 18, Rucphen 

 Fam. De Jong, Schuitevaarsatraat 41, Oudenbosch 

Overleden: 

Mevr. H. Jansen-Withaar, Pater Beckerstraat 23, Oudenbosch, op 31 
maart 2025. 

Dhr. B. Klomp, Pastoor van Breugelstraat 77, op 2 april 2025. 

Uitgeschreven: 

Dhr. M. Vercouteren, Breugelhof 17, Bosschenhoofd  

IN MEMORIAM RIEK JANSEN-WITHAAR (30 juli 1925- 31 maart 2025) 
 
Riek werd geboren in Alkmaar en woonde daar tot haar verhuizing naar 
Oudenbosch, op 73-jarige leeftijd. Ze kwam wonen in de Pater 
Beckerstraat. Riek was een nuchtere vrouw. Niet iemand met poeha of 
grote woorden. Ze was gewoon zichzelf. Op zich al een levenskunst. 
Vanaf het begin kwam ze iedere zondag naar de kerk, met de fiets of de 
auto. En naar de Soos op dinsdag. Naar Tafeltje Dek-je. Tot de jaren te 
zeer gingen tellen en het niet meer ging. Lang reed ze nog auto. En wat 
een voorrecht was het dat ze in haar eigen huis kon blijven wonen, tot op 
het laatst. Met goede zorg van diverse helpers van de thuiszorg West-
Brabant, van anderen die haar bezochten, namens de kerk en later 
namens een stichting. Ook niet te vergeten haar buurtjes, die dagelijks 
een oogje in het zeil hielden. Op wie ze een beroep kon doen. Wat 
kostbaar! 
Riek was, in haar nuchterheid, ook in alle eenvoud een levenskunstenaar. 
Alleen al het feit dat ze tot bijna op het laatste heeft gezegd dat ze best 
graag 100 wilde worden.  



-KERKKLOK- 
 

-23- 

 

Haar Opoe uit Drenthe was 99 jaar geworden. Ze vond het mooi als ze 
Opoe kon ‘verslaan’ (in de goede zin des woords). Opoe was voor haar 
iemand die belangrijk is geweest in haar leven.  Als kind logeerde ze 
regelmatig bij haar. 
 
Ze werd en was onderwijzeres in hart en nieren. Dat is ze eigenlijk heel 
haar leven blijven doen. Wat heel bijzonder was voor die tijd. Toen ze 
trouwde met haar man Fred, moest ze stoppen. Zo ging dat in die tijd. Als 
getrouwde vrouw mocht je niet blijven werken. Toch werd ze al gauw 
gevraagd om in te vallen, hier en daar. Dat deed ze graag. Haar man Fred 
werd maar 53 jaar, zodat Riek langer alleen is geweest dan dat ze samen 
was met haar man. Ze kregen 3 dochters, waarvan er een in Oudenbosch 
woonde.   
 
In de dienst in het crematorium stonden we stil bij Psalm 139: 6. ‘Ik loof U 
om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan.  Wonderbaarlijk wat U 
gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel’ (vers 14). Soms 
weten wij dingen, waar we niet altijd woorden voor hebben. Zoals het 
wonder van ons bestaan… 
 
Riek had oog voor het wonder van het bestaan. In meerder opzicht. Ze 
hield enorm van bloemen en bloeiende planten. Ze ‘rommelde’ graag in de 
tuin die in de zomer vol stond met bloeiende planten. Ook orchideeën 
hadden haar liefde, die deden het altijd weer opnieuw. Een van de 
liederen die ze graag wilde laten zingen, was: “De dag door uwe gunst 
ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt, en dankbaar klinken onze 
zangen, tot U die ‘t licht en ‘t duister maakt’.  
 
Dit lied wilde ze graag als slotlied, omdat dat het lied was dat ze vroeger 
aan het eind van de week altijd met de leerlingen zong. Het spreekt van 
dankbaarheid. Riek Jansen was een dankbaar persoon, dankbaar voor de 
kleine dingen van het leven. Het was haar levenshouding. We wensen 
haar dochters Freda en Adrie, en de kleinkinderen, van harte vrede en 
kracht toe.  
 
(Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos) 
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VAN DE DIACONIE 

WIST-JE-DAT 
er al heel lang van alles kan worden ingezameld in de Pastorije: 
ansichtkaarten, postzegels, buitenlands geld, oude mobieltjes, cartridges 
en doppen?? 
Als diaconie willen we dit graag nieuw leven inblazen. Er wordt gewerkt 
aan een mooie inzamelplek in de Pastorije. Deze komt te staan op de plek 
waar nu de tafel met de diverse folders staat. Op de diverse inzameldozen 
zal komen te staan wat er in mag zodat het een netjes en duidelijk geheel 
blijft. 
 
Wat kan en mag er nu precies in de inzameldozen: 
DOPPEN: 
Uitsluitend hard plastic doppen, bijvoorbeeld van melkpakken, pennen, 
shampoo, tandpasta, wasmiddel, pindakaas e.d. 
Geen metalen schroefdoppen!! 
 
ANSICHTKAARTEN/POSTZEGELS 
Uitsluitend enkele kaarten zonder envelop (met postzegel) 
Geen dubbele kaarten 
Geen geboortekaartjes 
Alle postzegels 
 
OUDE MOBIELTJES/CARTRIDGES 
De cartridges graag goed verpakken i.v.m. lekken 
 
BUITENLANDS GELD 
Hier mogen ook 1 en 2 eurocenten in worden geleverd. 
 
WIST-JE-DAT 
de opbrengst van de doppen wordt gebruikt voor het opleiden van KNGF-
geleidehonden? In 2024 heeft dit landelijk een bedrag van 54.000 euro 
opgeleverd!! 
 
De opbrengst van de overige artikelen wordt gebruikt door Kerk In Actie 
voor de Diaconessenzusters in Rwanda. Zij leren moeders hoe ze hun 
kinderen van genoeg en gezonde voeding kunnen voorzien.  
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Zo worden er bijvoorbeeld groentezaden en moestuingrond uitgedeeld om 
zelf groente te kunnen kweken en krijgen ze een aantal kippen zodat ze 
eieren hebben.  
In 2024 heeft dit landelijk gezien een totaalbedrag van 26.000 euro 
opgeleverd. 
 
We hopen dat we met deze informatie wat meer duidelijkheid en inzicht 
hebben gegeven in de diverse inzamelmogelijkheden. 
Het is echt de moeite waard en maar een kleine moeite om de artikelen te 
verzamelen. 
 
Piet, Marleen en Ada 
 
 
DIACONALE COLLECTEN OUDENBOSCH 1e kwartaal 
2025 

 

Datum   Bedrag 

5-1 Schuldhulpmaatje € 175,00 

12-1 Stichting Nijlvallei- Egypte € 225,00 

19-1 Noach's Ark Oeganda € 390,00 

26-1 MAF Flying for life Jesse in Soedan € 220,00 

2-2 Werelddiaconaat - Ethiopië € 165,00 

9-2 Stichting Bootvluchteling € 285,00 

16-2 Omzien naar Gevangenen € 225,00 

23-2 Tear fund € 265,00 

2-3 Stichting Nijlvallei- Egypte € 250,00 

9-3 Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap € 245,00 

16-3 Versterk de kerk in het Midden Oosten € 205,00 

23-3 Werelddiakonaat: Moldavië € 255,00 

30-3 Colombia; kinderen in achterstandswijk weerbaar maken € 220,00 

 

€ 3.125,00 

 Bovenstaande bedragen zijn inclusief een aanvulling door de diaconie. 

De diaconie bedankt iedereen voor de gedane donaties! 
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VERJAARDAGSKALENDER (75+) 
 
26 mei  Mevr. N. Heidinga-Touwen 
28 mei  Mevr. J.W. Roovers-Brand 
29 mei  Mevr. E.C. Broekhans-Kenters 
29 mei  Dhr. W. Verschuren 
30 mei  Mevr. C. de Geus-Blok 
 1 juni  Mevr. M. Labega-Bergshoeff 
 3 juni  Mevr. L.M. Blom-Dorst 
 9 juni  Mevr. H.M. Taal-Verburg 
13 juni  Mevr. A. Bijl-van den Burg 
15 juni  Mevr. J.M. Flikweert-Marijnissen 
18 juni  Dhr. N. Ros 
25 juni  Dhr. P.A. van Es 
29 juni  Dhr. B.C. de Kreek 
30 juni  Mevr. W. Ros-de Niet 
 30 juni  Mevr. J.H. Mandemaker-den Hengst 
 1 juli  Dhr. G. Stam 
 2 juli  Mevr. H.J. van ’t Geloof-van der Linde 
 6 juli  Dhr. J. Hartog 
 9 juli  Mevr. A. Rolandus-van der Well 
 
COLLECTEN 
  Eerste   tweede uitgang 
 
 1 juni  Tamsarya  Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
 8 juni  Zending: Myamar Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
15 juni  Stichting Gave  Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
22 juni  Binnenlands Diaconaat: 
  Geef vluchtelingen  

een huis  Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
29 juni  Gevangenenzorg Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
 6 juli  Werelddiac.: Ghana Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
 13 juli  Wycliff Bijbelvertalers Kerkbeheer Groot onderhoud 



-KERKKLOK- 
 

-27- 

 

  



-KERKKLOK- 
 

-28- 

 

NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 
NOTULEN 10 MAART 2025, OUD GASTEL.                                                                    

Aanwezig: voltallige kerkenraad                                                                              

Afwezig met kennisgeving: ds. Ch. Inkelaar- de Mos.                                             

Notulist: Mieke de Ruiter 

 

Kees opent de vergadering met het lezen uit een boek met 

dagelijkse overdenkingen van Joyce Meyer, getiteld “Mijn tijd met God”                           

 

Welkom door Lenie 

1.Notulen (en verkorte notulen) van 20 januari 2025: goedgekeurd en 

getekend. 

 

2.Ingekomen post/mail; het blad “Protestant”  

 

3.Komende kerkdiensten:   

- Op 17 april organiseren Lenie en Marga de vertoning van de Passion in 

de kerk.  Rk-parochie wordt door Lenie benaderd. Zij regelt ook de flyers.  

- Wilma benadert Dhr. Winters voor plaatsing van de info hierover in het 

RK-kerkblad.  

- Op 20 april Pasen, met liturgisch bloemstuk, evenals de voorafgaande 40 

dagentijd. 

Er wordt steeds een foto met tekst op Facebook gezet. 
Eerste Paasdag is een 9-uurs dienst met KND en daarna koffie met iets 
lekkers.        
Wilma en Angelien coördineren dat. 
- Op 4 mei Dodenherdenking is deze keer op zondag. 
De herdenking is ook dan om 19 uur. Er is nadien geen samenkomst of 
koffie in onze consistorie. 
De RK-parochie heeft toegezegd tijdig bericht te doen van hun 
vergadering. 
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4. Pastoraat: 
 
- Doopdienst van Noud Verstraeten 27 april met koffie na de dienst.  
 
- Samenstelling van de Kerkenraad  
Voor de functies kerkrentmeester en diaken worden verschillende 
personen  
benaderd. 
De datum van de bevestigingsdienst wordt later bepaald met Charlotte en 
de 
nieuwe ambtsdragers.  
 
  - Aanpassingen van het jaarboekje zullen gerealiseerd worden door 
Wilma en 
  Lenie na de wisselingen in onze kerkenraad.  
 
- Bezinningsochtend 15 maart in Oud Gastel. Inloop met koffie om 9.30 
uur, 
  afsluiting met lunch. 
 
 
5.Diaconie 
 
-  Nieuwe Paaskaars gekozen.  
- Bestemming van de oude kaars wordt besproken. 
- KND houdt de huidige kaars, met aanpassing. 
- Welke kaars gaan we gebruiken voor Avondmaal bij huisbezoek? 
- Zoals afgesproken geven we geen bloemen bij een 40-jarig 
huwelijksjubileum, maar een kaart. Bij een jubileum van 50 en 60 jaar, 
geven we wel bloemen.  
 

6. Kerkrentmeesters  

 
-  E-Herkenning  
 Lenie en Goos hebben de voorgeschreven procedure gevolgd. Goos gaat 
de E-Herkenning beheren.  
 De kerkenraad stelt de E-Herkenning vast en gaat daarmee akkoord. 
 Hierna kan de V.O.G. aangevraagd worden 
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- Mededeling vanuit het overleg van de kerkrentmeesters.  

- De gemeente heeft een keyboard gekregen via organist Hans, nu een 
goed plekje zoeken. 

 
- De tarieven voor kerkelijke verhuur en dienstverlening zijn aangepast 

en aangevuld.De diverse bedragen komen t.z.t. op de website van de 
kerk.  

- De buxus op de begraafplaats is al gesnoeid, het snoeiafval wordt 
morgen afgevoerd. 

- Bedankje voor mevr. Dijkers i.v.m. stoppen kosterschap moet nog 
gepland worden 

- Er is bij de Kringloopwinkel een afvalbak gekocht. 
 

- 7.Jeugdwerk: 

- Pubquiz 14 maart: Er zijn 5 teams van ieder 3 jongeren en 1 
volwassene.  

- Pasen: Er is kindernevendienst tijdens de Paasdienst om 9.00 uur met       
bloementuintjes.  

- Na Pasen wordt er een ander collectedoel gekozen voor de KND. 
- 28 Juni wordt “Nacht zonder dak” georganiseerd achter de Pastorije.             

29 juni is er dan een gezamenlijke dienst in Oudenbosch en wordt er 
gecollecteerd voor Tearfund (deze is aanbieder van het concept “Nacht 
zonder dak”). Voorganger mevr. van de Leeuw werkt mee. 

 

8.Groene Kerk/ duurzaamheid:  
 
De commissie heeft nagedacht over opties om als kerk meer te doen voor 
mens en milieu.  
We kiezen als eerste voor een activiteit tijdens de fietstocht van “Lopend 
Vuurtje” op 2e Pinksterdag, te weten plantjesverkoop voor de Nijlvallei, 
waarbij de kinderen betrokken worden. 
Wilma vraagt om een extra kinderactiviteit tijdens dat evenement. 
Na Pinksteren zullen de resterende voorstellen van de Groene Kerk 
besproken worden. 
 
9. Volgende vergadering 14 april om 20 uur. Charlotte opent dan.  
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10. Rondvraag  
- Onze kerk heeft besloten niet mee te doen met poppenspel in het 

kader van het 750-jarig bestaan van Oud Gastel.   
 
- Een medewerker van Tearfund zal op 6 april tijdens het koffie drinken 

een presentatie geven over het goede een veelzijdige werk wat zij 
doen.  

- De collecte in die dienst is bestemd voor Tearfund. 
- Angelien informeert of er nog aanmeldingen zijn binnengekomen voor 

de sobere maaltijd op 17 maart. 
 
- Vraag uit een huisbezoek: Mag de maandelijkse nieuwsbrief gebruikt 

worden om bijzonderheden te vermelden over gemeenteleden? We 
hebben rekening te houden met ieders privacy. Men kan zelf melden, 
wat er in de nieuwsbrief opgenomen kan worden, zoals dat ook 
onderaan iedere nieuwsbrief staat. 

 
- Afsluiting met een lied: “Zo maar een dak” 
 
Mieke de Ruiter 
 
 
BLOEMENGROET 
 
6 April  Mevr. W.P. Gladdines - Reijenga (verj) 

  Mevr. H.E.M. Vervoort – Elsten (verj) 

13 April Dhr. L.A. van Est (verj)  

20 April Dhr. P.A. van Kruistum (verj) 

  Mevr. M.Y. Kwok (verj) 

  Dhr. S.J. Langeweg (verj) 

  Dhr. C.J. Brouwers (verj) 

  Dhr. K.J. Glas ( verj) 

4 Mei  Dhr. J. Paauwe (verj) 
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COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor 
“Stichting Nijl vallei ” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte 
voor Eredienst en pastoraat. 

 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 
 
 
25 Mei  Leger des Heils 
 
29 Mei  Orgelfonds 
 
1 Juni  Noachs Ark 
 
8 Juni  Zending Myanmar (KIA) 
 
15 Juni  Stichting De Hoop 
 
22 Juni  Binnenlands Diaconaat (KIA) 
 
6 Juli  Steunfonds van het zuiden 
 
13 Juli  Reserve 
 
20 Juli  Fonds Begraafplaats 
 
27 Juli  Zomerzending Cuba (KIA) 
 
3 Aug  Rotia Valley 
 
10 Aug  Leger des Heils 
 
 

  



-KERKKLOK- 
 

-33- 

 

PINKSTEREN: een gedicht 
 

het gaat niet om een plaats 
en ook niet om een plek 
het gaat U om ons hart 

daar heeft Uw Geest Zijn stek. 
 

de Kerk komt naar de wereld toe 
Uw Geest wervelt, waait en woelt 
U stak ons met Pinksteren aan 

Uw vuur is nooit bekoeld 
 

wij kunnen U nog loven 
zelfs in een nieuwe realiteit 
er is meer dat ons verbindt 

dan wat ons van de ander scheidt 
 

laat ook mijn liefdevuur ontbranden 
voor altijd en overal 

en laat mijn wind zo blazen 
dat iedereen U kennen zal. 

 
Namens de ZWO-commissie van Gastel & Kruisland wensen wij U 
                                      

 Gezegende Pinksterdagen. 
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Open Kerkendag, als ‘t Lopend vuurtje, 750 jaar Oud - Gastel 

De Kerk is geopend van 9.30 tot 17 uur 

 

Rijdt u ook mee tijdens deze fietstocht? Kom gezellig even langs…. 
Indien u niet in de gelegenheid bent om te fietsen, maar wel een gezellig 
uitje zoekt voor deze dag:  
 
Kom langs…. 
We verkopen deze dag ook plantjes (we denken groen en duurzaam!) 
 
Wij organiseren OUD HOLLANDSE Spelletjes voor jong en oud    

 
 
Voor de kinderen een heuse grabbelton.  Ook is er iets lekkers te eten en 
te drinken        
Tevens is er aandacht voor ons mooie kerkje en de activiteiten die daar 
allemaal gebeuren. ( dit ook in het kader van 750 jaar Oud Gastel)    
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Een vrijblijvende bijdrage is gewenst � 
 
De opbrengst komt ten goede aan het project van de  ZWO commissie; 
 
Stichting de Nijlvallei.  
 
Deze Stichting helpt de armste individuen en gemeenschappen in 
Egypte om zichzelf te ontwikkelen, door onderwijs, 
voedselverstrekking, medische hulp, huisvesting en het scheppen 
van werk.   
 
Tot dan!! 

 
KINDERNEVENDIENST 
 
Op 25 mei beginnen we met het Pinksterproject.  
 
En starten we ook met het nieuwe spaarproject: stichting tekenen voor 
kinderen. 
 
Met Hemelvaart is er kIndernevendienst om 10.00 uur, en eerste 
Pinksterdag ook, natuurlijk, maar dan om 10.30 uur 
  
Tot dan! 
 
Marga en Wilma 
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KERKELIJK BUREAU 

 
Verhuisd 
Dhr. M.N.O. Vervat, Zellebergen 711, 4731 NZ Oudenbosch  

Kerkelijk Bureau 
  

Verhuisd 
Dhr. M.N.O. Vervat, Zellebergen 711, 4731 NZ Oudenbosch  
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COLLECTE PINKSTERZENDING 
 

Myanmar: kerken steunen jongeren en aardbevingsslachtoffers 
met traumaverwerking 
 
Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder 
voortdurend geweld en ernstige voedseltekorten. Het land werd eind 
maart ook nog eens getroffen door een zware aardbeving. Veel kinderen 
en jongeren zijn door al het (natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten 
over wat je meemaakt is in Myanmar een groot taboe.  
De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in 
psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij trauma-
verwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan 
slachtoffers van de aardbeving. De Raad van Kerken stimuleert en 
ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke 
gezondheid van hun kinderen. Met dit werk verspreidt de Raad van 
Kerken Gods troost en hoop onder jongeren in Myanmar. 
 
Kerk in Actie steunt via het programma zending de kerk in Myanmar. Geef 
aan de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Collecte Pinsterzending Myanmar’ of doneer 
online. Hartelijk dank voor je gift.    
Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenmyanmar 
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PINKSTERCOLLECTE 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor uw bijdrage voor de Pinkstercollecte 

Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7240 63 
Betalingskenmerk: 6100 1008 1809 0525 
Neem voor uitleg of toelichting contact op met de medewerkers van 
het kerkelijk bureau. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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KERKBALANS 2025 
 
Analyse van de ontvangen toezeggingen voor Kerkbalans 2025 
Vorig jaar waren er 96 toezeggers die € 21.655,50 (€ 225,58 per 
toezegger) toezegden. Als gevolg van vertrek, uitschrijvingen, overlijden 
en gemeenteleden die niet meer bijdragen (zgn. 0-toezeggers) is het 
aantal toezeggers gedaald met 8, die gezamenlijk € 2.210,00 
bijeenbrachten in het vorige jaar.  
Per saldo zijn er dit jaar 93 toezeggers die € 21.150,00 (€ 227,42 per 
toezegger) toezegden. De stand van zaken ziet er schematisch als volgt 
uit: 

Aantal toezeggers          
Toegezegd 

 
Vorige jaar: 96 € 21.655,50 
(gemiddeld € 225,58)  
Af: door vertrek, uitschrijvingen, overlijden 
en niet meer bijdragende gemeenteleden: 8 € 2.210,00 
(gemiddeld € 276,25) 
Blijft over 88 € 19.445,50 
(gemiddeld € 220,97) 
Bij: nieuwe toezeggers 5 € 830,00 
(gemiddeld € 166,00) 
Resteert 93 € 20.275,50 
(gemiddeld € 218,02) 
Af: verlaging door 4 gemeenteleden  € 139,00 
(gemiddeld € 34,75) 
Bij: verhoging door 24 gemeenteleden  € 1.013,50 
(gemiddeld € 42,23) 
Situatie mei 2025 93 € 21.150,00 
(gemiddeld € 227,42)  
 
Uit de opzet blijkt dat de daling voor onze gemeente 2,33% is. Uit het 
overzicht blijkt verder dat het aandeel van de afvallers niet goedgemaakt 
kan worden door de nieuwkomers (-/- € 1.380) maar dat de toezeggers 
met een lagere bijdrage wel ruimschoots wordt goedgemaakt door de toe-
zeggers met een hogere bijdrage (+/+ € 874,50) . Hierdoor ontstaat een 
klein negatief verschil. Door de daling van het aantal leden is het 
gemiddeld toegezegde bedrag zelfs nog iets gestegen.  
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Met dank aan de gemeenteleden die er gezamenlijk voor gezorgd hebben 
dat dit resultaat bereikt kon worden.  
 
Betaalwijze 
Iets minder dan de helft van de toezeggers (48%) kiest ervoor om de 
bijdrage zelf al dan niet via een periodieke overschrijving over te maken, 
8% doet dit via kerkaccept, 2% betaalt contant en 42% maakt gebruik van 
de mogelijkheid om het bedrag via automatische incasso af te laten 
schrijven.   
 
 
 

Met dank aan de gemeenteleden die er gezamenlijk voor gezorgd hebben 

Iets minder dan de helft van de toezeggers (48%) kiest ervoor om de 
bijdrage zelf al dan niet via een periodieke overschrijving over te maken, 
8% doet dit via kerkaccept, 2% betaalt contant en 42% maakt gebruik van 

lijkheid om het bedrag via automatische incasso af te laten 
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ACTIE KERKBALANS 2025  
Begin dit jaar is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden. Tot op 
heden zijn de toezegde bedragen iets lager dan die van vorig jaar maar 
we hopen nog enkele toezeggingen te ontvangen. Het is fijn voor onze 
gemeente om te constateren dat we ook dit jaar maar een beperkte daling 
in het bedrag van de toezeggingen mogen zien. Het College van 
Kerkrentmeesters bedankt dan ook alle leden van onze gemeente die 
voor dit jaar een toezegging hebben gedaan. Ook dank aan alle 
kerkbalanslopers voor hun onmisbare inzet. 
 

 

 

Begin dit jaar is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden. Tot op 
van vorig jaar maar 

we hopen nog enkele toezeggingen te ontvangen. Het is fijn voor onze 
gemeente om te constateren dat we ook dit jaar maar een beperkte daling 
in het bedrag van de toezeggingen mogen zien. Het College van 

alle leden van onze gemeente die 
voor dit jaar een toezegging hebben gedaan. Ook dank aan alle 
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DE EREDIENST 
 
OUDENBOSCH 
25 mei 9.00 uur    Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 
 
29 me Gezamenlijke dienst, zie Oud Gastel 
 
 1 juni 10.30 uur   Ds. E. Bouman, Stavenisse 
 
 8 juni 9.00 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Pinksteren 
 
15 juni 10.30 uur   Mw. Gerarde de Jong, Zevenbergen 
 
22 juni 9.00 uur   Ds. F. de Ronde, Barendrecht 
 
29 juni 10.00 uur   Mw. H. van de Leeuw, Almere, 
 Gezamenlijke dienst 
 
 6 juli 9.00 uur   Mw. B. de Waal, Zegge 
 
13 juli 10.30 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
25 mei 10.30 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A.  
 
29 mei 10.00 uur   Ds. H.J. Inkelaar, Hemelvaartsdag, 
 Gezamenlijke dienst 
 
 1 juni 9.00 uur   Ds. E. Bouman, Stavenisse 
 
 8 juni 10.30 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Pinksteren 
 m.m.v. Walter in ’t Veld, zang en gitaar  
 
15 juni 9.00 uur   Mw. Gerarde de Jong, Zevenbergen 
 
22 juni 10.30 uur   Ds. F. de Ronde, Barendrecht 
 
29 juni Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch 
 
 6 juli 10.30 uur   Mw. B. de Waal, Zegge 
 
13 juli 9.00 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
  


