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ALGEMEEN

MEDITATIEF

Ik ben die Ik ben
Najaar 2023, roerige tijden, op allerlei vlak. Ik noem: de oorlog in het
Midden-Oosten, de oorlog Oekraine-Rusland die maar doorgaat,
bootvluchtelingen, zorgen over de opwarming van de aarde. En daar is
nog van alles aan toe te voegen. Tel daarbij persoonlijke zorgen en
ziekten en eenzaamheid die we met ons dragen. De moed zou je in de
schoenen zinken.
Kunnen we kiezen toch te leven in hoop? Kiezen ons hoofd op te heffen
en te vertrouwen op God? Kiezen te blijven geloven en hopen? lemand
vertelde: ‘Het lied een toekomst vol van hoop, vertelt voor mij zoals ik het
beleef. Ik heb, ondanks alles, een toekomst vol van hoop. Hier en nu, elke
dag. Ondanks de vragen die er ook zijn, de persoonlijke zorgen. En ook
als ik er niet meer zal zijn, als mijn aardse leven voorbij zal zijn, dan is er
nog die toekomst vol van hoop. Hoop is de rode lijn. Hoop is wat blijft.
Want God is het die mij die toekomst geeft’.
En ik kwam opnieuw de woorden tegen van het lied:
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is: ‘Ik ben’ en ‘lk zal er zijn’.

Een toekomst vol van hoop. Misschien maakt ons hart een huppeltje of
fronsen we juist onze wenkbrauwen. Mogelijk denken we van alles daarbij:
positief of negatief. Kritisch of instemmend.

‘Ik ben die Ik ben’, is de naam van God. Hij is trouw, Hij laat niet los wat
Hij begon. We mogen onze ogen opheffen. Tot Hem roepen. Blijven
bidden. Blijven vertrouwen. Voor ons zelf én voor anderen én voor onze
wereld. Want ja: ik mag blijven vertrouwen. Ik mag blijven hopen op die
toekomst vol van hoop.

Zijn Naam is: Ik ben, en Ik zal er zijn...

Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos
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BlJ DE DIENSTEN

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag 26 november)
gedenken we allen die dit afgelopen jaar zijn heengegaan. We noemen
hun namen en steken een kaars aan. Ook is er daarna een moment voor
ieder die iemand wil gedenken, die het afgelopen jaar of eerder gestorven
is, om een waxinelichtje aan te steken. Het is kostbaar om dat te kunnen
doen. Om je geliefden te herinneren. Daarom bent u van harte welkom,
om 9 uur in Oudenbosch en om 10.30 u in Oud Gastel.

De zondag daarna begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag
van Advent op 3 december. Advent mag een tijd van hoop en licht zijn.
Ondanks alles wat er aan de hand is in de wereld, mogen we Hoop
houden. Juist in de kerk doen we dat samen, steunen we elkaar daarin.
Delen we verdriet én vreugde, angsten én hoop. Kom en doe mee!

Tot slot wil ik uw aandacht vestigen op Maandag 13 november. Dan bent
u allemaal van harte welkom in de Pastorije, vanaf 19.30 uur. Om 20.00
uur zal Theo van Teijlingen op de hem bekende wijze, een huiskamer
concert voor ons houden. Het heet: ‘Vrijwilligersavond’, maar in principe
bent u dat allemaal (of kunt u het worden!) In verband met een hapje en
een drankje is het fijn als u zich aanmeldt bij iemand van de kerkenraad!
Van harte welkom!

TEGENWINDFIETSEN.

Hebt u wel eens gehoord van Tegenwindfietsen?

In eerste instantie dacht ik aan het stug doorgaan in moeilijke tijden.
Tegenwind gebruiken we soms wanneer we te kampen hebben met
moeilijke dingen in ons leven. Met Tegenwind. Maar dan figuurlijk.

Vandaag waait en stormt het. Tot mijn verbazing las ik dat het de perfecte
omstandigheden zijn voor het eindelijk weer eens kunnen houden van de
wedstrijd Tegenwindfietsen. En wel op de Oosterscheldedam. Midden in
de storm dus. Fietsen op een gewone fiets, zonder versnellingen of
ondersteuning. De bedenker of organisator van deze wedstrijd moet wel
een zeer optimistisch mens zijn. Waar in de kuststreek scholen gesloten
zijn, er een aangepaste dienstregeling is in het hele land,

vluchten en veerdiensten geschrapt worden, zijn er mensen die zich
midden in de storm, aan de kust, op de fiets wagen, en wel in Zeeland.

4-
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Zijn Zeeuwen dapperder dan de gemiddelde Nederlander? Zijn ze, door
hun wonen in een gebied waar de zeewind het sterkst waait en de zon
naar verluidt toch ook het meest schijnt, mensen die een tandje extra
kunnen bijzetten. In hun leven, maar dus ook met hun fiets?

Misschien is het wel bedoeld als een bemoediging in ons leven en
geloven. Dat we Tegenwindfietsen leren. Dat we meer leren vertrouwen
op de Heer die de Heer is van het land en de zee, en die de storm kan
stillen.

En nu hoop ik toch maar dat er niemand de zee inwaait.

Charlotte Inkelaar

(PS 1: Ik lees in de NOS app: De organisatie is erg te spreken over de
waarschijnlijk nieuwe editie. ‘Het zijn hier perfecte omstandigheden. Guur,
nat en ongelooflijk winderig, zegt organisator R.S. tegen Omroep

Zeeland. Het betreft een nieuwe editie van het Nederlands
Kampioenschap Tegenwindfietsen! Het evenement kan pas doorgaan bij
minimaal windkracht 7)

(PS 2: Het evenement is toch nog afgelast. Wel zo verstandig, lijkt mij)

VAN DE REDACTIE

Alweer vrij snel deze nieuwe editie van onze “klok”. Dat was te merken
aan het feit dat ik enkele mensen moest manen hun kopij nog een beetje
op tijd in te leveren. Maar het kwam helemaal goed en zo kunt u weer
genieten van alle informatie en zielenroerselen van diverse
gemeenteleden (en onze predikant natuurlijk).

De volgende inleverdatum, voor het kerstnummer, is vanaf 10 december,
en de uiterste datum is 13 december. Daarbij moet ik zeggen “onder
voorbehoud”, want het zou zo maar kunnen dat die datum door
omstandigheden vervroegd of nog iets verlaat wordt. Ik zal in elk geval de
erediensten achterop de kerkklok ruim vermelden.

U hoort het wel.

N.Blok
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BIDDEN. ALLEEN VOOR RELIGIEUZE MENSEN?

Een vooraanstaande Londense chirurg, David Nott, opereert in drie Britse
ziekenhuizen, maar hij brengt zijn vakanties in de gevaarlijkste
oorlogsgebieden op deze aarde door. ‘Ik ben niet religieus,’ benadrukt hij,
‘maar soms maét ik bidden.’

‘Dan vraag ik God me te helpen, omdat ik niet meer weet waar ik het
zoeken moet van ellende. Zo nu en dan lukt het me de juiste golflengte te
vinden om met Hem te praten. Ik heb Hem niet elke dag nodig, maar als ik
Hem nodig heb is Hij er absoluut.’

De schrijfster Anne Lamott heeft een verfrissend oneerbiedig boek
geschreven over het gebed. De titel: ‘Help dank wow'. Ze poneert dat
deze drie woorden de enige gebeden zijn die we ooit nodig hebben. En ze
pepert de lezer de noodzaak in van radicale eerlijkheid in het gebed: ‘lk
geloof dat je dichter bij God bent wanneer je de waarheid spreekt. Als je
tegen God zegt: Ik ben zo uitgeput en depressief, ik vind U op dit moment
helemaal niet aardig en ik moet niets hebben van de mensen die in U
geloven, dan kan dat het eerlijkste zijn wat je ooit hebt gezegd. Of stel dat
je tegen God had gezegd: Het is één bak ellende allemaal en ik heb geen
idee of U bestaat, maar ik zou wel wat hulp kunnen gebruiken.

De lerse schrijver C.S. Lewis schreef ooit: ‘Ilk denk wel eens dat wat in
onze ogen de slechtste gebeden zijn, in Gods ogen misschien wel de
beste zijn. Dan heb ik het over de gebeden die het minst door viome
gevoelens worden ingegeven... Want die komen misschien van een
niveau dat dieper ligt dan gevoel. Soms lijkt het alsof God juist
vertrouwelijk met ons spreekt als Hij ons om zo te zeggen overvalt.’

Bovenstaande voorbeelden komen uit het boek ‘Hoe moet je bidden?’
geschreven door Pete Greig.

Hij schrijft ook over zijn eigen bevindingen, bv. over het avondgebedje met
€én van zijn zoons. Een schone, warme, naar zeep geurende Hudson lag
al met zijn superhelden-pyjama aan in bed. ‘Geef Huddy alstublieft mooie
dromen, Heer,’ fluisterde ik. ‘Laat hem voelen hoeveel U van hem houdt,
zodat hij christen wordt als hij groot is.” ‘Nee!’ toeterde ineens een
verontwaardigd stemmetje afkeurend in mijn oor. ‘Nee papa, ik wil geen
christen worden als ik groot ben.” Enigszins uit het veld geslagen zei ik:
‘O, en waarom dan niet?’
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Hij plukte aan zijn pyjamajasje en haalde diep adem: ‘Papa, als ik groot
ben wil ik Batman worden!” Nadat ik dit even verwerkt had, opperde ik:
‘Volgens mij kan het allebei.

Bidden kan je ook het gevoel geven dat je met God op de vuist moet. Pete
Greig schrijft:

‘In een donkere nacht, toen mijn vrouw Sammy in het ziekenhuis lag
omdat ze een hersenoperatie moest ondergaan en we niet wisten of ze
het zou overleven, kwam mijn vriend Dan naar me toe om samen te
bidden. Hij vroeg om kracht voor mij, als Sammy het niet zou halen. Dat
was niet makkelijk om te bidden en ik moest er niets van hebben. No way,
God, viel ik hem zonder pardon in de rede, over mijn lijk! Ik kwam uit mijn
stoel en ijsbeerde door de kamer. Als u van plan bent mijn vrouw van me
af te pakken en twee kleine jongens hun moeder te ontnemen, nou, dan
krijgt u een zware dobber aan mij. U zult iemand anders moeten zoeken
om in het vervolg de PR voor U te doen, brulde ik verder. Ik stop. Ik neem
ontslag. Ik ga niet tegen iedereen zeggen dat U goed bent, als U dat nu
niet aan mij bewijst. Ik wil dat mijn vrouw blijft leven en ik wil dat mijn
jongens hun moeder leren kennen. En als haar naam ergens daarboven
op een hemelse dodenlijst staat, dan eis ik dat U daar iets aan doet.’

Zijn vrouw overleefde de operatie. Het was één van zijn eerlijkste gebeden
geweest.

ONBEKEND VERDRIET

Wel verwacht maar niet gekregen. Soms wordt een kerkelijke gemeente
beticht van een tekort aan aandacht. Maar wat kun je er aan doen als het
één van de onbekende leden betreft?

De kerk ontving een uitschrijving; met een fel teleurgesteld briefje erbij.
Dat gebeurt weleens. Zo’n afscheid is waarschijnlijk voor de briefschrijver
net zo pijnlijk als voor de kerkgemeenschap. De schrijver wil daarmee
duidelijk maken waarin wij tekortgeschoten zijn, maar wil ook zichzelf
overtuigen waarom deze stap nu nodig is.

Ooit is er anders gehoopt: dat de kerkgemeenschap een goed thuis zou
zijn. Zelfs als de persoon die afscheid neemt, zelf nooit stappen daartoe
heeft ondernomen. Er is zo’n gerucht dat nog altijd rondgaat: de kerk zorgt
voor haar mensen. De briefschrijfster had na de dood van haar man iets
van de kerk verwacht. Dat is op zich te begrijpen. Ware het niet, dat men
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in de kerk de echtgenoot niet kende en de weduwe evenmin. Rondom het
overlijden en de uitvaart was er ook geen beroep op de kerk gedaan.

De klacht liet ons niet niet los.

Als dominee maakte ik ooit mee dat een man die in het ziekenhuis lag, mij
bezwoer hem niet de bloemen van de kerk te geven. Hij wilde ze niet. Een
aantal maanden later zei hij echter: ‘Er moet mij iets van het hart. Ik ben
erg boos dat ik de bloemen van de kerk nooit heb gekregen.’ Nee is niet
altijd nee. Ja is ook niet altijd ja, trouwens.

Na de brief van de teleurgestelde weduwe namen we het besluit dat we
elke maand bij onze ledenadministratie vragen wie er zijn overleden. We
hebben een mooie kaart laten maken en daar schrijf ik een korte
persoonlijke tekst op. Niet te vroom, niet te formeel. Gewoon, menselijk.

Een enkele keer ontvang ik een voorgedrukt kaartje terug. Meestal hoor ik
niets. Zou iemand gekrenkt zijn dat hij of zij ongevraagd een kaartje
ontvangt? Ik neem het risico.

Eén keer schreef iemand: ‘Ik had helemaal geen reactie van de kerk
verwacht. Wij waren geen kerkgangers. Maar nu u schreef, deed het mij
toch goed.’

Ach, het is een klein gebaar, in de hoop dat dat welkom is.

(naar een tekst van Sybrand van Dijk)

MISHANDELING

Als 13-jarige werd Willem zomaar in elkaar geslagen door een groep
jongeren, terwijl hij stond te vissen. Na dertig jaar ging hij op zoek naar de
daders.

Willem werkt inmiddels bij de politie. Maar het voorval van dertig jaar
geleden vergeet hij nooit; het heeft z’'n leven getekend. Zeker de
hoofddader — ene René — wilde hij vinden: die ene jongen die de hardste
klappen uitdeelde, die wilde laten zien hoe fantastisch zijn karatetrappen
waren en die de rest blééf aansporen om door te gaan.

Van deze René en nog twee andere daders vond Willem na lang zoeken
vonnissen terug over de straffen die ze kregen voor al die klappen die ze
hadden uitgedeeld. Hij probeerde met deze René in contact te komen, via

8-
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de mail of de telefoon. Dat leidde tot niets. Dan diens vriendin maar
benaderd met het vriendelijke verzoek om een gesprek of contact. Het
antwoord was veelzeggend: ‘Je bent niet goed wijs, wij willen helemaal
niks van jou. Oprotten!” En daarna werd Willem geblokkeerd.

Het is duidelijk dat deze René niets van zijn leven gemaakt heeft en nog
dezelfde is als 30 jaar geleden.

Maar Willem gaf niet op. Hij benaderde nog een andere dader van toen,
ene Patrick. Deze reageerde eerst terughoudend, maar het kwam tot een
gesprek: dat hij zelf na die daad geen makkelijke zomer heeft gehad en
flink gestraft is (‘we moesten de hele zomervakantie binnenblijven’). Hij
moest van zijn ouders een krantenwijk nemen om de boete te betalen. De
afranseling was een jeugdzonde, zei Patrick, die zijn leven met een baan
en gezin goed op orde heeft. Daarna stopte het gesprek. Willem was
tevreden met dit redelijke resultaat. Hij zette zijn verhaal op een podcast
(‘Klappen’) en dacht dat dit het was.

Maar er was een verrassend vervolg. Patrick appte na drie weken dat hij
de podcast had beluisterd en tot inzichten was gekomen. Hij had geen
idee wat hij Willem had aangedaan.

‘Zo mooi wat tijd kan doen’, vertelt Willem. ‘Ik heb nergens meer op
aangedrongen en geen contact meer met hem gezocht en een paar
weken later appt hij ineens. Met excuses, uit zichzelf.’

Natuurlijk hebben ze daarna nog wel contact gehad. Patrick heeft ook een
soort verklaring gegeven, zonder dat Willem er om vroeg. Dat zijn vader
dronk, dat het moeilijk was thuis en hij daar agressief van werd. Hij voerde
dat zeker niet aan als excuus; hij was een meeloper met een verhaal.
Willem heeft veel waardering voor Patrick. Dat hij iets over zijn leven
vertelde, heeft hem erg geholpen.

Het is nu duidelijk dat het zonder René niet zo uit de hand was gelopen en
dat sommigen meeliepen en er spijt van hebben.

‘Ik zou iedereen die ooit zoiets meegemaakt heeft als ik, aanraden vroeg
of laat contact te zoeken met de daders.’

(naar een tekst van Willem Hinskens)
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DE GELOOFSBELIJDENIS,
Gevat in 12 gedichten van Nel Benschop, deel 2

...en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer

Zoon van de Vader, Licht uit Bron van Licht,

Woord van de eeuwigheid. Dat spreekt en wordt gesproken,
waarvan de letters door de mensen zijn gebroken

omdat dit Woord hen daagde voor 't gerecht,

en Zoon van God, geboren voor ‘t begin

der wereld; Die als Heer bij knechten wordt gerekend;
0, wonder, dat een goddelijk geheim betekent

en dat het leven waarde geeft en zin.

O Jezus Christus, Redder, onze Heer,

Die, toen God vroeg: ‘Wie zal Ik naar de aarde zenden?’
Geantwoord hebt: Zend Mij, om 't oordeel af te wenden.”
Uw naam te dragen is een vreugd’ en eer!

-10-
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH

NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 7 SEPTEMBER 2023
om 20:00 uur in de Pastorije.

1.0pening: Elivia verzorgde de opening door uit de vrouwenbijbel met
ons te lezen uit Hosea, over de liefde van God voor ons die oneindig is

2.Inbreng gemeenteleden / gastenboek: Omdat er in het gastenboek
(wat in de coronaperiode gestart is op de website) bijna geen berichten
werden geplaatst en momenteel alleen nog spam berichten bevat, werd
besloten om het gastenboek van de website te gaan verwijderen

3.Vaststellen notulen van: notulen van 6 juli 2023 werden goedgekeurd
en ondertekend

4.Actiepuntenlijst:

1.Nog steeds vacatures diaconie en kerkenraad.

2.Piet en Hanneke (met ons) zijn blij met het mooie weer wat verwacht
wordt a.s. zondag i.v.m. de startzondag in het Arboretum.

3.De vrijwilligersavond is gepland op D.V. maandagavond 13 november
waarin ook Theo van Teijlingen een rol zal gaan spelen. In oktober zal een
commissie worden samengesteld

5.Postlijst: De postlijst wordt doorgenomen.
6.Pastoraat: Verschillende gemeenteleden werden besproken

7.Nieuw ingekomenen: 4 personen krijgen een welkomstpakketje van de
wijkouderling en 2 gemeenteleden zijn verhuisd.

8.Eredienst: Er zijn geen bijzonderheden te vermelden behalve dat de
gezamenlijke collecte a.s. zondag wordt gehouden voor de
bootvluchtelingen in Griekenland.

-11-



-KERKKLOK-

9.Jeugdwerk: Door de kindernevendienst wordt een speurtocht gepland
a.s. zondag in het Arboretum.

10.Mededelingen diaconie:

3.De volgende data staan gepland m.b.t. het H.A. in de Zellebergen: 13
oktober 2023, 8 december 2023 en 29 maart 2024, alles natuurlijk b.l.w.z.

11.Mededelingen kerkrentmeesters:
1.De nieuwe Kluis is gekocht en geplaatst in de consistorie.

2.0Offertes zijn verzameld betreft 18 zonnepanelen van circa € 10.000,=.
Er wordt over nagedacht ... wordt vervolgd.

3.De jaarrekening 2022 is afgerond en ingestuurd.

4.Er is een nieuwe Beamer geplaatst in de Pastorije, met een lange stok is
een schuifje te openen en te sluiten (dit om vervuiling te voorkomen).

5.Het schilderwerk aan de buitenzijde van de pastorie is bijna geklaard,
schilderwerk binnen en voorzetramen worden voorlopig doorgeschoven
naar een later tijdstip.

6.00k werd er nagedacht over het al dan niet verkopen van de pastorie
als Charlotte met emeritaat gaat. Dit zou dan inhouden dat we dan geen
predikant meer zouden kunnen krijgen of betalen? Als kerkenraad vinden
we het van groot belang voor de gemeente dat de predikantsplaats blijft
bestaan!

12.De Nieuwsbrief: werd goedgekeurd

13.Datum volgende vergadering:

De volgende vergadering is op D.V. 5 oktober 2023 waarbij Janny de
opening voor ons zal verzorgen.

14.Rondvraag: Er zijn geen vragen.

15.Sluiting: Tot slot leest Elivia een mooi gedicht voor uit het blad
#Protestant met als titel: Dit is de plaats, geschreven door Juut Meijer.

Notulist: Corrie Groothoff

-12-
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BLOEMENGROET

1 okt. Tineke v. Es (van harte beterschap)
Mw. v. Krimpen (van harte beterschap)
Marius en Gerda v.d. Beek (55 jaar getrouwd)

8 okt. Dhr. en mw. de Groot (vanwege donorhart schoonzoon)
De Herbergier (10—jarig bestaan)

15 okt. Dhr. en mw. Knetsch (groet van de gemeente)

22 okt. Wil Ros (van harte beterschap)
Mona Nieborg (van harte beterschap)

29 okt. mw. Rampaart (groet van de gemeente)

PERSONALIA
Verhuisd:

Dhr. M.S.J. Polderman, Burg. de Weertstraat 16, Rucphen naar Sint-
Annaland

Mevr. A.M. van Bloois, van Pagnevaartweg 3b, Oudenbosch naar
Zouavenlaan 139, Oudenbosch (Gehuwd op 28 juli 2023 met dhr. M.
Visser)

Nieuw ingekomen:

Dhr. R.D. de Bondt, Vaartweg 18, Oudenbosch
Voorkeurslid:
Mevr. J.C. Mannién-Bergmans, President Hopstakenlaan 27, Hoeven

(Hoort bij Etten-Leur maar heeft overschrijvingsverzoek naar onze
gemeente gedaan).

-13-
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Overleden:

Mevr. J. van Willigenburg-Endlich, F. de Vriendtstraat 18, Oudenbosch, op
6-10-2023

IN MEMORIAM JANNIE VAN WILLIGENBURG (22 AUGUSTUS 1948- 6
OKTOBER 2023)

Op 6 oktober kwam er een einde aan het aardse leven van Jannie van
Willigenburg. Op maandag 16 oktober werd in onze kerk de dienst van
Woord en Gebed gehouden. De kerk waar Jannie zich thuis voelde.

Jannie werd geboren in Den Haag, in een groot gezin. Wat in haar leven
heel belangrijk is geweest, was de ontmoeting met Pieter, met wie ze later
getrouwd is. Samen konden ze de wereld aan. Ze leefde op en kwam tot
bloei. Ze kregen 2 kinderen, een dochter en een zoon, en waren de
koning te rijk. Helaas kreeg Pieter al vrij jong M.S. Zo lang als mogelijk
was, heeft Jannie thuis voor hem gezorgd. Helaas overleed Pieter al 16
jaar geleden en moest Jannie alleen verder.
Jannie was iemand die van zingen hield. Zo herinner ik mij haar vooral.
Als lid van ons Kerkkoor keek ze altijd blij en straalde ze vreugde uit. Het
kan niet anders dan dat een weerkaatsing was van wat in haar leefde. De
laatste jaren leefde ze wat meer teruggetrokken, kampte met ziekte en
werd uiteindelijk in een hospice opgenomen. Toen ik bij haar was en
vroeg of ze een lievelingslied had, zei ze onmiddellijk: ‘Jezus is de trouwe
Bootsman'. Ik zocht het op, en we hebben dat (en een aantal andere
liederen) samen gezongen.
Er spreekt vertrouwen uit de tekst:

Zie ons wachten aan de stromen,

Aan de oever der rivier.
Straks zal onze Bootsman komen,
En wij varen af van hier.

(Refrein) Hoe de storm ook mogen woeden,
Op de reis naar d ’eeuwigheid.
Jezus is de trouwe Bootsman,

Die ons altijd veilig leidt.

In de dienst lazen we o.a. het slot van Mattheus 28. Waar Jezus belooft:
‘Zie |k ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld'.
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Dat was een belangrijke tekst voor Jannie. Het gaf haar kracht en steun.
Daaraan hield ze zich vast, in voor- en tegenspoed. Niet dat ze daar veel
over sprak, maar het was wel aanwezig. Daarom zongen we ook: ‘Ik zie
een poort wijd open staan, waardoor het licht komt stromen. Van t kruis,

waar ‘k vrijelijk heen mag gaan, om vrede te bekomen!’

We wensen allen die haar missen: kinderen, kleinkinderen, zussen,
nichten en neven van harte veel sterkte toe.

Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos

BEDANKT

"Op maandag 16 oktober 2023 is met een mooie kerkdienst afscheid
genomen van Jannie van Willigenburg-Endlich. De familie wil alle mensen
die deze dienst hebben bijgewoond, danken voor hun aanwezigheid en
steun in deze moeilijke tijd. Wij hebben ons gesteund gevoeld in uw
aanwezigheid en weten zeker dat Jannie dit heel fijn zou hebben
gevonden. Zij heeft veel gezelligheid en steun gehad in de warme
contacten met de kerk, het kerkkoor, de lieve mensen van Zwembad Laco
waar zij altijd hartelijk werd ontvangen, die lieve buren die met haar
begaan waren.

Onze oprechte dank en liefdevolle groet!"

met vriendelijke groet,
Willie en Marijke
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VAN DE KERKRENTMEESTERS

collecten vanaf 19 februari 2023 t/m 8 oktober 2023

datum: Algemeen Groot
Beheer Onderhoud
euro euro

19-02 44.60

26-02 111.50

05-03 107.45

12-03 52.10 58.80

19-03 49.35 41.15

26-03 57.05 65.10

02-04 70.10

07-04 44.30

09-04 95.55

16-04 73.65 65.86

23-04 ° 50.10 54.85

30-04 46.15 37.45

07-05 80.70

14-05 63.50

21-05 87.90 76.50

28-05 43.70 44.30

04-06 45.95 58.16

11-06 29.20 28.60

18-06 47.65 42.80

25-06 42.60

02-07 73.15

09-07 50.25

16-07 56.50

23-07 45.81

30-07 70.60

" 50@ - 100ﬁ g
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datum:

06-08
13-08
20-08
27-08
03-09
17-09
24-09
01-10
08-10

Internetcollecten

Maand :

februari
maart

april

mei

juni

juli
augustus
september
oktober

Algemeen Groot
Beheer Onderhoud
euro euro

37.52 45.76
65.00 70.10
47.10 46.45
58.81 78.90
48.80 4710
41.45 38.77
59.20 63.85
61.85 37.95
58.55 68.06

Algemeen Groot

Beheer Onderhoud
euro euro
96.00

125.00 160.00
27.00 155.00

125.00 75.00
60.00 20.00
90.00 100.00
50.00 20.00
39.00 10.00
10.00 150.00

opbrengst koffiebusje 110.90

Hartelijk dank voor uw gaven.
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VERJAARDSKALENDER

16 november
17 november
17 november
18 november
19 november
19 november
24 november
25 november
25 november
30 november
1 december
4 december
7 december
8 december
9 december
16 december
20 december

COLLECTEN

19 november
26 november
3 december
10 december

17 december
24 december

Dhr. W.F. de Jonge

Dhr. A. Blom

Dhr. A.E.J.W. Plomp

Mevr. S.C. Clements

Mevr. M.A. van Es-van Gorsel
Mevr. L.A. de Mey-Witte

Mevr. Z.W. van Krimpen-de Graaff
Mevr. P. Kuik-Duwel

Dhr. F. Kranenburg

Mevr. B. Fokker-van Veen

Dhr. G. Blok

Mevr. A. Kraaijenbosch-van Egmond
Mevr. E.C. Sigterman=Hoogerboord
Dhr. B.R. Weijerse

Mevr. J. Jongbloed-van der Zwaal
Dhr. P.J. Gouw

Dhr. A.J. Kraaijenbosch

Ay

Eerste tweede uitgang
Groot onderhoud

Groot onderhoud

Noodhulp Israél/Gaza Kerkbeheer
Prot. Kerk, Pastoraat Kerkbeheer

Kinderen in de knel  Kerkbeheer  Groot onderhoud
Noodhulp Stichting

Bootvluchteling Kerkbeheer  Groot onderhoud
Voedselbank Kerkbeheer  Groot onderhoud
Prot. Kerk, Kinderen

en jongeren Kerkbeheer  Groot onderhoud
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Y

verzinkerij

west brabant

zink, dé bescherming tegen roest!

Blauwe Hoefweg 11 T +31 (0)165 31 34 50

4731 DK Oudenbosch F +31 (0)165 31 77 77

www.verzinkerijwestbrabant.nl

Q.

N\
BeSa
ruimingen

Voor al uw zolder-, garage-,
huis- en schuur ruimingen
tegen zeer scherpe prijzen en
condities.
Betrouwbaar en 100%
discreet!

besaruimingen@gmail.com

Bert de Bruin
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND

VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 7
SEPTEMBER 2023

Lenie heet iedereen welkom.

OPENING

Marga opent met te vertellen dat haar moeder een boekje had met
plaatjes en verhaaltjes, daar leest ze “de Legpuzzel” uit voor. Dat gaat
over het feit dat je leven een legpuzzel is en dat je nooit kan weten hoe je
leven verloopt en dat je dus nooit weg mag gaan zonder afscheid te
nemen, omdat je niet weet of dat later nog mogelijk is. Daarna gaat ze
voor in gebed.

NOTULEN EN ACTIEPUNTEN

De notulen van 31 juli 2023 worden goedgekeurd en getekend.
INGEKOMEN POST EN MAIL

Het blad Protestant.

Bedankje voor het medeleven na het overlijden van ds. J. Verburg uit
Doorn.

Via mail worden we geattendeerd op duurzaamheid. Mieke en Lenie gaan
in oktober naar een bijeenkomst in Veenendaal om te luisteren wat er voor
nodig is om ook tot de “600 groene kerken” te kunnen behoren.
DIACONIE

Ook dit jaar willen we weer de Adventskalender i.p.v. de Elisabethbode
bestellen.

De folders voor de “Schoenendoos” worden op 1 oktober uitgedeeld. De
kosten van 5,00 euro voor het verzenden worden vergoed door de
diaconie. De dozen moeten voor 5 november 2023 in geleverd zijn.
KERKRENTMEESTER

Het onkruid bij de begraafplaats in Oud Gastel is door een bedrijf uit de
buurt verwijderd. Er wordt gekeken of er een groepje gevormd kan worden
om het onkruid te verwijderen; lukt dat niet dan moet er een andere
oplossing gevonden worden.

De begrafenistarieven zijn aangepast en staan reeds op de site.

KND

De musical, opgevoerd door de kinderen was een geweldig succes. De
complimenten voor Wilma en Marga voor het idee en de uitwerking ervan.
EVALUATIE EREDIENSTEN

20/8 ds. L van der Eijk: het was een goede dienst.

3/9 ds. Ch. Inkelaar-de Mos, startzondag, goede preek. Omdat de musical
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opgevoerd moest worden was de kerk anders ingericht, hierdoor hadden
enkele mensen klachten over hun nek. Verder heel gezellig, we werden
verwend met iets lekkers bij de koffie en een lunch.

Marga sluit af met het zingen van lied 416 de verzen 1 en 2. “Ga met God
en Hij zal met je zijn”.

N. Kuijlen

COLLECTEN

De eerste collecte is voor Kerkbeheer.

De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “ Hoorn van Afrika”
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en
pastoraat.

De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming:

12 Nov. Werelddiaconaat Libanon (KIA)
19 Nov. Orgelfonds )
26 Nov. Israél en Palestina(KIA) Sy
3 Dec. Kinderen in de knel (KIA) '
10 Dec. Kinderen in de knel (KIA) 7
17 Dec. Leger des Heils !
BLOEMENGROET
24 Sept Dhr. A.Th. van Eekelen (verj)

Mevr. P.A van Zuilichem — van der Dussen (verj)
1 Okt. Mevr. M.J. de Jong — Maliepaard (verj)

Mevr. S.M. van Eekelen — Nouwen (verj)
Dhr. F.J. Gelijns (verj)
Dhr. G.F. Loch (verj)

8 Okt. Fam. de Haan — van Nugteren (40 jr Getrouwd)
15 Okt. Dhr. S.J. de Hoop (verj)
22 Okt. Mevr. N.T. Kuijlen — Labrie (verj)

Mevr. J.M. van Eekelen — van der Werf (verj)
29 Okt. Mevr. P.A. de Veth — Paauwe (verj)
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PKN Gemeente Gastel-Kruisland zoekt Engelen!

Engelenproject in de Adventstijd.

Advent is de tijd van verwachten. Wachten op het licht.
Voor de één betekent dit een drukke tijd,
voor de ander misschien juist een donkere, eenzame tijd.

Daarom willen we graag in onze gemeente het Engelenproject doen.
Hiervoor zoeken we ‘engelen’. Een engel is iemand die een kaartje wil
sturen naar iemand van wie hij /zij een adres krijgt.

Wie wil voor de 4 adventszondagen als ‘Engel’ een kaartje sturen naar
iemand die wel wat aandacht verdient? lemand die door een moeilijke tijd
heengaat, die veel zorgen heeft, die alleen is, met ziekte te maken heeft,
als mantelzorger druk is. Etc.etc.

Het is de bedoeling dat u als Engel anoniem blijft, u ondertekent alleen
met de woorden: een Engel

Op de kaart kan bijvoorbeeld ook een mooi gedicht of een tekening!

Als u een adres weet van iemand die ook een kaartje kan gebruiken, wilt u
mij dat doorgeven?

U kunt adressen telefonisch of per email doorgeven

aan

Wilma Welten 06-20547477 of per mail naar wmcwelten@gmail.com
of aan ds.Charlotte Inkelaar, 0165-312453 of inkelaar@dds.nl
Jolanda v Eekelen: 0622776982 of jvaneekelen14@hotmail.com

Wanneer u mee wil doen als engel om anoniem een kaartje te sturen, dan
kunt u mij dat ook telefonisch of per mail doorgeven.
Ik hoop dat er zich veel Engelen zullen aanmelden!!

Voor meer informatie kunt u ook bij mij terecht,

Namens de kerkenraad,
Wilma en Jolanda
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Wordt ook een engel voor een ander en breng juist in deze tijd een
sprankje Hemel op aarde.

OP WEG NAAR EEN GROENE KERK

21 oktober jl. werd de conferentie “Groengelovig” georganiseerd in
Veenendaal.

Het thema was “Leren Luisteren”

We hoorden de stem van de economie, de stem van de Maker, de stem
van de schepping en de stem van het hart.

Het was een dag over de verantwoordelijkheid die mensen hebben. We
zijn volgens Genesis aangesteld als rentmeester over de Schepping. Die
schepping omvat naast mensen, ook dieren en natuur.

We kregen een lezing over hoe de economie van de groei al heel lang
allesbepalend is en alles beheerst. Hoe de emoties van onwetende
burgers op een gewiekste manier worden bespeeld om spullen te kopen.
(En de gemiddelde milieu-impact van spullen is het grootst. Ze worden de
wereldzeeén overgevaren met grote containerschepen op vervuilende
diesel)

En dan kregen we handvatten om verantwoord en standvastig te leven, en
wel vanuit de cirkel van genoeg, onder het motto: Er is leven na de groei!
Het is zelfs zo dat er grenzen zijn aan de groei, omdat er grenzen zijn aan
de grondstoffen.

Er is wel voldoende als we delen, maar niet als alle wereldburgers zouden
leven zoals Nederlanders: want dan zou er 3,5 aardbol nodig zijn om alle
benodigde grondstoffen te kunnen leveren voor die luxueuze en
overvloedige leefstijl!

Hoe kunnen wij met de ene hand collecteren voor arme mensen, terwijl
we hen met de andere hand — al consumerend — verder in de problemen
brengen? *

Zo klonk de oproep tot een gemeenschapseconomie (zoals bij de
wonderbare spijziging).

Na de lezingen waren er workshops waar verder werd ingegaan op hoe
praktisch handelen op gebied van duurzaam leven er uit kan zien. Want
door een duurzamere leefstijl kan rechtvaardigheid op alle gebied gestalte
krijgen.

We worden als christenen opgeroepen om moed te houden en de kleine
stapjes te zien en te waarderen. Er klonk een oproep om te leven met
genoeg, om te zien naar minderbedeelden, dichtbij en verder weg.
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Er was ook prachtige pianomuziek, stilte, een heerlijke vegan lunch met
drinken vanuit je eigen beker en allerlei betrokken organisaties die zich
presenteerden.

Conclusie:

Er is sprake van onrechtvaardigheid en de kerk kan daar niet van
wegkijken, we zullen verantwoordelijkheid moeten nemen. Met elkaar en
voor elkaar, verantwoord en duurzaam leven, op weg naar een Groene
Kerk.

Lenie en Mieke
* Wordt vervolgd

KINDERNEVENDIENST

Het verhaal van Noach Ark is afgerond en we hebben een prachtige boot
gemaakt samen.

De regenboog waarmee Hij het Nieuwe Verbond met de mensen laat zien
staat erbij zodat we weten dat Hij ons lief heeft wat er ook gebeurt.

En alweer november:

12 november: Romeinen 8:31-39 centraal: God houdt van ons, en niets
en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen.

Daarna beginnen we met het adventproject:

Weet jij hoe laat het is?
Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen in de adventstijd zijn nog een
beetje extra bijzonder. Dan leven we toe naar kerst, het feest van de

geboorte van Jezus.

Tot ziens tijdens de KND.
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KERKELIJK BUREAU

Verhuisd
Dhr. J.C. Vervoort en mevr. H.E.M. Vervoort-Elsten zijn verhuisd van
Rijpersweg 79 Stampersgat naar Citroenberg 153, 4707 DA Roosendaal

OPBRENST COLLECTEN

Bloesemc

ollecte

voor

eredienst

en Hoorn
Datum Extra collecte Kerkbeheer | Extra pastoraat | van Africa

collecte
01-10-2023 | Leger desHeils 4275 42,32 39,50
08-10-2023 | Protestantse Kerk/ Missionair Werk 35,30 35,80 33,40
15-10-2023 | Voedselbank 42,80 39,20 34,94
Kerkin Actie / Werelddiaconaat

22-10-2023 | (Indonesig) 31,60 28,60 25,70
29-10-2023 | Fonds begraafplaatsen 3395 33,50 34,40

Hartelijk dank voor al uw gaven!

VRIJWILLIGE BIUDRAGE KERKKLOK

Het beleid van het college van Kerkrentmeesters en de kerkenraad is om
de Kerkklok, het communicatiemiddel naar onze leden toe, gratis aan te
blijven bieden om op die manier zoveel mogelijk mensen te kunnen
bereiken.

Het kost ongeveer € 12,50 per abonnee om u via de Kerkklok een heel
jaar op de hoogte te houden van het wel en wee binnen onze gemeente.
Mogen wij daarom een beroep doen op uw vrijwillige bijdrage? U kunt uw
vrijwillige bijdrage overmaken op NL71 RABO 0373 7240 63
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel en Kruisland.

Alvast hartelijk dank!
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BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953
t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch

DIACONIE OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL60RABO0373738714
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND

Bankrekeningnr. NL71 RABO 0373 7240 63
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland

DIACONIE GASTEL & KRUISLAND

Bankrekeningnr. NL94 RABO 0373 7381 02
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel en Kruisland
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snijbloemen » boeketten » grote sortering kamerplanten  (uinplanten o
A" potterién « decoratieartikelen
fss]

Monica
Bloemisterij / Tuincantrum
% ADRES VOOR AL

UW BLOEMWERK

René en Katinka Cappetijn

Mieuwlandweg 2 - Oudenbosch
tel: 0165 - 312908 - fax: 0165 - 322829 - e-mail: r.cappetijin@hetnet.nl

LUXE BAKKERUJ
NAGELKERKE

@ voor het lekkerste brood
Fenkelstraat 33

Tel. 330013
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DE EREDIENST

OUDENBOSCH

12 november 9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

19 november 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar

26 november 9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

3 december 10.30 uur Mw. G. de Jong

10 december 9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

17 december 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar, viering H.A.
24 december 9.00 uur Mw. B. de Waal, Zegge

24 december  22.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, kerstnachtdienst,
gezamenlijke dienst

25 december 11.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Kerstdienst
31 december 9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

GASTEL & KRUISLAND

12 november 10.30 uur Ds. Ch. Inkeaar-de Mos

19 november 9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar

26 november ~ 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

3 december 9.00 uur Mw. G. de Jong, koffie drinken

10 december 10.30 uur Ds. Ch.Inkelaar-de Mos

17 december 9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, viering H.A.

24 december 10.30 uur Mw. B. de Waal, Zegge

24 december Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch

25 december 9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Kerstdienst
31 december 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos
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