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DIVERSE ADRESSEN 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
     Fenkelstraat 26, 4731 JB   
      OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 
 
Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos  0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok   0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    0165-315941 
Kerkkoor  : Dhr. B. van Es   06-29117914 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website  : www.pkn-oudenbosch.nl   
Consistorie  : Fenkelstraat 24   314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28   
     Beheerder:vacant 
                           
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk  311912 
Kerkrentmeesters : Mevr. J. van der Kruijk   
Ouderlingen  : Mevr.  H. Boom   06-23453336 
Diakenen  : Mevr. C. Groothoff   06-20581524 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers  
Crèche   : Mevr. L. Breen   06-21604935 
Kindernevendienst : Mw. I. Kriekaard   0165-326650 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk  311912 
Koster   : Mevr. W. Ros    315851 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer  : Dhr. A.J. van der Ven  310113 
Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website  : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst : Mevr. K.M.van Alphen  0165-512935 
Scriba   : Mevr. N. Kuijlen   0165-512200 
Preses   : Mevr. L. in ’t Veld   06-27187352 
Kerkrentmeesters : Mw. K.M. van Alphen   0165-512935 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten   06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen   06-22776982 
Kerkelijk Bureau : Dhr. P. Slager    0165-512755 
Verhuur  : Dhr. K. Brouwers    0165-512564 
Contactpersoon kosters: Mevr. N. Loch   0165-512445 
Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com 
Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 
 
MEDITATIEF 
 
Pelgrims van hoop 
 
Dit nieuwe jaar is voor Onze rooms katholieke broeders en zusters een 
jaar met het thema: pelgrims van hoop. De Paus heeft een zogenoemd 
‘Jubeljaar’ uitgeroepen. Dat gebeurt eens in de 25 jaar. 
Het is een mooi thema. Als we iets nodig hebben in deze bijzondere 
tijden, dan is dat wel ‘HOOP”. En pelgrim van hoop duidt op het leven van 
iedere Christen. Hij/zij mag als een pelgrim van hoop, door het leven 
gaan. Hoop ondanks tegenspraak, ondanks het donker op veel plaatsen in 
de wereld. 
Een pelgrim gaat in geloof zijn/haar weg door het leven. Hoop is het, die 
ons doet leven. Ten diepste en allereerst omdat onze Heer, Jezus 
Christus, uit de dood is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Wij 
mogen leven in de wetenschap en het vertrouwen dat we reeds het 
eeuwig leven hebben ontvangen. De dood is een doorgang, en het Leven 
wacht op ons. Jezus wacht op ons. Zoals met de centrale Bijbeltekst uit de 
oecumenische dienst: ‘Wie gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En 
ieder die gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat? ´ 
Mooi dat we dát als protestanten en R.K. broeders en zusters samen 
belijden. Dat bindt ons samen.  
Daarom is het ook goed te weten dat dit jaar dus is ingegaan. ‘Pelgrims 
van Hoop’. Ook daarin mogen we elkaar herkennen. Samen mogen we 
‘Pelgrims van hoop’ zijn. Het logo dat gebruikt wordt, is een afbeelding 
van pelgrims (in verschillende kleur), die zich vasthouden aan het kruis. 
Het kruis loopt onderaan uit in een anker. 
Pelgrims die de bekende route naar Santiago lopen, dragen vaak een 
schelp met zich mee als symbool. De Jacobsschelp. Pelgrims van hoop 
dragen een anker mee. Het anker is het Bijbelse symbool van de hoop. 
Een letterlijk anker is zwaar, maar een figuurlijk anker mag in onze rugzak 
ons vergezellen.  
In Hebreeën 6: 18-19 lezen we: ‘Onze toevlucht is het vast te houden aan 
de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een 
betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel.’ 
Laten we als mensen die geloven hoopvolle mensen zijn. Zo blijven dan: 
‘Geloof, hoop en liefde, deze drie’, schrijft Paulus. Ik wens ons allen een 
hoopvol jaar.  
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Zoals de groep Sela zingt:  
U geeft een toekomst vol van hoop, 

dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 
 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
 
 
 
BIJ DE KERKDIENSTEN IN OUDENBOSCH: Bevestiging, afscheid en 
herbevestiging  
Op zondag 9 februari vieren we de bevestiging van onze nieuwe diaken 
Ada Korstanje en nemen we afscheid van onze diaken Corrie Groothoff. 
Corrie heeft 4 jaar met veel inzet en kracht haar taak vervuld. Daarnaast 
had ze de mantelzorg voor haar zus, waar ze veel aandacht aan moest 
besteden. Al met al was dat erg veel, en eigenlijk te veel. Begrijpelijk dat 
Corrie tijd nodig heeft, weer op ‘adem’ te komen. We vinden het jammer 
dat ze gaat, maar begrijpen het ook. Als kerkenraad waarderen we haar 
grote inzet in de diaconie, als ook haar inzet om te notuleren in de 
kerkenraadsvergaderingen. We hopen dat ze herstel en rust zal vinden, 
en weten dat zij betrokken gemeentelid zal blijven! 
Mooi is het dat we in Ada Korstanje een nieuwe diaken hebben gevonden. 
Ada en haar man Leo wonen sinds ruim een jaar in Rucphen. Ze waren 
actief lid in hun vorige woonplaats, en wilden begrijpelijkerwijs een jaar 
van inburgering. Toch was Ada ondertussen ook al betrokken geraakt bij 
de Z.W.O.-commissie. We zijn blij dat zij bereid is zich in te zetten als lid 
van de kerkenraad. 
Afscheid nemen we ook, na 8 jaar, van Bieneke de Waal als ouderling. 
Ook haar zullen we missen. Ze was altijd een betrokken pastorale 
ouderling, o.a. voor de contacten in Zegge en het buitengebied. Ondanks 
het werk dat Bieneke doet als kerkelijk werker, zowel in Roosendaal als in 
Dordrecht, bleef ze toch ook betrokken bij onze kerkenraad en de soos. 
Mooi dat Cor en Bieneke in ons midden blijven wonen, en Bieneke hier 
soms ook voor zal gaan. 
Twee mensen willen hun termijn verlengen. Elivia Jongerius als ouderling 
en voorzitter van de kerkenraad. Zij betekent inmiddels ook veel voor de 
gemeente, op allerlei vlak. Niet alleen in de kerkenraad, en als ouderling, 
maar ook als kok bij de Alpha-cursussen! Heel fijn dat ze een periode 
verder wil gaan. 
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Ook Piet Gouw verlengt zijn termijn als diaken. We kennen zijn o.a. 
creatieve bijdragen in houtwerk en symbolische bloemstukken. Piet woont 
al lang in ons midden. Zijn vrouw Alie was een heel aantal jaren diaken. 
Bijzonder dat Piet dat ook is gaan doen.  
Met het vertrek van Bieneke zijn we nog op zoek naar een ouderling. We 
weten dat mensen soms terugschrikken van een meer publieke taak in de 

gemeente. Niet voor niets zitten veel mensen graag achterin 
het goed te bedenken dat zowel het ouderlingschap, als het diakenschap 
en het kerkrentmeesterschap, allemaal dienende taken zijn. Je doet het 
niet omdat je zo graag vooraan wil staan/zitten, maar omdat je met elkaar 
de gemeente wilt ‘dienen’ en als zodanig ook de Heer. Of ook in 
omgekeerde volgorde.  
Bent u bereid bent om wat van uw tijd te geven als ouderling of als 
ouderling-kerkrentmeester (iemand met een beetje financieel inzicht), laat 
het dan graag weten aan mij of iemand anders van de ker
We hopen dat u in groten getale aanwezig zult zijn op 9 februari! 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
 
 
CONCERT SELA, op dinsdag 1 april 2025 om 20 uur in de Basiliek

 
Een bijzondere happening is het! Een concert van 
de groep Sela. Ook met hun Paas
Oudenbosch aan.   
Waarschijnlijk kent u wel één of meerdere Sela
liederen. Sela schrijft liederen voor de kerk van nu. 

Een ouder gemeentelid, 85 jaar, wordt er helemaal blij van. Op een 
moment zei ze tegen mij: ‘Waarom zingen we in de kerk ni
liederen van Sela? Dáár word je blij van!’ 
Het thema van de Paastour is: Raak mijn wonden aan. In de toelichting 
staat:  
“Heer, U zegt: raak mijn wonden aan. 
Raak ze aan en vind Mij’  
Discipel Thomas kan het nieuws van Jezus’ verschijning aan de an
discipelen niet geloven: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn 
handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn
kan leggen, zal ik het geloven.’ De twijfel van Thomas is niet vreemd. Hoe 
onbestaanbaar is het - Jezus is toch gestorven? Hij heeft het zelf gezien! 
Jezus’ uitnodigende woorden zijn voor Thomas, en ook voor ons: 
‘Raak mijn wonden aan en vind Mij.’  

Ook Piet Gouw verlengt zijn termijn als diaken. We kennen zijn o.a. 
creatieve bijdragen in houtwerk en symbolische bloemstukken. Piet woont 
al lang in ons midden. Zijn vrouw Alie was een heel aantal jaren diaken. 
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weten dat mensen soms terugschrikken van een meer publieke taak in de 
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‘Raak mijn wonden aan’ is het nieuwste paaslied van Sela én de titel van 
de paasconcerten 2025. Tijdens deze concerten beleven we samen het 
wonder van Pasen. Een muzikale reis door het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus Christus. Bekende en geliefde paasliederen klinken 
naast nieuwe Sela-liederen. Een eerste kennismaking met het paasalbum 
dat in 2026 zal verschijnen.” 
Reserveren kan via: https://www.truetickets.nl/e/19148/tickets/  De prijs 
is 31,50. Wacht niet te lang, want de concerten zijn snel uitverkocht. 
Overigens is het niet alleen een concert, maar ook een meezing- en 
beleef-evenement. 
 
 
KLOOSTERWEEKEND 8, 9 EN 10 MEI IN POSTEL (BELGIË)  
 

Het duurt nog even, maar soms wordt 
er al naar gevraagd. Wanneer is het 
klooster-weekend? En inderdaad, 
wanneer je graag meegaat is het goed 
het weekend te reserveren! 
We hopen begin mei naar Postel te 
gaan. Een prachtig klooster om te 
verblijven. De kamers zijn een aantal 

jaren geleden helemaal gerenoveerd. De barokke, witte kerk is prachtig 
onderhouden en sommige van u kennen de gastenpater, Pater Benny! Hij 
verwelkomt graag gasten in het klooster. Niet alleen ónze groep, maar ook 
groepen jongeren. In België is een verblijf in een klooster, soms onderdeel 
van het lesprogramma. 
Het bijzondere van zo’n kloosterweekend is dat het geschikt is voor 
mensen die ‘nieuw’ zijn, maar ook voor oude getrouwen. Dat geldt ook 
voor leeftijd. Van jong tot oud (-er): velen zijn blij met zo’n weekend. Als je 
nog niet eerder meeging, kan het soms spannend zijn. Wat staat me te 
wachten? Is het niet een beetje gesloten groep? 
Het bijzondere is dat ieder na afloop vaak zegt: Het was fijn! Ik voelde me 
gewoon gelijk thuis. Geen kliekjesvorming. Ontspannen. Je hoort er 
gewoon bij! Of je nu voor de eerste of voor de 20e keer meegaat! Zo hoort 
het natuurlijk ook, maar he tis toch niet altijd vanzelfsprekend. 
Daarom: Van Harte welkom! Mei is een prachtige maand qua natuur. De 
oude gebouwen staan in het groen gehuld van de oude bomen op het 
terrein en van bosrijke omgeving!  
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De tuinen zullen weer groen zijn, ook de kruidentuin. Verder h
een heuse ‘bar’ ter beschikking voor het nuttigen van een echte Postels 
bier, of voor een glaasje sap uiteraard. Voor een hapje daarbij wordt altijd 
goed gezorgd door onze eigen ‘Klooster-bar-man’ Jacko van Dongen.
U kunt zich vanaf nu aanmelden bij iemand van de kloostercommissie: Bij 
Arja (vdongena@kpnmail.nl) en Jacko van Dongen (dongej@live.nl
bij Harm-Jan en Charlotte Inkelaar. inkelaar@dds.nl .  
 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Om te beginnen zoals altijd de nieuwe 
inleverdata voor de kerkklokken van het 
komende jaar. 
Het was weer lastig om de data een beetje te 
verdelen en iets in de buurt van de 
feestdagen te laten verschijnen, maar dat viel 

deze keer helemaal niet mee. Het volgende is eruit gekomen:
 
Editie nr. Inleverdatum verschijningsdatum 
2 v.a.: 23 maart   2 april 
3 v.a. 11 mei   21 mei 
4 v.a. 29 juni    9 juli (onder voorbehoud)
5 v.a. 10 augustus  20 augustus 
6 v.a. 21 september   1 oktober 
7 v.a.  2 november  12 november 
8. v.a.  7 december  17 december 
 
Wat betreft nr. 4, dat is wat onzeker i.v.m. onze vakantie. U hoo
mogelijk wat het gaat worden. 
Ik hoop van harte dat u weer net zo scheutig met de kopij zult zijn als in de 
afgelopen jaren. Wij zorgen er dan weer voor dat alles netjes in een mooie 
vorm wordt gegoten.  
 
Deze editie is begonnen met heel veel informatie van ds. Charlotte. Er 
komen mooie dingen aan, zoals een concert van Sela en een nieuw 
kloosterweekend. Ook kunt u hierna een blog lezen van het Ned. Bijbel 
Genootschap, over ”hoop”. 
Ook de ZWO-commissie heeft weer een nieuw project, en zo wordt het 
hopelijk weer een actief en vruchtbaar jaar. 
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Zoals u hiervoor kon lezen is de volgende inleverdatum dus 
vanaf 23 maart. 
 
Veel leesplezier, 
 
N. Blok 
 
 
BLOG NEDERLANDS BIJBEL GENOOTSCHAP, januari 2025. Door 
Hetty Lalleman-de Winkel, Theoloog en Buurtpastor in Knaphill 
 
Gegronde hoop 
 
Waarop hoop je in dit nieuwe jaar? Misschien denk je daarover al niet 
meer na, want 2025 is alweer een paar weken oud. Met alle nieuws dat in 
die korte tijd al op ons is afgekomen, zijn we waarschijnlijk niet zo 
optimistisch. Hoe kun je hopen op goede, fijne dingen terwijl er zoveel 
ellende is in de wereld? 
 
Niet voor het eerst 
Het eerste dat we onszelf kunnen verhouden, is dat het niet de eerste 
keer is dat de wereld er donker uitziet. Ik weet nog hoe bang ik als kind 
was tijdens de zesdaagse oorlog, in 1967, dat er een Derde Wereldoorlog 
zou komen. Een andere verwarrende periode die me te binnen schiet was 
de oliecrisis. Toen was het bijna eng stil op de snelwegen. Wat zou ons 
nog meer te wachten staan? Situaties die we als mens moeilijk vinden zijn 
vaak situaties die onzeker zijn, waarin normale zekerheden wegvallen en 
je niet weet hoe alles verder zal gaan. 
 
Crisis 
In de Bijbel staan veel verhalen over mensen die in een onzekere, zelfs 
gevaarlijke tijd leefden, waarin hun leven of hun alledaagse bestaan in 
een crisis terecht kwam. 
Zo’n crisis was de ballingschap in Babel. In 587 voor Christus werd 
Jeruzalem ingenomen door de Babyloniërs en de tempel verwoest. Een 
aantal voorname burgers, zoals de koning en de priesters, waren tien jaar 
daarvoor al in ballingschap gevoerd, maar nu overkwam dat ook de 
meeste mensen die achtergebleven waren. 
De profeet Jeremia had het volk constant gewaarschuwd dat, als ze de 
geboden, die God aan Mozes had gegeven, met voeten bleven treden, 
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ballingschap de consequentie zou zijn. Het volk wist waar het aan toe 
was. Deze negatieve afloop van hun geschiedenis was op een gegeven 
moment zeker. Van bekering was namelijk op een bepaald moment geen 
sprake meer. Dat moest Jeremia zijn eigen volk vertellen en hij had er 
groot verdriet over. 
 
Hoezo ‘hoop’? 
Maar dan staan er zomaar ineens, in de hoofdstukken 30-33, positieve 
woorden in het boek van Jeremia, zoals deze belofte in Jeremia 31:4:  
 
‘Ik breng je weer tot bloei, vrouwe Israël. 
Je zult weer dansen en lachen 
en de tamboerijnen laten klinken.’ 
 
Een boodschap vol hoop en vertrouwen in de toekomst. Waarop is deze 
hoop gebaseerd? Niet op het goede gedrag van het volk. Deze hoop heeft 
als basis Gods oneindige liefde voor zijn verbondsvolk. In Jeremia 31:3 
staat:  
 
‘Ik heb je altijd liefgehad, 
mijn liefde zal je altijd vergezellen.’ 
 
Voor dat woord ‘liefde’ staat in het Hebreeuws het woord chèsèd. Vroeger 
werd dat vertaald met ‘goedertierenheid’, een enigszins ingewikkeld en 
inmiddels verouderd woord. Chèsèd kun je vertalen met ‘liefdevolle trouw’ 
of ‘trouwe liefde’. Beide elementen zitten erin: liefde en trouw. Dit 
Hebreeuwse woord wordt heel vaak gebruikt in verband met God. Het is 
een van de kernwoorden als het erom gaat wie God is: een God vol 
liefdevolle trouw. En deze trouw en liefde betekenen dat er altijd hoop is, 
want God is altijd sterker dan het kwaad en alles wat ons maar kan 
overkomen. 
 
Vergeet het verleden niet (?) 
Het verleden en wat hun was overkomen door hun zonden en onwil om 
God te dienen – dat mag Israël vergeten. In vers 13 staat: 
 
‘Hun rouw verander Ik in vreugde, Ik troost hen, 
hun verdriet vergeten zij.’ 
 
Maar er zijn ook gebeurtenissen die Gods volk niet moet vergeten. In 
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Jeremia 31:4 en 13 staan woorden als: ‘dansen’ en ‘tamboerijnen’. Deze 
woorden doen denken aan de uittocht uit Egypte, waarbij Mozes’ zus 
Mirjam met alle vrouwen danste. Zij speelden op de tamboerijn en Mirjam 
zong over Gods uitredding uit de slavernij in Egypte (Exodus 15:20-21). 
Dat verleden mag Israël juist niet vergeten! Het met elkaar delen van 
ervaringen met God, gebeurtenissen waarbij Hij ingreep in de nood, 
versterkt juist het geloof dat God dit ook in de toekomst zal doen. 
 
De basis van onze hoop 
De woorden van een profeet zoals Jeremia kunnen ons bemoedigen voor 
de toekomst. In Jeremia 31:31-34 kondigt hij het ‘nieuwe verbond’ aan. 
Vanuit het Nieuwe Testament weten we dat Jezus Christus dit nieuwe 
verbond heeft gesloten toen Hij de laatste maaltijd met zijn discipelen 
gebruikte (Lucas 22:20). 
Hierop mogen wij onze hoop bouwen voor de toekomst. Gods Rijk zal 
eenmaal volledig doorbreken, zo zeker als in Jezus Christus daarmee een 
begin is gemaakt.  
 
Maar Gods geschiedenis met mensen gaat nog veel verder terug, tot in 
Genesis 1 en 2. God de Schepper is Heer over de geschiedenis. En zoals 
Hij Israël heeft geleid en ieder mens in het Oude Testament die op Hem 
vertrouwde – de verhalen vertellen het ons -, zo zeker zal Hij zijn werk 
afmaken. Tot aan het scheppen van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde toe. 
Onvoorstelbaar als je naar het dagelijkse nieuws luistert – voorstelbaar als 
je leest hoe God zijn Zoon Jezus zelfs uit de dood heeft opgewekt. 
Op Gods werk, zijn liefde en zijn reddingsdaden in het verleden, is onze 
hoop gegrond. Zo zeker als het maar zijn kan! 
 
Hetty Lalleman 
 
 
NIEUW PROJECT ZWO COMMISSIE: STICHTING NIJLVALLEI 
 
De ZWO-commissie gaat de komende 2 jaar aandacht vragen voor de 
stichting Nijlvallei. Deze sympathieke en snelgroeiende organisatie weet 
fantastische resultaten te behalen voor christenen in het gebied van de 
Nijlvallei die het erg moeilijk hebben. In het artikel hierna vindt u enkele 
voorbeelden van hun activiteiten. 
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Stichting Nijlvallei: Samen met christenen in Egypte 
“Gezegend zij mijn volk Egypte…” (Jesaja 19:25) 
 
Christenen in Egypte leven onder moeilijke omstandigheden. Ze hebben 
vaak te maken met discriminatie en soms zelfs met geweld, zoals 
aanvallen op kerken. Net als veel andere inwoners van Egypte leven ook 
de meeste christenen in armoede. De afgelopen jaren is de economische 
situatie sterk verslechterd. Met een inflatie van tientallen procenten per 
jaar zijn de voedselprijzen bijna verdubbeld. Veel christelijke gezinnen 
leven onder het bestaansminimum en weten vaak niet of ze morgen eten 
op tafel kunnen zetten. 
Onze Heere Jezus roept ons op om in actie te komen voor hen die in nood 
zijn. In Mattheüs 25:37-40 zegt Hij: “Voor zover u dit voor een van deze 
geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” Dit 
Bijbelgedeelte vormt de kern van het werk van Stichting Nijlvallei. Wij 

ondersteunen de kerk 
in Egypte bij haar 
diaconale werk op het 
gebied van 
voedselzekerheid, 
christelijk onderwijs en 
medische zorg. 
Een van de kerken die 
wij steunen is de 
Koptisch-Orthodoxe 
Kerk in Ezbet el-Nakhl, 
een arme wijk in Caïro 
met zo’n 40.000 leden. 

Hoewel meer dan de helft van de gemeenteleden in diepe armoede leeft, 
richtte de kerk in 2024 een school op voor Soedanese 
vluchtelingenkinderen. Stichting Nijlvallei draagt bij aan dit project door 
onder andere de dagelijkse lunch te bekostigen voor 300 leerlingen. 
In een dorpje in Zuid-Egypte helpt Nijlvallei bij de bouw van een centrum 
voor gehandicaptenzorg. Daarnaast wordt een schooltje opgericht waar 
kinderen bijlessen kunnen volgen. Om weduwen een bron van inkomen te 
geven, ontvangen meer dan 100 vrouwen elk tien kippen. Zo kunnen ze 
eieren verkopen en hun gezinnen onderhouden. 
Soedanese vluchtelingen hebben het zwaar in Egypte, waar vrijwel geen 
zorg of opvang voor hen is. Bij grote medische problemen biedt Stichting 
Nijlvallei ondersteuning.  
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Wij begeleiden hen naar artsen en ziekenhuizen en betalen voor 
medicijnen en waar nodig voor operaties. 

Naast hulp aan individuen en 
gezinnen, zoals via een 
jaarlijkse kerstactie waarbij 
duizenden gezinnen een 
voedselpakket ontvangen, 
investeert Nijlvallei ook in 
structurele oplossingen. De 
afgelopen jaren zijn in 
samenwerking met lokale 
kerken tientallen hectares 
woestijngrond omgevormd tot 

vruchtbare landbouwgrond. Hier worden nu gewassen zoals graan en 
aardappels verbouwd, wat de afhankelijkheid van voedselimport 
vermindert in een land met 110 miljoen inwoners. 
Door de lokale kerken te ondersteunen, helpt Stichting Nijlvallei niet alleen 
om in directe noden te voorzien, maar bouwt het ook aan duurzame 
oplossingen voor de toekomst. 
Meer informatie over Nijlvallei en onze projecten: www.nijlvallei.nl. 
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JEUGDWERK:  PUB QUIZ     VRIJDAG 14 MAART. 
 
10-plussers: hou de brievenbus in de gaten en denk vast na wie je 
meeneemt om te kunnen winnen.:  
                     
 
ROEPING 
 
Marleen Blootens was gemeentepredikant maar besloot in 2021 buiten de 
kerk te gaan werken. Ze is nu geestelijk verzorger in het Erasmus 
Medisch Centrum te Rotterdam. Welke betekenis heeft het woord 
‘roeping’ nu voor haar? 
 
Marleen heeft altijd naar het predikantschap gekeken als iets dat bij haar 
past, bij haar interesses en bij haar talenten. Ze heeft lang in de kerk 
gewerkt als dominee, dat was haar roeping. 
Maar juist daar kwam ze erachter dat ze op een bepaald moment ergens 
anders werd geroepen. 
‘Ik had vaak het gevoel dat ik een enorme kloof aan het overbruggen was, 
vanuit de kerk naar de samenleving. Toen dacht ik: misschien moet ik 
gewoon aan de andere kant gaan staan, midden in die samenleving.’ En 
ook daar, als geestelijk verzorger in het ziekenhuis, voelt ze zich voluit 
geroepen als predikant. Daar is niets aan veranderd, al is het nu wel veel 
individueler. Ze heeft nu de opdracht om aan te sluiten bij die ene patiënt, 
terwijl ze voorheen in de kerk een brede agenda had, een visie, een 
missionaire opdracht. Nu is ze meer bezig met: ‘wie is deze individuele 
mens?’ Als ze ergens komt is ze echt nodig. Nadeel is wel dat ze mensen 
maar kort ontmoet, dat maakt het minder compleet. Je bent meer een 
voorbijganger. Tegelijk is dat ook juist van waarde, mensen vertellen je 
andere dingen omdat ze je daarna nooit meer zien. 
De verhalen van patiënten gaan bijna altijd over relaties. Dat is wat 
overblijft als het werk wegvalt en veel verbleekt. Je merkt hoe mensen 
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hechten aan het leven. Ziekte zet stil en het valt op, dat patiënten zich 
geroepen voelen tot de mensen om zich heen. Ze verlangen naar hoop, 
herstel in relaties, nabijheid van mensen van wie ze houden. Niet zelden 
wordt een verloren gegaan contact met bv. een van de kinderen weer 
hersteld. Als mensen gaan sterven, is vaak de vraag: wat laat ik achter, 
voor wie ben ik van betekenis geweest? Marleen ziet in dit werk hoeveel 
mensen van elkaar houden. Ontroerend. ‘Ik probeer de relaties van de 
mensen in beeld te krijgen. Want daar zit volgens mij het geheim van het 
leven, dat is de zingeving. In de relaties van mensen klinkt vaak hun 
geloof door.’ 
In de kerk is ‘roeping’ een gangbaar woord, maar in het gewone leven 
gaat het om: wat vind ik nou echt belangrijk? Door ziekte wordt dat 
duidelijker. En de vraag blijkt dan niet te zijn: wát vind ik belangrijk? Maar: 
wíé vind ik belangrijk? 
Tot slot, over roeping gesproken: Marleen ontmoet veel zorgmedewerkers 
die een enorme drive hebben; dat is hetzelfde. Verpleegkundigen zijn 
soms echt ‘engelen onderweg’. Ze zijn een enorme motor, zo toegewijd. 
Mooi om te zien. Roeping: durf daar eenvoudig over te denken. Roeping is 
volgen waar je hart ligt, waar je blij van wordt. God zet je niet vast, God 
nodigt je uit om het leven te exploreren. Dat is prachtig. 
 
(naar een tekst van Margot Berends)  
 
 
 
DE AARDE IS GEEN WACHTKAMER 
 
In het geloof heeft de hemel altijd de beste reputatie. Het is de plek van 
eeuwige rust, vreugde en perfectie; een soort vijfsterrenresort voor je ziel. 
 De aarde daarentegen, tja, dat is meer de wachtkamer. Een plek vol 
vergankelijkheid, een tikje rommelig en vooral niet zo glamoureus. We zijn 
hier tijdelijk, zo zegt men. En dat aardse gedoe? Dat is bijzaak. De echte 
show begint pas daarboven. Maar misschien moeten we eens wat meer 
naar die wachtkamer kijken, want zonder de aarde kunnen we de hemel 
wel vergeten. Kijk maar naar wat er tijdens de COVID-19-lockdown 
gebeurde. Terwijl velen van ons veilig thuis op de bank zaten – de 
vergaderingen volgend via de computer – waren er mensen die ervoor 
zorgden dat de boel bleef draaien. 
Dat waren niet de mensen in strak maatpak maar juist degenen die vaak 
letterlijk met hun voeten in de klei stonden. Schoonmakers, 
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vuilnismannen, verpleegkundigen, boeren en vrachtwagenchauffeurs; 
allemaal bleven ze werken terwijl de rest van de wereld stilviel. En laten 
we eerlijk zijn: zonder hen was het een puinhoop geworden. Stel je voor: 
wekenlang je vuilnis niet opgehaald, lege schappen in de supermarkt 
(vrachtwagens vulden de voorraad niet meer aan), ziekenhuizen zonder 
(schoonmaak) personeel. Het zou snel duidelijk worden dat het werk dat 
als ‘laag’ of ‘onaanzienlijk’ werd beschouwd, eigenlijk de ruggengraat was 
van onze samenleving. Tijdens de lockdown werd ineens zichtbaar wie 
echt essentieel was. Dat zijn de mensen die dicht bij de aarde werken; die 
zorgen dat wij ons comfortabel kunnen voelen. Zij staan vaak het minst in 
aanzien. Ze doen het vuile werk en dat nemen we voor lief. Totdat ze er 
niet meer zijn, dan pas merken we hoe afhankelijk we van hen zijn. 
 
In veel religies is er sprake van rentmeesterschap: de opdracht om voor 
de aarde te zorgen, om de schepping te behouden. Maar hoe serieus 
nemen we die taak eigenlijk? 
We verheerlijken het hemelse en vergeten dat de aarde, ons tijdelijke 
thuis, juist de plek is waar die zorg zou moeten beginnen. Zonder zorg 
voor de aarde, geen hemel. Zonder zorg voor degenen die onze 
samenleving letterlijk draaiende houden, geen toekomst. Misschien 
moeten we ons idee van wat ‘hemels’ is, herzien. Misschien schuilt er juist 
iets goddelijks in dat zogenaamd onbelangrijke werk, in de handen van de 
schoonmaakster die het ziekenhuis desinfecteert of de boer die ervoor 
zorgt dat er voedsel op tafel ligt. De hemel en de aarde zijn namelijk twee 
kanten van dezelfde medaille. En zonder respect voor de ene kant, 
verliezen we ook de andere. 
De afgelopen jaren hebben laten zien dat we niet kunnen overleven 
zonder die aardse zorg. De aarde verdient niet alleen onze aandacht, 
maar ook ons respect. En dat geldt ook voor de mensen die, vaak 
onzichtbaar, die zorg elke dag op zich nemen. Dus als we ooit hopen op 
een glimp van die perfecte hemel, moeten we eerst leren de waarde van 
het aardse te zien – en vooral te waarderen. 
 
(Naar een column van Abbie Chalgoum -acteur, auteur, theatermaker) 
 
 
EEN SLEUTEL TOT HET VERHAAL 
 
Hoe moet je omgaan met herinneringen die het liefst verborgen blijven? 
Esther Veerman ontdekte hoe ze haar ervaringen van seksueel misbruik 
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kon delen. 
Anekdotes op verjaardagen, de verhalen van overwonnen problemen en 
van succes lijken zichzelf te vertellen. Op de Olympische Spelen wil 
iedereen het verhaal achter het falen of het slagen van de missie horen.  
Er zijn ook verhalen die ingewikkeld zijn, vol emoties. Woorden gevangen 
in schuldgevoelens, zwaar van schaamte. Deze verhalen stoppen we het 
liefste weg, diep op de bodem van ons hart of achter de deuren en luiken 
in ons hoofd. Het lichaam echter onthoudt wat er gebeurd is en zal vroeg 
of laat de verhalen prijsgeven. Daarom moeten de verhalen verteld 
worden. 
 
Als kind kreeg Esther Veerman te maken met seksueel misbruik. Ze 
probeerde zo goed en zo kwaad als het ging haar leven te leiden; de 
verhalen van het misbruik diep weggestopt. Maar bij de geboorte van haar 
zoon dienden de verhalen zich alsnog in alle hevigheid aan en werd ze 
overspoeld door herinneringen. Maar hoe vind je woorden voor wat niet 
gezegd kan worden? 
Esther ontdekte dat het beeld voor de woorden uitgaat. Door een beeld 
vorm te geven in een schilderij, een tekening, een sculptuur of in poëzie 
kan het proces beginnen om vanuit de verbeelde vorm woorden te vinden. 
Vanuit dit inzicht richtte ze de Stichting ‘Kunst uit geweld’ op om 
lotgenoten te helpen hun verhaal te leren vertellen. Met de Stichting 
probeerde ze ook voortdurend aandacht te vragen voor de strijd tegen 
misbruik in de samenleving. Het was de rode draad in haar leven. 
 
Ze nodigde lotgenoten uit om mee te doen met tentoonstellingen of hun 
werk op de website te laten plaatsen. In de twaalf jaar dat de stichting 
bestaat heeft ze met velen contact gehad en hen begeleid. Deze 
ontmoetingen kenmerkten zich door haar mildheid, liefdevolle 
bewogenheid en geduld. Ook voor haarzelf waren deze ontmoetingen van 
groot belang. Het misbruik beïnvloedde haar hele leven maar door haar 
manier van leven getuigde Esther van de hoop die met haar meeging. 
Esther had een broze en kwetsbare gezondheid. Juist daardoor viel haar 
onuitputtelijke kracht en haar wil om te leven op. Haar creativiteit was 
hierin voor haar van levensbelang. Afgelopen voorjaar overleed ze, 55 
jaar oud. Het werk van de Stichting wordt voortgezet in de hoop dat het 
voor velen heilzaam mag blijken. 
 
naar een tekst van haar levenspartner ds. A.Veerman 
(voor info: www.kunstuitgeweld.nl) 
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DE GELOOFSBELIJDENIS, gevat in 12 gedichten van Nel Benschop 
 
Deel 12: “De wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven…..” 
 
God zal mij eenmaal wekken uit de dood; 
en wat geen mensenoog ooit mocht aanschouwen, 
geen oor mocht horen (zo onzegbaar groot 
is ’t wonder dat Hij ons wil toevertrouwen| 
dat heeft Hij voor zijn kinderen bereid, 
en ik zal leven tot in eeuwigheid. 
 
Zoals de tarwekorrel wordt gezaaid, 
ontkiemt en groeit en wordt opnieuw geboren, 
en als een rijpe aar wordt afgemaaid, 
zo gaat mijn lichaam niet voorgoed verloren: 
ik zal  verheerlijkt opstaan in het licht 
en eeuwig leven voor Gods aangezicht! 
 
Er zijn veel dingen die ik niet versta: 
De taal van vogels, vissen en van bloemen, 
Het einde van de weg waarop ik ga, 
De nieuwe naam, waarmee God mij wil noemen, 
Maar dit weet ik met grote zekerheid: 
Wie God belijdt, leeft tot in eeuwigheid! 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING van 12 december 2024   
 
1.Opening:  
Marleen opende de vergadering met een stukje uit Jeremia waarna ze iets 
van haar werk vertelde. Een Congolese vrouw vertelde haar verhaal. Ze 
was ernstig ziek geweest maar God had haar genezen, nog veel andere 
dingen die ze mee had gemaakt maar God liet haar niet los, op Hem bleef 
zij vertrouwen die haar nog nooit heeft beschaamd. Marleen ging voor in 
gebed.  
  
2.Inbreng gemeenteleden:  
1. De vraag van een gemeentelid of er altijd een BHV-er in de dienst 
aanwezig is. 
2. De advent kaarsen… elke week 1 nieuwe kaars bij de al ontstoken 
kaarsen erbij aansteken óf vanaf de 1e week elke week alle 
opeenvolgende kaarsen aansteken. 
 
3.Vaststellen notulen:  
De notulen van 7 november werden goedgekeurd 
 
4.Actiepuntenlijst:  
1. Vacature penningmeester diaconie en ouderling-kerkrentmeester 
2. De datum voor het plaatsen van de defibrillator wordt januari 2025  
3. Beheerder(s) Pastorije 
4. Uitnodigen koor in kerkdienst (Charlotte) 
5. Vernieuwen verjaardagskaart gemeenteleden (Anke Ampt) 
5.Postlijst: werd doorgenomen  
 
6.Pastoraat: geen bijzonderheden momenteel  
 
7.Nieuw ingekomen: 2 personen, worden bezocht met een pakketje  
 
8.Eredienst:  
Kerstnachtdienst wordt opgeluisterd door Arja van Dongen met het 
uitbeelden van een lied. 
Hoe denken we over het Ere zij God zingen in alle kerstvieringen? 
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9.Jeugdwerk:  
Een etentje voor oudere gemeenteleden wordt op 30 december verzorgd 
door de jongeren en de kindernevendienst  
 
10.Mededelingen diaconie:  
1. Onze gift aan Oud Gastel is in december overgemaakt, komend jaar 
wordt er met de KRM over gesproken hoe en wat… 
2. Het beleggingsstatuut is zo goed als geregeld, waarschijnlijk tekenen in 
januari ’25. 
3. Sleuteloverdracht van Corrie aan Marleen is geregeld, de restsleutels 
worden volgend jaar aan Jan Pieter overhandigd 
4. De begroting voor 2025 en het collecterooster zijn bekend gemaakt  
 
11.Mededelingen kerkrentmeesters:  
1. Kees van der Kruijk kwam de kerkenraad bijpraten over de 
eindejaarsbrieven en de kerkbalansbrieven die beide een wat andere 
indeling krijgen, we krijgen ze eerdaags in onze mail. Ook sprak hij over 
de jaarrekening van de KRM. 
2. Kees vertelde ook dat de verjaardagskaart voor gemeenteleden aan 
vervanging toe is, er is aan Anke Ampt gevraagd een opzetje te maken 
hiervoor. 
 
12.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 9 januari 2025, waarbij Corrie de 
opening voor ons zal verzorgen (moderamenoverleg op 7 januari) 
 
14.Rondvraag: geen bijzonderheden 
 
14.Sluiting: Tot slot las Marleen nog een mooi gedicht voor uit het advent 
boekje van “Petrus” 
 
Notulist: Corrie Groothoff 
 
 
 
BLOEMENGROET 
 
15 dec.  Dhr. en mw. Leeuwestein (bemoediging en groet) 
 
22 dec.  Nico en Wil Ros (55 jaar getrouwd) 
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29 dec.  Dhr. en mw. Joosen (62 jaar getrouwd) 
  Dhr. en mw. Stam (60 jaar getrouwd) 
 
5 jan.  Ger en Nel Blok (dank voor inzet het afgelopen jaar) 
 
12 jan.  Elly v.d. Woerdt (groet van de gemeente) 
 
19 jan.   Jan en Lenie Keijzer (62 jaar getrouwd) 
  Leen Visser (van harte beterschap) 
 
26 jan.  Dhr. en mw. Visser-v.d. Kaag (bemoediging en groet) 
 
 
 
 
PERSONALIA 
 
Verhuisd: 
Dhr. S.W.A. Terloo, Entstraat 36, Oudenbosch, naar Den Haag  
Dhr. K. Kleijn, Torendreef 7, Hoeven, naar Bergen op Zoom  
Dhr. F. Kranenburg, naar: Heidestede, Dorpsstraat 123 
4711 EH Sint Willebrord, Tel:088-5574900 (afdeling) 
 
Nieuw ingekomen: 
Dhr. M. van Eeren, Duivetoren 85, Oudenbosch  
Dhr. en mevr. Koolschijn, Damhertstraat 5, Rucphen  
Mevr. P.M. Steffen, Polderstraat 1, Oudenbosch  
Mevr. H.M. Taal-Verburg, Aloysiushof 68, Oudenbosch  
 
Uitgeschreven: 
Dhr. A.J. Hofman, Kruisstraat 26, Zegge  
Fam. Woerkom, Velletriweg 29, Oudenbosch.  
Fam. van Kooten, Blauwe Hoefweg 29, Oudenbosch   
Dhr. en mevr. Kock, St. Gerardushof 1c, Bosschenhoofd  
Mevr. C. Wienen, Chirurgijnslaan 12, Oudenbosch  
  
Voorkeur Roosendaal: 
Sandra de Bruijn-van Ochten, Pastoor van Waesstraat 25, Schijf.  
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Ingeschreven: 
Dhr. A. Gielbert, Spuilaan 194, Oudenbosch (is al enige tijd kerkganger bij 
ons) 
 
Overleden: 
Dhr. F. Akkerman, Seringenstraat 28, St.Willerord, op 18-1-2025. 
Mevr. J.M. Akkerman-van der Gaag, Seringenstraat 28, St. Willebrord, 
op 22-1-2025 

 
IN MEMORIAM FRED AKKERMAN EN RIA AKKERMAN- VAN DER 
GAAG 
 
Op vrijdag 18 januari 2025 overleed Fred Akkerman in de leeftijd van 87 
jaar. Fred werd geboren in Leeuwarderadeel, en verhuisde op jonge 
leeftijd met het gezin naar Overschie.  Fam. Akkerman woonden in 
Willibrord maar waren sinds een half jaar lid van onze Protestantse 
gemeente. Ze zijn echter maar een keer of drie geweest. Fred werd 
opgenomen vanwege extra zorg in Moermondstate in Bergen op Zoom. 
Ria volgde hem daar een paar weken later. Ze waren afgelopen december 
64 jaar getrouwd.  
Ria Akkerman was ook 87 jaar. Ze werd geboren in Overschie, waar Fred 
en Ria elkaar leerden kennen. 4 dagen na Fred (op 22 januari) overleed 
ook zijn vrouw Ria. Door deze bijzondere samenloop, werden ze beiden 
op zaterdag 25 januari begraven. Ze waren eerder kerkganger geweest in 
Zundert, en hadden daar ook een graf gereserveerd.  
Zo namen we in één dienst afscheid van zowel Fred als Ria Akkerman. 
Dat was op zaterdag 25 januari in de Protestantse kerk in Zundert. Onder 
verantwoordelijkheid van de Protestantse gemeente Oudenbosch.  
Een dubbel afscheid, met een dubbel gevoel. Maar voor Ria was het 
waarschijnlijk ook genade, dat ze niet alleen (zonder Fred) in Bergen op 
Zoom hoefde achterblijven. Ria had al lang geleden een liturgie met 7 
liederen voorbereid. Deze liederen hebben we gezongen in de dankdienst 
voor hun beider leven.    
De meesten van u zullen hen dus niet kennen. Hooguit hebt u hun naam 
(enige tijd geleden) gelezen als nieuw ingekomen. Wel hebben we 
verschillende keren hen een kaart gestuurd, met de namen erop. Daar 
waren ze steeds blij mee! 
We wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte toe bij verwerken van dit 
dubbele afscheid. 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
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VERJAADAGSKALENDER (75 +) 
 

16 februari Mevr. L.F. Wittenberg-

Geurkink  

21 februari Dhr. J. Meulenberg 

21 februari Dhr. P.J. Schols 

22 februari Dhr. R.J. Jansen 

 8 maart Mevr. N.A.W. Blok-Blok 

 9 maart Mevr. L. Keijzer-Sulkers 

13 maart Dhr. A.J. Graafland 

15 maart Mevr. A.E.J. Steenbergen-Weewer 

16 maart Dhr. P. Visser 

19 maart Dhr. G.P. van Eekelen 

19 maart Dhr. B.T. van Es 

20 maart Dhr. M.F. Mataheru 

23 maart Mevr. G.J. Brochard 

 5 april  Mevr. W. Haadsma-de Pijper 

 6 april  Mevr. C. Jansen-van de Kreeke 

 9 april  Mevr. M.J.C. Keij-Helderman 

 
 
COLLECTEN 
  Eerste   tweede uitgang 
 
  9 februari Stg. Bootvluchteling  Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
16 februari Omzien naar 
  Gevangenen  Kerkbeheer  Groot onderhoud 
 
23 februari Tear fund  Kerkbeheer Groot onderhoud 
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 2 maart Stg. Nijlvallei, Egypte Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
 9 maart Ned. Vlaams Bijbel- 
  Bijbelgenootshap Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
16 maart Vakantieweek  
  West-Brabant  Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
23 maart KiA: Moldavië  Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
30 maart KiA: Colombia  Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
 6 april  Zending Golfstaten Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
 
Toelichting bij de collecten:   
 
Stichting Bootvluchteling: Talloze vluchtelingen komen in vaak 
gammele bootjes in Europa aan. Wij helpen hen vanuit onze overvloed. 
 
Gevangenenzorg: Dit staat voor geloof in herstel Vrijwilligers bieden 
gevangenen en hun familie een helpende hand en een nieuw perspectief. 
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NIEUWS UIT GASTEL EN KRUISLAND 
 
VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 
10 DECEMBER 2024. 
Lenie heet iedereen welkom. 
Opening Angelien: Je kunt op verschillende manieren kerk zijn in de 
gemeente. A: Geestelijke ondersteuning zoals prediking, onderwijs en 
pastorale zorg. B: Sociale verbinding; de kerk fungeert als een plek waar 
mensen samenkomen, relaties opbouwen en elkaar ondersteunen. C: 
Hulp en ondersteuning; diaconale hulp en vrijwilligerswerk, 
gemeenteleden kunnen zich inzetten voor projecten die het welzijn van 
anderen bevorderen. D: Maatschappelijke bijdrage; het organiseren van 
activiteiten voor de jeugd of lezingen. E: Zingeving en hoop; door 
verhalen, rituelen en symbolen helpt de kerk mensen om betekenis te 
vinden in hun leven. Angelien gaat daarna voor in gebed. 
NOTULEN EN VERKORTE NOTULEN. 
De notulen en verkorte notulen van 29 oktober 2024 worden goedgekeurd 
en getekend. 
INGEKOMEN POST. 
Woord en Dienst december 2024. 
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst van de Gem. Halderberge op 8 januari 
2025. 
KERKRENTMEESTERS. 
De begrotingen voor de diaconie en kerkrentmeesters over 2025 zijn na 
uitleg van Peter goedgekeurd en getekend. Peter wordt bedankt voor de 
toelichting en inzet en vertrekt. 
EVALUATIE EREDIENSTEN. 
24/11 LZKJ; naar aanleiding van een mail van iemand uit onze kerk, is er 
besloten om bij het herdenken van een gemeentelid/leden bij de extra 
kaars geen naam meer te noemen van een overleden persoon die geen 
lid is van onze kerk. Voor alle duidelijkheid: iedereen wordt in de 
gelegenheid gesteld om een lichtje aan te steken ter gedachtenis, maar er 
worden geen uitzonderingen meer gemaakt. 
1/12 Prima dienst door Prop. T. van der Heijden, alleen jammer dat we 
vergeten waren om de adventskaars aan te steken. 
OVERIG 
19/1 is er een oecumenische dienst in de Basiliek van Oudenbosch; 
aanvang 11.00 uur. 
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De week van Gebed voor Eenheid wordt in onze kerk gehouden op 
maandag 20/1, woensdag 22/1 en vrijdag 24/1 2025, aanvang 19.00uur. 
Angelien sluit af met “Wijs mij de weg naar Bethlehem” lied van Sela. 
 
N. Kuijlen 
 
 
 
BLOEMENGROET 
 
22 Dec  Mevr. D.M.C. de Jong – Lekkerkerker (verj) 
   Mevr. A.C.C. Bartelen - van Eekelen (verj)  
 
25 Dec  Dhr.  A. van Wensen (verj) 
  Mevr. W. Brouwers – Feijtel (verj)  
   Mevr. C.A.E. Dijkers – Roubos (verj) 
 
31 Dec  Mevr. F.S.G.M. Messemaker - van den Goorbergh (verj) 
 
5 Jan 25 Dhr. W. Blok (verj) 
 
26 Jan  Mevr. M.H van Oers – van Eekelen (verj) 
  Mevr.  H.M. Taal – Verburg (Beterschap) 
  Dhr.  A.Th. van Eekelen (Beterschap) 
 
 
COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “ Stichting Nijl vallei ” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 
 
 9 febr.   Noachs Ark 
16 Febr.   Binnenlands Diaconaat (KIA) 
23 Febr.   Rotia Valley 
 2 Mrt    Leger des Heils 
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 9 Mrt   Voorjaarszending Egypte (KIA) 
16 Mrt   Artsen zonder Grenzen 
23 Mrt   Werelddiaconaat Moldavie (KIA) 
30 Mrt   Zending Bangladesh (KIA) 
 6 April   Stichting de Hoop 
 
 
KINDERNEVENDIENST   

 
De komende 3 keer gaan we op 
reis met Mozes.
Want zoals God beloofd had, 
leidde Hij hen weg uit Egypte.
En redde hun uit de slavernij. 
Maar dat werd wel een lange 
reis!  
 

Zondag 2-2 2025:  God vertelt zijn naam aan Mozes. 
Zondag 16-2-2025:  Het volk gaat veilig door de zee 
Zondag 2-3 2025:   God is koning!! 
 
Als kinderlied zingen we: Op reis van Marcel en Lydia: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=OvlmziahMxI  
 
Kunnen jullie vast oefenen, ook de gebaren!!! 
 
Daarna starten we met het 40 dagen project: 
            In de Tuin…. Het leven wint 
 
De kerk escape was geslaagd, prima sfeer en genoeg deelnemertjes.
 
De volgende activiteit voor 10+ is op 16 maart, dan is er in de Pastorije 
een Pub-quiz. 
De KND loopt prima, fijn dat Rebecca regelmatig helpt. 
 
Wilma 
 
 
  

De komende 3 keer gaan we op 
reis met Mozes. 
Want zoals God beloofd had, 
leidde Hij hen weg uit Egypte. 
En redde hun uit de slavernij. 

dat werd wel een lange 

zijn naam aan Mozes.  

De kerk escape was geslaagd, prima sfeer en genoeg deelnemertjes. 

6 maart, dan is er in de Pastorije 
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DE EREDIENST 
 

OUDENBOSCH 
 
  9 februari 10.30 uur Ds.  Ch., Inkelaar- de Mos, (her-)bevesti- 
    ging, aftreden ambtsdragers 
16 februari  9.00 uur Ds. W. Lolkema, B.o.Z. 
 
23 februari 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 2 maart  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 
 
 9 maart 10 30 uur Ds. S. Nieuwenhuizen, Oosterhout 
 
16 maart  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
23 maart 10.30 uur Mevr. H. v.d. Leeuw, Almere 
 
30 maart  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 6 april  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
 9 februari  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
16 februari 10.30 uur Ds. W. Lolkema, B.o.Z. 
 
23 februari  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 2 maart 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A.. 
    koffie drinken 
 9 maart  9.00 uur Ds. S. Nieuwenhuizen, Oosterhout 
 
16 maart 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
23 maart  9.00 uur Mevr. H. v.d. Leeuw, Almere 
30 maart  10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 6 april   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, koffie drinken 


