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DIVERSE ADRESSEN 
 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 

  Fenkelstraat 26, 4731 JB   
  OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 

 
Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    0165-315941 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 0165-317532 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerder: Mw. G. v.d. Beek 321543 
                           
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  : Mevr. J. van der Kruijk   
Ouderlingen  : Mevr. H. Boom 06-23453336 
Diakenen  : Mevr. C. Groothoff 06-20581524 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers  
Crèche   : Mevr. L. Breen 06-21604935 
Kindernevendienst : Mw. B. Maranus 321526 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Koster   : Mevr. W. Ros 315851 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer   : Dhr. A.J. van der Ven           310113 

Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website   : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst : Mevr. K.M.van Alphen 0165-512935 
Scriba   : Mevr. N. Kuijlen 0165-512200 
Preses    : Mevr. L. in ’t Veld  0165-560892 
Kerkrentmeesters  : Mw. K.M. van Alphen 0165-512935 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten 06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982 
Kerkelijk Bureau  : Dhr. P. Slager  0165-512755 
Verhuur   : Dhr. K. Brouwers  0165-512564 
Contactpersoon kosters : Mevr. N. Loch  0165-512445 
Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com 

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 

 

MEDITATIEF 
 
Op woensdag 14 februari 2024 begint de 40-dagen tijd. In de Protestantse 
traditie heette die tijd vanouds de ‘Lijdenstijd’ (met daarin 7 
lijdenszondagen), maar meestal wordt tegenwoordig de term ’40 
dagentijd’ gebruikt.   
Deze periode is in zekere zin een tijd van soberheid, van inkeer, van 
verstilling en van voorbereiding op het lijden en sterven van Christus. 
Vragen als: Waar draait het om in ons leven? Wat is het meest belangrijk?  
Als we kijken naar hoe we onze tijd besteden, dan geeft dat iets aan. Of 
toch niet? Onze tijd gaat op aan leven, werken, onze telefoon en 
computer, sociale verplichtingen etc. Wat is daarin het meest belangrijk? 
En hoe verhoudt het zich met betrekking tot ons geloven, tot ons innerlijke 
leven? Wat beweegt ons diep vanbinnen? Wat zijn onze beweegredenen, 
onze drijfveren? En hoe verhoudt zich dat tot de Bron van ons leven? Een 
hoop vragen. De uitnodiging ligt er om daar bij stil te worden, in de tijd die 
voor ons ligt. 
Ik las bij Regina Brett, een Amerikaanse columniste, een idee met 
betrekking tot de 40-dagen tijd. Ze schrijft over het verschijnsel dat veel 
mensen ‘afzien’ van iets (Netflix, Facebook, geen alcohol, etc. etc.), maar 
kun je de 40-dagen tijd juist ook niet tot een tijd van ‘extra dankbaarheid’ 
maken? Kun je niet heel bewust iedere dag kiezen voor ‘het bewijzen van 
liefde’, door juist iets te doen voor een ander, extra te helpen? Elke dag 
echt te kijken naar iets waarvoor je dankbaar bent, ook al gaat het 
misschien echt niet altijd voor de wind? 
Het zijn maar een paar gedachten, die ik met u deel. Het is goed bewust 
te leven. Zowel op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, als eigenlijk iedere 
dag. Laten we onszelf afvragen: Wat kunnen we in deze tijd concreet 
doen om ruimte te maken voor God? 
Een opwekkingslied zingt: 

 
Stil, mijn ziel, wees stil, 

en wees niet bang, 
voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds, 
Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen. 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. 
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Vredevorst, vernieuw, 
een vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 
 
(Stil mijn ziel, wees stil (opwekking 717) https://youtu.be/-Wt1F29MhTg)  
Zegen voor de tijd op weg naar Pasen! 
 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
 
BIJ DE DIENST VAN 25 FEBRUARI 
Op zondag 25 februari 2025 zal in de dienst in Oudenbosch een 
herbevestiging zijn van Janny van der Kruijk, als ouderling-
kerkrentmeester. Wat zijn we als gemeente en kerkenraad blij met haar 
trouwe en jarenlange inzet, o.a. als scriba. Ze is, samen met haar Kees, 
een ‘spin’ in het web van de gemeente! 
 
Helaas is er ook een afscheid. Michel Kriekaard neemt na ruim 4 jaar 
afscheid als ouderling-kerkrentmeester. Heel jammer, want met hem 
nemen we afscheid van ons ‘jongste’ kerkenraadslid. Maar dat heeft er 
tegelijk ook alles mee te maken. Opgroeiende kinderen, een drukke baan, 
allerlei kerkelijke bezigheden, een vrouw met een baan en kerkelijke inzet.  
 
U begrijpt het al: te veel tegelijk eigenlijk. Gelukkig blijft hij wel als een van 
de geluidstechnici de diensten helpen uitzenden (en is hij bereid voor-
komende hand- en spandiensten te verrichten!). 
 
Helaas moeten na heel veel jaren van grote inzet ook afscheid nemen van 
‘ons aller’ Cees Ampt, die al sinds 1988 o.a. het kerkelijk bureau en veel 
financiële grote (en kleine) lijnen met ons heeft uitgezet. Ook Cees heeft 
aangegeven het werk dat hij zo lang heeft gedaan, niet goed genoeg meer 
te kunnen doen, naast ook het gewone werk dat hem nog altijd in beslag 
neemt, en gezins- en familiebetrokkenheid. We betreuren dit ten zeerste, 
maar hopen op een blijvende betrokkenheid en raad waar mogelijk. 
 
Al lezend begrijpt u wellicht wel dat de kerkenraad klein is geworden. 
Mocht u tijd en gelegenheid hebben, op enige manier ons te ‘helpen’, laat 
het ons graag weten.  Gemeente zijn we met elkaar! Het omzien naar 
elkaar moeten we ook samen doen. En, eerlijk is eerlijk: het is ook mooi 
om samen op te trekken, ook in de kerkenraad.  
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Graag nodigen we u uit er serieus over na te denken, wat uw bijdrage kan 
zijn! Graag gaan we in gesprek hierover! 
Namens de kerkenraad,  
Charlotte Inkelaar-de Mos  
 
KLOOSTERWEEKEND IN WESTMALLE OP 15,16,17 MAART 2024 
In de vorige kerkklok schreef ik al over het kloosterweekend, een 
jarenlange traditie in onze gemeente. Het leuke van deze weekenden is 
dat er ruimte is voor ontmoeting en elkaar leren kennen, voor verdieping 
en voor plezier en ontspanning. Daardoor ook zeker geschikt voor relatief 
‘nieuwe’ gemeenteleden (of herintreders!) 
Het is zeker geen ‘zwaar’ weekend, maar juist ontspannen en ook 
verdiepend. Er is ruimte om anderen beter te leren kennen, d.m.v. 
gesprekjes, wandelingen, samen wat drinken en ook een ontspannen 
avond met iets van een quiz. Zo werd er vorig jaar o.l.v. Gertjan en Hannie 
Roth in een mum van tijd een nieuw ‘kabinet’ gevormd. Mensen kregen 
passende portefeuilles en hilariteit alom! Ik heb nog overwogen de huidige 
formateur te wijzen op de wijsheid en gaven van de familie Roth in deze.  
Westmalle is een mannenklooster met, inderdaad, het trappistenbier. Er is 
een vernieuwd gastenverblijf met ook een aantal kamers met douche en 
toilet, die beperkt beschikbaar zijn. We zullen enkele vieringen 
meemaken, met name op de zondagmorgen en vaak doen we de vespers 
op zaterdagavond. Ik las wel dat de meeste maaltijden in stilte zijn, hier 
ligt zeker een uitdaging, maar ook in ieder geval een ervaring!  
Westmalle is ongeveer 50 km, een stukje over de grens, in 
Vlaamssprekend België! Daardoor heb je meer de ervaring van ‘eruit’ te 
zijn. Elk kloosterweekend is anders, maar het is eigenlijk altijd heel goed. 
Vaak is er op zaterdagmiddag een keuzeprogramma (wandelen, uitrusten, 
soms iets van dans, iets creatiefs of meditatiefs!) 
Er zijn al ongeveer 20 aanmeldingen, u kunt zich nog aanmelden tot 
uiterlijk 1 maart, maar hoe eerder hoe beter! Bent u er niet zeker van of u 
zich heeft aangemeld (of als het al lang geleden is): laat het voor de 
zekerheid nog even weten via de mail of anderszins. 
We kijken ernaar uit samen met jullie naar Westmalle te gaan. Ieder die 
zich heeft aangemeld, krijgt in de eerste week van maart nadere 
informatie over de prijs (ongeveer 90 a 99 euro p.p., afhankelijk ook van 
de gewenste kamer) en het definitieve programma en aanrijroute!  
 
Hartelijke groet namens de kloostercommissie,  
Arja en Jacko van Dongen, Harm-Jan en Charlotte Inkelaar  
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ALPHACURSUS VOORJAAR 2024  
voor mensen uit Oud Gastel, Kruisland Oudenbosch, Rucphen, 

Bosschenhoofd, Zegge en omstreken � 
 
Op dinsdagavond 27 februari hopen we (bij voldoende deelname) weer te 
starten met een Alpha cursus. Dit is een cursus van 10 avonden en een 
dag, die elke keer begint met een gezamenlijke maaltijd in de Pastorije om 
18.30 uur. De cursus wordt wereldwijd gehouden, in allerlei talen en 
verschillende culturen. 
 
Wat is ‘voldoende deelname’? We denken daarbij aan minimaal 7 a 8 
mensen. De afgelopen 3 cursussen in 2023 werden bezocht door in totaal 
30 mensen. Dat waren steeds weer boeiende momenten. Inhoudelijk 
wordt het onderwerp aangeboden via een film waarin het thema op vlotte 
wijze wordt gepresenteerd. U kunt daarbij denken aan een aantal 
basisthema’s uit de christelijke traditie. Thema’s zijn bijvoorbeeld: Wie is 
God, wie is Jezus, wie is de heilige Geest, bidden, de Bijbel, wat is de zin 
van het leven. Na de film wordt er samen over doorgepraat, en kan van 
alles aan de orde komen. 
 

Samengevat: Maaltijd 18.30 uur-19.30. Film: 19.45 tot 20.15. 
Pauze. Nagesprek van 20.30 tot 21.15.  
 
Het mooie van de Alpha cursus is dat het geschikt is voor allerlei 
verschillende mensen, Voor hen die nog maar kort bezig zijn met het 
christelijk geloof, of benieuwd zijn naar wat geloven inhoudt.  
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En voor mensen die misschien al heel hun leven geloven / naar de kerk 
gaan, maar zich er (weer) eens op willen bezinnen. Er is geen onder- of 
bovengrens qua leeftijd.  
Meld je aan voor de eerste avond (27 februari), je mag ook gerust de 
eerste keer komen kijken of het iets voor je is. We kunnen rekening 
houden met allergieën. Uit ervaring kan ik zeggen dat de maaltijden zeker 
één van de hoogtepunten van de avond zijn, én een goede basis vormen 
voor het vervolg. 
 
Meer informatie kunt u krijgen bij het Alpha team:  
Hanneke Boom, Arja en Jacko van Dongen, Elivia Jongerius, Wilma 
Welten, Lenie in ‘t Veld, Roosmarie van der Struys en Charlotte Inkelaar  
 
 
 
WELKOMAVOND VOOR NIEUW-INGEKOMEN GEMEENTELEDEN 
VAN OUDENBOSCH EN GASTEL/KRUISLAND  
OP WOENSDAG 28 FEBRUARI 2024 
Al lange tijd is er geen avond meer geweest voor nieuw ingekomen 
gemeenteleden. Sinds corona in 2020 waren er langere tijd geen 
bijeenkomsten mogelijk. We hebben als kerkenraad besloten een avond 
te beleggen voor wie sinds 2020 in onze gemeenten zijn komen wonen.  
In onze gemeenten houden we ervan samen te eten. Daarom leek het ons 
een leuk idee u (nieuw ingekomen gemeenteleden) uit te nodigen voor 
een gezamenlijk maaltijd op woensdag 28 februari om 19 uur. We 
proberen zoveel mogelijk ieder te bereiken middels een brief met 
uitnodiging. Maar u mag zich ook direct aanmelden op dit stukje.  
 
We stellen ons voor samen te eten en zo kennis te maken, met 
aansluitend een wat inhoudelijk programma en gelegenheid om informatie 
te geven en uit te wisselen. 
Het programma is nog in de maak, maar we hopen velen van onze nieuw 
ingekomen gemeenteleden (sinds ongeveer 2020) te mogen 
verwelkomen.  
 
U kunt zich aanmelden bij Charlotte Inkelaar (inkelaar@dds.nl), 
 Elivia Jongerius (soraya_ej@hotmail.com) of Janny van der Kruijk 
(kruijk1@caiway.nl) 
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VAN DE REDACTIE 
 
Zo, dat was weer heel wat informatie vanuit de pastorie, met heel veel 
komende activiteiten: het Kloosterweekend, de Alphacursus, de nieuw-
ingekomenenavond enz. Voor elk wat wils. 
 
Om verzekerd te zijn van al uw in te zenden kopij hieronder allereerst de 
data van inlevering voor het komende jaar. 
 
  Inleverdatum  distributie (ongeveer) 
Nr. 2  17 maart   27 maart 
Nr. 3   5 mei    15 mei 
Nr. 4  23 juni     3 juli 
Nr. 5  11 augustus  21 augustus 
Nr. 6  22 september   2 oktober 
Nr. 7  27 oktober   6 november 
Nr. 8   8 december  18 december 
 
In deze editie vindt u nog meer aankondigingen, zoals de Dienstenveiling 
op 8 maart en het Mannenontbijt in Oud Gastel. 
 
Zoals u hebt kunnen zien is de volgende inleverdatum dus: 
op of rond 17 maart. 
 
N. Blok 
 
 
KAJ MUNK: DOMINEE, DICHTER, TONEELSCHRIJVER, MARTELAAR 
 

Tachtig jaar geleden – tijdens de Tweede 
Wereldoorlog- werd de Deen Kaj Munk vermoord 
door de Duitse Gestapo.  
 
De kleine Kaj, geboren in 1898, was met zijn 5de 
jaar al wees. Hij werd door een oom en tante in 
huis genomen, maar dit werkte niet goed, waarna 
verre familie – de familie Munk – hem 
adopteerde. 
De jonge Munk was een begaafd student en zijn 
nieuwe ouders deden grote moeite om hem naar 
de universiteit in Kopenhagen te kunnen sturen.  
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Als student in de theologie was filosoof en theoloog Kierkegaard verplichte 
kost voor hem. In 1924 werd Munk dominee in een klein plaatsje in 
Jutland. Hij moest erg wennen aan de overstap van het studentenleven in 
de grote stad naar het zeer kleine stadje met 700 inwoners. 
 
Zelf had Kaj Munk grote bewondering voor mensen met een sterke 
persoonlijkheid en overtuiging. Dat leidde ertoe dat hij Mussolini enige tijd 
bewonderde en Hitler het voordeel van de twijfel gunde. Dit kwam echter 
tot een einde met de inval van de nazi’s in Polen, waarna Munk 
uitdrukkelijk afstand nam van het fascisme. 
Toen Denemarken zich in april 1940 zonder slag of stoot overgaf aan de 
nazi’s, vervulde dit Munk met afgrijzen. Hij nam zich voor met kracht te 
blijven protesteren tegen het optreden van de Duitse agressor en de laffe 
houding van de Deense regering. Met name het gebrek aan moed en 
geloofskracht bij zijn landgenoten raakte hem diep. Ook kwam hij in 
opstand tegen de Jodenvervolging. 
Bij zijn laatste preek kwam Munk niet in zijn kerkelijk gewaad maar in een 
ochtendjas de kerk binnen. In plaats van op de preekstoel te gaan zitten, 
pakte hij een gewone stoel.  Met deze daad protesteerde hij ertegen dat 
enkelen uit zijn gemeente vrijwillig voor de Duitsers werkten…: ‘Toen ik 
gisteren voor Gods aangezicht deze dienst voorbereidde, heb ik gevoeld 
dat het mij onmogelijk zou zijn, vandaag op de preekstoel of voor het 
altaar te gaan staan… Ik heb me nu al maanden geen enkele keer te ruste 
begeven, zonder tegen mezelf te zeggen: ‘Zullen ze je vannacht komen 
halen?’ En dat is geen vrolijke gedachte voor iemand die het leven 
liefheeft, die nog veel werk te verrichten heeft en die gelukkig is met vrouw 
en kinderen. 
Drie dagen later, op 4 januari 1944, werd Munk door de Gestapo opgepakt 
en afgevoerd. Rustig nam hij afscheid van zijn vrouw en kinderen met de 
woorden: ’Vertrouw op God’. De volgende morgen werd hij teruggevonden 
in een greppel, doodgeschoten. De Duitse bezetter verbood de kerk om 
Munks dood te herdenken en zijn begrafenis werd nergens aangekondigd. 
Desondanks werd hij in vele kerken herdacht en kwamen er duizenden 
mensen uit het hele land naar zijn begrafenis, naast zijn eigen kerk. 
 
In de eerste week van het nieuwe jaar is de tachtigste sterfdag van deze 
markante christen herdacht in de Domkerk in Utrecht. 
 
(naar een artikel van W. Roskam en I. Otten)  
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SCHIPHOL 
 
Normaal gesproken is het Meditation centre op Schiphol een plek van 
stilte en concentratie, maar nu is het er onrustig. Ik loop naar binnen en 
zie een man met intens verdriet. Hij zit op zijn gebedskleedje. Enkele 
meters bij hem vandaan zit een medereiziger, eveneens moslim, die mij 
vertelt dat de huilende man zijn dochter zojuist verloren heeft. 
Ik ga erbij zitten en luister naar het verhaal van de vader. Hij is op weg 
naar Caïro. Zijn vrouw heeft hem gevraagd zo snel mogelijk te komen 
omdat hun dochter na een tandheelkundige behandeling een ernstige 
complicatie heeft gekregen. De medepassagier probeert hem tot rust te 
brengen met de boodschap dat God alles bepaalt en dat hij het moet 
aanvaarden. Onwillekeurig ril ik bij deze schrale troost. Ik laat de vader 
van zich af praten en snikken, haal een doos met tissues en water. 
 
Voor elk van zijn dochters heeft hij een koosnaam. Nu is zijn ‘Love’ 
overleden. Het is hartverscheurend. Bovendien moet hij nog uren wachten 
op Schiphol en hij weet nu dat hij haar mogelijk niet meer te zien krijgt, 
omdat ze diezelfde avond wordt begraven. Ik zie op mijn telefoon dat er 
nog een middagvlucht naar Caïro gaat, wel met een andere maatschappij.  
Hij moet de rituele gebeden gaan verrichten, nu extra belangrijk voor hem. 
Ik kan niets beloven, zeg ik, maar ik ga weg om te overleggen. Na twintig 
minuten kom ik terug met veel medewerking en goed nieuws. De lucht-
vaartmaatschappijen regelen het onderling. 
 
Het is al snel tijd om in te stappen. We lopen naar de pier en hij vertelt 
over haar. Hij weet niet hoe hij me moet bedanken en doorzoekt zijn 
handbagage naar een geschenk. Hij geeft me met heel zijn hart een 
baseballpet, het folie zit er nog omheen. 
Wat zijn we toch eendere mensen in verdriet en wat waren we eens-
gezind, denk ik op de terugweg. 
 
Tekst: Marieke Meiring, luchthavenpastor 
 
 
HA LEUK! DE PREEK! 
 
Nou ja…daar kun je verschillend over denken, over dat ‘leuk’. De 
schrijfster had er heel wat Chocotoffs voor nodig, maar inmiddels bakt ze 
er wel wat van. 
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Ha leuk? Denk maar niet dat dat in me opkwam, als kind. Integendeel. De 
preek associeerde ik met ‘eindeloos en ellenlang’, maar ook met 
Chocotoff (grijnzend door mijn opa tevoorschijn getoverd uit zijn jaszak 
zodra de dominee van start was gegaan) en Fruittella (bizar wat je met die 
papiertjes allemaal kunt vouwen). 
Pas als tiener kreeg mijn belangstelling voor de preek enige vorm. We 
gingen er met onze jeugdgroep echt voor zitten. Pennend in onze 
schrijfblokjes vatten we de woorden van de voorganger geconcentreerd 
samen. Dat was aanvankelijk leuk, omdat je doorkreeg hoe een preek in 
elkaar stak. Maar na een tijdje zakte mijn enthousiasme wat in. Er stonden 
wel heel vaak dezelfde dingen in mijn schrijfblokje. Ik betrok de 
teleurstelling na het horen vaak op mezelf. De preek was immers het 
middelpunt van de eredienst. Moest zij dus niet per definitie goed zijn? Het 
ging toch om het woord van God? Het moest dus wel aan mij liggen. Ik 
luisterde niet goed, ik stond er niet genoeg voor open. 
 
Ik ging theologie studeren, bezocht andere kerken, hoorde bevlogen 
sprekers bevlogen voordrachten houden en begon steeds vaker te 
denken: het kan dus wel! Ik leerde dat preken maken en preken houden 
vakwerk is en raakte geboeid door de vraag wat nou eigenlijk een goede 
preek was. En dus begon ik met het luisteren naar preken van collega’s.  
 
Via kerkdienstgemist.nl selecteerde ik een provincie, startte bij de 
plaatsen met de letter A, beluisterde alle diensten uit alle kerken in die 
plaats en baande zo mijn weg door het alfabet en door Nederland. 
Langzaam vormde zich een antwoord op de vraag wat nu eigenlijk een 
goede preek is. In gesprek hierover met mede-predikant Theo Hettema 
kwamen we op de vergelijking met een bakproces. We ontdekten dat je 
het maken en presenteren van een preek kunt vergelijken met het bakken 
en uitserveren van een taart. 
 
Met veel plezier schreven Theo Hettema en ik er een boek over: het 
Basisbakboek voor preken; leer een preek bakken die naar meer smaakt! 
Voor het maken van een taart of een preek heb je namelijk bepaalde 
onmisbare ingrediënten nodig (denk bij een preek bv. aan een 
bijbelgedeelte) en je kiest een vorm (bij de preek gaat het dan om de 
structuur waarmee je de preek opbouwt). Ook is het belangrijk om te 
weten voor wie je de taart bakt of de preek maakt, hoe je haar opdient en 
soms raak je ook nog in gesprek over hoe het smaakte, hoe het werd 
beleefd.  
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Het helpt de dominee niet alleen om de finesses van het vak te leren 
beheersen, het helpt ook om met meer plezier te preken. De ‘smaak’ 
ervan wordt bepaald door de ziel waarmee er gepreekt wordt. 
Het lijkt zo simpel: dat de een iets deelt en dat de ander dat verstaat. 
Steeds als dat lukt, in mijn werk in het verpleeghuis, in gesprek met een 
ander, maar ook in het houden van een preek, ervaar ik dat als een 
wonder. En dat smaakt naar meer. 
 
(naar een tekst van Ds. Annemarie Roding) 
 

 
REMINDER DIENSTENVEILING 8 MAART A.S. 
 

DE PLANNING                                                                                     

Tot 17 februari kunt u uw diensten 
aanbieden. Aanmelden kan via het formulier 
dat u gekregen heeft. of via een mail naar 
diaconie@pkn-gastel-kruisland.nl. 
 
Vanaf 22 februari tot 5 maart kan iedereen 
bieden. U hoort tijdens een kerkdienst hoe dit te werk gaat. 
 
Op vrijdagavond 8 maart is de eindveiling tijdens een gezellige avond in 
de protestantse kerk in Oudenbosch. We hopen van harte dat er 
voldoende aanbod komt, want het doel dat wij steunen is daarmee gebaat. 
We maken er sowieso op 8 maart een leuke avond van.   
Inloop vanaf 19 uur  
 
Start veiling: 19.30 uur 

 
U KOMT TOCH OOK? 
 
De opbrengst is voor het project van de ZWO-commissie: 

De Hoorn van Afrika 
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DE GELOOFSBELJDENIS 
 
Gevat in 12 gedichten van Nel Benschop, deel 4 
 
……die geleden heeft……. 
 
Drie woorden slechts – Een wereld vol van pijn, 
van dagelijks verdriet, van eenzaamheid, 
van felle haat, van jaloezie en nijd, 
van zelfs door vrienden onbegrepen zijn. 
 
Wiens lijden reeds begon in Bethlehem, 
dat Hem geen plaats bood dan een beestenstal, 
waar Hem de vorst des doods bedreigen zal 
tot aan Zijn sterven bij Jeruzalem. 
 
God – Die geleden heeft – drie woorden maar: 
(het diepste leed wordt niet in woorden uitgedrukt) 
Zo, van de boom der smart, heeft Hij geplukt 
de bitt’re oogst van drieëndertig jaar. 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING 
VAN 7 DECEMBER 2023 OM 20:00 UUR IN DE 
PASTORIJE. 
 
1.Opening:  
Jan Pieter opent de vergadering met het lezen van 
Jesaja 9: 1-7 en gaat voor in gebed. 
 
2.Inbreng gemeenteleden : geen inbreng deze 

keer 
    
3.Vaststellen notulen van:  notulen van 2 november 2023 werden 
goedgekeurd en ondertekend.. 
 

4.Actiepuntenlijst:  

1.Nog steeds vacatures diaconie inclusief een penningmeester en 
kerkenraad 

5.Postlijst: Bieneke stuurde een mail over de Kruiswerkdoorgeefwinkels 
in Roosendaal en Fijnaart. We willen in de volgende kerkklok mensen 
wijzen op de mogelijkheid om materialen die over zijn 
(incontinentiemateriaal e.d.) in te leveren zodat het niet wordt 
weggegooid, ook is het mogelijk om in de winkels nodige materialen gratis 
op te halen. 

6.Pastoraat: Verschillende gemeenteleden kwamen aan de orde. 

7.Nieuw ingekomenen: 3 nieuwe gezinnen ontvangen een pakketje.  

8.Eredienst: is geëvalueerd. 

9.Jeugdwerk: Samen met Oud-Gastel doet de kindernevendienst 
Oudenbosch op 23 december een Herdertjestocht. 

10.Mededelingen diaconie:  
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1.Het collecterooster 2024 is afgerond, het nog niet ingevulde collectedoel 
van 31 december is: Noodhulp Oekraïne, steun inwoners en ontheemden. 
De kerstattenties voor de 69-plussers zijn ingepakt en worden op 17 
december a.s. verdeeld vanuit de Pastorije, hopelijk worden ze 
gewaardeerd door de ontvangers. 
 
11.Mededelingen kerkrentmeesters: 
De begroting voor 2024 ziet er goed uit. Betreft de werkzaamheden 
verlopen goed van het kerkgebouw: voor de Kerst gaat de stijger weg. De 
actie Kerkbalans komt er weer aan. Helaas heeft Cees Ampt per direct 
zijn Kerkrentmeesterschap beëindigd. Dit kwam onverwacht als een slag 
aan, zeker omdat Cees over een grote ervaring en veel inzicht beschikt! 
We denken met elkaar … hoe nu verder …   

12.Overzicht aflopende ambtstermijnen: Janny en Michel denken over 
hun her-bevestiging. 

13.Nieuwsbrief december: De nieuwsbrief werd goedgekeurd.  

14.Evaluatie vrijwilligersavond 13 november: Het was een bijzonder 
fijne avond met Theo van Teijlingen die in woord en muziek ons een 
mooie boodschap liet zien en horen. We werden verwend met hapjes en 
drankjes en tot slot kreeg iedereen een balpen waarop gedrukt staat: 
“Werkers in de wijngaard .. bedankt”. 

 
15.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 4 januari 2024 waarbij Michel de 
opening voor ons zal verzorgen. 
 
16.Rondvraag: geen vragen 
 
16.Sluiting: Tot slot zingen we met elkaar Lied 466: 1,2, en 3 uit het 
liedboek 
 
Notulist: Corrie Groothoff 
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BLOEMENGROET 
 

1 7 dec.  Ds. Taselaar, Ridderkerk (afscheid als 
gastpredikant van de gemeente) 

  Ger Blok (van harte beterschap) 
25 dec . Gerda v.d. Beek (ter bemoediging) 
  Evert en Gerda de Groot (65 jaar getrouwd) 
  Jan en Tineke Suijkerbuijk (50 jaar getrouwd) 
  Dhr. en mw. Reijenga (50 jaar getrouwd) 
31 dec . Dhr. en mw. Dijkstra (ter bemoediging) 
7 jan.  Ger en Nel Blok (55 jaar getrouwd) 
14 jan.  Mieke van Dam (groet van de gemeente) 
21 jan.  Jan en Lenie Keijzer (61 jaar getrouwd) 
28 jan.  Clara Bruinsma (van harte beterschap) 

Kees en Janny v.d. Kruijk (bedankje voor inzet in de 
gemeente) 

 

PERSONALIA 
 
Verhuisd: 
Mevr. C. de Geus-Blok van Hermelijn 11, naar Paulushof 2, Oudenbosch  
Marije Maranus, Leiboom 8, Oudenbosch, naar Oud Gastel 
 
Uitschrijving: 
Mevr. D.G. de Ruiter-Hovestad, Velletriweg 30, Oudenbosch  
Dhr. J. Eikelenboom, Hermelijnstraat 7, Rucphen  
Dhr. T.W.A. van ’t Hof, Br. Christofoorlaan 23, Oudenbosch  
 
Nieuw ingekomen: 
Dhr. en mevr. van Pelt, Olmenstraat 12, Oudenbosch  
Mevr. N.A.J. Boekraad-Hooglander, Vossenberg 2, Oudenbosch  
Mevr. J. Kamp-den Braber, Chirurgijnslaan 1, Oudenbosch  
 
Overleden 
Mevr. M. Schinkelshoek-de Jong, Aloysiushof 17, Oudenbosch  
op 19-12-2023  
Dhr. B.R. Weijerse, Bernhardstraat 17, Rucphen op 23-12-2023  
Dhr. C.J. Soethoudt, Wilhelminaplein 33, Oudenbosch op 29-12-2023?)  
Mevr. M. Melaard-van Dam, Nieuwstraat 20, Zegge, op 28-12-2023  
Dhr. T.L. Bijl, Velletriweg 38, Oudenbosch, op 2-1-2024.  
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Mevr. G.H. van Mourik-van Santen, Burg Voetenstraat 83, Rucphen, op 
15-1-2024.  
 
Overschrijving: 
Dhr. en mevr. van der Graaf, Wildertstraat 11, Oud-Gastel, als 
voorkeurslid  
Voorkeurslid Willemstad: 
Mevr. I.W.M. van den Hil, Jasmijnlaan 14, Oudenbosch, Is als voorkeurslid 
naar de Gemeente Willemstad gegaan. 
 
 
IN MEMORIAM 
 
Op 28 december 2023 is overleden in de hoge leeftijd van 95 jaar:  
Mw Maria Melaard – van Dam. 
 
Bij de rouwaankondiging stond: 
“Bezige handen, nu gevouwen en stil. 
Een leven vol ijver dat was je wil. 
Nu heb je rust met lichaam en geest. 
Vaak zullen wij denken aan wat is geweest.” 
 
Dit tekende haar leven. Geboren op Ooltgensplaat als 10e kind van het 
gezin van 12. Al jong aanpakken en werk vinden op een boerderij. Ze 
leerde Adrie Melaard kennen uit Stad aan het Haringvliet en is met hem 
getrouwd in 1950. 
En daar zijn ze ook gaan wonen. Ze gunde haar man de tijd om te 
studeren en zij ging her en der werken om voor een inkomen te zorgen. 
1 dochter en 2 zoons werden geboren.  
 
Ze verhuisden naar Oosterbeek, vanwege de baan van Adrie bij de 
heidemaatschappij, later weer naar Gouda waar hij wethouder werd. 
Toen volgde nog Zegge in 2001, om dichter bij hun zoon in Roosendaal te 
wonen. 
 
Adrie overleed in 2012. Toen werd het langzamerhand stil om haar heen. 
Maar zoals ze zelf aangaf “Eenzaam maar niet alleen” Zo had ze haar 
stille omgang met God. Een sterke vrouw die alles zelf wilde blijven doen, 
het viel dan ook niet mee dat door haar verminderde gezichtsvermogen ze 
niet meer kon handwerken, wat haar grote hobby was. 
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Toch nog blijven genieten van de kleine dingen van het leven. Het 
groeiend aantal achterkleinkinderen, de ballonnen met haar verjaardag. 
Tegelijk zag ze ook uit naar het einde van haar leven, het was lang 
geweest, als enig overgeblevene had ze niemand meer om haar leven te 
delen. Er was geloof en vertrouwen dat Christus voor haar geboren en 
gestorven was, opgestaan tot een nieuw leven, om dat ook aan haar te 
schenken. Dat was haar uitzicht door de tijd. 
Haar gezondheid ging de laatste periode ook achteruit. Na een val ging 
alles nog sneller. Ze werd bedlegerig en pijnstillers zorgden ervoor dat ze 
al gauw niet meer aanspreekbaar was. De Kerstdagen en het vervoer 
naar het hospice heeft ze niet bewust meegemaakt, de volgende ochtend 
is ze daar in stilte heengegaan. 
Vanuit de kerk hebben we haar op 4 januari 2024 uitgeleide gedaan. Met 
woorden uit het Bijbelboek Prediker 3 Alles heeft zijn tijd. Haar dochter en 
kleinkinderen hebben woorden van herinnering gesproken en 
achterkleinkinderen de kaarsen ontstoken.  
Daarna is ze bij haar man Adrie ter ruste gelegd op de begraafplaats te 
Rucphen. 
We mogen haar gedenken met eerbied en genegenheid. 
 
Bieneke de Waal – van der Vlies  
 
PASTORIJE-BEHEER 
 
De kerkenraad zoekt per 1 april 2024 enthousiaste vrijwilligers die het 
stokje over willen nemen van de huidige beheerders. Marius en Gerda van 
der Beek stoppen namelijk na vele jaren dienstbaarheid. 
Het gaat o.m. over beschikbaar zijn als er groepen, andere festiviteiten, 
enz. zijn en over het in orde houden van de Pastorije. 
Mocht u geïnteresseerd zijn kunt u contact opnemen met een van onze 
kerkenraadsleden. 
 
BEDANKT! 
 
"In de donkere dagen voor 25 december kregen we bezoek van Piet 
Gouw, die ons een prachtig kerstboeket bracht ter gelegenheid van ons 
huwelijk. Heel hartelijk dank daarvoor. Het staat mooi in de woonkamer 
van ons nieuwe huis. 
 
Machiel Visser en Annemieke van Bloois 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 

 8 februari  Mevr. Y. Visser-van der Kaag 

16 februari  Mevr. L.F. Wittenberg-Geurkink 

21 februari  Dhr. J. Meulenberg 

21 februari  Dhr. P.J. Schols 

22 februari  Dhr. R.J. Jansen 

 8 maart  Mevr. N.A.W. Blok-Blok 

 9 maart  Mevr. L. Keijzer-Sulkers 

13 maart  Dhr. A.J. Graafland 

15 maart  Mevr. A.E.J. Steenbergen-Weewer 

16 maart  Dhr. P. Visser 

19 maart  Dhr. G.P. van Eekelen 

19 maart  Dhr. B.T. van Es 

 
 
 
 
 
 
COLLECTEN 
  Eerste   tweede uitgang 
11 februari Stg. Bootvluchteling Kerkbeheer Groot onderhoud 
18 februari De Hoorn van Afrika Kerkbeheer Groot onderhoud 
25 februari Alpha Nederland Kerkbeheer Groot onderhoud 
 3 maart Voorjaarszending 

Libanon   Kerkbeheer Groot onderhoud 
10 maart Zending Indonesië  
  op Papoea  Kerkbeheer Groot onderhoud 
17 maart Vakantieweek  
  West-Brabant  Kerkbeheer Groot onderhoud 
24 maart Tamsarya  Kerkbeheer Groot onderhoud 
29 maart De Hoorn van Afrka Kerkbeheer Groot onderhoud 
31 maart Tear Fund  Kerkbeheer Groot onderhoud 



-KERKKLOK- 
 

-20- 

 

  



-KERKKLOK- 
 

-21- 

 

NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 
VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 
11 DECEMBER 2023. 
 
Lenie heet iedereen welkom. 
OPENING 
Angelien opent met het gedicht “Kleine dingen” uit dagelijkse 
Broodkruimels en gaat daarna voor in gebed. 
NOTULEN EN VERKORTE NOTULEN 
De notulen en verkorte notulen van 30 oktober 2023 worden goedgekeurd 
en getekend. 
INGEKOMEN POST 
Woord en Dienst november 2023 
Mail van de Raad van Kerken voor een financiële bijdrage, wordt door de 
diaconie behandeld. 
EVALUATIE EREDIENSTEN 
26/11 LZKJ: het was een fijne dienst. Wel is er een voorstel om volgend 
jaar na afloop van de dienst gezamenlijk koffie te drinken; goed idee. 
KOMENDE DIENSTEN 
28/3 de Passion en op 31/3 Pasen; met Paasontbijt. 
KERKRENTMEESTERS 
Lenie heet Peter en Goos welkom. 
Na uitleg van Peter worden de begrotingen van de diaconie en 
kerkrentmeesters over 2024 besproken en goedgekeurd. 
Er is geld beschikbaar voor evangelisatie maar wat komt daarvoor in 
aanmerking? We denken dat alle activiteiten buiten onze kerk zoals de 
Alfacursus, Bijbeldagen en de Herdertjestocht onder evangelisatie vallen 
en dat de kosten van dat geld betaald kunnen worden. 
Peter wordt bedankt voor het vele werk. 
PASTORAAT 
Binnenkort is er weer pastoraal overleg en wordt alles besproken. 
GROENE KERK 
Angelien en Mieke hebben een onlinecursus gevolgd voor ideeën om te 
verduurzamen. Ze stellen voor om fairtrade koffie te kopen in plaats van 
gewone koffie, weer thee te zetten in een theepot of kan (wie een smaakje 
wil kan zelf een theezakje meenemen) en een GFT bak buiten neerzetten. 
Ook zonnepanelen zijn een optie; Kees gaat uitzoeken wat de 
mogelijkheden zijn. Ze zijn van plan om een aantal kerkgangers te 
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benaderen om te kijken of die ook interesse hebben in verduurzamen en 
of ze over dit onderwerp willen meedenken. 
De volgende kerkenraadsvergaderingen zijn op; maandag 22 januari, 
maandag 11 maart, dinsdag 23 april, maandag 3 juni en maandag 15 juli 
2024. De aanvang is om 20.00 uur. 
RONDVRAAG 
Wilma en Nel gaan naar de bijeenkomst over 750 jaar Oud Gastel. 
Inmiddels is bekend dat de insteek anders was dan wat we gedacht 
hadden: ze waren op zoek naar mensen om te helpen bij alle geplande 
activiteiten, daar doen we dus niet aan mee. De conclusie is dat we in 
2025 alsnog kunnen beslissen of we ook iets willen organiseren, 
misschien in samenwerking met de RK Parochie. 
Angelien sluit af met het lied Gaudete in Domino Semper van Sela: 
Samen één van hart, één van ziel, over de kerkmuren heen verbonden in 
het verwachten van onze redder Jezus Christus. 
De volgende vergadering is op maandag 22 januari 2024 aanvang 20.00 
uur. 
Het moderamen is op maandag 15 januari 2024 om 14.00 uur. 
 
N. Kuijlen 
 
 
 
BLOEMENGROET 
 

10 Dec  Mevr. CH. Inkelaar – de Mos (verj) 

17 Dec  Mevr. de Jong - Maliepaard (Bedankt voor de bezoeken) 

24 Dec  Mevr. D.M.C. de Jong – Lekkerkerker (verj) 

   Mevr. A.C.C. Bartelen - van Eekelen (verj)  

   Mevr. K.M. van Alphen -Fransen (verj)  

   Dhr.  A. van Wensen (verj) 

25 Dec  Mevr. W. Brouwers – Feijtel (verj)  

   Mevr. C.A.E. Dijkers – Roubos (verj) 

31 Dec  Mevr. F.S.G.M. Messemaker - van den Goorbergh (verj) 

 7 Jan 24 Dhr. W. Blok (verj) 

14 Jan  Dhr. G. Blok (Beterschap) 

21 Jan  Mevr. M.H van Oers – van Eekelen (verj) 

28 Jan  Dhr. J. Brand (verj) 
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COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “Hoorn van Afrika” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 
 
28 Jan  Kerk in Armoede (Tearfund) 
 4 febr   Artsen zonder Grenzen 
11 Febr  Noodhulp Griekenland (KIA) 
18 Febr Leger des Heils 
25 Febr  Edukans 
 3 Mrt  Voorjaarszending Libanon (KIA) 
10 Mrt  Zending Indonesië (KIA) 
17 Mrt  Reserve 
24 Mrt  Missionair Nederland (PKN) 
31 Mrt  Wereld Diaconaat Colombia (KIA) 
 7 april  Hart voor Kinderen 
 
 

 
 
 
 
MANNENONTBIJT 2 MAART 
 
Binnenkort is er weer de gelegenheid om samen een aardig ontbijt te 
gebruiken en tegelijkertijd over verschillende dingen van gedachten te 
wisselen. Je kunt zeggen dat het al een traditie geworden is. Naast 
gezelligheid is het ook mooi om reacties van elkaar te horen. Daarbij 
willen we dit keer het Bijbelboek Prediker erbij betrekken.  
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Het is geschreven of verzameld door iemand die veel over het leven heeft 
nagedacht. Het boek roept heel verschillende reacties op: ‘Mee eens!’ of 
‘Wat een zwartkijker!’. Wat denk je er zelf van? Is die Prediker cynisch 
geworden of is hij gewoon een realist? Het is zeker geen verplichting maar 
wel een uitnodiging om er eens in te lezen en misschien wel iets dat je zelf 
opgevallen is mee te nemen op deze morgen.   
Hoe dan ook, je bent van harte welkom, als je je eerst opgeeft bij Kees 
Brouwers of Harm-Jan Inkelaar. Dan weten hoeveel we in de winkel 
moeten halen. De kosten zijn 6 Euro. De plek is de consistorie achter het 
kerkje in Oud Gastel en het begint om half 9. Opgeven kan tot 28 februari.  
Tot ziens!  
 
Kees Brouwers (06-10779816) en Harm-Jan Inkelaar (0165-312453) 

 

 
KERKACCEPT 
 
Zoals u weet verwerken de banken sinds juli 2023 geen acceptgirokaarten 
meer. Als alternatief heeft het college van kerkrentmeesters Gastel & 
Kruisland besloten gebruik te maken van Kerkaccept. Hiermee kunnen we 
u een betaalverzoek sturen waarin, naast de toelichting met een 
betalingskenmerk, een QR-code en een betaaloptie via Ideal zijn verwerkt. 
Dit betaalverzoek wordt via de e-mail aan u verzonden, en wordt ook 
afgedrukt in de kerkklok, of als brief bij de kerkklok bezorgd.  
De voor de kerk goedkoopste optie is dat u het bedrag via uw betaalapp 
(of overschrijvingskaart als u geen betaalapp heeft) onder vermelding van 
het betalingskenmerk aan ons overmaakt.  
 
Een tweede optie is betalen met gebruik van de getoonde QR-code. 
Hierdoor wordt de Kerkaccept website geopend, waarbij het bedrag van 
uw gift of bijdrage meestal al is ingevuld. U kunt het ingevulde bedrag 
wijzigen. Na het selecteren van uw bank komt u in een scherm waarin u 
een ideal betaling kunt doen via uw bank-app. 
 
Een derde optie is dat u uw bijdrage via de Ideal knop in de mail betaalt. U 
slaat dan de Kerkaccept website over, en de voor het doel geldende 
standaard bijdrage wordt van uw rekening afgeschreven. De standaard 
bijdrage is bij bijvoorbeeld de kerkklok het hiervoor vastgestelde bedrag, 
en bij het Solidariteitsfonds wordt dit door de PKN vastgesteld.  
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Voor kerkbalans geldt het door u toegezegd bedrag per betaaltermijn. 
Wilt u toch een ander bedrag overmaken, dan komt u via de
weer op de Kerkacceptpagina, waarop u het standaardbedr
passen. 
Bij betaling via Ideal of de QR-code ziet u als omschrijving 
rekeningafschrift ‘prot. gem. Gastel en Kruisland via Mollie Payments’.
Aan het verwerken van een Ideal- en Kerkaccept betaling zijn voor de kerk 
kosten verbonden, €0,50 per betaling. Op het Kerkaccept
u uw gift of reguliere bijdrage invult, kunt u aanvinken dat u deze kosten 
voor uw rekening wilt nemen. Van uw rekening wordt dan uw gift plus 
€  0,50 afgeschreven. 
Als u nog vragen hebt over de nieuwe betaalopties, kunt deze stellen bij 
Goos Loch of Peter Slager, of via mail bij kerkelijkbureau@pkn
kruisland.nl. 
Op de website van onze kerk komt een overzicht van de meest 
voorkomende inzamelingen, met de bijbehorende QR-code. Hiermee kunt 
uw giften overmaken, ook als u de mail of het stukje in de kerkklok hebt 
gemist.  
 
Hieronder vindt u een voorbeeld hoe de mail er voor de oudejaarscollecte 
uit heeft gezien. Heeft u geen mail van ons gehad, dan ontbreekt uw 
emailadres waarschijnlijk in onze administratie. Wilt u uw emailadres 
doorgeven aan kerkelijkbureau@pkn-gastel-kruisland.nl
u dan ook op de hoogte van het wel en wee van onze gemeente
maandelijkse nieuwsbrief die via de mail wordt verspreid. 

Voor kerkbalans geldt het door u toegezegd bedrag per betaaltermijn.  
Wilt u toch een ander bedrag overmaken, dan komt u via de ‘Terug-knop’ 
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Beste engelen, 
 
Jullie hebben de afgelopen periode aandacht besteed aan jullie 
‘engelenontvangers’. De reacties die we kregen waren heel
We willen jullie dan ook bedanken voor jullie inzet om wat licht te breng
in deze donkere tijd. 
 
Nogmaals heel erg bedankt! Jullie hebben eraan bijgedragen dat er een 
sprankje hemel op aarde zichtbaar was 
 
Namens de kerkenraad van PKN Gastel & Kruisland  

 
 
KINDERNEVENDIENSTNIEUWTJES 
 
Tijdens de kerkdiensten van 10.30 uur is er altijd kindernevendienst 
 
Zondag 4 februari: Rechter Simson.  
 
Zondag 18 februari: Start van het 40 dagen project. “Met Petrus op weg 
naar Pasen.” We beginnen die dag met: Jij bent Petrus de Rots. 
 
Zondag 3 maart en 17 maart gaan we verder met Petrus op
Pasen. 
 
Informatie bij Wilma: 06-20547477 of Marga: 06-15461442 
               
Denken jullie erom je kleurplaten in te leveren voor of op 18 februari

Dit kan bij Marga of Wilma en de leiding van de kindernevendienst van 
jullie kerk.  

Jullie hebben de afgelopen periode aandacht besteed aan jullie 
heel positief.  

We willen jullie dan ook bedanken voor jullie inzet om wat licht te brengen 

Nogmaals heel erg bedankt! Jullie hebben eraan bijgedragen dat er een 

altijd kindernevendienst  

Zondag 18 februari: Start van het 40 dagen project. “Met Petrus op weg 
We beginnen die dag met: Jij bent Petrus de Rots.  

Zondag 3 maart en 17 maart gaan we verder met Petrus op weg naar 

15461442  

te leveren voor of op 18 februari? 

van de kindernevendienst van 
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Het liturgisch bloemstuk van “de week van gebed voor eenheid”. 

Een week met mooie vieringen. De 1ste op zondag in de basiliek en daarna 
5 avonden een gebedsdienst waarin vanuit onze beide parochies en 
gemeenten mensen voorgingen. 

We mogen terugkijken op een hele mooie inspirerend week. 

Wilma Welten 
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GROENE KERK – vervolg. 
 
Sinds najaar ’23 leest u over de start van ons klein comité “Groene Kerk”. 
Angelien en ondergetekende zijn gestart na een conferentie, die Lenie en 
ik hadden bezocht in Veenendaal. 
Inmiddels zijn er kleine stapjes gezet:  
 

- We scheiden het composteerbare afval.  

- We schenken nu thee uit de kan.  

- Er zijn al enkele doosladingen met kaarsresten naar dagbesteding 

“de Bolbaan” gegaan. 

- De kerstboom die voor de kerk stond, staat nu in een tuin te 

herstellen en bij overleving van de zomer komt deze in december 

weer in vol ornaat bij de ingang van de kerk. 

En we gaan door: 
 
De dienstenveiling is een mooie gelegenheid om duurzaam gebruik te 
maken van middelen en mogelijkheden: ieders talent is bruikbaar voor het 
goede doel, in dit geval de Hoorn van Afrika. U leest er elders meer over. 
We keken ook naar grotere projecten, zoals energie. 
 
Het was fijn om te merken dat de kerkrentmeesters met ons meedachten. 
Ze gaan zich oriënteren op duurzamere verlichting, die kwalitatief gelijk is 
aan wat er nu gebruikt wordt in de kerk. 
 
Verder was het advies van de landelijke kerk om aan uitbreiding in 
personen te gaan denken.  - Inmiddels heeft Arjan van Eekelen zich bij 
ons aangesloten, hij heeft een agrarische achtergrond en is dus heel 
welkom!  
Verder is er iemand die op de achtergrond haar betrokkenheid laat blijken 
door mailcontact.  Haar suggesties nemen we tijdens het eerstvolgende 
overleg in beraad. 
 
Misschien zijn er na het lezen nog meer geïnteresseerden, meld u bij ons 
aan. Ieders inbreng is waardevol voor mens en milieu. 
 
Mieke de Ruiter 
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KERKELIJK BUREAU 
 
Nieuw-ingekomen 
Dhr. S.C. Helmons, West-Zandberg 17, 4756 BP Kruisland 
 
Opbrengst collecten 

Datum Extra collecte 
Kerkb
eheer  Extra  

Bloesem
collecte  

 
Hoorn 
van 
Africa 

     
 

collect
e 

 
  

03-12-2023 
Kerk in Actie / Kinderen in 
de Knel (Oeganda) 34,90 45,60 32,20  

10-12-2023 
Kerk in Actie / Kinderen in 
de Knel (Myanmar) 31,20 36,45  26,90 

17-12-2023 Leger des Heils 31,20 31,85 24,80  

24-12-2023 
Jeugdwerk Protestantse 
Kerk  46.65 54.40  45.26 

25-12-2023 
Kerk in Actie / Kinderen in 
de Knel (Oekraïne) 38,40 43,50 32,55  

31-12-2023 Eindejaarscollecte 39,70 31,60  33,40 

07-01-2024 Stichting de Hoop 40,55 56,50 32,40  

14-01-2024 
Kerk in Actie / 
Binnenlands Diaconaat 25,20 29,20  24,80 

28-01-2024 Tearfund 23,40 31,00 21,95  

Hartelijk dank voor al uw gaven! 
 
BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS  
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH 
Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953 
   t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND 
Bankrekeningnr.  NL71 RABO 0373 7240 63  
   t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland 
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DE EREDIENST 
OUDENBOSCH 
  
11 februari             10.30 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
18 februari               9.00 uur   Ds. H.J. Inkelaar, viering H.A. 
 
25 februari             10.30 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, 
                                                herbevestiging/afscheid   
                                                ambtsdragers    
 
 3 maart                   9.00 uur   Ds. M. Luijk, Molenhoek 
 
10 maart                10.30 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
17 maart                  9.00 uur   Mw. H. v.d. Leeuw, Almere 
 
24 maart                10.30 uur   Ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht 
 
29 maart                19.00 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Goede 
                                                 Vrijdag, H.A., Gez. dienst 
 
31 maart                   9.00 uur   Ds. H.J. Inkelaar, Pasen, 
                                                  m.m.v. het kerkkoor 
 
GASTEL & KRUISLAND 
                                                  
11 februari                 9.00 uur    Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
18 februari               10.30 uur    Ds. H.J. Inkelaar, viering H.A. 
 
25 februari                 9.00 uur    Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
 3 maart                    10.30 uur   Ds. M. Luijk, Molenhoek, koffie 
                                                   drinken 
 
10 maart                     9.00 uur   Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
17 maart                   10.30 uur   Mw. H. v.d. Leeuw, Almere  
 
24 maart                     9.00 uur   Ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht 
 
29 maart              Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch 
 
31 maart                   10.30 uur   Ds. H.J. Inkelaar, Pasen         


