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Consistorie : Fenkelstraat 24 314984
De Pastorije : Fenkelstraat 28 314984
Beheerders: Mw. G. v.d. Beek 321543
Mw. C. Groothoff 329525
Scriba : Mevr. J. van der Kruijk 311912
Kerkrentmeesters : : Mevr. J. van der Kruijk 311912
Ouderlingen : Mevr. H. Boom 06-23453336
Diakenen : Mevr. C. Groothoff 329525
Geluidsdienst : Dhr. J.P. Snikkers
Creche : Mevr. L. Breen 06-21604935
Kindernevendienst : Mw. B. Maranus 321526
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912
Koster : Mevr. W. Ros 315851
Brugdienst :Mw. G.C. de Jong BA 06-18976375
Jeugdraad : vacant
Vervoer : Dhr. A.J. van der Ven 310113
Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com

PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND

Website : www.pkn-gastel-kruisland.nl

Kindernevendienst : Mevr. K.M.van Alphen-Franssen  0165-512935
Scriba : Mevr. N. Kuijlen 0165-512200
Preses (ouderling/

kerkrentmeesters : Mw. |. van Eekelen-Nouwen 06-12762780
Ouderlingen : Mevr. W. Welten 06-20547477
Diakenen : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982
Kerkelijk Bureau : Dhr. P. Slager 0165-512755
Verhuur : Dhr. K. Brouwers 0165-512564

Contactpersoon kosters ~ : Mevr. N. Loch-de Jong 0165-512445

Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje!
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ALGEMEEN

MEDITATIEF

Zinloos geloof?

(Over menselijk perspectief en Goddelijk perspectief)

Goede vrijdag staat voor de deur, figuurlijk dan. Jezus wordt gekruisigd en
sterft. Als een misdadiger. Het lijkt afgelopen. De hoopvolle beweging die
een aantal jaren rondom Hem gaandeweg was, lijkt afgelopen. Einde
verhaal. Wanneer je vanuit menselijk perspectief ernaar kijkt, is het een
treurige afloop. Lijkt het wellicht op andere ooit hoopvolle bewegingen die
weer eindigden.

Dan, op de 3e dag, blijkt dat Hij niet meer dood is, maar leeft. Engelen
zitten bij het graf. Als eerste komen er een paar vrouwen bij het graf. Ze
zien dat het leeg is. “Hij is hier niet, Hij is uit de dood opgewekt!”, zeggen
de engelen (in Lukas 24). Herinner u wat Hij gezegd heeft! ledereen is in
verwarring. Hoe kan dat? Wat is hier gebeurd? Vanuit menselijk
perspectief klopt het niet en kan het niet. In Johannes 20:9 horen we: Ze
hadden uit de Schrift nog niet begrepen, dat Hij uit de dood moest
opstaan.

Goede vrijdag vanuit Goddelijk perspectief (zoals ons in de Bijbel wordt
aangereikt), laat ons zien dat de weg van mensen naar God geblokkeerd
raakte. Vele eeuwen lang was er de offerdienst in de tempel om zonden te
verzoenen. Tot Jezus komt.

Is het niet genoeg dat Hij kwam (kerst)? Is het niet genoeg dat Hij stierf?
Nee, juist de Opstanding is leven-veranderend en hoopgevend. Zonder de
Opwekking van Jezus uit de dood, zouden we niet een levende, maar een
dode Heer hebben. Paulus schrijft zelfs: “Als wij alleen voor dit leven op
Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn”.

(1 Kor. 15:19) Het geloof is dan zinloos.

Wanneer we vanuit menselijk perspectief naar Pasen kijken, komen we
niet veel verder dan het spreken van nieuw leven, over eieren, lentegroen
en paashazen. Hoe leuk en sfeer verhogend dat kan zijn, dan ontbreekt
het ons aan een gefundeerde hoop. Die ontvangen we juist in Goede
Vrijdag en Pasen. Het een kan niet zonder het ander. Jezus’ dood en Zijn
opwekking zijn de basis en het fundament van ons leven als Christen.
Christus is werkelijk uit de dood opgewekt! Hij leeft!
Vaak kijken en spreken wij vanuit menselijk perspectief.
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We beginnen met ‘als’ en ‘waarom’ vragen. Als God er is, waarom gebeurt
dan dit of dat? Waarom doet Hij niks? Als God er is, waarom moest dan
Jezus sterven? Wanneer we bij ons menselijk perspectief blijven, komen
we niet verder. We hebben het Evangelie nodig. We hebben de Bijbel
nodig. Om iets van Gods perspectief te begrijpen. Om te zien wat de basis
is van de hoop die we ontvangen. Een hoop gebaseerd op de Opwekking
van Jezus uit de dood.
Gods perspectief is dat Hij Jezus opwekt uit de dood. Zo laat Hij zien, dat
de dood niet het laatste woord heeft. Toen niet, en nooit niet. Ons leven
en ons geloof mag gebaseerd zijn op de vaste Rots, de vaste grond van
ons bestaan. Als mensen sterven wij een keer, maar we geloven en
belijden:
‘eeuwigheidsleven,
zal Hij ons geven,
als wij herboren,
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

(Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos)

Meditatieve momenten in de Goede of Stille week in onze gemeenten!

Palmzondag 2 april in de kerk (Oud Gastel 10.30 u, Oudenbosch 9 uur).
Met extra aandacht voor de kinderen, vaak d.m.v. Paasstokken die ze
gemaakt hebben (of anderszins)

(En dit jaar zijn we met 30 mensen in het klooster in Oosterhout. We
zullen meemaken hoe Palmpasen daar gevierd wordt!)

Maandagavond: Laatste bijeenkomst Alpha cursus met 12 deelnemers
en 6 teamleden

Woensdagmiddag 12 uur: oecumenisch middaggebed (zoals in principe
elke week)

Woensdagavond: Voor een aantal gemeenteleden: De Mattheuspassion
in de kapel van St Louis. En het kerkkoor oefent om 20 u voor de
Paasdienst!)

Witte donderdagq: leder is welkom in Oud Gastel om vanaf 20 uur elkaar
te ontmoeten met koffe/thee en dan samen de landelijke uitzending van
de Passion te bekijken (via de beamer). We doen dat oecumenisch. Na
afloop ontmoeting met een hapje en een drankje.
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Goede Vrijdag: 10 uur korte viering met Avondmaal in de Zellebergen,
waar ieder welkom is!

Gezamenlijke viering ‘s avonds in de kerk om 19 uur met viering van
het Avondmaal

Stille zaterdaq: Misschien is er een meditatief moment o.l.v. een
gemeentelid . Zo ja, dan volgt nadere informatie via de mededelingen en
de website. (Vorig jaar maakten we een meditatieve wandeling in de
ochtend in nabij gelegen natuurgebied Gastels Laag)

Pasen om 9 uur in Gastel (met de kinderen) en om 10.30 uur in
Oudenbosch (met de kinderen en met ons Protestants kerkkoor)

Dus wees welkom! We hopen op een Goede Stille Week op weg naar
Pasen. Om samen te vieren dat we een Heer hebben die leeft en de dood
overwonnen heeft!

Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos

VAN DE REDACTIE

Heel veel dank weer voor al uw bijdragen aan deze editie van onze “Klok”.
Altijd leuk om te zien wat er allemaal weer binnenkomt.

Helaas moeten we afscheid nemen van een van onze vaste
“columnisten”: Gertjan schrijft zijn laatste Nadenkertje in deze kerkklok.
We bedanken hem voor zijn mooie bijdragen.

Hoewel we terughoudend zijn met vragen om persoonlijke bijdragen in de
kerkklok ruimen we toch graag plaats in voor een verzoek van een van
onze gemeenteleden, te meer omdat het eigenlijk een landelijke collecte
betreft, met weliswaar een persoonlijk tintje. U leest erover.

Pasen moet nog komen maar u wordt al uitgenodigd voor de Lopend
Vuurtje-fietstocht op 2° Pinksterdag. En op 23 april is er in de Pastorije
een filmmiddag, georganiseerd door de ZWO-commissie. Van harte
welkom!

Tal van activiteiten dus, maar vooralsnog wens ik u van harte gezegende
Paasdagen. Want het feest van de Opstanding mogen we vieren,
wereldwijd!

Kopij voor de volgende kerkklok kunt u inleveren vanaf 7 mei.
N. Blok
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HARTELIJKE UITNODIGING VOOR DE
SPONSORFIETSTOCHT “ALS EEN LOPEND VUURTJE”

OP MAANDAG 29 MEI 2023

De regionale fietstocht “Als een lopend vuurtje” is \ﬁwl [opena 3*11 f
definitief gestopt. De afgelopen twee jaar organi- \__/ fé’
seerden onze ZWO-commissies van Oud-

Gastel/Kruisland en Oudenbosch al een fietstocht in onze gemeenten. Dit
jaar hebben we de samenwerking gezocht met de ZWO-commissie van

de Kruiskerk in Roosendaal. Ook zij hadden afgelopen twee jaar een

eigen fietstocht, op tweede pinksterdag.

We fietsen daarom door Halderberge, Roosendaal en omgeving op
maandag 29 mei 2023, tweede pinksterdag.

U kunt kiezen uit meerdere kortere of langere afstanden. Er zijn weer
enkele gemeenteleden van de deelnemende gemeenten bereid gevonden
om hun tuin open te stellen. U kunt daar dan iets nuttigen, even uitrusten,
elkaar ontmoeten en gezellig kletsen natuurlijk.

De opbrengst gaat naar ons doel voor dit jaar, de bestrijding van de
hongersnood in de Hoorn van Afrika. Zoekt u zelf sponsors? Dat brengt
het meeste op. Kunt u niet meefietsen, maar wilt u wel sponsoren? Dat
kan natuurlijk altijd! De minimale bijdrage om mee te doen is 5 euro. De
opbrengst van de consumpties gaat ook naar de doelen.

We denken dat het op deze manier een hele gezellige dag kan worden,
waarop we elkaar weer ontmoeten. U hoeft zich niet te haasten. U kunt
starten op de tijd, die u prettig vindt.

U kunt zich nu vast aanmelden! Meer details publiceren we op een later
moment. Deelnemers krijgen uiteraard ook persoonlijk bericht.

Aanmelden kan bij Fred de Grunt, 06-16815889, fdgonl@gmail.com.
Of bij Nel Kuijlen, 0165-512200, nelkuijlen@ziggo.nl.

Ga op tweede pinksterdag op
fietsavontuur in Halderberge en
Roosendaal!
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VEERKRACHT

We hangen in ons land de laatste tijd van crises aan elkaar. Het grootste
deel van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen, maar er is ook een
stikstofcrisis (waar vooral de boeren door geraakt worden) en daardoor
een woningcrisis (er worden te weinig bouwvergunningen afgegeven). Of
het allemaal nog niet genoeg is, is daar nog de inflatie-crisis: verhoogde
prijzen betekent voor veel mensen een crisis in de portemonnee.

Defensie is bij uitstek een organisatie die weet te leveren in tijden van
crisis.

Hoewel de bovengenoemde crises uiteraard ook door militairen wordt
gevoeld, laten ze zich over het algemeen niet uit het veld slaan als
moeilijkheden opdoemen. In de afgelopen jaren hebben ze dat bewezen
door met steeds minder geld toch een goede bijdrage te leveren aan de
vrede en veiligheid, zowel nationaal als internationaal. Nu die crisis voor
defensie voorbij lijkt — want ze krijgen er 5 miljard euro extra bij — blijft de
vraag: hoe hebben de medewerkers bij defensie dat volgehouden?

De oud-militair Dai Carter geeft daar in zijn boek Nu of nooit een mooi
antwoord op. Deze auteur is bekend geworden als één van de instructeurs
in het Tv-programma Kamp van Koningsbrugge. In dit programma wordt
een aantal onbekende Nederlanders uitgedaagd om te laten zien of zij
geschikt zijn om bij de ‘special forces’ van onze krijgsmacht te dienen.
Fysiek fit zijn is daarbij natuurlijk een belangrijke vereiste, maar juist in dit
programma blijkt het mentale aspect ook van groot belang te zijn. In zijn
boek legt Carter daar juist de nadruk op: wie de juiste mentaliteit heeft,
komt verder dan hij of zij ooit gedacht heeft.

Een onderdeel van de juiste mentaliteit is veerkracht. Voor veerkracht is
volgens Carter optimisme een belangrijke voorwaarde. De optimist heeft
nu eenmaal meer veerkracht dan de pessimist. Maar het is niet
gemakkelijk om altijd als een optimist door het leven te gaan. ledereen
heeft weleens een ‘breek-moment’, waardoor je tot stilstand komt en niet
meer vooruit lijkt te branden. Carter geeft twee tips om juist dan het
optimisme te voeden. Allereerst door de tijd in ‘behapbare’ momenten op
te delen. Een uur is te overzien, een dag misschien ook nog wel. Maar als
we in maanden of jaren denken, dan wordt het lastig. Juist door in kortere
tijdsmomenten te denken, kun je het optimisme bewaren. En daarbij te
bedenken dat aan elke crisis een einde komt.

-7-



-KERKKLOK-

De tweede tip die Carter geeft is het grote belang van humor. Met behulp
van humor breek je het zware gewicht van het moment af en leer je te
relativeren.

Als christen is hier nog wel wat aan toe te voegen, want juist een christen
weet bij uitstek wat veerkracht is. In een tijd waarin het christendom
steeds meer aan kracht en zichtbaarheid inboet, herkennen we iets van
de ervaring van onze broeders en zusters uit de vroeg-christelijke kerk.
Dwars tegen allerlei vervolgingen in, bleven zij overeind. Ze behielden hun
veerkracht. Want ze wisten dat Jezus de koning in hun leven was. En Hij
heeft zelf gezegd: ‘Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld,
maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’ (Joh. 16:33)

(naar een tekst van Ds. J. Kommerie, krijgsmachtpredikant)

TROUW

Woorden die met trouw en vertrouwen te maken hebben, kom je veel in
de Bijbel tegen. Het is een eigenschap van God en Hij verwacht trouw van
Zijn mensen.

Het beeld dat je krijgt bij de woorden trouw en betrouwbaar, is een beeld
van duurzaamheid, van stabiliteit. Het gaat over iets dat blijvend is.
Volgens de Amerikaanse filosoof Francis Fukuyama zijn onze
maatschappij en de zaken die we daarin doen en regelen, vooral
gebaseerd op vertrouwen. We vertrouwen erop dat de fiets die we
aanschaffen, het brood dat we kopen, ons niet zullen teleurstellen.

Hoe betrouwbaar zijn we eigenlijk zelf?

Als iemand zijn Porsche of Ferrari met draaiende motor voor de deur laat
staan met op de passagiersstoel een portemonnee met 100.000 euro erin:
zou dat voor mij een verleiding zijn? Of zou ik de onoplettende eigenaar
waarschuwen dat hij of zij het criminelen zo wel heel makkelijk maakt.
Maakt de gelegenheid de dief? Niet als je weet waar je tegenover God en
tegenover de mensen staat. Toch zet ik mijn auto op slot en zet het alarm
aan.

Maar hoe betrouwbaar zijn we echt? Komen we altijd onze beloftes na,
zijn we op tijd bij elke afspraak? Behandelen we de ander altijd, zoals we
zelf willen worden behandeld?
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Kunnen wij dingen doen die niemand ziet?

We leven in een tijd van bewakingscamera’s en ons gedrag in het verkeer
kan niet alleen door de politie maar ook door personen met een dashcam
worden opgenomen. ‘Big Brother’ houdt ons in de gaten. Maar, alles zien?
Nee, dat lukt niet.

In de Bijbel (Mattheus 6) lezen we dat God in het verborgene ziet. Alle
goede zaken die je voor mensen doet, leveren je (meestal) respect en
dankbaarheid op. Mensen prijzen je. Maar wat zich in het verborgene
afspeelt in ons leven, wat niemand ziet, dat ziet God ook. En het mooie is
dat de goeie dingen die in het verborgene gebeuren door de Vader
worden beloond. Dat kan alleen Hij.

Als christen weet je dat er niets verborgen is van wat wij doen. De Bijbel
spreekt ook eerlijk over het falen van zelfs de grootste geloofshelden.
Allemaal hadden ze hun misstappen en worden hun verborgen zonden
beschreven. Ze maakten fouten. Op één na: Jezus, de zoon van God.

(Naar een tekst van Ds. Kees van Velzen)

SPIJBELEN

Als pastor ben ik op bezoek geweest bij iemand die erg ziek is. Ik ben
onder de indruk en verdrietig van haar verhaal. Ik heb geen zin om naar
mijn werk te gaan en ga op een pleintje even op een bankje zitten.

Na een poosje komt een jongen naast me zitten. Hij kijkt wat stuurs voor
zich uit.

‘Wil je een mandarijntje?’ vraag ik. ‘Natuurlijk niet’, zegt hij. O...We zitten
stil naast elkaar, ieder in onze eigen gedachten verzonken.

‘Ik spijbel’, zegt hij plotseling. ‘Ik ook,” reageer ik.

‘U bent te oud voor school.’

‘Ik spijbel van mijn werk. Ik moet even rustig worden en nadenken; dat kan
beter op een bankje in de zon.’ Hij kijkt mij verrast aan: ‘Rustig worden en
even nadenken, dat doe ik hier ook.’

Zijn gezicht wordt weer somber en hij vertelt over school en wat er
allemaal is misgegaan vandaag. Of eigenlijk: wat hij mis heeft gedaan en
nu is hij bang voor de gevolgen. ‘Ik weet wel dat het stom is maar toen ik
dat deed, dacht ik er niet bij na.
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Nu moet ik rustig worden en nadenken wat ik moet doen.” We dachten er
samen over na en daarna zag hij het wel weer zitten om naar school te
gaan en met zijn mentor te praten.

‘Zullen we nu nog even praten over waarom u rustig moet worden?’ vraagt
hij vriendelijk.

Ik vertel hem over de zieke vrouw. Hij knikt begrijpend en geeft een paar
adviezen. Ik glimlach. ‘Waar werkt u eigenlijk?’ vraagt hij nieuwsgierig. 1k
wijs met mijn vinger naar halverwege de straat. Tegenover het
gezondheidscentrum is het wijkpastoraat. ‘Dat ken ik, ik loop erlangs als ik
naar mijn opa en oma ga. Maar dat is toch voor homo’s?’ vraagt hij
verbaasd. ‘Er staat een regenboog op de ramen.’

‘Die zijn ook welkom. Maar het betekent bovendien dat wie je ook bent of
wat je ook doet, je niet buitengesloten wordt. Je bent altijd weer welkom.’
En ik vertel hem het verhaal van Noach en de ark: ‘Wat je ook doet, God
zal je nooit alleen laten. Weet je dat het verhaal ook in de Koran staat?
Noach heet in de Koran: Nuh, maar ik weet niet hoe het daar verder
verteld wordt,” ‘Ik ga het aan mijn vader vragen; hij weet alles van de
Koran.’ zegt de jongen.

Een dag of wat later ligt er een briefje in de brievenbus voor ‘de mevrouw
op het bankje’. Er staat een lijstie met soera’s op waarin Nuh genoemd
wordt: ‘Bij ons is hij een groot profeet, mevrouw, en ik heb mijn mentor het
verhaal van de regenboog verteld. Het is weer goed.’

Mijn dag ook. Ik ga veel vaker op bankjes zitten.

(naar een tekst van Katinka Broos)
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Zondag 23 april 2023 FILM MIDDAG

Komt U ook?
Pastorije Oudenbosch

Gepresenteerd door:
ZWO commissie Gastel/ Kruisland
en Oudenbosch

Inloop vanaf 13.30 uur.
Koffie en thee staan klaar.

Om 14.00 uur start de film.

De film is mede gekozen in het kader van
herdenkingsjaar afschaffing van de
Slavernij.

Inhoud van de film:

Het inspirerende en meeslepende verhaal van de man die vocht voor de
afschaffing van de slavernij. De 18e-eeuwse politicus William Wilberforce
(loan Gruffudd, bekend uit Hornblower) raakt als jongeman in de ban van
predikant John Newton (Albert Finney), die achtervolgd wordt door zijn
verleden als kapitein van een slavenboot. Newton spoort Wilberforce aan
om zijn leven te wijden aan de afschaffing van de slavernij. Maar de
politiek lijkt niet klaar voor zijn boodschap. Na enkele jaren strijd keert
Wilberforce ziek en gedesillusioneerd terug naar het platteland, waar hij
kennismaakt met de beeldschone Barbara. Door zijn liefde voor haar,
vindt hij nieuwe kracht om zijn strijd voort te zetten.

Een kleine bijdrage is gewenst, maar zeker vrijblijvend.

Opbrengst komt ten goede aan het project van de ZWO Commissie:

De Hoorn van Afrika.
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EEN HEEL BIJZONDERE COLLECTE.......
Hallo,

Mijn naam is Jan Pieter Snikkers en ik wil graag om een donatie vragen
voor het KWF middels de stichting Alpe d'Huzes.

Begin 2020 is bij mijn vrouw schildklierkanker geconstateerd en dat zet
het leven behoorlijk op zijn kop. Nu nog steeds zijn de effecten enorm en
zal ze haar vertrouwde leven moeten aanpassen aan de mogelijkheden
die ze nu heeft. Nu wij als gezin hiermee geconfronteerd zijn, ontdek je
pas hoe deze ziekte nog zoveel onderzoek nodig heeft om elke vorm van
kanker accuraat te kunnen bestrijden. Hoe sneller de juiste diagnose is
gesteld, des te beter de kansen.

Hiervoor heb ik mijzelf opgegeven om de Alpe d'Huez te beklimmen met
de stichting Alpe d'Huzes. Mijn streefbedrag is 2500,- die ik probeer te
collecteren voor de stichting die dit voor 100% stort bij KWF-fonds.

Helpt u mij mee?

Dit kan via
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/janpietersnikkers/alp
e-dhuzes

Of via de QR code

Alpe d’HuZes

opgevenisgeenoptie.nl
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NADENKERTJE: De twee wolven
door Gertjan Roth

We gaan even terug in de tijd naar het jaar 1885. In een Indianendorp,
nabij Wounded Knee in South Dakota, gebeurde het volgende.
Opperhoofd Winnetou en de nog jonge krijger Kiowa zaten 's-avonds bij
het kampvuur. Kennisoverdracht ging toen niet via boeken, televisie of
internet, maar door het delen van ervaringen en levensverhalen. Zo werd
alles van generatie op generatie doorverteld.

Terwijl beiden in kleermakerszit op de grond zaten, gaf de oude indiaan
aan Kiowa onderricht over het leven.

“Binnen in mij is een strijd gaande”, zei Winnetou.

“Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven!

De ene wolf is slecht; hij bestaat uit woede, jaloezie, hebzucht,
zelfmedelijden, haat en leugens.

De andere wolf is goed; hij is een voorbeeld van vrede, liefde, hoop,
kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, medeleven, waarheid en geloof.
Binnen in jou woedt dezelfde strijd Kiowa en dat geldt voor ieder mens!”

Terwijl Kiowa over deze woorden nadacht, keek hij naar de vuurspetters
die omhoog knetterden in de donkere nacht en toen vroeg hij:

“Welke wolf zal het gevecht winnen?”

Het antwoord van het oude opperhoofd was kort en duidelijk:

“Degene die jij voedt!”
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH

NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING.

gehouden op donderdag 5 januari 2023 om 20.00uur in de Pastorije.

Welkomstwoord door Gertjan.

1. Michel Kriekaard doet de opening door te vertellen over het thema
“‘bomen”. Michel vertelt een prachtig verhaal over “bomen” die reiken
naar de Hemel en reiken tot diep in de grond...en daarna gaat hij voor
in gebed.

2. Gastenboek/inbreng gemeenteleden: er is een vraag of er mensen
vanuit het Stoofje, dat verbouwd wordt, bij ons terecht zouden kunnen
voor inloop e.d.

3. Vaststellen notulen van 8 december: goedgekeurd/akkoord.

4. Actiepuntenlijst: deze lijst is ongewijzigd.

5. Ingekomen stukken: diverse stukken

6. Pastoraat: diverse gemeenteleden worden besproken.

7. Nieuw ingekomen: geen.

8. Eredienst: er wordt op mooie kerst en nieuwjaarsdiensten

teruggekeken.

De oecumenische dienst is op 22 januari 2023.... Aanvang 11.00uur
in de Basiliek.

Er is een vraag over welke vertaling we bij de schriftlezingen
gebruiken.

9. Jeugdwerk: de lichtjestocht was een groot succes ondanks de regen.
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10. Diaconie: er zijn veranderingen in de diaconie samenstelling. Corrie
Groothoff is de voorzitster en wordt ondersteund door Piet Gouw en
Fred de Grunt.

Email adres: diaconie.pknoudenbosch7@gmail.com.
Ook moet dit op het briefhoofd veranderd worden.

11. Kerkrentmeesters: er wordt druk gesproken over de begroting.
Ook de prijzen betreffende trouw en rouw kosten mogen
gelijkgetrokken worden.
En dat het voor leden van de gemeente goedkoper mag zijn dan voor
niet leden van de gemeenten.
Vrijdag 13 januari 2023 gaat kerkbalans weer van start.

12. Nieuwsbrief: toevoegen dat er in de oecumenische dienst (22 jan.) er
ook kindernevendienst is.

13. De vergaderdata is gestuurd door Janny.
4 maart is er een bezinningsochtend met de twee gemeenten in de
Pastorije (Oudenbosch en Oud-Gastel). Tijdstip: 09.30uur inloop en
we sluiten af met een gezamenlijke lunch.
Locatie wordt nog uitgezocht.

14. Veilige kerk: Ingrid maakt een mailadres aan.

15. Datum volgende vergadering: 2 febr. 2023...0Opening mevr. v.d.
Kruijk.

16. Rondvraag: Bieneke ontvangt op 25 januari 2023 haar preekconsent
in ‘s-Hertogenbosch.
Charlotte: 30 januari 2023 begint de Alpha cursus.

17. Sluiting: we besluiten de vergadering met het lied Abba Vader.

Notulist: Elivia Jongerius
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NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING,
gehouden op 2 februari 2023.

Welkomstwoord door Gertjan.

1. Opening door Janny: leest voor uit Mattheus 14:22-33.
Vertrouwen op God...herdenking watersnood...gevolgd door gebed.
Kees van der Kruijk krijgt het woord...
Hij vertelt over de opbrengst van de Kerkbalans...die is hoger dan
vorig jaar. Er zijn wel twee uitschrijvingen

2. Gastenboek/inbreng gemeenteleden: geen meldingen gastenboek.
Gemeenteleden: warme huiskamer gaat door. Gerda is hierbij
aanwezig.

Eveneens is er een doorstart van “proeven en smaken”. Marcel
Hermsen neemt dit voor zijn rekening.

Vraag van Anke Ampt: schoenendoosactie staat nog op de site van
de kerk.

3. Notulen 5 januari zijn goedgekeurd.

4. Actiepuntenlijst...... punt 1: blijft onveranderd.
punt 2: draaiboek uitvaarten. Bieneke vraagt Roosendaal hoe zij het
doen.
punt 3: startzondag...ook onveranderd (in maart een commissie
aanstellen).
punt 4: vervanging: voorzitter wordt Elivia Jongerius, en notulist
wordt Corrie Groothoff.

5. Ingekomen stukken/verzonden: Ben heeft Roosendaal gevraagd om
de oude statuten.
Op 5 februari wordt in Willemstad dominee Nicolien Luitwieler
bevestigd. Charlotte en Corrie gaan daar heen. Er is ook een kaart
gestuurd.
25 januari jl. heeft Bieneke haar preek consent ontvangen. Zij vertelt
haar ervaring.

6. Pastoraat: Er worden diverse personen besproken.

7. Nieuw ingekomen: er zijn twee nieuwe adressen.
-16-
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8. Eredienst: er was een goed bezochte (maar koude) oecumenische
dienst.
26 februari is er een afscheidsdienst voor Ben van Es en Gertjan

Roth. En herbevestiging van Hanneke Boom.

9. Jeugdwerk: in de oecumenische dienst was er ook een kinder-
nevendienst.

10. Diaconie: afscheid van Ben van Es.
40 dagen tijd kalenders zijn besteld door Charlotte.
15 maart is er een sobere maaltijd.

11. Kerkrentmeesters: er wordt gezocht naar een vervanger/ster voor
Gerarde met affiniteit voor jeugdwerk. Afvaardiging van diverse
geledingen vormen een commissie voor werving kerkelijk werker/ster.
(zowel uit Oud-Gastel en Oudenbosch).

12. Nieuwsbrief: Janny draagt daar zorg voor

13. Datum volgende vergadering: donderdag 2 maart 2023 en J.P.
Snikkers verzorgt de opening

14. Rondvraag: er wordt momenteel een Alpha cursusgegeven.
Het is fijn als er aangegeven wordt uit welke vertaling de lezingen
plaatsvinden. Onze predikant (Charlotte) gebruikt meestal de
nieuwste vertaling...bij een gastpredikant wordt dit gecommuniceerd.
Op 14 maart is er CKO om 20.00 uur in de Pastorije.
Veilige kerk: er wordt door Janny en Gertjan een verklaring
omtrent gedrag aangevraagd voor ons allen.

15. Sluiting: we sluiten af met lied 904 vers 1, 3 en 5.

Notulist: Elivia Jongerius
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BLOEMENGROET

29 jan. Monique Huurdeman (bemoediging na overlijden moeder)
Bieneke de Waal (behalen preekconsent)

5 febr. Aity en André Berends (groet van de gemeente)
Dhr. en mw. Roovers (50 jaar getrouwd)
12 febr. Tonia Heeren (gebroken arm)

19 febr. Mona Nieborg (ter bemoediging)

26 febr. Queen Jessha (gebroken enkel)
Mw. Jansen-Withaar (groet van de gemeente)

5 mrt. Dhr. P.v. Es (van harte beterschap)

12 mrt. Mw. Breure (van harte beterschap)

19 mrt. Mw. Kunst-den Braber (van harte beterschap)
PERSONALIA

Verhuisd:

Mevr. J.P.E. Dogterom-Zwaan, Uilenspiegelstraat 1, Bosschenhoofd naar
Renesse

Rianne Snikkers, Gors 67, Hoeven, naar Steenbergen

Uitgeschreven:

Dhr. T.N. Brand, Bornhemweg 15, Oudenbosch

Fam. v.d. Weerd, Klinkstraat 15, Oudenbosch

Dhr. G.P. Kulk, Bosschendijk 30, Oudenbosch

Mevr. M.L. de Korte, Burg. Teijssenstraat 35, Oudenbosch
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Nieuw ingekomen:

Mevr. R.H. Otto-Brouwer, Touwbaan 22, Oudenbosch

Ingeschreven:

Mevr. J. Ubbens, Burg Teijssenstraat 33, Oudenbosch

VAN DE KERKRENTMEESTERS

collecten vanaf 1 april 2022 t/m 31 januari 2023

maand: euro
per kas

april 356,30
mei 312,27
juni 302,85
juli 288,40
augustus 231,88
september 255,16
oktober 212,50
november 248,41
december 192,10
januari 269,83
Opbrengst koffiebusje

Hartelijk dank voor uw bijdragen

euro
per bank
122,50
76,00
40,00
86,00
331,00
50,00
116,00
285,00
580,00
116,00

-19-
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478,80
388,27
342,85
374,40
562,88
305,16
328,50
533,41
772,10
385,83
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VAN DE DIACONIE

DIACONALE COLLECTEN OUDENBOSCH 4E KWARTAAL 2022

Datum Bedrag Doel
2-10-2022 360,00 | Voedselbank (incl. 14/10 Zellebergen)
9-10-2022 125,00 | Missionair werk

16-10-2022 160,00 | KIA Zending Indonesié
23-10-2022 245,00 | Stichting Leergeld
30-10-2022 135,00 | Nederlands Bijbelgenootschap
6-11-2022 73,02 | Diaconie
13-11-2022 165,00 | KIA Zending Golfstaten
20-11-2022 145,00 | KIA Binnenl. Diacon. Asielzoekers
27-11-2022 150,00 | Voedselbank
4-12-2022 135,00 | KIA Werelddiaconaat Midden Oosten
11-12-2022 400,00 | De Figurant
18-12-2022 120,00 | Jeugdwerk JOP
24-12-2022 370,00 | Voedselbank Halderberge (incl. 16/12 Zellebergen)
25-12-2022 210,00 | KIA Kinderen in de knel

Bovenstaande bedragen zijn inclusief een aanvulling door de diaconie.

De diaconie bedankt iedereen voor de gedane donaties!
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VERJAARDAGSKALENDER (75 +)

groot onderhoud
groot onderhoud
groot onderhoud
groot onderhoud
groot onderhoud
groot onderhoud
groot onderhoud

groot onderhoud

5 april  Mevr. W. Haadsma-de Pijper
6 aprii  Meuvr. C. Joosen-van de Kreeke
9 april  Mevr. M.J.C. Keij-Helderman
10 april  Dhr. C. Kleijn
15 april  Dhr. M.V. Heidinga
19 april  Dhr. A.A. de Bruin
20 april  Dhr. B.A. Grizell
23 april  Mevr. G.M. de Groot-Labeur
23 april  Dhr. A. Rijpsma
24 april  Mevr. R. van Ravenstein
25 april  Dhr. R.H. Flikweert
27 april  Dhr. M.J. van der Beek
28 april  Mevr. M.A. van der Velden-Janse van Mantegem
1 mei Mevr. R. Penning-Hoogerboord
2 mei Mevr. M. Grizell-Vaartjes
7 mei Mevr. S. Zuidam-Plooster
12 mei  Dhr. A. Bosman
COLLECTEN

eerste tweede uitgang
2 april 40-dagentijd kerkbeheer
7 april Voedselbank kerkbeheer
9 april KiA, Moldavié kerkbeheer
16 april De Figurant kerkbeheer
23 april ZWO-project: Ethiopié kerkbeheer
30 april Chris en Voorkom kerkbeheer
7 mei KiA: Oekraine kerkbeheer
14 mei Voedselbank kerkbeheer
21 mei Missionair werk kerkbeheer

-21-

groot onderhoud



-KERKKLOK-

\

verzinkerij

west brabant

Blauwe Hoefweg 11
4731 DK Oudenbosch F +31 (0)165 31 77 77

zink, dé bescherming tegen roest!

T +31 (0)165 31 34 50

www.verzinkerijwestbrabant.nl

Q.

.
ruimingen

Voor al uw zolder-, garage-,
huis- en schuur ruimingen
tegen zeer scherpe prijzen en
condities.
Betrouwbaar en 100%
discreet!

besaruimingen@gmail.com

Bert de Bruin

-22-




-KERKKLOK-
NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND

VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 9
JANUARI 2023

Ina heet iedereen welkom.

OPENING

Jolanda opent met het lied “God is overal” en leest daarna een gedicht
van “Leo Heuvelman” over het nieuwe jaar en gaat dan voor in gebed.
NOTULEN

De notulen van 29 november 2022 worden goed gekeurd en getekend. In
de verkorte notulen worden nog een paar wijzigingen aangebracht.

IN EN UITGAANDE POST

Woord en dienst december.

Uitnodiging voor de intrede dienst van proponent Nicolien Luitwieler op 5
februari 2023 in Willemstad.

Uitnodiging voor de opening van de praktijk van de fam. van Zuilichem op
10 februari 2023.

Via mail een bedankje van de Werkgroep West Brabant en Rotia Valley
voor de financiéle bijdrage van de diaconie.

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Steenbergen op
9 januari en van de gemeente Halderberge op 10 januari 2023.
PASTORAAT

Wilma heeft een vaste groep mensen die ze regelmatig bezoekt. Mocht ze
daar hulp bij nodig hebben dan kan ze een beroep doen op Marga en
Lenie.

Er stoppen dit jaar vier kerkenraadsleden omdat hun termijn van acht of
twaalfjaar afloopt. Er worden verschillende personen benaderd om te
peilen of ze interesse hebben om toe te treden tot de kerkenraad.

Ook Peter Slager stopt als kerkrentmeester maar hij blijft wel het kerkelijk
bureau beheren, daar zijn we heel blij mee.

EVALUATIE EREDIENST

18/12 Sing-in en Herdertjestocht, de organisatoren kunnen terugkijken op
een geslaagde middag met veel bezoekers, kinderen en veel fijne
reacties.

25/12 Kerst, fijne dienst met veel kinderen en kerkgangers

8/1 Nieuwjaarsreceptie, goed bezocht, gezellig en de hapjes gemaakt
door de kinderen waren lekker.
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KOMENDE DIENSTEN

16/1 Week van gebed, er wordt dan iedere avond van 19 t/m 19.30 uur
een korte gebedsdienst in onze kerk gehouden. Het worden gezamenlijke
vieringen met medewerking van de RK parochie.

22/1 Oecumenische dienst in de Basiliek van Oudenbosch, aanvang
11.00 uur. Er wordt ook een kindernevendienst gehouden.

29/1 Mevr. G. de Jong.

5/2 Ds. W. Lolkema, na afloop van de dienst vertoont Wilma foto’s die ze
gemaakt heeft in Oeganda.

DIACONIE

Er wordt een nieuwe Paaskaars en een kaars voor de kindernevendienst
besteld.

KERKBEHEER

Verschillende mensen klagen dat er een piep te horen is als er een filmpje
wordt gedraaid. Goos en Kees gaan kijken waar dat door komt en of het
op te lossen is.

NIEUWE VERGADERDATUMS

Dinsdag 14 februari, dinsdag 28 maart, dinsdag 9 mei en dinsdag 20 juni.
RONDVRAAG

Wilma gaat naar de Alpha dag in Veenendaal.

Jolanda sluit af met het zingen van lied 416.
De volgende vergadering is op dinsdag 14 februari 2023 om 19.30 uur.
Het moderamen is op donderdag 9 februari 2023 om 14.00 uur.

N. Kuijlen

VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP
14 FEBRUARI 2023

Ina heet iedereen welkom.

OPENING

Kees opent met een stukje uit het boek “Mijn tijd met God” van Joyce
Meyer over hoe zie je jezelf en dat het belangrijk is dat God je ziet en gaat
dan voor in gebed.

NOTULEN EN ACTIEPUNTEN

De notulen van 9 januari 2023 worden goed gekeurd en getekend. De
actiepunten zijn uitgevoerd.
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IN EN UITGAANDE POST

Woord en Dienst van jan. en febr. 2023

Bestelformulier voor de Paaseditie van de Elisabethbode.

Rouwkaart van Annie Uitterlinden.

Via mail een verzoek om als kerk de uitzending van Chris Runhaar naar
Indonesié te ondersteunen.

Uitnodiging om op 2 maart 2023 een studieavond met Theo Koppes over
“‘De knecht des Heren” bij te wonen

EVALUATIE EREDIENSTEN

16 tot 20 jan. week van gebed. Het was spannend maar met enkele
aanpassingen na de 1°° avond is het prima verlopen. De opkomst was
variabel van 6 t/m 24 personen.

22/1 Oecumenische dienst, goede dienst. De KND was goed bezocht,
jammer dat er geen kinderen van RK parochie aanwezig waren.

29/1 en 5/2 de meeste reacties over beide diensten waren overwegend
positief.

KOMENDE DIENSTEN

26/2 start van de 40 dagen tijd. De bloemstukken worden afwisselend
gemaakt door: Mieke, Jolanda en Ina.

5/3 In deze dienst worden Ingrid Smolders en Baptist Snoek die het
aanspreek punt worden voor een veilige kerk voorgesteld aan de
kerkgangers.

PASTORAAT

Diverse onderwerpen zijn besproken.

DIACONIE

De nieuwe paaskaars wordt getoond en mooi gevonden, er is ook een
kleine kaars voor de KND.

Op 15 maart is er weer een sobere maaltijd in de Pastorije van 17.00 tot
20.00 uur, aanvang maaltijd 17.30 uur. De uitnodiging volgt nog.

Het “Lopend Vuurtje” in de regio West-Brabant stopt na 20 jaar met haar
activiteiten om fietsroutes uit te zetten omdat de animo hiervoor te weinig
is om te organiseren.

N.a.v. het bovenstaande is er contact geweest met de ZWO-commissie in
Roosendaal om gezamenlijk een fietstocht op 2% Pinksterdag te
organiseren. Zij staan daar positief tegenover. Het moet nog verder
uitgewerkt worden zoals fietsroutes en stopplaatsen.

Nadere informatie volgt.
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KERKRENTMEESTERS

De nieuwe begraafplaatstarieven van de Protestantse begraafplaats Oud
Gastel en Kruisland zijn goed gekeurd door de kerkenraad.

De brandbeveiliging is geweest en alles is in orde bevonden.

De opbrengst van de kerkbalans is tot nu toe 1% lager maar er moeten
nog toezeggingen binnen komen.

Kees sluit af met het luisteren naar het lied “Wat de toekomst brengen
moge”.

De volgende vergadering is op dinsdag 28 maart 2023 om 19.30 uur.
Het moderamen is op donderdag 23 maart om 14.00 uur.

N. Kuijlen

IN MEMORIAM DICKY DE WIT-BAKKER

Op 7 maart overleed Dicky de Wit-Bakker in de leeftijd van 90 jaar. De
afscheidsdienst werd gehouden op 14 maart in Roosendaal, in de Vier
Jaargetijden. In de afscheidsbijeenkomst had Wilma Welten als ouderling
van Dicky de Wit een belangrijk aandeel, naast andere inbreng van familie
en de begrafenisondernemer. Hieronder als in Memoriam een indruk van
Wilma'’s toespraak:

‘In 1983 zijn Kees en Dicky in Oud Gastel komen wonen en lid geworden
van onze Gemeente. Eerst woonden ze in het buitengebied en in 2007
zijn ze naar de Hil verhuist. Al die tijd waren ze trouw op zondag aanwezig
op hun eigen plekje tijdens de dienst. Ook in de moeilijke tijden, zoals bij
de dood van hun kleinzoon in 2002, vonden zij steun in hun geloof.
Samen waren ze ook aanwezig bij allerlei activiteiten en bij de Bijbelkring.
Toen Kees ziek werd in 2017 volgde er ook een moeilijke tijd waarin er
veel zorg was om hem. In december dat jaar is hij gestorven.

Na die tijd pakte Dicky de draad weer op en was ze zowel in de dienst als
bij de activiteiten aanwezig. Ook op de donderdagochtend club was ze
erbij om te knutselen. Crea-bea zoals ze zelf zei of om samen te praten.
Wat ze ook heel graag deed was vertellen over de reizen die ze samen
met Kees gemaakt had.

Vanaf die tijJd mocht ik haar met regelmaat bezoeken. En ook dan vertelde
ze veel over Kees maar ook over de dochters en kleinkinderen. En nadat
Matz geboren was kwamen de foto’s ieder bezoek wel op tafel.

Toen het lopen minder werd kwam ze naar de kerk met haar rollator
(achterom) en ging ze naar het pluspunt om tussen de middag te eten.
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Op de activiteitenochtend stond ze dan ook steevast om 11.40 uur op en
verkondigde luid dat ze moest gaan eten en vertrok.

Toen het niet meer lukte om te voet te komen werd ze opgehaald. Maar
als er een andere persoon dan afgesproken was aan de deur stond om
haar op te halen liet ze echt wel weten dat het niet klopte. Tot het niet
meer lukte om bij de dienst te zijn.

Het waren mooie en waardevolle bezoeken ook later in het ziekenhuis en
op Wiekendaal. 3 Weken terug was ik bij haar en hebben we samen
gesproken over haar uitvaart en wat het geloof voor haar betekende. We
hebben samen het lied: “blijf mij nabij” gezongen en psalm 23 gelezen.
Deze wilde ze ook op de uitvaart. Ze was erg moe nadien maar toen ik
weg wilde gaan, zei ze: Gaan we nog samen bidden. Dat gaf haar rust.
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Dat was wat zij
geloofde en waar ze rust in vond.’

KINDERNEVENDIENST GASTEL EN KRUISLAND
Samen op weg naar Pasen.

Deze weken werken we met het project van Bijbel basic.

Op 2 april is het Palmpasen.

Met Pasen, op 9 april, is er om 9.00 uur dienst maar hebben we wel
kindernevendienst. Natuurlijk gaat het dan over het Paasverhaal.

Na de dienst is er tijdens het koffiedrinken een paaseierenspeurtocht voor
de kinderen.

Er zijn tijden van diensten veranderd, dus let op: We hebben dan weer
kindernevendienst op 23 en 30 april.

Op 16 april niet.

We gaan dan lezen, praten en knutselen over Jona.

Groetjes en tot op de KND.

Marga en Wilma Samen op weg naar Pasen,
samen op weg, de toekomst tegemoet.
Samen op weg naar Pasen,
samen op weg, en weten het komt goed.
Samen op weg naar Pasen,
geweldig dat dat kan en dat dat mag.
Samen op weg naar Pasen,
en delen in Gods liefde elke dag.
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KERKELIJK BUREAU

Overleden
Mevr. D. de Wit-Bakker is overleden op 07-03-2023.

Opbrengst collecten
Bloesemc
ollecte
voor
eredienst
en Hoorn
Datum Extra collecte Kerkbeheer | Extra pastoraat | van Africa
collecte
08-01-2023 | Noah's Ark 40.40 47,90 56,50
15-01-2023 | Ratia Valley 24,80 28,80 19,40
29-01-2023 | Artsen zonder Grenzen 25,20 36,20 22,35
05-02-2023 [ Kerkin Actie / Werelddiaconaat 39,60 55,10 38,30
A0dagentijdcollecte Kerkin Actie /
12-02-2023 | Zending 27,95 56,00 | 31,00
19-02-2023 | Syrie noodhulp 28,80 201,10 30,40
26-02-2023 | Leger des Heils 30,20 26,20 | 27,90

Hartelijk dankvoor al uw gaven!

PAASCOLLECTE

Bij deze kerkklok vindt u traditiegetrouw een acceptgiro voor de Paas-
collecte die wordt gehouden voor het pastoraat in onze eigen gemeente.
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ACTIE KERKBALANS 2023

De vorige maand is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden. Tot
op heden zijn de toezegde bedragen een fractie lager dan die van vorig
jaar maar we hopen nog enkele toezeggingen te ontvangen.

Het is fijn voor onze gemeente om

te constateren dat we dit jaar » 2 g
geen verdere daling in het bedrag A low

. . i’£ ér .{j%p %‘E;
van de toezeggingen mogen zien. y /%

|

Het College van = - @’
Kerkrentmeesters bedankt dan J %"‘}@ y;"i‘; Wyl X
ook alle leden van onze )
gemeente die voor dit jaar een Veel dank voor je . L
toezegging hebben gedaan. Ook inzet voor Actie Kerkbalans. ~ Kerkbalans

dank aan alle kerkbalanslopers

voor hun onmisbare inzet.

COLLECTEN

De eerste collecte is voor Kerkbeheer.

De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “ Hoorn van Afrika”
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en

pastoraat.

De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming:

2 April Edukans

9 April Wereld diaconaat Moldavie (KIA)
16 April Cathegese & Educatie

23 April Fonds begraafplaats

30 April Afriana Foundation

7 Mei Reserve

14 Mei Leger des Heils

18 Mei Orgelfonds

21 mei Binnenlands diaconaat (KIA)
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REKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL2O9RABO0373726953
t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch

DIACONIE OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL6ORABO0373738714
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND

Bankrekeningnr. NL71 RABO 0373 7240 63

t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland
DIACONIE GASTEL & KRUISLAND
Bankrekeningnr. NL94 RABO 0373 7381 02

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
Gastel en Kruisland
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René en Katinka Cappetijn @_

Nieuwlandweg 2 - Oudenbosch
tel: 0165 - 312908 - fax: 0165 - 322829 - e-mail: r.cappetiin@hetnet.nl

LUXE BAKKERIJ
NAGELKERKE

@ voor het lekkerste brood
Fenkelstraat 33

Tel. 330013
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DE EREDIENST

Mw. G. de Jong

Ds. H.J. Inkelaar, Goede Vrijdag,
Gez. dienst

Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Paasdienst,
m.m.v. het kerkkoor

Ds. S. van Meggelen, Breda

Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

Ds. S. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Ds. H.J. Inkelaar

Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

Gezamenlijke dienst, zie Oud-Gastel

Mw. B. de Waal, Zegge

Mw. G. de Jong, koffie drinken

Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch

OUDENBOSCH

2 april 9.00 uur

7 april 19.00 uur
9 april 10.30 uur
16 april 10.30 uur
23 april 9.00 uur

30 april 9.00 uur

7 mei 10.30 uur
14 mei 9.00 uur

18 mei

21 mei 10.30 uur
GASTEL & KRUISLAND
2 april 10.30 uur
7 april

9 april 9.00 uur

16 april 9.00 uur
23 april 10.30 uur
30 april 10.30 uur
7 mei 9.00 uur

14 mei 10.30 uur
18 mei 10.00 uur
21 mei 9.00 uur

Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Paasdienst
Ds. S. van Meggelen, Breda

Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

Ds. Nieuwenhuizen, Oosterhout

Ds. H.J. Inkelaar, koffie drinken

Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

Ds. H.J. Inkelaar, Hemelvaartsdag
Gez. dienst

Mw. B. de Waal, Zegge
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