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ALGEMEEN

MEDITATIEF

Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de heilige Geest geven aan
wie Hem daarom vragen...

Soms krijg je in een winkel een waardebon, of zelfs een boekje vol
waardebonnen. Je kijkt of je er iets mee kunt doen. Soms kun je 5
grootverpakkingen wasmiddel krijgen voor de helft van de prijs. Maar ja,
wie ziet daarop te wachten (als je geen zeer groot huishouden hebt)?
Waardebonnen roepen iets op. Alsof je een kleine schat ontvangt. Maar
vaak valt de inhoud van de ‘schat’ een beetje tegen.

In de Bijbel wordt ook over ‘schatten’ gesproken. lemand die een schat
vindt in de grond. lemand die iets kostbaars kwijt was, en het terugvindt.
In deze gelijkenis staat de verloren schat voor een mens die gevonden
wordt door God. Een mens die weggegaan was, afgedwaald. Maar die
weer gevonden wordt, door de Herder. Die weer terugkomt. Als de zoon of
dochter die was weggegaan. Die God de rug toe had gekeerd.

Een schat in de bijbel staat kan twee dingen betekenen. Aan de ene kant
staat een schat voor een mens. Kostbaar en kwetsbaar. Schepping van
God. Geliefd door de Vader. Met de woorden van een bekend kinderlied:
Een parel in zijn hand.

Aan de andere kant staat een schat (of een schat vinden) voor het
Koninkrijk van God. Een rijk waarvan God Zelf Koning is. Als je gelooft,
mag je burger zijn van dat Rijk! Christus heeft ons de toegang verschaft.
Je wordt een Koningskind. Een burger van het koninkrijk dat niet wankelt
of vergaat. Dat vast en zeker is, welke stormen er ook over de wereld
gaan. Welke stormen er soms in jouw leven woeden.

We staan voor het feest van Pinksteren. We vieren dat God zijn Geest
ruimschoots schenkt! De titel van dit meditatief is een vers uit Lukas 11
(vers 1 tot 13). Daar vragen de leerlingen aan Jezus: ‘Leer ons bidden’. Hij
geeft hen dan het Onze Vader. Daarna maakt Hij een vergelijking met een
aardse vader. Jezus zegt: Jullie willen het beste voor jullie kinderen. Of als
een vriend (die iets nodig heeft) bij jullie komt, dan zul je hem helpen.
Hoeveel te meer mogen jullie God vragen wat je nodig hebt!

Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie
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Hem daarom vragen! De heilige Geest is de beste gave waar we om
kunnen vragen. We mogen erop vertrouwen dat we de heilige Geest
ontvangen hebben als we geloven. We vieren het met Pinksteren. En
tegelijk hebben we steeds opnieuw de hulp, nabijheid en kracht van de
heilige Geest in ons leven nodig. En we mogen daarom vragen. In
liederen komt dat vaak terug. ‘Vul opnieuw mijn hart’. “Ook op mij, ook op
mij, stort uw zegen ook op mij”. “Kom tot ons, o heilige Geest'.

God de Vader schenkt zijn gaven, zijn cadeaus. De heilige Geest is het
allergrootste cadeau. Wij mogen er om vragen, steeds weer. Om opnieuw
dat geschenk van de Vader te ontvangen. Wees ervan verzekerd dat de
Vader u ziet en u zijn heilige Geest wil schenken. Als aardse ouders al het
beste willen voor hun kind, hoeveel te meer dan de Vader in de hemel! Wij
mogen onze waardebon (de belofte van de Geest) bij Hem in wisselen. Hij
wacht er op!

Ds. Charlotte Inkelaar - de Mos

Stil zijn in Gods aanwezigheid

Hoe kun je bidden? Er zijn veel verschillende manieren, verschillende
momenten, verschillende plaatsen. Er zijn gebeden van dank, gebeden
om hulp en moed, voorbeden voor anderen die Gods en nabijheid nodig
hebben.

Regelmatig schrijf ik hier een gebed. Dit keer heb ik iets overgenomen
over een manier van bidden. Het wordt wel het levensgebed genoemd.
Het betekent dat je je leven overziet en in het Licht van God, van Jezus
plaatst. Je wordt stil bij Hem en mag beseffen dat Hij bij je is en je hoort
en ziet. Je kijkt naar de mooie en fijne dingen. Maar ook naar wat niet fijn
was, de schaduwkanten van je dag. Ook die mag je aan God aanbieden.

In Gods aanwezigheid

God is me nabij,

meer nog: Hij woont in mij.

Hij houdt me in leven.

Laat me even stil worden

bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.
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Vrijheid

Ik vraag om de genade

om mijn eigen zorgen los te laten

en open te staan voor wat God van mij vraagt,
om geleid en gevormd te worden

door mijn liefhebbende Schepper.

Bewustzijn

In Gods liefdevolle aanwezigheid

Kijk ik terug naar de afgelopen dag,
vanaf dit ogenblik

en terugblikkend moment per moment.
In dankbaarheid vergaar ik al het goede
en vreugdevolle dat ik ontvangen heb.

Ik kijk nu naar mijn schaduwzijden

en wat ze me leren,

en zoek naar heling, moed en vergeving.

Gesprek

Jezus, kleine kinderen waren altijd welkom bij U
wanneer Gij hier op aarde rondliept.

Leer mij een kinderlijk vertrouwen in U te hebben.
Leer mij leven in de zekerheid

dat Gij mij nooit zult verlaten.

Besluit

Eer zij de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest,
zoals het was in het begin,
en nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
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VAN DE REDACTIE

Wat fijn dat het Kloosterweekend weer zo’n groot succes was. U kunt
erover lezen in een verslag van een deelnemer.

Een volgende gezamenlijke activiteit is de Lopend Vuurtje-fietstocht op
2° Pinksterdag. We hopen op (eindelijk) mooi weer en als u uit wilt rusten
kan dat in de kerk van Oud-Gastel, waar u ook zonder te fietsen van harte
welkom bent. Ook daarover kunt u van alles lezen.

Erna heeft weer voor mooie verhalen gezorgd en verder zijn er weer alle
gebruikelijke items. En voor wie zich theologisch wil verdiepen: er wordt
weer een nieuwe cursus Theologische Verdieping gestart, ook daarover
vindt u informatie.

Voor de volgende editie (distributie vanaf 5 juli), kunt u kopij inleveren
vanaf 25 juni.

N. Blok

?"\'& e LOKAAL LOPEND VUURTJE OP MAANDAG 29

A
N— T~ MEI 2023

De sponsorfietstocht Lopend Vuurtje komt er weer aan!

Informatie over de tocht en over de mogelijkheid om te sponsoren. Dit jaar
zijn de tochten georganiseerd door de PG Kruiskerk in Roosendaal en de
PG Oud-Gastel/Kruisland en Oudenbosch.

U kunt kiezen uit verschillende tochtjes:

Vanuit Roosendaal (kerk) van ongeveer 25, 35 en 50 km

Vanuit Oud-Gastel (kerk) van ongeveer 20, 25, 30, 35 en 50 km

Vanuit Oudenbosch (kerk) van ongeveer 15, 20, 25, 30 en 50 km.

Vanuit Kruisland ongeveer 25, 30, 35 en 50 km.

Vanuit Hoeven (Splesh) van ongeveer 25 en 50 km.

Vanuit Rucphen van ongeveer 25 en 50 km.

U hoeft niet naar een beginpunt te komen, maar kunt de routes op elk
punt starten.
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Er zijn stopplaatsen in alle drie kerken, in Oud-Gastel, Oudenbosch en
Roosendaal en op vier plaatsen bij gemeenteleden in Rucphen, Zegge,
Kruisland en tussen Rucphen en Roosendaal.

We denken dat het op deze manier een hele gezellige dag kan worden,
waarop we elkaar weer ontmoeten. U hoeft zich niet te haasten. U kunt
starten op de tijd, die u prettig vindt. De meeste stopplaatsen zijn geopend
van 9.30 tot 17 uur.

Aanmelden kan tot zondag 28 mei bij Fred de Grunt, 06-16815889,
fdgonl@amail.com of bij Nel Kuijlen, 0165-512200,
nelkuijlen@ziggo.nl. Vermeld erbij welke afstand en hoeveel
volwassenen en (klein)kinderen er komen.

NB: Is fietsen voor u niet mogelijk? Dan kunt u eventueel toch meedoen
met de scootmobiel (of auto). Vermeld dit wel bij uw aanmelding.

De minimum bijdrage is € 5,-- per deelnemer. Deelnemers krijgen tijdig
bericht over de routes en dergelijke.

Ontdek Halderberge en Roosendaal eens op de fiets!

Sponsoring ook welkom!

Als u niet mee kunt fietsen kunt u natuurlijk een bijdrage leveren door
iemand te sponsoren. In de kerk kunt u te weten komen wie er mee
fietsen. U kunt uw sponsorbijdrage overmaken op de rekening van de
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Oudenbosch c.a.
Rekeningnummer NL60 RABO 0373 7387 14

Vermeld erbij “Sponsor lopend vuurtje”. Als u er een naam van een
deelnemer bij zet, laten wij die ook weten, dat u een sponsorbijdrage
geleverd hebt.

OPEN KERKENDAG
2e Pinksterdag, 29 mei 2023

4 De kerk in Oud Gastel is open van 9.30 uur tot 16
ek ur. .. | .
Wﬁrﬁ_ Rijdt u ook mee tijdens deze fietstocht? Kom gezellig
“ evenlangs....
Indien u niet in de gelegenheid bent om te fietsen,
maar wel een gezellig uitje zoekt voor deze dag.
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Wij organiseren deze dag leuke
OUD HOLLANDSE SPELLETJES
voor jong en oud

Voor de kinderen een heuse grabbelton.
Ook is er iets lekkers

" Een vrijblijvende bijdrage is gewenst ©)

De opbrengst komt ten goede aan het project
~ van de ZWO-commissie;

DE HOORN VAN AFRIKA.

Het betreft landen in Oost-Afrika die al vele jaren getroffen zijn door
droogte en hongersnood. Hulporganisaties zoals Cordaid, Kerk in actie,
Unicef, SOS-kinderdorpen hebben onze steun hard nodig.

Tot dan!!

KLOOSTERWEEKEND 2023
IN OOSTERHOUT IN DE
PAULUSABDIJ

Nieuw voor mij, maar ook:
meerdere vertrouwde mensen op
een plek waar ik al eens eerder
was voor een stilte-retraite.

Stil was het niet, deze keer, maar
wel om stil van te worden:

hieronder in korte steekwoorden.

Vrijdag
Lieve kaartjes op de behaaglijk verwarmde kamer ter verwelkoming

Door een origineel kennismakingsrondje krijgen we allemaal iets te horen
van wat ons kenmerkt of wat ons verbindt met elkaar.

Kennismaking met de Hongaarse zuster Kinga, die veel kon vertellen over
het gebouw, waar ze nu inmiddels 4 jaar woont met medebroeders en
zusters



-KERKKLOK-

‘s Avonds een gezellig (en voordelig!!) Kloostercafe o.l.v. kroegtijger Jacco
met gelegenheid om nader kennis te maken, door te praten, ervaringen uit
te wisselen.

Zaterdag
Op tijd opstaan om een goed gevuld programma te volgen

Er was fijne samenzang, met begeleiding door Arja en Charlotte; mooie
uitwisseling in overzichtelijke groepjes na afloop van een inleiding
Viering van het Heilig Avondmaal in de kring
Broodnodige vrije tijd en fijne stilte-momenten tussen de verschillende
programma-onderdelen
Workshops naar keuze:
- Een bevlogen lezing door Elivia over gezonde voeding, die veel
(gespreks-) stof deed opwaaien en naar meer “smaakt”
- Een begeleide wandeling in de mooie omgeving, ook als het waait
en regent en nee.. die toren in de verte is NIET de Eifeltoren
- Een bemoedigende dans op vrolijk makende muziek o.l.v. Arja

De ontspanningsavond met:
- Een Bijbelquiz, door Charlotte en Harm Jan die ons stevig aan de
tand voelden.
- De flitsformatie van een beloftevol kabinet o.l.v. Hannie en
Gert-Jan

En daarnaast warme belangstelling voor elkaar, goede gesprekken en
heerlijk gelachen

Zondag
Nieuwe liederen geleerd van zuster Ruth.

Een indrukwekkende film uit de Alfa-cursus, die velen ontroerde.
Deelgenoot geweest van de traditie van een Palmpasen viering met
gewijde palm/buxustakken en een stemmige viering

De kerk was fris, maar er waren behaaglijke dekentjes!

Verantwoorde en smakelijke maaltijden aan ronde tafels

Gezellig corvee is geen straf!

En een winkeltje vlakbij voor allerlei voedzame souvenirs

En tenslotte allemaal op de groepsfoto dankzij de gastenbroeder Pascal

Samenvattend: indrukwekkend...en hartverwarmend.
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Mocht uw interesse gewekt zijn:
Volgend jaar vindt het Kloosterweekend plaats in Westmalle D.V. 15,16 en
17 maart 2024. Aanbevolen!

Een nieuwkomer

JOS BRINK

(gestorven in 2007 op 65-jarige leeftijd) was een bekende radio- en tv
persoonlijkheid. Hij trad ook op in musicals en films en was actief als
pastor-predikant. Hij kon viug wisselen tussen het showleven en de
stervensbegeleiding. Hij heeft een waslijst aan boeken geschreven. De
volgende column is van zijn hand:

Lieve opa

Op een prachtige dag in een prachtige stad rondde ik met mijn auto de
hoek van een brede met bomen gegarneerde laan en bevond me ineens
achter een rouwstoet die mij dwong tot eerbiedige snelheid. Ik probeer
nooit het verdriet van een ander te passeren en waarschijnlijk wegens het
domme feit dat ik maar wat zat te suffen over leven en dood, parkeerde ik
even later ongewild op een groot bekiezeld terrein. Zwarte officials
dromden rond de lijkwagen. Men keek naar mijn bolide, met scheve ogen
van nieuwsgierigheid, maar ik trapte er niet in en stapte dus niet uit, want
ik droeg juist een kanariegeel ensemble en dat leek me al te frivool bij
zoveel deftigs. Ik wachtte tot de blanke kist op het karretje stond; ze waren
nog lang bezig met het rangschikken van de vele bloemen. Eindelijk
knarste het gezelschap weg, met het venijn in de staart: twee tieners die
knijpend en knuffelend nog een lang leven voor zich vermoedden. |k
stapte uit en ging een ander laantje in dan de bedroefden. Er stond een
klein kraanwagentje, met van die grijpdingen. Echte grafdelvers sterven
00Kk uit.

Ik weet niet hoe het komt, maar ik word altijd denkerig op begraafplaatsen,
doch tegelijkertijd ook zo vrolijk, zal ik maar zeggen. Want ik ben er toch
nog maar. Er komen van die rare dingen in mij op, zo van: iemand die hier
werkt, heeft heel wat mensen onder zich... Nou, dat geeft geen pas,
zoiets. Maar wat doe je eraan als je inwendig net zo bent als die twee
opdonders van daarnet?

-10-
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In de verte zag ik de zwarte kluwen uitrollen. De teraardebestelling had
plaatsgevonden. Wat minder bespied begaf ik me naar de muur waar de
urnen stonden. Ik lees graag namen. Er stonden roerende boeketjes bij de
vazen. Goed verzorgd, vers en kleurrijk. Aan het eind van het grindpad
zag ik de stoet weggulpen door de auladeuren. Koffie en cake. Dank u
wel, lief dat u gekomen bent. Als ik overstap, dan moeten de mensen een
lekker borreltje drinken. En een koud buffetje krijgen. Of een warm, als het
in de winter is. [k nam het me vast voor.

Er stoeide een koelte door de nissen waarin al die prachtige urnen
stonden. En er wapperde een papier los vanachter één van die vazen.
‘Dag, lieve opa...’stond erop, in kleurpotlood en zeer onbeholpen
handschrift. ‘Ik ben naar de dierentuin gewees...Hep u de autootjes nog
gekregen? En hep u daarmee gespeelt met jezus? Dag, lieve opa, Basje.’

Ik legde de brief voorzichtig terug achter de grootvader. Hij heeft hem vast
al ontvangen. Maar zoiets dierbaars wil je toch nog even bewaren.
Kortom, het was een prachtige dag, in een prachtige stad...

LEGER DES HEILS

Annie en Aaltje, zomaar twee vrouwen die door het Leger des Heils
worden geholpen.

Annie leefde jaren op straat; Aaltie wordt door een begeleider geholpen
haar huis op orde te houden, zodat ze er niet uit wordt gezet.

Annie (62) groeide op in een gewone Amersfoortse wijk, in een gezin met
elf kinderen. Haar moeder was ernstig ziek en ze werd geregeld in elkaar
geslagen door haar tweede man, die een alcoholprobleem had.

Op haar 18° gaat Annie het huis uit, ze trouwt en het paar krijgt vijf zonen.
Annie heeft allerlei baantjes, in winkels en in een tankstation. Ze gaat
zingen in een band. Een vrolijk leven, tot het misgaat: haar man had een
ander, een scheiding volgt. Annie verhuist met haar kinderen naar een
flat, waar haar opgroeiende jongens nogal wat overlast veroorzaken.
Uiteindelijk zette de woningbouw het gezin op straat. ‘We sliepen in
treinen, op parkeerplaatsen. Van alle ellende raakte ik aan de drank.
Twaalf jaar leefde ik op straat. Tot mijn lijf het opgaf. Door mijn slechte
longen — ik rookte vanaf mijn 16° — kreeg ik het steeds benauwder.’

-11-
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Toen is ze bij het Leger des Heils binnen gelopen en daar mag ze nu
wonen in een zgn. Domus Hirundo, onder begeleiding.

Ook Aaltje (65) heeft een begeleider, Walter, die haar helpt het huis
opgeruimd te houden, als het vol raakt met spullen en de boel vervuilt.
Zelfs zo erg, dat ze uit haar huis wordt gezet omdat de hygiéne en
veiligheid in het geding zijn.

Aaltje is een verzamelaar; overal waar je kijkt staan poppen. Grote en
kleine, paspoppen in prachtige kleding, speelpoppen onder een kleedje,
‘lekker warm’. Veel beeldjes van dieren, honden vooral. Veel tafels,
kasten, wandrekken en aanrechten vol, ieder plekje is benut. ‘Langzaam
is mijn huis vol geraakt. Die paspoppen, alle kleding, het heeft te maken
met mijn modeverleden. Vanaf mijn 17° werkte ik als mannequin. Later
ben ik kleding gaan verzamelen.’

Het jarenlange verzamelen nam extreme vormen aan. Aaltje kreeg
problemen met de woningbouw en de GGD. Om te voorkomen dat ze een
tweede keer uit haar huis wordt gezet, wordt ze nu geholpen door een
‘opruimcoach’. ledere week gaat hij bij haar langs, zodat er ruimte komt in
haar huis. Een eis van de GGD: er moet een pad van minstens 90 cm.
loopruimte zijn in alle vertrekken van het huis.

Onlangs ruimden Walter en Aaltje samen de schuur op: 60 vuilniszakken
afval. De slaapkamer en de keuken: 20 zakken kleding, 10 zakken vuilnis.
Samen gaan ze voor de goede afloop!

(naar een tekst van Caroline Togni uit het blad ‘Kans’)

KLANKEN VAN THUIS

Ze is een sterke vrouw die haar best doet een leven in Rotterdam op te
bouwen. Soms vertelt ze over haar prachtige land waar ze het goed had,
totdat... het er niet meer veilig was. Toen stokte alles.

In flarden heeft ze haar vluchtverhaal vertelt. Soms is ze stiller dan
anders; dan heeft ze een telefoontje gehad van haar familie met alweer
verdrietige verhalen. Maar zij stokt niet, zij gaat door.

Ze trouwde, werd vrijwilliger bij het wijkpastoraat van de kerk, leerde onze
taal. Ze volgt cursussen en kijkt hoe wij ons leven leven.

Maar je kunt ook veel van haar leren: hoe je je geduld bewaart bij
instanties waar je tijden voor het loket moet staan, soms om te horen dat

-12-
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je de volgende dag terug moet komen. Je kunt leren van haar discipline,
haar ongekunstelde vroomheid en openheid. We dansten samen juichend
door de gang, toen ze eindelijk bericht van naturalisatie kreeg. Ze maakt
goede keuzes, is levenswijs.

De werkgroep Werelddiaconaat heeft een bijeenkomst georganiseerd over
haar land, met informatie, muziek en eten dat zij heeft gekookt. We
luisteren naar de zingende Yassir. Hij zit voor ons en begeleidt zichzelf op
de luit. Het klinkt prachtig; ik heb geen idee wat hij zingt, maar ik kan erbij
wegdromen. Het is de muziek van haar land, ze heeft tranen in haar ogen.
‘Zeventien jaar ben ik weg uit mijn land’, zegt ze tegen de zanger, ‘en jij
brengt me in zeven minuten weer helemaal terug.” Ze kan niet blijven
zitten; ze danst, bijna in trance. Haar ogen glanzen, van herkenning en
blijldschap of van verdriet en heimwee... Ontroerend.

Ik zal nooit helemaal begrijpen wat ze allemaal heeft achtergelaten en hoe
moeilijk dat haar maakt om hier een nieuw leven op te bouwen. Een deel
van haar zal blijven verlangen naar daar, verder weg dan dan ik ooit hoef
te ervaren. Ze kijkt me glimlachend aan: ‘Kom, dan laat ik je een lekkere
soep proeven, zoals mijn moeder die vroeger altijd maakte.’

(naar een tekst van Katinka Broos)

EEN NIEUWE CURSUS THEOLOGISCHE VERDIEPING

Op 7 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus
theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ (voormalige Oosterkerk) te
Goes.

Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen. De cursus

is geschikt voor wie:

- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel

- meer wil weten van christelijke spiritualiteit

- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken

- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en

bezoekwerk

- bewuster kerkdiensten wil beleven

- open wil staan voor ‘andersdenkenden’

- zich wil verdiepen in betekenis van religie in onze huidige
samenleving.

-13-
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Tijdens de cursus wordt veel geleerd, maar ook veel afgeleerd. Dat is de
reactie van een oud-cursist: “Er bleek bij mij overbodige ballast te zijn,
waarvan ik dacht dat het belangrijk was voor mijn geloof, maar wat
volstrekt overbodig bleek, en mijn geloof zelfs in de weg stond”. In de
eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Aan de
orde komen de bijbelvakken Oude en Nieuwe Testament. Daarnaast het
vak Dogmatiek dat voor veel nieuwe cursisten steeds een verrassing is:
het gaat niet om het aanleren van kerkelijke dogma’s, maar om een
verdieping in de geloofspraktijk die door de eeuwen door is ontstaan en
steeds wordt vernieuwd. Bij het vak Kerkgeschiedenis komt ook de
wisselwerking met cultuur, muziek en andere kunstvormen aan de orde,
dus geen aaneenschakeling van jaartallen en personen. Bij het vak
wereldgodsdiensten is er vooral veel aandacht voor de islam en het
boeddhisme. Dat betekent ook inzicht in de wisselwerking tussen
godsdienst en mondiale politiek. Het vak filosofie maakt duidelijk hoe er op
verschillende manieren kan worden nagedacht over godsbeelden, wereld-
en mensbeeld. Zo krijgt de cursist een inzicht in de denkkracht en de
wijsheid door de eeuwen heen.

Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle
cursisten door willen gaan met het derde jaar, waarin de kennis die
opgedaan wordt in de eerste twee jaar wordt toegepast in meer praktische
vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek en ethiek.

Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is:
protestanten en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van harte
welkom. Ook mensen die geen kerkelijke binding hebben kunnen veel aan
deze cursus hebben.

De docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle
docenten zijn al lange tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote
kennis van hun vakgebied. Met veel passie willen ze blijven doceren. Ook
weer aan een nieuwe groep. Op donderdag 24 augustus is er een
voorlichtingsbijeenkomst in de Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2,
4461 NG Goes. Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn
van een plek in de nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen,
Westerzicht 586, 4385 BV Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18.

E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.

-14-
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Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact
opnemen met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88.

E-mail: ajobsen@zeelandnet.nl.

(Voor wie belangstelling heeft is er bij de redactie een uitgebreide
brochure verkrijgbaar. N.B.)

We missen op deze plaats het "Nadenkertje” van Gertjan. Mocht u in
staat zijn om regelmatig een dergelijk leuk, informatief, diepzinnig of
spannend item te verzorgen, houden we ons van harte aanbevolen.

-15-



-KERKKLOK-
NIEUWS UIT OUDENBOSCH

NOTULEN
KERKENRAADSVERGADERING
GEHOUDEN OP 2 MAART 2023

1.0pening: Jan Pieter opent de vergadering
met het lezen van
Jakobus 1: 9 — 26 en gaat voor in gebed

2.Inbreng gemeenteleden / gastenboek:
Afgelopen zondag was het geluid via de TV te zacht, hier wordt nog aan
gewerkt

3.Vaststellen notulen van 2 februari 2023:
Kleine wijzigingen worden nog doorgevoerd

4.Actiepuntenlijst:
1. 04-01-2022 vacatures diaconie + ouderling

2. 01-09-2022 handleiding / draaiboek bij uitvaarten wordt aan gewerkt,
een voorbeeld hiervan vanuit Roosendaal is in ons bezit

3. 06-10-2022 startzondag D.V.10 sept a.s.: Arboretum is door Charlotte
besproken, Hanneke en Piet gaan zich verder in de opmaak van de dag
verdiepen

5.Postlijst: ingekomen en verzonden stukken februari

De 40-dagentijd kalenders hebben vertraging, Charlotte houdt hierbij de
vinger aan de pols

6.Pastoraat: Diverse personen worden besproken
7.Nieuw ingekomenen:

Twee mensen worden genoemd
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8.Eredienst:

Zondag 5 maart worden de 2 vertrouwenspersonen in de dienst aan de
gemeente voorgesteld, Baptist Snoek en Ingrid Smolders.

We bespraken de mogelijkheid om weer te collecteren tijdens de dienst.
De KRM vergaderen hierover komende dinsdag, het is de bedoeling om
hiermee op 12 maart weer te starten

9.Jeugdwerk: Vanaf komende zondag start de kindernevendienst met het
project “Onderweg naar Pasen” elke week zingen we gezamenlijk een lied
tijdens de dienst

10.Mededelingen diaconie:

a. Wij volgen de overgang van Stichting Tamsarya naar Stichting Nepal,
Nely Schols houdt ons op de hoogte... er is al jaren samenwerking met de
Stichting Nepal...

b. Actie Noodhulp Turkije & Syrié heeft € 1.230, = opgebracht, de diaconie
heeft dit bedrag met € 770, = aangevuld tot € 2.000, =

c. Pastorije openen als warmte plek voor financieel zwakkeren: Gerda
opende op donderdagmiddagen de Pastorije. Vanwege weinig respons in
deze zijn we hier mee gestopt.

d. Fred heeft contact gehad over het Lopend Vuurtje met Roosendaal.

De samenwerking is geregeld en het fietsend Vuurtje gaat op 2°
Pinksterdag plaatsvinden

e. De sobere maaltijd op 15 maart is gepland van 17:30 uur tot 20:00 uur.
f. Voor Pasen krijgen de oudere gemeenteleden een plantje en een mooie
kaart

11.Mededelingen kerkrentmeesters:
a. In de keuken van de consistorie is een nieuwe kraan geplaatst
6 en 7 maart worden een nieuwe ketel voor de Kerk en een airco voor in

de consistorie geplaatst
17-
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b. Verzoek van Charlotte om de lege ruimte boven de Pastorije te gaan
benutten voor jeugdwerk, en met name voor jongeren / tieners.

12.Nieuwsbrief maart:
Deze wordt nog met enkele mededelingen aangevuld

13.Datum volgende vergadering:
De volgende vergadering is D.V. 13 april 2023 waarbij Bieneke de
opening voor ons zal verzorgen

14.Rondvraag:

Hanneke vraagt hoe het met de kluis is gesteld, de kluis is geopend en er
wordt nu gekeken wat we verder hiermee moeten...

Wordt er met Goede vrijdag H.A. gevierd in de Zellebergen? Ja op 7 april
om 10:00 uur

15.Sluiting: Tot slot zingen we op verzoek van Jan Pieter uit de ELB lied
218 alle 3 de coupletten: Samen in de naam van Jezus

Notulist: Corrie Groothoff
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BLOEMENGROET
26 maart Mw. en Onno Amoureus, (ter bemoediging)
2 april Nely Schols, (van harte beterschap)
Aity en André Berends, (ter
bemoediging)
9 april Mw. Kabel, (groet van de gemeente)
16 apri | Erik Kooij, (ter bemoediging/dank voor kosterschap)
23 apri | Ben en Tineke van Es, (55 jaar getrouwd)
Dhr. en mw. Broekhans, Bornhemweg 96, (50 jaar
getrouwd)

Henk Groen, (ter bemoediging)

30 april Hanneke Boom, (bemoediging na overlijden moeder)
Nico Ros, (gestopt met koffie zetten op zondag)

7 mei Dhr. en mw. Notenboom (ter bemoediging)

PERSONALIA

Nieuw ingekomen:

Mevr. Snoeij, met 3 kinderen, Berkenlaan 50, Bosschenhoofd
Verhuisd:

Dhr. M.J. van Genderen en Mevr. C.R. van der Waal, van Bansingel 88,
Oudenbosch naar Linnaeuslaan 17, Oudenbosch
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ZOMERSE ZATERDAGMIDDAG-OPENSTELLING VAN DE KERK.
OPROEP

Ook dit jaar is besloten vanaf 20 mei a.s. van 14.00 tot ca. 16.00u weer
met de zaterdagse kerk-openstelling te starten. Zij die eerder als
gastvrouw/heer actief zijn geweest zullen opnieuw worden benaderd.
Echter, gezien mijn huidige thuissituatie, bestaat er uiteraard (uit oogpunt
van tijdbesparing) geen enkel bezwaar wanneer men zelf even aan de bel
trekt.

Diegenen die nog niet eerder deze ervaring hebben, maar wel degelijk in
deelname geinteresseerd zijn, worden hierbij van harte opgeroepen zich
eveneens aan te melden. De essentie is ook op deze manier gezicht aan
ons kerkzijn te geven. De praktijk voorgaande jaren heeft uitgewezen, dat
ondanks het wisselend aantal bezoekers, zich van tijd tot tijd toch
verrassende gesprekken voordoen.

Ik heb het al vaker benadrukt, hoe groter de groep, hoe minder vaak een
beroep op u hoeft te worden gedaan. Ik hoop dit seizoen, dat t/m 16 sept.
(= de zaterdag na het Monumentenweekend) loopt, dus ook nieuwe
gezichten te mogen verwelkomen.

Mocht u t.a.v. de invulling ideeén en/of suggesties hebben, ventileer die
gerust. Voor vragen en aanmelding, kunt u mij, liefst per email
(andrejanberends@outlook.com), of via tel.no. 06-49 24 14 65
contacteren. Mag ik ook op u rekenen?

Bij voorbaat hartelijk dank,

André Berends

De kerk
is open!

% Protestantse
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uitgang

groot onderhoud

groot onderhoud
groot onderhoud

groot onderhoud

groot onderhoud

VERJAARDAGSKALENDER
18 mei Mevr. R.H. Otto-Brouwer
24 mei Mevr. J. Amoureus-Cool
26 mei Mevr. N. Heidinga-Touwen
28 mei Mevr. J.W. Roovers-Brand
29 mei Mevr. E.C. Broekhans=Kenters
29 mei Dhr. W. Verschuren
30 mei Mevr. C. de Geus=Blok
1 juni Mevr. M. Labega-Bergshoeff
2 juni Mevr. H.J. van 't Geloof-van der Linde
3 juni Mevr. L.M. Blom-Dorst
13 juni Mevr. A. Bijl=van den Burg
15 juni Dhr. B. Klomp
15 juni Mevr. J.M. Flikweert-Marijnissen
18 juni Dhr. N. Ros
20 juni Dhr. W. van Namen
30 juni Mevr. M. Melaard-van Dam
30 juni Mevr. J.H. Mandemaker-den Hengst
6 juli Dhr. J. Hartog
COLLECTEN

eerste tweede
28 mei KiA, Egypte kerkbeheer
4 juni Vakantieweek

W. Brabant kerkbeheer
11 juni Trans World Radio  kerkbeheer
18 juni Tamsarya kerkbeheer
25 juni KiA, Werelddiaconaat

Colombia kerkbeheer
2 juli Kia, Werelddiaconaat

Indonesié kerkbeheer
-21-
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\

verzinkerij

west brabant

zink, dé bescherming tegen roest!

Blauwe Hoefweg 11 T +31 (0)165 31 34 50

4731 DK Oudenbosch F +31 (0)165 31 77 77

www.verzinkerijwestbrabant.nl

Q.

N\
BeSa
ruimingen

Voor al uw zolder-, garage-,
huis- en schuur ruimingen
tegen zeer scherpe prijzen en
condities.
Betrouwbaar en 100%
discreet!

besaruimingen@gmail.com

Bert de Bruin
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND

VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP
28 MAART

Ina heet iedereen welkom.

OPENING

Wilma opent met vertellen over de Alpha cursus en de
leiderschapstraining die ze in Eindhoven hebben gevolgd. Daar werd
ingegaan op wat je als gemeente kan doen, onder andere gastvrijheid en
respect voor iedereen. Ook vertelde ze over een opdracht die ze daar had
gekregen. Hoe ziet jouw gemeente/kerk eruit in jouw droom en dan
dromen zonder beperking. Dus niet “dat kan toch niet” of “die wil dit niet”.
Haar droom is een kerk met een grote open deur waarin voor ieder plaats
is en die naar buiten gericht is, missionair zijn en bij dit alles bidden of het
ook Gods plan is.

Daarna gaat ze voor in gebed.

INGEKOMEN POST

Woord en Dienst van maart 2023.

Protestant van mei 2023.

Uitnodiging Kerkenbeurs Zuid in Goes op 30 maart 2023.

UITGAANDE POST

Er is een kaart gestuurd als welkom naar de fam. Snoei in Stampersgat.
Ook is er naar de fam. van Alphen een kaart gestuurd als felicitatie voor
de geboorte van hun zoon en naar Marga en Ton van Alphen voor de
geboorte van hun kleinzoon.

PASTORAAT

Diverse onderwerpen zijn besproken.

EVALUATIE EREDIENSTEN

5/3 ds. C. Inkelaar- de Mos, goede preek, ook de bijdrage van Ingrid
Smolders en Baptist Snoek die het aanspreekpunt worden voor een
veilige kerk zijn positief ontvangen.

KOMENDE DIENSTEN

4/5 Dodenherdenking, er is een oecumenische dienst in de Laurentiuskerk
aanvang 19.00 uur. Zoals ieder jaar is er na afloop gelegenheid om bij ons
in de consistorie koffie te drinken.

28/5 Pinksteren, m.m.v. het Protestantse Kerkkoor uit Oudenbosch.
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DIACONIE

De sobere maaltijd op 15 maart 2023 is goed verlopen, helaas kwamen er
minder mensen dan waarop gerekend was.

23/4 filmmiddag in de Pastorije in Oudenbosch, aanvang 14.00 uur. De
uitnodigingen worden 9 april uitgedeeld.

De geplande fietstocht op 29 mei moet nog verder uitgewerkt worden.
KERKRENTMEESTERS

Er zijn geen specifieke mededelingen.

Wilma sluit af met het zingen van lied 297 “Hier in uw heiligdom’

De volgende vergadering is op dinsdag 9 mei om 19.30 uur.
Het moderamen is op woensdag 3 mei om 14.15.

BLOEMENGROET

22 Jan Mevr. M.H. van Oers — van Eekelen (verj)
29 Jan Dhr. J. Brand (verj)

5 Febr Mevr. A.L.M Langeweg - de Ruijtter
(verj)

12 febr Mevr. A.R. Kardux — Snijders (verj)

19 Febr. Dhr. J. Wapenaar (verj)

26 Febr Dhr. T.M. de Jong (verj)

5 Maart Dhr. H.C.W. van Zuilichem (verj)

5 Maart Dhr. G. Blok (50 jr Dirigent Kerkkoor)

12 Maart Dhr. A.M. Paauwe (verj)
19 Maart Dhr. C.J. Brouwers (Beterschap)
26 Maart Mevr. C.A.E. Dijkers — Roubos ( Beterschap)

2 April Mevr. W.P. Gladdines — Reijenga (Verj)

9 April Dhr. L.A. van Est ( Verj)

16 April Dhr. P.A. van Kruistum (Verj)

16 April Mevr. M.Y. Kwok ( Verj)

16 April Familie. Logt — Lodder (30 jr Getrouwd)

23 April Dhr. S.J. Langeweg (Verj)

23 april Dhr. C.J. Brouwers (Verj)

23 April Dhr. K.J. Glas (Verj)

30 April Dhr. H. de Gruyter ( Als dank voor het mooie orgelspel

en begeleiding tijdens de kerkdiensten)
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COLLECTEN

De eerste collecte is voor Kerkbeheer.

De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “ Hoorn van Afrika”
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en

pastoraat.

De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming:

14 Mei Leger des Heils

18 Mei Orgelfonds )
21 Mei Binnenlands diaconaat (KIA) X j,iww
28 Mei Zending Egypte (KIA) - GiE

4 Juni Hyde Park o »

11 Juni Noachs Ark o

18 Juni Steunfonds van het Zuiden

25 Juni Werelddiaconaat Colombia

9 Juli Rotia Valley

16 Juli Leger der Heils

23 Juli Bijbelgenootschap

KINDERNEVENDIENST GASTEL&
KRUISLAND:

Kindernevendienst: Tijdens de
kerkdiensten van 10.30 uur op 14
mei (Jona) en 28 mei, Pinksteren.
Ook met Hemelvaart is er kindernevendienst om 10.00 uur.

Thema ‘s: HEMELVAART: Jezus gaat terug naar de vader in de Hemel

Informatie bij Wilma: 06 20547477 of Marga: 06 15461442
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KERKELIJK BUREAU

PERSONALIA

Nieuw-ingekomen
Mevr. L J.M. Korteweg, Wilhelminastraat 43, 4751 CG Oud Gastel

Opbrengst collecten

Bloesemc

ollecte

voor

eredienst

en Hoorn
Datum Extra collecte Kerkbeheer | Extra pastoraat | van Africa

collecte

05-03-2023 | Kerkin Actie / Voorjaarszending 43,61 57,20 39,80
12-03-2023 | Kerk in Actie / Diaconaat maart 26,80 35,80 24,20
19-03-2023 | Kerk in Actie /Noodhulp Ethiopig 22,25 22,60 20,80
26-03-2023 | Kerkin Actie / Werelddiaconaat 29,80 30,00 28,20
02-04-2023 | Edukans 30,70 32,40 26,20
09-04-2023 | Kerkin Actie / Werelddiaconaat 50,27 78,20 38,80
16-04-2023 | Catechese & Educatie 21,50 7,50 15,10
23-04-2023 | Fonds Begraafplaats 20,60 33,30 2975
30-04-2023 | Afriana Foundation 33,40 59,60 31,50

Hartelijk dank voor al uw gaven!

kerk
in actie
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COLLECTE PINKSTERZENDING (28 MEI 2023)
EGYPTE - BIUBELCOMPETITIE STIMULEERT BIJBELLEZEN

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel
christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de
jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen téch
bijbelverhalen.. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een
ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal
vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee.
Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt
afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte.
Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor
een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL71 RABO 0373 7240
63 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel en Kruisland o.v.v. collecte
Pinksterzending. Hartelijk dank voor uw gift!

Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk
dank!

ACTIE KERKBALANS 2023

Analyse van de ontvangen toezeggingen voor Kerkbalans 2023
Vorig jaar waren er 98 toezeggers die € 21.461,00 (€ 218,99 per
toezegger) toezegden. Als gevolg van vertrek, uitschrijvingen, overlijden
en gemeenteleden die niet meer bijdragen (zgn. 0-toezeggers) is het
aantal toezeggers gedaald met 4, die gezamenlijk € 145,00 bijeen
brachten in het vorige jaar.

Er zijn 5 nieuwe toezeggers bijgekomen die gezamenlijk € 260 bijeen
brachten. Verder waren er 8 toezeggers die hun bijdrage hebben
verlaagd, waarmee een bedrag van € 1.490,00 gemoeid was. 19
gemeenteleden hebben hun bijdrage verhoogd, wat € 1.470,00 opleverde.
De overige 68 gemeenteleden hebben hun bijdrage ongewijzigd gelaten.
Per saldo zijn er dit jaar 99 toezeggers die € 21.556,00 (€ 217,74 per
toezegger) toezegden. De stand van zaken ziet er schematisch als volgt
uit:
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Aantal toezeggers

Vorige jaar: 98
(gemiddeld € 218,99)

Af: door vertrek, uitschrijvingen, overlijden
en niet meer bijdragende gemeenteleden: 4
(gemiddeld € 36,25)

Blijft over 94
(gemiddeld € 226,77)

Bij: nieuwe toezeggers 5
(gemiddeld € 52,00)

Resteert 99
(gemiddeld € 217,94)

Af: verlaging door 8 gemeenteleden
(gemiddeld € 186,25)

Bij: verhoging door 19 gemeenteleden
(gemiddeld € 77,37)

Situatie mei 2023 99
(gemiddeld € 217,74)

Toegezegd

€ 21.461,00

€ 145,00

€ 21.316,00

€ 260,00

€ 21.576,00

€ 1.490,00

€1.470,00

€ 21.556,00

Uit de opzet blijkt dat de stijging voor onze gemeente 0,44% is. Uit het
overzicht blijkt verder dat het aandeel van de afvallers ruimschoots
goedgemaakt kan worden door de nieuwkomers (+/+ € 115) en tevens dat
de toezeggers met een lagere bijdrage niet meer wordt goedgemaakt door
de toezeggers met een hogere bijdrage (-/- € 20,00) . Hierdoor ontstaat
een klein positief verschil. Gevolg is ook dat het gemiddeld toegezegde

bedrag nauwelijks verandert.

Met dank aan de gemeenteleden die er gezamenlijk voor gezorgd hebben

dat dit resultaat bereikt kon worden.

Betaalwijze

lets minder dan de helft van de toezeggers (46%) kiest ervoor om de
bijdrage zelf al dan niet via een periodieke overschrijving over te maken,
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7% heeft nog graag een acceptgiro, 1% betaalt contant en 46% maakt
gebruik van de mogelijkheid om het bedrag via automatische incasso af te
laten schrijven.

Verdeling van de toezeggingen naar leeftijd in 2023

o0 mo

(0

(10

Verdeling van de toezeggingen naar bijdragen in 2023

> € 800
7%

€400- € 800
9%

€50-€100
10%
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BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953
t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch

DIACONIE OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL60ORABO0373738714
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND

Bankrekeningnr. NL71 RABO 0373 7240 63

t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland
DIACONIE GASTEL & KRUISLAND
Bankrekeningnr. NL94 RABO 0373 7381 02

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel en Kruis
land
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siijhloemen « boeketten » grote sortering Kamerplanten tuinplanten «
¢ @ potterién ® decoratieartikelen
L |

Monica
%‘ ADRES VOOR AL

UW BLOEMWERK

René en Katinka Cappetijn

Nieuwlandweg 2 - Oudenbosch
tel: o165 - 312908 - fax: 0165 - 322829 - e-mail: r.cappetijin@hetnet.nl

LUXE BAKKERIJ
NAGELKERKE

@ voor het lekkerste brood
Fenkelstraat 33

Tel. 330013
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DE EREDIENST

OUDENBOSCH

21 mei 10.30 uur Mw. B. de Waal, Zegge

28 mei 9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, Pinksteren

4 juni 10.30 uur Ds. F. de Ronde, Barendrecht

11 juni 9.00 uur Ds. P. Taselaar, Ridderkerk

18 juni 10.30 uur Mw. G. de Jong

25 juni 9.00 uur Mw. H. van der Leeuw, Almere

2 juli 10.00 uur Mw. B. de Waal, Zegge, gez. dienst
9 juli 9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos

GASTEL & KRUISLAND

21 mei

28 mei

4 juni

11 juni
18 juni
25 juni
2 juli
9 juli

9.00 uur Mw. B. de Waal, Zegge

10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar, Pinksteren,
m.m.v. het kerkkoor

9.00 uur Ds. F. de Ronde, Barendrecht,
koffie drinken

10.30 uur Ds. P. Taselaar, Ridderkerk
9.00 uur Mw. G. de Jong

10.30 uur Mw. H. van der Leeuw, Almere
Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch

10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos
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