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DIVERSE ADRESSEN 
 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 

  Fenkelstraat 26, 4731 JB   
  OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 

 
Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    06-49241465 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 06-29117914 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerder: Mevr. E. Jongerius 0165-785442 
                           
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  : Mevr. J. van der Kruijk   
Ouderlingen  : Mevr. H. Boom 06-23453336 
Diakenen  : Mevr. M. Elsenaar 06-46784882 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers 06-42627825 
Crèche   : Mevr. L. Breen 06-21604935 
Kindernevendienst : Mw. I. Kriekaard 0165-326650 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Koster   : Mevr. M. van Dongen 06-42816877 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer   : Dhr. A.J. van der Ven           310113 

Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website   : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst : Mevr. K.M.van Alphen 0165-512935 
Scriba   : Mevr. N. Kuijlen 0165-512200 
Preses    : Mevr. L. in ’t Veld  06-27187352 
Kerkrentmeesters  : Mw. K.M. van Alphen 0165-512935 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten 06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982 
Kerkelijk Bureau  : Dhr. P. Slager  0165-512755 
Verhuur   : Dhr. K. Brouwers  0165-512564 
Contactpersoon kosters : Mevr. N. Loch  0165-512445 
Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com 

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 

 

MEDITATIEF 

 
Leegte 
 
Een leeg gevoel, waar komt het vandaan?  
Een gevoel van lamlendigheid, je vervelen? Vaak zijn we druk. En als we 
dan een ‘lege’ dag voor ons hebben, weten we soms niet eens hoe we die 
zullen invullen.  
Een leeg gevoel. Ieder mens heeft een leegte in zich. Een leegte of 
onrust, een onbestemdheid, iets van een gemis. Is dat niet iets dat in een 
mens ‘ingebakken’ (of: ‘ingeschapen’) is? Een gevoel van eenzaamheid, 
ook al ben je misschien niet daadwerkelijk eenzaam? 
 
We kunnen proberen die leegte op te vullen, met van alles en nog wat. 
Met activiteiten, sociale afspraken (online of in het echt), reizen, hobby’s 
etc. stuk voor stuk dingen die waardevol kunnen zijn. Tenzij we die leegte 
nooit onder ogen durven zien.  
 
Augustinus zei: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U, o God’. Kan 
dat gevoel van leegte gevuld worden door God, door de Heilige Geest die 
altijd bij ons is? 
 
Het is goed om de leegte die we (soms) kunnen ervaren, onder ogen te 
zien. We mogen weten dat de Heer die ons kent en ziet, dichtbij is. Hij kan 
in dat gevoel van leegte, zijn vrede geven. Zijn Heilige Geest geven. We 
hoeven niet te schrikken van dat gevoel van leegte of eenzaamheid. Het is 
heel menselijk. Maar het is goed te weten waar de Bron is die ons voedt. 
De Bron van levend water.  
 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  

 

VAN DE REDACTIE 

Terwijl de een nog uitziet naar een verdiende vakantie heeft een ander die 
al weer achter de rug, dat is zo in deze tijd.  
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Maar uw Kerkklok verschijnt gewoon, dankzij het feit dat de kopij-indieners 
rekening hebben gehouden met hun vertrek dan wel terugkomst, fijn! 

Er zijn toch weer veel belangwekkende onderwerpen in deze editie. Zo 
vervolgen we uiteraard de column van Nicole, en wordt verslag gedaan 
van een succesvol Lopend Vuurtje, op 2e Pinksterdag. En uiteraard wordt 
teruggekeken op “Nacht zonder Dak”, een heel geslaagd project! 

Er wordt vooruitgekeken naar een evenement, Groengelovig, in oktober 
en de ZWO-commissie gaat een verjaardagskalender maken. En er zijn 
weer mooie verhalen, door Erna bijeengebracht. 

De volgende inleverdatum voor de kopij is vanaf 10 augustus. 

N. Blok 

 

VERSLAG LOPEND VUURTJE 2025 

 
Op Tweede Pinksterdag hebben we met de mensen van de gemeente 
een fietstocht gehouden in de richting van Roosendaal/Rucphen, met 
ongeveer zo'n 8 mensen, van jong tot oud. Het was heerlijk lentes weer. 
We fietsten langs de Ruchpense heide en maakten daar een stop bij 
melkboer Peeters. Hier kregen we koffie met gebak, en een rondleiding 
langs de verschillende stallen. 
 
Hierna fietsten wij richting de Sint Josephkerk in Roosendaal. Hier 
mochten (zij die durfden) via een smalle ladder de toren beklimmen. De 
kinderen kregen een diploma hiervoor. 
 
De derde stop was bij de B&B van Cor en Bieneke in Zegge. Hier kregen 
wij hamburgers en heerlijke tomatensoep. Op deze plek waren erg veel 
mensen van andere kerken. De sfeer was erg fijn en we hebben best lang 
gekletst. Hierna volgden we onze weg terug naar de kerk/naar huis. 
 
Zelf vond ik het een erg fijne dag. Mooi was dat we een diverse groep 
mensen hadden (van jonge kinderen tot senioren) die ondanks het 
leeftijdsverschil erg goed met elkaar overweg konden. Wat ook fijn was is 
dat we kennis maakten met veel mensen van andere kerken.  
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Het was een erg geslaagde dag dus. Ik wil iedereen graag bedanken die 
heeft meegedaan en die heeft geholpen met het programma. 
Wiebe Boom 
 
VRIJWILLIGER GEZOCHT VOOR HET MAKEN VAN DE 
FIETSROUTES VOOR LOPEND VUURTJE 
 
De fietstocht “Als een lopend vuurtje” wordt op dit moment door mij samen 
met Adri de Wijze van de PKN Roosendaal georganiseerd. Ik maak 
hoofdzakelijk de routes, Adri verzorgt formulieren, publiciteit en dergelijke. 
Ik zou graag volgend jaar mijn taak overdragen aan iemand anders. Het is 
leuk werk om te doen. Als iemand zich aanmeldt, zal ik met hem of haar 
volgend jaar samen de routes maken. Daarna neemt de nieuwe vrijwilliger 
het over. Wie o wie is bereid om dit te doen? 
 
Fred de Grunt 
 
 
 
ZWO COMMISSIE MAAKT EEN VERJAARDAGSKALENDER!  
 
De ZWO-commissie wil een mooie verjaardagskalender maken en deze te 
koop aanbieden. De opbrengst daarvan gaat natuurlijk naar ons project, 
de stichting Nijlvallei. Voor het maken van de kalender vragen wij uw 
medewerking. We willen deze namelijk illustreren met werk van de 
gemeenteleden. Wij denken aan het volgende: 

• Door u gemaakte schilderijen of tekeningen, sculpturen, en 

dergelijke 

• Houtsnijwerk, bouwwerken 

• Quilt of patchwork, poppen, kleedjes, … 

• Een zelf gemaakt of te maken bloemstuk 

• Door kinderen gemaakte (kleurige?) dingen 

• Iets anders op creatief gebied waar wij niet aan gedacht hebben! 

• Een tip is misschien dat het ook iets is dat te maken kan hebben 

met bijvoorbeeld een feestdag (Pasen, kerst, Bevrijdingsdag, 

enzovoort) of de seizoenen. Maar algemene dingen zijn zeker ook 

van harte welkom hoor, want niet elke maand heeft een bijzondere 

dag! 



-KERKKLOK- 
 

-6- 

 

U mag natuurlijk ook meerdere dingen aanleveren.  
Wij zorgen ervoor dat uw werk heel netjes wordt gefotografeerd. Als dank 
krijgt u de digitale versie van uw werkstuk erbij terug. (Als u al een 
geschikte digitale afbeelding heeft, kunnen we die misschien ook 
gebruiken.) Op de kalender wordt bij de afbeelding uw naam geplaatst. 
Voor alle duidelijkheid: het gaat om zelf gemaakt werk, dus niet om door u 
gekochte kunstwerken. 
Inschrijfformulieren vindt u in de Pastorije en de consistorie. 
 
Fred de Grunt 
 
 
 
“NACHT ZONDER DAK”, WAT WAS HET GRANDIOOS!! 
 
In de nacht van 28 op 29 juni werd door het jeugdwerkteam de Nacht 
zonder Dak georganiseerd. 14 kinderen van beide gemeenten brachten 
de nacht buiten, bij de Pastorije, door om te ervaren hoe het is om geen 
dak boven je hoofd te hebben en in armoede te leven. 
Het werd een groot succes: het was prachtig weer, er waren volop 
sponsors, er was heel veel gezelligheid. Er was een vol programma: er 
werden “bedden” opgedekt, spellen gedaan, soep gegeten, gebarbecued 
(met frikadelletjes en marshmallows) en, niet onbelangrijk, er werden 
serieuze gesprekken gevoerd, over dakloos zijn en armoede. Ook met de 
voorganger van de kerkdienst op zondag, Hette v.d. Leeuw, die ‘s avonds 
langskwam en de tijd nam om met de jongeren over dit onderwerp te 
praten. Er werd geprobeerd om te slapen, maar wie dat niet lukte mocht 
mee voor een nachtwandeling. 
 
We danken iedereen die geholpen heeft om deze nacht tot een succes te 
maken: de sponsoren (sponsorbedrag € 664, 30), de brengers van soep 
en broodjes, de beide gemeenten voor hun gebeden (ze zijn verhoord…), 
de collecte-opbrengst (€ 500,-, voor Tear fund) enz. En heel fijn was ook 
de volle kerk op zondagochtend en de mooie dienst. 
We gaan nu uitrusten en langzaam denken over het programma voor 
volgend jaar. We wensen iedereen een fijne vakantie. 
 
Team Jeugdwerk 
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DURF MOEDIG TE ZIJN! 
 
Mariann Budde, bisschop van het Episcopaalse bisdom Washington (een 
anglicaans-christelijke kerk in de VS) haalde wereldwijd de media door 
haar moedige confrontaties met president Trump en zijn beleid. Ze wees 
openlijk op de tekortkomingen van zijn leiderschap. 
Budde schreef ‘een krachtig en ‘inspirerend‘ boek: Durf moedig te zijn, 
op beslissende momenten. Het daagt je uit om je angsten te trotseren 
en op te komen voor wat écht belangrijk is. Ze laat zien dat moed geen 
aangeboren talent is, maar een bewuste keuze die je elke dag opnieuw 
maakt. Of het nu gaat om je mening uiten, levenskeuzes maken of tegen 
de stroom in durven gaan – echte moed zit vaak in de kleine, dagelijkse 
beslissingen. ‘Ieder leven kent vele beslissende momenten die ons leren 
hoe we moedig kunnen zijn.’ 
 
In januari van dit jaar ging Mariann Budde voor in een gebedsdienst in 
Washington National Cathedral, de dag nadat Donald Trump naar het 
Witte Huis was teruggekeerd als de 47e president.  
De opdracht was duidelijk: ze moest preken over eenheid. Als geestelijk 
leider stond ze voor een groot dilemma: hoe kon ze preken en bidden voor 
eenheid als ze als natie actief de fundamenten ondermijnen waarop 
eenheid is gebouwd? 
Ze koos ervoor te spreken over de noodzakelijke fundamenten van 
nationale eenheid, zoals het respecteren van de waardigheid van ieder 
mens, het spreken van de waarheid en over nederigheid. Ze probeerde, 
zo respectvol als ze kon, aan de orde te stellen wat niet werd erkend: dat 
de groeiende cultuur van minachting vernederende, ontmenselijkende en 
vaak gewelddadige taal heeft genormaliseerd en de samenleving dreigt te 
vernietigen. Zo is er in deze visie voor miljoenen mensen geen plek meer. 
Ze deed een beroep op de president om medelijden te hebben met de 
mensen in het land die alle reden hadden om doodsbang te zijn. 
 
De reacties op haar woorden kwamen onmiddellijk; ze weerspiegelden 
hoe het er met de natie voorstaat. Er was geen middenweg. Sommige 
mensen eisten boos excuses en riepen op tot haar ontslag of zelfs 
uitwijzing uit het land. Anderen uitten uitbundige dankbaarheid voor haar 
moed; zij vonden de preek profetisch, een moedig voorbeeld van het 
spreken van de waarheid tegen de macht. 
Budde had vanuit haar hart gesproken. Een van de belangrijkste dingen 
die ze als geestelijke heeft geleerd, is dat er momenten zijn waarop het 
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nodig is de spreekwoordelijke olifant in de kamer te benoemen, omwille 
van herstel. Ze had een vriendelijke, maar duidelijke waarschuwing 
afgegeven dat gebeden om eenheid niets betekenen als onze daden 
gebaseerd zijn op minachting voor degenen die een andere visie hebben 
op de wereld. 
Mariann Budde heeft ervoor gekozen om, ook na haar preek in het begin 
van het jaar, in de openbaarheid te blijven en Jezus’ weg van liefde, 
nederigheid en mededogen te volgen. Voor haar is het nooit een optie de 
hoop op te geven. Met Gods hulp kun je leren moedig te zijn.   
 
(Auteur onbekend) 
 
 
VOLG DE WEG DIE JE NIET VAN PLAN WAS TE KIEZEN.  
 
Voor de kloosterserie van het tv-programma kruispunt bezocht Leo Fijen 
een aantal abdijen. 
Zo belandde hij een paar dagen in Jutland bij de cisterciënzerinnen. 
 
Licht, altijd weer dat licht. Ik sta midden in de nacht op om met de zusters 
van dit klooster te bidden in de kapel en het is al licht buiten. Ik loop om elf 
uur ’s avonds langs het strand van de Oostzee en het is nog steeds licht. 
Het is nog geen midzomernacht die eerste dagen van juni, maar de 
betovering van het licht dat niet wil wijken voor het donker van de avond 
en de nacht, geeft een sensationeel gevoel. Hier mag ik letterlijk ervaren 
wat het betekent als het licht het wint van het duister. 
 
Theresa Brenninkmeijer lijkt wel aangestoken door dat licht van Jutland, 
want ze is de meest sprankelende abdis (hoofd van het klooster) die ik 
ooit ben tegengekomen. Deze moeder Theresa woont, werkt en bidt al 
ruim twintig jaar in deze abdij en heeft nog niets van de levenskracht, 
blijheid en ondeugendheid van een beginnende zuster verloren. 
Deze 45-jarige Nederlandse abdis, die opgroeide in Duitsland en toch 
goed Nederlands spreekt, zegt: ‘Hier is het allemaal voor mij begonnen. Ik 
wilde niet naar een protestants land, niet naar een klooster met oudere 
zusters en ik wilde ook niet in een bouwval terechtkomen. En waar ging ik 
ruim 22 jaar geleden naar toe? Precies, naar een land waar katholieken 
een te verwaarlozen minderheid zijn, naar een klooster met louter 
zeventig- en tachtigjarigen en naar een ongelooflijke troep. De sleutel tot 
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geluk is altijd de weg te gaan die je zelf niet van plan was te kiezen, maar 
die wel goed is.’ 
Het zal geen toeval zijn dat in deze ongerepte omgeving van Jutland 
Theresa Brenninkmeijer zeer openhartig vertelt hoe zij met vallen en 
opstaan haar weg heeft gevonden, haar leven heeft geschuurd aan het 
leven van andere zusters, aan de vragen van God. ‘Ik lijk op de apostel 
Petrus, ik sta ook altijd vooraan, heb een grote mond, ben opvliegend en 
emotioneel, beloof ook te veel, maar schiet juist daardoor weer tekort, doe 
anderen pijn, blijf te vaak in gebreke. Ik ben ook te rusteloos, heb moeite 
om de regie uit handen te geven. Ik wil te veel en te snel. En altijd als ik zo 
mijn eigen zin doe, loopt het verkeerd af. En ik weet wat beter is: volg de 
weg die je niet wilt gaan, want dat is de weg van God,’ zo vertelt ze 
openhartig. 
 
Op de laatste dag van mijn verblijf in het klooster ben ik de sleutel van 
mijn kamer kwijt. Vlak voor het begin van de vespers vraag ik moeder 
Theresa om hulp. Ze aarzelt geen moment, doet haar kloosterkleding uit, 
verlaat de koorbanken, gaat op zoek naar een reservesleutel en helpt me 
uit de brand. ‘Moet u niet bidden en zingen?’ vraag ik. ‘Nee,’ zegt ze. ‘Jij 
komt nu op mijn pad, dat is veel belangrijker. Weet je nog: het gaat er om 
de weg te gaan die je eigenlijk niet wilde gaan. De kloosterregels zijn niet 
heilig, de liefde staat boven elke regel. Dus als ik jou kan helpen, komen 
de vespers op de tweede plaats.’ 
 
(Uit: ‘Tijd nemen’ van Leo Fijen) 
 
 
DE TIJD NEMEN 
De plek doet er eigenlijk niet toe. Het gaat om iets anders: de tijd nemen. 
Dan komt het geluk vanzelf 
 
Samen met mijn vrouw twee weken weg: op reis door Piemonte, de mooie 
streek onder Turijn, aan de voet van de bergen. Genieten van rust, ruimte 
en natuur. De avonden zonder televisie en mobiele telefoon duren 
eindeloos, de middagen voelen als een hele dag, de ochtenden zijn één 
lang ontbijt. Het sleutelwoord is: tijd. Voor alles is tijd, zelfs voor de 
dagelijkse gang naar de bakker. 
 
Naast onze caravan ligt het stadspark. Daar lopen de hele dag mensen. 
Niemand heeft haast, de tijd kent hier geen horloges en agenda’s. 
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Iedereen sloft en slentert, zo traag alsof de dag nooit mag eindigen. Ik 
geef me over aan het ritme van de streek; ik voel me vrij als een vogel. 
 
Die sensatie is er nog meer wanneer ik op de racefiets door de heuvels 
met wijngaarden trek. Door het golvende landschap met prachtige dorpjes 
op de toppen van heuvels. De tijd lijkt niet meer te bestaan, geluk ligt voor 
het oprapen, de schepping neemt alle onrust in me weg. 
Bij een voormalig klooster ga ik een kerk binnen, die in Italië altijd open 
deuren heeft. Om op de knieën te gaan en een Weesgegroet te bidden. 
Om bij mezelf te kunnen zijn en God te zoeken. Dat is heilige tijd.  
 
Ik neem me voor dit gevoel vast te houden als ik weer thuis ben. Maar het 
lukt me niet. Ik ben nog maar twee dagen terug of ik word weer 
opgezogen door de verschillende netwerken. De kerk, de Zonnebloem, 
het plaatselijk nieuwsblad, de tennisvereniging en het parochieblad; ze 
hangen aan de telefoon en vragen of ik wat wil doen. Ik zeg geen nee, 
maar voel wel dat het gevoel van tijdloosheid uit mijn handen glipt. Als ik 
een week aan het werk ben, zit ik in een achtbaan. Het tempo lijkt met de 
dag hoger te liggen: vergaderingen, allerlei gesprekken, studio-opnames, 
spreekbeurten, enz. 
 
Na een week heb ik er genoeg van. Ik heb zin om aan deze waanzin te 
ontsnappen en fiets over de dijk langs de IJssel. Ik passeer prachtige 
dorpen, ik neem de tijd en ben gelukkig. De plek doet er eigenlijk niet toe. 
Het gaat om iets anders: de tijd nemen. Dan komt het geluk vanzelf, merk 
ik. 
 
Op dat moment verschijnt er een prachtige regenboog boven de rivier. 
Geluk in het kwadraat omdat hemel en aarde echt verbonden zijn en de 
tijd van de klok en de agenda’s even niet meer telt.  
 
(Uit ‘Tijd nemen’ van Leo Fijen) 
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GROENGELOVIG 2025 OP ZATERDAG 18 OKTOBER IN 
VEENENDAAL  
 
Op zaterdag 18 oktober vindt in De Basiliek in Veenendaal GroenGelovig 
2025 plaats. Het evenement om jouw leven en omgeving eerlijker en 
rechtvaardiger te maken.  

 
‘Een duurzame manier van leven en werken is verbonden aan het volgen 
van Jezus. Het betekent recht doen aan de schepping. Bovendien is het 
één van de beste strategieën tegen armoede en onrecht wereldwijd,’ licht 
Nilco van der Steege, directeur Programma Nederland bij Tearfund, toe.  
 
Thema 
Als thema voor 2025 is gekozen voor ‘HET LAND VAN MIJN VADER’. 
Van der Steege: ‘We leven in een onrustige tijd waarbij de aandacht voor 
de vernietigende impact van het veranderende klimaat ondergesneeuwd 
lijkt te worden. Terwijl de nood alleen maar toeneemt. Met het thema 
willen we benadrukken dat onze wereld een kostbaar geschenk is waar 
we goed voor moeten zorgen. Helaas lijkt dat op dit moment niet goed te 
lukken. En dat is een understatement. Met de bezoekers willen we aan de 
slag gaan met vragen als: Hoe gaan we om met dat land? Hoe kijken we 
ernaar? En bovenal: hoe kunnen we dat land herstellen?’ 
Programma 
Op het podium van GroenGelovig 2025 zullen diverse sprekers uit binnen- 
en buitenland en artiesten een bijdrage leveren, o.a. econoom Paul 
Schenderling en Jane Acheloi uit Oeganda.  
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Er zijn interactieve labs waarin de verdieping wordt gezocht en 
deelnemers praktische handvatten krijgen. Van der Steege: ‘Ons doel is 
dat de bezoekers hun krachten gaan bundelen en gezamenlijke krachtige 
stappen gaan zetten om de samenleving positief te beïnvloeden.’   Er is 
muziek én een heerlijke lunch! 
 
Samenwerking 
GroenGelovig is een initiatief van Tearfund Nederland in samenwerking 
met A Rocha Nederland, CGMV vakorganisatie, Christelijke Hogeschool 
Ede, ChristenUnie, Laudato Si’ Alliantie Nederland, Micha Nederland, 
Nederlands Dagblad en Vegan Church.  
 
Info over kaartjes en meerijden bij Mieke: mkderuiter@hetnet.nl  

 

VERVOLG VAN DE COLUMN VAN NIOLE 

 
We hebben momenteel 21 kinderen in huis. Tanaka is er 3 weken geleden 
bijgekomen, een 3-jarig meisje dat 7 kg weegt. Haar vader is overleden en 
haar moeder heeft haar bij haar overgroot oma achter gelaten. Niemand 
weet waar de moeder momenteel is en de overgroot oma is niet in staat 
voor haar te zorgen al was ze het daar zelf niet mee eens. Tanaka was zo 
ontzettend ondervoed dat mensen uit een nabijgelegen dorp de politie 
hadden gewaarschuwd. De politie informeerde social welfare en die 
gingen de overgroot oma bezoeken. De oma vond dat het goed ging en 
dat Tanaka niet naar het ziekenhuis hoefde. Op de vraag hoe vaak 
Tanaka te eten kreeg antwoorde ze soms 1 keer per dag, soms 1 keer per 
2 dagen. Social welfare besloot met het dorpshoofd te overleggen en hij 
was het ermee eens dat het beter voor Tanaka was om in een weeshuis 
geplaatst te worden. Onder druk van het dorpshoofd hebben ze Tanaka 
meegenomen. Toen ze bij ons kwam hebben we haar eerst naar het 
ziekenhuis gebracht waar ze een week opgenomen is geweest. Ze had 
naast haar ernstige ondervoeding ook een infectie in haar bloed en hele 
erge diarree. Inmiddels gaat het veel beter met haar en is ze al 2 kilo 
aangekomen Naast goede voeding bij ons krijgt ze ook nog steeds een 
speciale pindakaas van het ziekenhuis met daarin hoge calorieën. 
Ondanks dat Tanaka 3 jaar oud is praat ze niet. Ze kan hele kleine stukjes 
lopen maar haar benen zijn nog steeds zwak.  
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Ze is enorm achter in haar ontwikkeling en het zal lange tijd duren voordat 
ze op een gezond 3-jarig meisje zal lijken. Tanaka . 

Dan ben ik natuurlijk ook heel dankbaar dat er een nieuw huis op mijn pad 
is gekomen zodat we in de toekomst kunnen uitbreiden en nog meer 
kinderen kunnen helpen. Er moet nog wel wat verbouwd worden en er 
moet nog een bijgebouw en een watertoren bijkomen maar het nieuwe 
Afriana House heeft heel veel potentie. Zo is er aan de voorzijde van het 
huis een dubbele garage met een overkapping. Hier gaan we drie 
slaapkamers en een badkamer van maken. Er moet nog een keuken in 
geplaatst worden en een tegelvloer gelegd worden. Sommige plafonds 
worden vervangen en er komen nog twee badkamers bij. Verder nog wat 
kleinere aanpassingen. Wanneer dit alles gerealiseerd is hebben we 
behoorlijk wat meer ruimte. Het mooie is dat er achter het huis nog een 
braakliggend stuk land ligt wat nog van de overheid bleek te zijn. Deze 
heeft inmiddels toegezegd dat we het erbij mogen kopen. Ook dit alles 
heeft me veel tijd gekost om al het papierwerk wat erbij hoort aan te 
leveren. Als alles volgens plan verloopt ontvang ik eind april de sleutel van 
het nieuwe huis en kan de aannemer aan de slag. Er breekt dus weer een 
spannende tijd aan.  
Met mijn meiden gaat het ontzettend goed. Teleza is de laatste tijd wel 
wat vaker ziek geweest en haar zuurstof lijkt iets lager als voorheen. Ik 
houd haar goed in de gaten en hopelijk blijft het goed gaan.  
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We komen eind juni weer naar Nederland voor Teleza haar jaarlijkse 
controle en tijd in Nederland. Maria is bijna klaar met de basisschool en 
kijkt enorm uit om naar de middelbare school te gaan. Ze heeft in 
december haar eindproject voor de basisschool afgerond. Ze heeft 
onderzoek gedaan naar kinderen in Malawi die te vondeling worden 
gelegd. Diana zit in het eerste jaar van de middelbare school en doet het 
super goed, alleen rekenen blijft een moeilijk vak voor haar maar met wat 
extra hulp komt ze er wel. Haar doorzettingsvermogen is enorm! Al met al 
is het een enorm drukke periode geweest en kijken we uit naar familietijd 
in Nederland. Heel veel dank voor alles.  
Lieve groet vanuit Malawi. 
 

VAN WELKE KERK BEN JIJ? 

 
Deze vraag krijg ik nog weleens te horen. 
Dan antwoord ik: “ik ben hervormd geboren”, 
maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 
 
Met hervormd kun je alle kanten op gaan 
en dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven; 
Dat is een vrijzinnige manier van geloven. 
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Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd: 
Een ander woord voor Hervormd is Gereformeerd. 
Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk 
en doe gereformeerd gemeentewerk. 
Omdat mijn kerk in Holland staat is het zeker niet verkeerd  
om te zeggen: “ik ben Nederlands Gereformeerd.” 
 
De kerk is oud, dat is zondermeer, 
dus ben ik eigenlijk oudgereformeerd. 
Ik ben christelijk, zo is mij geleerd, 
dus ben ik ook Christelijk Gereformeerd. 
 
Ik kan ook zeggen: “het kan er mee door  
dat ik tot een christenengemeente behoor”. 
Christus bevrijdde mij tot liefde en hoop, 
dus vast en zeker “vrijgemaakt” ben ik dus ook. 
 
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet, 
past baptistengemeente mij ook goed. 
In onze kerk komt jaarlijks het Pinksterfeest voor, 
dus is het zo dat ik ook tot een pinkstergemeente behoor. 
 
En omdat het steeds om het evangelie gaat, 
kan “evangelische gemeente” ook geen kwaad. 
Ik vaar op het Bijbelse apostolische gezag, 
dat is de reden dat ik mij ook “apostolisch” noemen mag. 
 
De kerk is er voor een groot publiek 
en algemeen, dus ben ik ook katholiek. 
Je weet nu bij welke kerk ik hoor 
of komt mijn antwoord jou erg verwarrend voor? 
 
Je hebt gelijk! Al die namen, wat een gedoe! 
Daarom wens ik jullie van harte toe 
dat op de vraag: waar hoor jij bij en 
van wie bent U? 
 
Mijn antwoord is: Van Christus ben ik... 
Straks en ......Nu! 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING VAN 1 MEI 2025   
 
1.Opening: Janny opent de vergadering met het lezen uit Johannes 20 
vers 19 t/m 29, de verschijning van Jezus aan de discipelen en is 
voorgegaan in gebed. 
2. Inbreng gemeenteleden:  
Gemeenteleden hadden op zondag 27 april verwacht het Wilhelmus te 
zingen tijdens de dienst. Dit wordt in één van de diensten in april/mei 
gezongen. Dat was dit keer op 4 mei. 
3.Vaststellen notulen:  
De notulen van 3 april 2025 zijn goedgekeurd. 

4.Actiepuntenlijst:  

De vacatures voor penningmeester diaconie, ouderling-kerkrentmeester, 
secretaris kerkrentmeester en ouderling staan nog open. 
Er is afgesproken dat gevraagd wordt aan de gemeenteleden die de 
verjaardagsbezoeken doen om signalen door te geven aan de ouderlingen 
zodat zij een bezoek kunnen plannen. 
Na het brengen van de paasgroet is met één van de gemeenteleden 
afgesproken de CD van de kerkdiensten te regelen. 
De defibrillator is nog in aanvraag bij de gemeente. 
Er is afgesproken dat we het beheer van de Pastorije op een andere 
manier gaan organiseren: Elivia wordt de coördinator en gaat samen met 
een aantal vaste gemeenteleden het beheer een nieuwe invulling geven. 
Om de nieuwe manier goed vorm te geven wordt dit met alle betrokkenen 
besproken en worden nieuwe afspraken gemaakt. 
 
5.Postlijst: De postlijst is besproken.  
6.Pastoraat:  

Er zijn diverse gemeenteleden bezocht afgelopen periode. 

7.Nieuw ingekomen: Er zijn twee nieuw ingekomenen; er wordt een 
welkomstpakketje gebracht. 
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8.Eredienst:  

De Paasdienst; fijn dat er zoveel mensen de dienst hebben bezocht. 
De bestemming van de Paaskaars van afgelopen jaar is afgesproken. 
 
9.Jeugdwerk: 
 Geen bijzonderheden. 
 
10.Mededelingen diaconie:  

Geen reactie van gemeenteleden op de jaarrekening 2024. Deze is naar 
CCBB gestuurd. 
Oud Gastel heeft een vraag over de collectebonnen; wordt opgepakt door 
de kerkrentmeesters. 
Er zijn houten haasjes gemaakt voor de kindernevendienst van Oud 
Gastel. 
ZWO: Er komt een nieuwe inzamelingskast in de Pastorije. Piet heeft een 
prototype laten zien en deze is goedgekeurd. Er wordt een bericht voor de 
Kerkklok gemaakt hierover. 
Open kerkendag op Tweede Pinksterdag: als er voldoende vrijwilligers zijn 
doen we mee. 

11.Mededelingen kerkrentmeesters:  
Er is nog geen reactie op de verkoop van de stoelen. 
 
12.Nieuwsbrief 6 april 2025: 
Het concept is besproken en aangevuld. 
 
13.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 5 juni 2025 waarbij Hanneke Boom de 
opening zal verzorgen. Moderamenoverleg is op 4 juni. 
 
14.Rondvraag:  
De vlag ter ere van het 750-jarig bestaan van Oudenbosch wordt 
aangeschaft. 
Er is vervoer naar de vakantieweek in Doorn geregeld voor een 
gemeentelid.  
 
15.Sluiting: Met elkaar het lied “Daar juicht een toon” gezongen. 
Notulist: Marleen Elsenaar 
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BLOEMENGROET 
 

18 mei  Niek Hospers (ter bemoediging) 
 
25 mei  Jan Graafland (groet van de gemeente) 
  Dhr. en mw. Smolders (40 jaar getrouwd) 
 
1 juni  Boukje v.d.Weijden (ter bemoediging) 
 
8 juni  Fam. Snikkers (deelname aan Alpe d’HuZes) 
 
15 juni  Henk v. Dongen (van harte beterschap) 
  Dhr. en mw. Breure (68 jaar getrouwd) 
 
22 juni   Onno Amoureus (ter bemoediging) 
 
29 juni   Ine Vermeer (verhuisd) 
 
 

PERSONALIA 

Overleden: 

Mevr. A. van der Sluis-Verschoor, Chirurgijnslaan 1, Oudenbosch  
op 24-5-2025  

Dhr. A.J. Graafland, Margrietstraat 45, Bosschenhoofd op 29-5-2025  

Dhr. M.N.O. Vervat, Zellebergen 711, Oudenbosch op 8-6-2025 (hij was 
hier komen wonen op 10 april). 

Nieuw ingekomen: 

Mevr. W.J. Broekhuizen, Groene Woud 48, Oudenbosch   

Dhr. R. Kros, Sportparklaan 29, Oudenbosch (correspondentieadres is 
Flora-Hove 16 Roosendaal) 

Dhr. A. Fun, St. Gerardushof 1B, Bosschenhoofd  
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 Voorkeur voor Etten-Leur 

Fam. De Jong, Schuitevaarstraat 41, Oudenbosch 

 
EEN BERICHTJE VAN DE DIACONIE UIT OUDENBOSCH: 
 
Naast de collectes en inzamelingen voor de goede doelen in Nederland 
en Wereldwijd zetten wij ons ook in voor de mensen dichtbij. Iedereen kan 
aankloppen bij de diaconie als men ondersteuning nodig heeft op 
financieel of maatschappelijk gebied.   
 
We willen haar of hem helpen zelf weer de weg te vinden waarop zij of hij 
verder kan. Soms betekent dit dat we even financieel moeten bijspringen, 
bijvoorbeeld door een lening of noodzakelijke hulpmiddelen. Dit gebeurt in 
alle discretie. Soms kunnen enkele gesprekken een positieve invloed 
hebben en resulteren in verbetering. Er wordt niet altijd “gewoon” geld 
verstrekt, maar er wordt ook doorverwezen naar en geadviseerd over 
instanties. Zo kan er bijvoorbeeld contact gelegd worden met de 
gemeente Halderberge en de Voedselbank.  
 
Daarnaast willen we met hulp van gemeenteleden beschikbaar zijn voor 
mensen die even een extra steuntje nodig hebben. Bijvoorbeeld bij het 
doen van de boodschappen, een extra bezoekje, rijden naar bijvoorbeeld 
een afspraak in het ziekenhuis of de fysiotherapie. Kortom de vraag kan 
breed zijn en is kortdurend tot iemand het weer zelfstandig kan of tot er 
voldoende professionele hulp is ingezet.  
 
Als u een extra steuntje nodig hebt, of dit weet van een gemeentelid, kan 
dat doorgegeven worden aan Ada, Piet en  
Marleen Elsenaar; 06-46784882 diaconie@pkn-oudenbosch.nl. 
 
Daarnaast kunt u zich ook bij hen aanmelden als u af en toe iets extra’s 
wil en kan doen voor een gemeentelid. Het is fijn als we een groep 
gemeenteleden hebben waar een beroep op gedaan kan doen.  
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DIACONALE COLLECTEN OUDENBOSCH 2E KWARTAAL 2025
 

Datum   Bedrag 

6-4 Vakantieweek West-Brabant € 285,00 

13-4 Gevangenenzorg € 230,00 

18-4 Stichting Nijlvallei- Egypte € 245,00 

20-4 Noodhulp - Oekraïne, Steun Inwoners en ontheemden € 355,00 

27-4 Alpha Nederland € 225,00 

4-5 Soedan; noodhulp aan vluchtelingen € 225,00 

11-5 Zending Bangladesh € 225,00 

18-5 Stichting Bootvluchteling € 250,00 

25-5 Stichting Nijlvallei- Egypte € 225,00 

1-6 Tamsarya € 265,00 

8-6 Zending: Myamanmar € 265,00 

15-6 Stichting Gave € 310,00 

22-6 Binnenlands diaconaat: Geef vluchtelingen een huis € 210,00 

29-6 Tear fund € 500,00 

 

€3.315,0 

Bovenstaande bedragen zijn inclusief een aanvulling door de diaconie. 

De diaconie bedankt iedereen voor de gedane donaties! 
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VERJAARDAGSKALENDER (75+) 

17 juli  Dhr. A.P.F. Voet 

18 juli  Mevr. B. van der Weijden 

19 juli  Dhr. A. Reijenga 

26 juli  Mevr. M. Wolf-van der Linden 

28 juli  Dhr. D.P. van Krimpen 

 2 augustus Dhr. C. de Waal 

 5 augustus Mevr. W.J.J. Kloek-Pronk 

10 augustus Mevr. L. van Boven 

12 augustus Mevr. W.M. Ruis-Dubbeldam 

12 augustus Mevr. K. Voet-Hibma 

18 augustus Mevr. D.C.M. Verschuren-van Grimhuijzen 

18 augustus Dhr. A. Krougman 

22 augustus Dhr. T.A. van der Pol 

 

 

COLLECTEN 

  Eerste   tweede  uitgang 

 

20 juli  Epafras   Kerkbeheer Groot onderhoud 

27 juli  Open Doors Kerkbeheer Groot onderhoud 

 3 augustus MAF Flying for Life Kerkbeheer Groot onderhoud 

10 augustus Stg. Nijlvallei- 

  Egypte   Kerkbeheer Groot onderhoud 

17 augustus Hoorn van Afrika Kerkbeheer Groot onderhoud 

24 augustus Schuldhulpmaatje Kerkbeheer Groot onderhoud 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 
NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING van 14 april 2025 
Opening / sluiting : Charlotte 
Notulist: Mieke 
Aanwezig: voltallige kerkenraad 
  
Welkom door Lenie 
Opening: Plaats van de kerk in het dorp 
Handelingen 2: 43-47 
Eerste gemeente had alles gemeenschappelijk, was eensgezind, eerlijk -> 
aantrekkelijk-> gemeente uitbreiding. 
 
Enkele gebieden waar de kerk zich op richt: 

* Geestelijke ondersteuning, geloof beleven en versterken. 
* Sociale verbinding d.m.v. vele activiteiten door het jaar heen. 

Onderlinge uitwisseling over het onderwerp.  
 
Vlg. keer worden weer 2 punten van het lijstje van Angelien besproken. 
 
1. Notulen van 10 maart 2024 akkoord en ondertekend door scriba en 
voorzitter. 
Nieuwe tarievenlijst is al bij het kerkelijk bureau en zal binnenkort op de 
website worden gepubliceerd. 
 
2 Ingekomen post: geen 
 
3 Veilige Kerk: op 21 mei is er een middag in Den Bosch.   Er zijn div. 
programmaonderdelen. 
Lenie en Marga gaan er heen met de beide vertrouwenspersonen. 
 
4 Pastoraat: 

- (nieuwe) kerkenraadsleden (bevestiging/herbevestigen) 
Enkele mensen zijn al benaderd, iemand beraadt zich nog en andere 
mensen worden nog benaderd. 
Afscheid en (her-)bevestiging zal opgeschort worden tot na de 
schoolvakantie. 
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5 Diaconie / ZWO 

- 2e pinksterdag “Als een lopend vuurtje”  
Aanvang vanaf 9 uur. 
Onze kerk zal open zijn, route wordt al samengesteld.     
Er wordt bemensing gezocht per tijdblok, om aanwezig te zijn als 
gastheer-vrouw (intekenlijst nodig). 
We gaan kleine kartonnen doosjes en papieren tasjes sparen voor de 
plantjesverkoop op die dag. 
Er is al volop gezaaid door leden v.d. commissie Groene Kerk! 
 
6 Kerkrentmeesters:  

- Overleg met Oudenbosch 
Kerkbalans brengt bij ons dit jaar ongeveer 2% minder op aan 
toezeggingen dan vorig jaar. In Oudenbosch was de opbrengst hoger dan 
vorig jaar.  

- Aanpassing collectebonnen 

- Monumentenwacht heeft gebouw geïnspecteerd 

- Locatie v.d. postbus van het Kerkelijk Bureau is plotseling verplaatst 
naar Zevenbergen. Er wordt gezocht naar een alternatief.  

- Evaluatiegesprek op 22 mei met Wilma. 
 
7. Erediensten: 
-   Pasen: Sjors van der Straten wil wel trompet spelen tijdens de dienst. 
    Hij krijgt een cadeaubon als bedankje.          
    Na de dienst is het koffiedrinken met iets lekkers. 

- 27 april doopdienst. Alles is geregeld. Familie brengt zelf iets lekkers 
mee voor bij de koffie na de dienst.  

- 4 mei Dodenherdenking 19.00 uur Laurentiuskerk.    Cees neemt de 
taak over van Marga, die afwezig is. 

- 29 mei Hemelvaart 
      Jeugdgroep van vorig jaar komt weer met een groep in de kerk.  
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- 1e Pinksterdag 10.30 uur. Invulling wordt tijdens de volgende 
vergadering besproken. 

  
8 Kindernevendienst 

- Pasen: kinderlied en verder in de eigen ruimte feestelijke uitbeelding 
van de opstanding. 

 
9 Volgende vergadering 

- Kerkenraad: maandag 19-5-2024 20 uur.   
Opening/ sluiten Mieke 

-      Moderamen woensdag 14-5-2024 10.00 uur   
  

10 Rondvraag: 
Kerkkoortje hervatten? 
Mieke peilt de belangstelling onder de voormalige koorleden. 
 
Lenie is van 20 april tot 11 mei afwezig, Marga vervangt haar. 
 
Afsluiting met lied 382. “Heer uw licht en uw liefde schijnen” 

 
NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING VAN 19 MEI 
2025, 20 UUR                                                                            
 Notulist          : Mieke  
 
Afwezig met kennisgeving: Angelien 
  
Welkom                              : Lenie 
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Opening                             : Mieke   
Thema: Kerk in je dorp; wie is mijn naaste. (gelijkenis vd barmhartige 
Samaritaan) 
“Soms zijn we bang om een vreemde te helpen, of hebben geen tijd om 
aandacht te geven aan de nood van een ander. Om een naaste te worden 
van iemand die hulp nodig heeft, moet je soms uit je bubbel komen en 
buiten je comfortzone treden”. 
We kijken met elkaar waar onze kerkelijke activiteiten aansluiten bij de 
volgende 2 punten:  
Hulp en ondersteuning 
Diaconale hulp: d.m.v. voedselpakketten, financiële steun of opvang voor 
kwetsbaren. 
Vrijwilligerswerk: Gemeenteleden kunnen zich inzetten voor projecten die 
het welzijn van anderen bevorderen. 
Maatschappelijke bijdrage 

Activiteiten organiseren: jeugdgroepen, ouderbijeenkomsten, 

muziekoptredens of lezingen.  

Betrokkenheid bij lokale kwesties:  

De kerk kan een stem laten horen bij maatschappelijke discussies en 
bijdragen aan gemeenschapsopbouw. Samenwerking: met scholen, 
welzijnsorganisaties of andere instellingen om een positief verschil te 
maken.  
We zouden nog eens kunnen nadenken hoe we als kerk meer aansluiting 
vinden bij de dorpsgemeenschap, waar die hulp nodig heeft.        
Kerkvader Augustinus zei het zo mooi: “we kunnen alleen in harmonie 
leven als we onze naasten liefhebben”  
1. Notulen en verkorte notulen van 14 April 2025 goedgekeurd en 
ondertekend.   
2. Ingekomen post: 
-Verzoek van een jeugdgroep, die met Hemelvaart onze kerk wil 
bezoeken.   
-De samenwerking voor de oecumenische dienst op 21 september wordt 
door 2 personen gecoördineerd.  
-de jaarverantwoording van de Afriana-foundation is ontvangen, met 
update over de familie.  
3. Pastoraat.   
-Toelichting over de manier waarop we communiceren in een specifieke 
situatie. 
-Samenstelling kerkenraad.  
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Er is opvolging gevonden voor de vertrekkende ouderling-
kerkrentmeester.  Voor de functie van diaken is iemand benaderd.  Deze 
denkt er nog over na. 
-Diaconale taken zijn tijdelijk herverdeeld.  
-Datum voor afscheid, bevestigen en herbevestigen wordt onder 
voorbehoud vastgesteld.  
4.Diaconie / ZWO 
-Fietstocht “Als een lopend vuurtje“ 9 juni van 9.30 uur tot 17 uur. 
 Er is ook aandacht voor de kinderen en de inwendige mens. 
 De commissie Groene Kerk verkoopt dan komkommer- en 
tomatenplantjes voor de Nijlvallei. 
 In de opengestelde kerk (Open Kerkendag) zal een 
PowerPointpresentatie te zien zijn. 
  
-De Voedselbank komt vaak zuivelproducten tekort. Het idee is om 
daarvoor gericht te collecteren en/of de Voedselbank zelf de keuze te 
laten maken. Onze inzameling van boodschappen zou dan komen te 
vervallen. 
5. Kerkrentmeesters: 
 -De E-herkenning is weer een stapje verder.  
  -Vandaag was de keuring door de brandweer: voor nu alles 
goedgekeurd. 
6. Erediensten: 
 -Evaluatie: 
Pasen was mooi met de trompetmuziek. 
De doopdienst was warm en persoonlijk.  
 -Hemelvaart met jeugdgroep (12-17 jaar) uit Capelle a/d IJssel.  
 -Pinksteren: Muzikaal optreden van Walter .  

 

7. Kindernevendienst / jeugdwerk 
Morgen is er weer overleg over de komende weken. 
Hun nieuwe collectedoel zal binnenkort onthuld worden. 
28 juni staat de “Nacht zonder Dak” gepland.  
  
8. Volgende vergadering 
Kerkenraad: maandag 23 -6-2025  20.00 uur 
 Moderamen: dinsdag    17-6-2025 10.00 uur  
9. Rondvraag.  
 
10. Sluiting met lied 402 “Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?” 
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BLOEMENGROET 
 
25 Mei  Mevr. M.E.J. Koole - Godeschalk (verj) 
  Mevr. W.J. Lodders - Zwagemaker(verj) 
  Mevr. G.J. Romijn – Middelveld (verj) 
 
29 Mei  Dhr. M.J. Prins (verj)  
  
 8 Juni  Mevr. E.A. Wijnants - Odijk (verj) 
  Mevr. J.H.A. Slager – Lodders (Beterschap) 
 
,15 Jun i Mevr. H.M. Taal – van den Goorbergh (60 jaar getrouwd) 

 
 

COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “Stichting Nijl vallei ” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 

 

6 Juli  Steunfonds van het zuiden 

13 Juli  Stichting Tekenen voor Kinderen 

20 Juli  Fonds Begraafplaats 

27 Juli  Zomerzending Cuba (KIA) 

3 Aug  Rotia Valley 

10 Aug  Leger des Heils 

17 Aug  Orgelfonds 

24 Aug  PKN – Pastoraat 
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KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Dhr. S.A. van Alphen, Meireweikes 5, 4751 JR Oud Gastel 
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GEEF AAN DE SOLIDARITEITSKAS 

 
Van gemeenten voor gemeenten De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de 
gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en 
krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast 
bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 
10, - waarvan € 5, - wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag 
dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We 
rekenen op uw solidariteit en bijdrage! 

                                            
Solidariteitskas  
Hierbij wordt u uitgenodigd voor uw bijdrage voor de Solidariteitskas 
Betaalverzoek: € 10,00 aan CvK Protestantse Gemeente Gastel en 
Kruisland Scan de QR-code met de camera van uw smartphone of QR-
reader, of klik op de knop 'Betaal met iDEAL'. Om het bedrag zelf over te 
Om het bedrag zelf over te kunnen maken, kunnen deze gegevens 
worden gebruikt:  
 
Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7240 63  
Betalingskenmerk: 3100 1008 1801 0624 
 
Neem voor uitleg of toelichting contact op met de 
medewerkers van het kerkelijk bureau.  
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
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DE EREDIENST 
 
OUDENBOSCH 
 
13 juli  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
20 juli   9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
27 juli  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
 3 augustus  9.00 uur  Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
10 augustus 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar, viering H.A. 
 
17 augustus  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
24 augustus 10.30 uur Mw. B. de Waal, Zegge 
 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
13 juli   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
20 juli  10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
27 juli   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
 3 augustus 10.30 uur Dd. Ch. Inkelaar-de Mos, koffie drinken 
 
10 augustus  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, viering H.A. 
 
17 augustus 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
24 augustus  9.00 uur Mw. B. de Waal, Zegge 


