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ALGEMEEN

MEDITATIEF

Onze Vader, die in de hemelen zijt

Jezus leerde ons bidden met deze woorden. Je zou het bijna een
‘oergebed’ kunnen noemen. Een gebed dat we kunnen bidden, en dat ons
ook laat zien op welke manier wij ook zelf kunnen bidden.

We mogen God aanspreken als ‘6nze Vader'. Opvallend is dit begin. We
zijn niet alleen met ons gebed, maar doen dat ook samen. In onze
individualistische maatschappij vinden we dat misschien niet eens zo
makkelijk. Bidden is iets dat we sdmen doen, ook al bidden we op onszelf.
We zeggen niet eerst: Mijn Vader, maar Onze Vader.

We zijn verbonden met elkaar, leden van de gemeente. Maar ook met de
kerk wereldwijd. En zelfs met de kerk van alle tijden, ook met hen die ons
voorgingen, ouders, geliefden, broeders en zusters. God staat boven
plaats en tijd. En altijd mogen we Hem aanspreken met ‘Onze Vader'.

In geloof en gebed vormen we samen één lichaam. Zoals bijvoorbeeld in 1
Korinthe 12: 27 verwoord staat. ‘Wij vormen allen tezamen één lichaam,
en ieder afzonderlijk zijn wij elkaars ledematen’. Niemand is een eiland,
ook niet binnen de gemeente. We hebben elkaar nodig, zelfs als we dat
niet beseffen. Hier ligt voor mij ook een vraag. Voelt u zich verbonden met
het geheel? En zo ja: Hoe krijgt dat voor u/jou gestalte?

Sinds corona kunnen we ook online de diensten volgen. Enerzijds een
geschenk: zeker voor ieder die niet naar de kerk kan komen, of voor
zoekende buitenstaanders. Maar werkt het ook niet onze gemakzucht in
de hand? Thuis kijken is ook makkelijk. Je hoeft je huis niet uit. Toch
versterkt het ook het eilandgevoel. Je ziet de ander niet, je spreekt de
ander niet, je zingt en bidt niet samen.

Onze Vader die in de hemelen zijt. Het verwijst naar de verblijfplaats van
God. Het is niet zo zeer een plaats ‘hoger dan de blauwe luchten’, maar
het spreekt God aan als degene die boven plaats en tijd is, die
‘Transcendent’ is. Met de woorden van een lied: ‘Ik ben die |k ben, is Uw
eeuwige Naam’. Hij is niet afwezig of ver weg. God is Schepper en Heer,
maar Hij blijft bij zijn volk, bij ons mensen. Hij is een Vader die zorgt
draagt voor de vogels in de lucht en de lelies op het veld- hoeveel te meer
dan voor zijn eigen kinderen.

Ds. Charlotte Inkelaar- de Mos
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UIT DE PASTORIE

In deze tijd trekken sommigen van ons er op uit. Om uit te rusten en op
adem te komen. Om te genieten van Gods mooie schepping. Om te
luieren of juist actief te zijn. We wensen ieder die op pad is of gaat, een
gezegende tijd. En tegelijk, ook en juist voor allen die thuis blijven, bidden
we ook om zegen en Gods nabijheid. Gelukkig gaat de kerk niet op
vakantie. ledere zondag komen we samen om te zingen en te bidden en te
luisteren naar Gods woord. Er is (altijd of regelmatig) koffie en ontmoeting.
Het is ook fijn om diverse (meest vertrouwde) gastvoorgangers te
begroeten. Ook de ouderensoos, de inloop, het middaggebed en de
woestijnroos activiteiten gaan gewoon door! Dus genoeg momenten van
ontmoeting!

Op zondag 9 juli is er in de kerk van Oud Gastel een grote wisseling van
de wacht. Er nemen ambtsdragers afscheid, na een lange dienstperiode
en er worden nieuwe ambtsdragers (her)bevestigd! Het is bijzonder dat
een kleine gemeente zo groot kan zijn in betrokkenheid en activiteit. In
allerlei opzicht! Een goed voorbeeld voor de zustergemeente in
Oudenbosch, waar we zeker behoefte hebben aan nieuwe ambtsdragers!
De kerkenraad is op het moment klein, en daardoor rust er veel werk op
weinig schouders. Mocht u bereid zijn een steentje bij te dragen, laat het
graag weten aan mij of iemand anders van de kerkenraad. Natuurlijk kan
dat ook iets anders zijn dan ambtsdrager! Maar een gesprek of
gedachtewisseling hierover is altijd mogelijk.

Op het moment van verschijnen van deze kerkklok, zijn wij weer bijna thuis
van onze vakantie in Engeland. Op persoonlijk vlak hebben we half mei de
opening van het restaurantje van onze dochter Lenore en schoonzoon
Niek meegemaakt. Ze hebben hier lang voor gewerkt en naar uitgekeken.
Half mei was het zover dat ze in Tilourg voor zichzelf konden beginnen. Ze
bedachten de naam GIST en we hopen met hen natuurlijk dat het goed
gaat lopen.

In de volgende kerkklok zullen allerlei activiteiten weer op een rijtje gezet
worden. Graag noem ik vast de Alphacursus, die we met een team van 6
personen mochten doen met uiteindelijk 11 deelnemers. Een mooie mix
qua leeftijden en man/vrouw. leder was heel positief hierover. In
september hopen we zelfs 2 nieuwe Alpha cursussen te gaan doen.
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Eén overdag in Oud Gastel, die begint met een gezamenlijke lunch. Deze
is in het bijzonder gericht op senioren, die het soms ook prettiger vinden
overdag een bijeenkomst te hebben dan ‘s avonds. Op de dinsdagavond
gaan we in dezelfde week beginnen in Oudenbosch op de avond. Om
18.30 u met een maaltijd, vervolgens de Alpha film en het gesprek tot
21.15. |k verzeker u: Niet alleen de inhoud van de cursus, maar ook de
inhoud van de maaltijden zijn (culinair) verrassend!

In Oud Gastel begint de cursus op maandagmiddag 11 september om
12.30 uur, in Oudenbosch op dinsdagavond 12 september om 18.30 uur.
Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden, kunt u iemand van het
enthousiaste Alpha team aanspreken: Hanneke Boom, Arja van Dongen,
Charlotte Inkelaar, Elivia Jongerius, Roosmarie van der Struys en Wilma
Welten.

Hartelijke groet,

Charlotte Inkelaar-de Mos

VAN DE REDACTIE

Heel fijn, dat iemand die met vakantie gaat
al van te voren de kopij inlevert voor de
volgende kerkklok! Zo was er toch een
meditatie en kon u genieten van de
berichten uit de Pastorie.

Dit is de tijd dat een aantal mensen al met vakantie is, of is geweest, en
anderen het nog te goed hebben.

Voor allen geldt dat er weer een kerkblad op de mat ligt met al weer een
vooruitblik naar b.v. een nieuwe Alphacursus. En in Gastel gaan ze
oefenen voor een echte musicall Maar verder is dit toch een wat rustige
tijd, waarin er niet zo heel veel staat te gebeuren, en daarom is dit dus qua
formaat een bescheiden kerkklok. Gelukkig hebben we zoals altijd de
mooie verhalen van Erna en de gebruikelijke onderwerpen.

Maar in de volgende editie, waarvoor u de kopij kunt inleveren vanaf 13
augustus, zullen ongetwijfeld tal van activiteiten worden aangekondigd.
Tot die tijd: geniet van de rust. Een fijne, zonnige (maar niet te hete) zomer
toegewenst!

N. Blok
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EXCUSES VOOR HET SLAVERNIJVERLEDEN

Het verhaal van de slavernij is toch geschiedenis? Waarom zouden we
dan excuses moeten aanbieden? Dominee Piet de Jong geeft een reden
en een vorm om te gedenken.

In de kerk van Delfshaven (Rotterdam) wordt al meer dan twintig jaar het
slavernijverleden herdacht in een kerkdienst rond 1 juli. Na de dienst vroeg
altijd wel iemand aan mij: ‘Voor wie doe je dit nu? Zo veel gekleurde
mensen zitten toch niet in onze kerk?’ Ik zei dan: ‘Begrijp je niet, dat we
dat voor jou en mij, voor ons doen?’

Ik ging me verdiepen in het Rotterdamse slavernijverleden, nadat ik van
iemand een bijbelkring had overgenomen met sympathieke oudere dames
uit Suriname en de Antillen. We begonnen met teksten over Abram in het
bijoelboek Genesis. Daarin staan veel verhalen waar een tot
slaafgemaakte voorkomt. Ook onder het personeel van Abram, de vriend
van God.

Naar aanleiding van deze verhalen kwamen de tongen los, want de
vrouwen kenden de verhalen van hun (voor)ouders. Plantagedirecteuren
waren vaak keihard en hun vrouwen nog harder — zeker als hun
echtgenoot het aanlegde met een zwarte totslaafgemaakte... Hun
verhalen klonken als die uit de Tweede Wereldoorlog, zo dichtbij. Zo diep
zaten ze in de genen bij deze gelovige, nooit klagende of zeurende
zusters. Vaak schaamde ik me.

In Rotterdam legde nooit een schip aan met tot slaafgemaakten. Maar in
vorige eeuwen voeren veel schepen uit, om met ruilwaar uit deze stad
langs de kust van Afrika mensen op te kopen. Zo’n schip met uiteindelijk
500 mensen aan boord, stak vervolgens over naar Suriname. Onderweg
bezweek al minstens 10 procent van de mensen. De overlevenden werden
verkocht om te werken op suikerplantages van Nederlandse eigenaren,
ook uit Rotterdam. Daar kwamen later koffie- en katoenplantages bij.
Nederlanders konden hier bij de bank aandelen aanschaffen in zo’n
onderneming in de West.

Dat daarvoor mensen uit Afrika werden aangekocht die zich letterlijk
kapotwerkten, dat wist iedereen. Menig handelaar liet zich nooit zien in
Suriname. Wel kreeg hij elke maand een gedetailleerd verslag, ook over
de aantallen slaven die overleden waren.
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In de 19° eeuw nam het verzet tegen
slavernij toe. Eerst bij dames in Londen,
daarna roerde een groep van ruim honderd
voorname vrouwen in vooral Rotterdam zich.
Zij zetten de koning onder druk (die bepaald
‘not amused’was), maar ze hielden vol tot de
afschaffing een feit was.

Er waren nogal wat vooraanstaande
kerkleden die betrokken waren bij de
slavenhandel. De Rotterdamse predikant J.
Doedes keerde zich in zijn preken energiek
tégen de slavernij. Er is in Rotterdam nog
een straat naar hem vernoemd.

De huidige Rotterdamse burgemeester excuseerde zich al een paar jaar
geleden. Ik ben blij met de excuses van de Nederlandse regering en zie
dat mensen met roots in het Caribische er hoop uit putten, dat ons
gezamenlijk verleden serieus genomen wordt.

(Ds. Piet de Jong was 20 jaar predikant in Delfshaven)
GEROEPEN OM ER TE ZIJN VOOR EEN ANDER

Natuurlijk moet je ook als kerkelijke gemeente onderhoud plegen aan
jezelf.

Er moeten ambtsdragers zijn. Het dak van de kerk mag niet lekken. De
financién moeten op orde zijn. Daar gaat veel energie in zitten, zelfs als
alles goed loopt. Er moet elk jaar weer een preekrooster gevuld worden,
een vergaderrooster opgesteld, enz. De inzet waarmee zoveel mensen
zich wijden aan dit alledaagse kerkenwerk, verdient veel respect.
Wanneer het niet goed gaat, slokt de organisatie veel meer op. Je kunt er
als kerkenraad aan verslijten dat er jaar op jaar geen nieuwe
ambtsdragers gevonden worden. Een gemeente kan in een kramp raken,
als ze de ledenaantallen ziet kelderen en de jeugd ziet verdwijnen uit de
kerk. Het zijn ingrijpende zaken. De kerk waar je van houdt, lijkt te
verdwijnen. Dat is iets wat je niet wilt: het raakt je ziel.

Gemeente X had een complex van de genoemde problemen.

Tot twintig jaar geleden kende de kerk een bloeiend verenigingsleven.
Elke dag waren er activiteiten: van zangkoor tot gespreksgroep tot
ouderensoos. Er was een kampeerclub, een fietsclub, een wandelclub en

een fanfare. De kerk zat elke zondag vol. Toen kwam de kentering;
-7-
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ongemerkt waren de leden oud geworden. Velen verhuisden, want het
dorp kende geen levensbestendige woningen. Er stierven gemeenteleden.
Ogenschijnlijk plotseling stortte het gemeenteleven in.

De kerkgemeente had twee gebouwen in haar beheer. Rondom die
gebouwen ontvlamde een groot conflict. Hoe nu verder? De gemeente
kwam er niet uit. Nog meer leden gingen weg, boos en gefrustreerd. Veel
gemeenteleden kwamen steeds feller tegenover elkaar te staan. Ze wilden
allemaal het beste, maar kregen het meest beroerde: een gevecht.

De priester/schrijver Henri Nouwen had het ooit over de handen van twee
geliefden en zegt: ‘Die kunnen zo in elkaar verstrengeld raken dat er geen
ruimte meer over is voor een derde persoon.’ Ze zijn alleen op elkaar
gericht. Maar er moet ook altijd een andere fase komen, waarin die twee
mensen met hun vier handen veel kunnen betekenen voor een ander. Dat
verstikt niet maar geeft bloei.

Het beeld van Henri Nouwen is zeer toepasbaar op de kerkelijke
gemeente. We kunnen zo enorm met elkaar in de weer zijn dat we
helemaal vergeten dat er ook een wereld buiten is. Het gaat niet aan om
een verstikkende kring te worden van mensen die elkaars handen strak
vasthouden, los van de wereld om hen heen. Nee, we worden
weggeroepen om er te zijn voor de ander.

Toen de onmin in dorp X het hevigst was, gebeurde er een verschrikkelijk
ongeluk. Veel partijen waren erbij betrokken, zowel kerkelijke als niet-
kerkelijke. De wijze predikant zette de deuren van beide kerkgebouwen
open, om een kaarsje te branden, stil te zijn, heel simpel. Daarna
organiseerde de kerkenraad een avond waarop iedereen kon vertellen wat
er met haar of hem gebeurd was. De kerk werd zo een helende plek voor
het dorp. Maar, opvallend genoeg, de kerkelijke gemeenschap heelde er
zichzelf 66k mee. Het ging niet meer over ledenaantallen of dalende
inkomsten. Het ging over zingeving en vriendschap. De gemeente kwam
los van cijfers en angsten en landde in vertrouwen en plezier.

Rampen zijn gelukkig niet af te roepen en je wenst ze niemand toe. Maar
wat gemeente X leerde, was: wees er voor een ander. Dat kan elke
gemeente tot haar beleid maken. Zet de deur van je kerk open; zet koffie;
laat je zien. En zie zelf om naar anderen.
Sommige zaken regelen zichzelf. Soms hoef je niet veel meer te doen dan
een aanzet te geven. Of te wachten met een besluit. Geforceerde
oplossingen zijn vaak de slechtste...
(naar een tekst van Sybrand van Dijk)

-8-
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VERZET VAN RUSSISCHE CHRISTENEN

Toen in de herfst van 2022 Rusland Oekraine binnenviel, kwam er een
uittocht op gang van Russische mannen. Zij wilden niet vechten tegen
Oekraine, om diverse redenen. Maar er zijn ook dappere Russen die in
Rusland blijven en hun stem verheffen. Zo schreef een groep Russische
christenen een anti-oorlogsverklaring.

Hoogleraar Heleen Zorgdrager kwam het manifest tegen op Telegram,
een soort computer-platform waarop je veilig kunt communiceren met
anderen. Het bleek te gaan om een groep theologen uit verschillende
kerken in Rusland. In een Kerstverklaring schrijven ze: ‘Het is onmogelijk
nu stil te blijven. Wij voelen een ondraaglijke pijn, wetende dat tijdens deze
feestdagen men in Oekraine sirenes zal horen in plaats van kerstliederen,
en dodelijke raketten ziet exploderen in plaats van vuurwerk.” De militaire
agressie tegen Oekraine wordt veroordeeld als in strijd met Gods
geboden. Dat zoveel kerkleiders in Rusland de oorlog steunen en
rechtvaardigen, roept afschuw bij hen op.

De verklaring roep op om in actie te komen; je te verzetten op een
geweldloze manier.

Heleen Zorgdrager besloot contact te zoeken met de makers van het
manifest. Om veiligheidsredenen deed ze dat via een bevriende
tussenpersoon buiten Rusland.

Het begon met een kleine groep van lokale kerkleiders in een Russische
stad; dat breidde zich later uit. De groep is nu half protestants en half
orthodox. Een oecumenisch geheel, maar dat is helemaal een gevolg van
de oorlog. Ze zijn een tekst - hun visie - gaan schrijven, op de huidige
situatie en wat de roeping van christenen zou zijn, wat ze geloven en
waardm. Als je in een land leeft met een fascistische ideologie begin je al
gauw te denken: misschien ben ik de enige die het fout heeft of gek is, en
is ieder ander normaal?!

De verklaring werd onmiddellijk en voorspelbaar ‘politiek’ genoemd door
de tegenstanders. Het is riskant, de leden van de groep kunnen
gearresteerd worden en tot gevangenisstraffen worden veroordeeld. Ook
is het zo dat wanneer christenen iets verklaren in de publieke ruimte het al
gauw als ‘zondig’ wordt bestempeld en dat is dan helemaal te danken aan
de Russische kerk en hoe zij verstrengeld is geraakt met de staat.
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In de kerstverklaring worden ‘alle christenen van Rusland’ opgeroepen om
in actie te komen. Het is moeilijk te zeggen wat de impact is. Via de
computer komen wel veel reacties, maar de sociale media zijn een
gevaarlijke plaats in Rusland vandaag de dag.

Vanuit Oekraine is de helft van de reacties positief, de andere helft
kritisch. De laatste groep heeft wel een punt: de Russische christenen
hebben de bezetting van de Krim niet ter harte genomen, of zelfs
stilzwijgend gesteund. Ze vragen de mensen in Oekraine hen te vergeven
dat zij als kerk zo apathisch zijn geweest.

Hoe kunnen christenen protesteren tegen de oorlog? In Rusland is dat
illegaal; het valt onder burgerlijke ongehoorzaamheid en staat daardoor
gelijk aan zelfopoffering. Praat in op mensen in je omgeving, plak anti-
oorlogsstickers of spuit graffiti, gebruik slim de sociale media. Maar
uiteindelijk zullen de christenen toch hun stem luider moeten laten horen
nu het kwaad groeit. Dat betekent meer risico’s nemen om Christus na te

volgen in het Rusland van vandaag.

LIEVE BROEDERS EN ZUSTERS,
VANORAG KONT DE
PREEK TE VERVALLEN,

OMDAT |K W 1ETS TE '
ZEGGEN HEBT 4 ]
7 — R Di——

-‘ e
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH

BLOEMENGROET

14 mei Dhr. Kranenburg, (groet van de
gemeente)
Bieneke en Cor de Waal, (ter bemoediging)
Dhr. en mw. Schols, (55 jaar getrouwd)
21 mei Dhr. en mw. Blom, (vanwege overlijden schoondochter)
28 mei Mw. Maris, (groet van de gemeente)
4 juni  Mw. Monster, (van harte beterschap)
Bieneke de Waal, (van harte beterschap)
Fatima Ameri, (bedankje voor 't maken toetjes Alpha cursus)
11 juni Peter en Jolanda van Es, (50 jaar getrouwd)
Dhr. en mw. Breure, (66 jaar getrouwd)
18 juni Fam. Kriekaard, (dank voor inzet gehandicaptenweek Doorn)
25 juni  Fred de Grunt, (groet van de gemeente)

PERSONALIA

Ingeschreven:
Dhr. en mevr. Boekwijt, Steenbergseweg 59, Dinteloord

Nieuw ingekomen:

Dhr. Eikelenboom, Hermelijnstraat 7, Rucphen

Mevr. M. van der Harst-Wachtmeester, Zellebergen 51, Oudenbosch
Dhr. S. Brommeijer, Meidoornstraat 4, Oudenbosch

Overleden:

Dhr. A. Rijpsma, Moerdijksestraat 12, Oudenbosch op 10-6-2023
Vertrokken:

Mevr. S.M. Poot, Spuilaan 370, Oudenbosch naar Breda

-11-
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1968 — 2023
otolicitoend Bedankt voor het prachtige boeket wat wij
T e kregen als felicitatie voor ons 55 jaar
S ol huwelijk.
b & ~N ~N Ook was het heel fijn om de kaart met al de

r F ey 2. namen te krijgen.

-l ety We mi het samen zijn tijdens de diensten en
e T ,ﬂ‘/v/j e missen he in tij

ﬂ(“&iz gl JJ% daarna wel. Maar door mijn operatie (heup) was

het niet mogelijk. Wij hopen in de maand juni weer te kunnen komen. Het

was ook fijn om via b.v. mijn zus Bouk vaak de groeten van verschillende

mensen te krijgen.

Nogmaals bedankt.

Piet en Nely Schols

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN KERK EN
PASTORIE/PASTORIJE

In de loop van dit jaar gaan er een aantal onderhoudswerkzaamheden
plaats vinden.

Onze gebouwen worden jaarlijks geinspecteerd door de “Monumenten-
wacht Noord Brabant”. Aan de hand van hun rapportage hebben we een
plan gemaakt voor uitvoer van de volgende zaken. We worden hierbij
ondersteund door de heer van Wijngaarden, bouwkundige van de SBKG
(Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen),

KERK
Toren. Er treedt lekkage op bij een van de zes met lood beklede houten
stijlen. Om te voorkomen dat de toren vroeg of later in zou storten moet
alle loodbekleding worden verwijderd, de klokkenstoel tijdelijk verplaatst,
alles geinspecteerd en eventueel gerepareerd worden. Daarna moet er
weer nieuwe loodbekleding aan gebracht worden en de klok weer op zijn
plaats gezet. Om dit te kunnen doen wordt er een stelling gebouwd om bij
het torentje te komen.

Muurplaat. Ter hoogte waar het dak op de muur rust ligt een houten balk,

-12-
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de zogenaamde muurplaat. Aan de rechter kant vooraan is deze ingerot
en moet gedeeltelijk vervangen worden,

Dak. Dit moet worden nagekeken en hier en daar moeten wat pannen en
dakvorsten worden vastgelegd.

Schilderwerk buiten. In het kader van het meerjarenplan voor
schilderwerk is het na 6 jaar weer nodig om de verf een grote beurt te
geven.

PASTORIE EN PASTORIJE
Dak. Dit moet ook worden nagekeken en hier en daar moeten wat pannen
en dakvorsten worden vastgelegd. Zodanig, dat het nog zeker goed mee
kan voor dat het dak keer vervangen moet worden,

Schilderwerk buiten. In het kader van het meerjarenplan voor
schilderwerk is ook hier na 6 jaar weer nodig om de verf een grote beurt te
geven.

Schilderwerk pastorie binnen. De raamkozijnen, buitendeuren en
kozijnen hebben zeer lange tijd geen verfbeurt gehad. Deze zullen ook
aangepakt worden.

Voorzetramen vervangen. In de pastorie en in de pastorije zijn ooit
voorzetramen aangebracht als een alternatief voor dubbelglas. Standaard
dubbelglas is niet toegestaan omdat het gebouw een rijiksmonument is.
Een aantal van deze ramen zijn onhandig omdat erachter niet
schoongemaakt en niet geschilderd kan worden.

Overig werkzaamheden aan de pastorie. Het vervangen van het dak,
het repareren van scheuren in binnenmuren en reparatie van plafonds is
noodzakelijk maar niet acuut. Voor deze werkzaamheden is besloten om
ze uit te stellen tot een later tijdstip. Dit zou plaats moeten vinden in een
periode nadat de huidige bewoners zijn vertrokken en voor dat er nieuwe
bewoners in trekken.

FINANCIERING

Pastorie en Pastorije. Dit gebouw is een rijksmonument en gelijk ook een
woonhuis. Tot vorig jaar kon hier geen subsidie worden verkregen.
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Inmiddels kan dit wel en hebben we een subsidie toezegging van
ongeveer €23.000, =

Kerk. De kerk is gemeentemonument en hiervoor is bij de gemeente
Halderberge subsidie aangevraagd. Ook hier is ongeveer €23.000, =
toegezegd.

Overige ondersteuning. Bij diverse andere instanties is subsidie
aangevraagd met behulp van enkele, in deze materie, gespecialiseerde
personen. Dit heeft tot nog toe geresulteerd in 3 toezeggingen van
gezamenlijk €23.500, =.

Onderhoudsreservering. We reserveren als kerk ieder jaar een bedrag
voor onderhoudswerkzaamheden. Deze reservering is op dit moment
opgelopen tot rond €75.000, =.

Alles bij elkaar is het ongeveer genoeg om de werkzaamheden uit te
voeren. Maar we zullen wel weer jaarlijks moeten reserveren voor
onderhoud zodat we in de toekomst voldoende hebben om de dan
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren.

Het schilderwerk gaat in de loop van de zomer plaats vinden.
De aannemerswerken zijn gepland in de maand oktober.

Marius van der Beek

VERJAARDAGSKALENDER (75 +)

9 juli Mevr. A. Rolandus-van der Well
17 juli Dhr. A.P.F. Voet

18 juli Mevr. B. van der Weijden

26 juli Mevr. L.M. de Wolf-van der Linden
28 juli Dhr. D.P. van Krimpen

30 juli Mevr. H. Jansen-Withaar

31 juli Dhr. J.A. Baaijens

2 augustus  Dhr. C. de Waal
5 augustus  Mevr. W.J.J. Kloek-Pronk
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12 augustus  Mevr. W.M. Ruis-Dubbeldam

12 augustus  Mevr. K. Voet-Hibma

18 augustus  Mevr. D.C.M. Verschuren-van Grimhuijzen
18 augustus  Dhr. A. Krougman

20 augustus  Mevr. M. Schinkelshoek-de Jong

22 augustus  Dhr. T.A. van der Pol

22 augustus  Mevr. J. van Willigenburg-Endlich

26 augustus  Mevr. M.H. van Dongen-Nieborg

COLLECTEN

eerste tweede uitgang
9 juli ZWO: hoorn van Afrika,

Ethiopié kerkbeheer  groot onderhoud
16 juli Voedselbank kerkbeheer  groot onderhoud
23 juli Afriana kerkbeheer  groot onderhoud
30 juli N.B.G. kerkbeheer  groot onderhoud

6 augustus  Chris en Voorkom kerkbeheer  groot onderhoud
13 augustus  KiA, Zomerzending  kerkbeheer  groot onderhoud
20 augustus  Open Doors kerkbeheer  groot onderhoud

27 augustus  Stichting Leergeld kerkbeheer  groot onderhoud
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PROEVEN EN SMAKEN, 25 JUNI 2023

Hoe warm het was, en hoe lekker!

-16-



-KERKKLOK-
NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND

VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 9
MEI 2023

OPENING

Marga opent met het spiegelverhaal dat hoort bij Lucas 10 de verzen 25-
37, dat gaat om elkaar een spiegel voor te houden, b.v. als jezelf
vriendelijk bent tegenover iemand dan is diegene meestal ook vriendelijk
tegen jou, of als je wilt dat er geen ruzie gemaakt wordt dan ook zelf geen
ruzie maken. Het is dus belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven.
Daarna gaat ze voor in gebed.

INGEKOMEN POST

Woord en Dienst van april 2023.

Protestantse Kerk — protestant.

Nieuwsbrief van Noach’s Ark.

PASTORAAT

Dhr. A. Haasnoot heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Ina is
naar de receptie geweest en heeft namens onze gemeente een attentie
overhandigd

EVALUATIE EREDIENSTEN

De kerkdiensten van 2,7 en 16 april zijn goed verlopen.

6/4 de Passion; goede opkomst en na afloop waren er veel fijne
gesprekken.

9/4 Pasen; het was een fijne dienst vooral de medewerking van Sjors v.d.
Straten die op de trompet speelde werd op prijs gesteld. De kinderen
konden na afloop van de dienst eieren zoeken.

KOMENDE DIENSTEN

14/5 ds. Charlotte Inkelaar- de Mos, aanvang 10.30 uur, het Heilig
Avondmaal wordt dan gevierd. Tevens ontvangt Toby de Jong dan een
gouden draaginsigne voor 50 jaar beheer van het Protestantse Kerkhof in
Oud Gastel, er is dan KND en koffiedrinken.

18/5 Hemelvaart; ds. H.J. Inkelaar aanvang 10.00 uur. Het is een
gezamenlijke dienst die in Oud Gastel gehouden wordt, na afloop is er
koffiedrinken.

28/5 Pinksteren; ds. H.J. Inkelaar aanvang 10.30 uur. Het Protestantse
Kerkkoor uit Oudenbosch treedt dan op, er is KND en na afloop
koffiedrinken.

BEAMER

Een paar mensen storen zich aan het geloop om het licht aan en uit te
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doen bij het gebruik van de beamer. Kees gaat dit oplossen om met een
afstandsbediening het licht aan en uit te schakelen. Ook als er vreemde
voorgangers preken worden de lezingen niet altijd goed doorgegeven,
misschien kan daar aandacht aan besteed worden.

NIEUWSBRIEF

Lenie maakt maandelijks een nieuwsbrief, daar zijn we blij mee het is
reuze makkelijk om te kijken wat er in die maand georganiseerd wordt.
DIACONIE

De filmmiddag georganiseerd door de ZWO is goed verlopen. Het was
gezellig, mooie film en lekkere hapjes. Helaas waren er niet zoveel
mensen omdat er in Oudenbosch ook van alles te doen was.

Voor de fietstocht op 29/5 is alles geregeld, ook worden er op die dag bij
ons in de kerk oudhollandse spelen aangeboden. De inschrijfformulieren
worden binnenkort uitgedeeld.

KND

3/9 Startzondag, Wilma wil dan met de kinderen een musical opvoeren,
misschien samen met de KND van Oudenbosch. Alles moet nog verder
uitgewerkt worden. Ook is het de bedoeling om in de vakantie iets leuks
voor de kinderen te organiseren b.v. pannenkoeken bakken of een
speeltuin bezoeken, ook dat moet nog verder uitgewerkt worden.
KERKRENTMEESTERS

Kees; de monumentenwacht is nog niet geweest, in de gaten houden dat
die toch zeker volgend jaar komt.

De begraafplaats in Oud Gastel moet weer schoongemaakt worden.
Marga sluit af met het zingen van lied 994 “Voor hen die ons voorgingen”.

De volgende vergadering is op dinsdag 20 juni om 19.30 uur.
Het moderamen is op maandag 12 juni om 14.15.

BLOEMENGROET

7 Mei Dhr. J. Paauwe (verj)

14 Mei Fam. de Hoop — Nijkamp (25jr Getrouw)
18 Mei Fam. Gelijns — Lodders (60 jr Getrouwd)
21 Mei Mevr. M.E.J. Koole — Godeschalk (Verj)
28 Mei Mevr. M.\W. Lodders — Zwagemaker (Verj)
4 Juni Mevr. W.M.C. Welten (Verj)
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11 Juni Mevr. E.A. Wijnants — Odijk (Verj)
Mevr. H.M. Taal — Verburg (Verj)
18 Juni Dhr. W. in ‘t Veld (Dankjewel voor het ondersteunen van de
KND) ;o
25 juni Mevr. J.C.E. Broier — Quartel (Verj)
COLLECTEN s

De eerste collecte is voor Kerkbeheer.

De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor
“Hoorn van Afrika”

Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en
pastoraat.

De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming:

9 Juli Rotia Valley

16 Juli Leger der Heils

23 Juli Bijbelgenootschap

30 juli Artsen zonder Grenzen
6 Aug Voedselbank

13 Aug Zending Ghana (KIA)
20 Aug Afriana Foundation

27 Aug Noachs Ark
HARTELIJK DANK!

Bij deze willen wij dank zeggen aan alle vrienden en kennissen voor jullie
vele bemoedigende en ondersteunende woorden, die wij ontvangen
hebben tijdens mijn ziekte en de vele onderzoeken.

Wij hopen nu nog op één gunstig bericht van het laatste onderzoek op 24
juli aanstaande.

Frans en Ali Geleyns
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DIT GEBEURDE ER OP 14 MEI:

Het bestuur van de
verenlging voor Kerkrentimeesterlijik Beheer
tn de Protestantse Kerk in Nederland
heeft bij besluit van
April 2023
op Voordracht van het college van kerkrentmeesters
vaw de Protestantse Gemeente qastel § kruisland
ann
Tobias Mercurius de Jong
geboren te oud Gastel op 24 februari 1947
toegekend
Het draaginsigne in Goud
wegens
het vervullen van diverse functies

gedurende Vijftig jaren.
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KINDERNEVENDIENST GASTEL- KRUISLAND

9 september hebben we het over elkaar zegenen en voor elkaar bidden
23 juli voorbereiden voor de musical bijbel dagen.

24 -25- 26 juli: MUSICAL BIJBELDAGEN

6-20 augustus Ga je mee??? Oefenen.

3 september startzondag en generale repetitie.

Musical: Ga je mee??

Op 24-25 en 26 juli hebben we de musical bijbeldagen.

Samen met jullie willen we dan van een Bijbelverhaal een musical
gaan maken, die we op de startzondag, 3 september, om 14.00 uur
laten zien aan alle mensen. Dus vertel het vast maar aan je opa en
oma of aan anderen dat ze komen kijken.

De musicaldagen zijn van 10.00 uur tot 15.00 uur. 1 keer iets langer
omdat we dan naar de speeltuin gaan maar dat horen jullie nog.

In de ochtend gaan we naar het verhaal luisteren en de liedjes
oefenen maar ook alles wat er op het toneel (voor in de kerk) nodig is
maken. Dus verven, knippen ed. Tussen de middag eten we samen in
de consistorie.

In de middag gaan we gezellige, leuke dingen doen en 1x naar de
speeltuin.

Opgeven bij Marga of Wilma 06 20547477.
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Kerkelijk Bureau
Opbrengst collecten

Bloesemc

ollecte

voor

eredienst

&n Hoorn
Datum Extra collecte Kerkbeheer | Extra pastoraat | van Africa

collecte

07-05-2023 [ Moah's Ark 30,80 31,60 25,80
14-05-2023 | Leger des Heils 43,70 45,50 32,30
18-05-2023 | Orgelfonds 54,05 51,30 £3,80
21-05-2023 | Kerkin Actie / Binnenlands diaconaat 28,40 31,00 23,20
28-05-2023 | Kerkin Actie / Pinksterzending 55,80 70,00 52,10

Hartelijk dank voor al uw gaven!
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GEEF AAN DE SOLIDARITEITSKAS

Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar
helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan.
Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij
vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt
afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd
voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en
bijdrage!

Maak uw bijdrage over op NL71 RABO 0373 7240 63 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Gastel en Kruisland o.v.v. solidariteitskas 2023.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! Wilt u meer weten over de
Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
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BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953
t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch

DIACONIE OUDENBOSCH

Bankrekeningnr.: NL6ORABO0373738714
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND

Bankrekeningnr. NL71 RABO 0373 7240 63
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland

DIACONIE GASTEL & KRUISLAND
Bankrekeningnr. NL94 RABO 0373 7381 02

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel en
Kruisland
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verzinkerij
west brabant

\

zink, dé bescherming tegen roest!

Blauwe Hoefweg 11 T +31 (0)165 31 34 50

4731 DK Oudenbosch F +31 (0)165 31 77 77
www.verzinkerijwestbrabant.nl

Voor al uw zolder-, garage-,
huis- en schuur ruimingen
tegen zeer scherpe prijzen en
condities.
Betrouwbaar en 100%
discreet!

besaruimingen@gmail.com

Bert de Bruin

AY, ——
BeSa

ruimingen
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snijbloemen » boeketten  grote sortering kamerplanten  tuinplanten »
7 \» potterién » decoratieartikelen
Foe=s]

Mopica
Bloemisterij / Tuincantrum
% ADRES VOOR AL
UW BLOEMWERK

René en Katinka Cappetijn @_

Mieuwlandweg 2 - Oudenbosch
tel: ou6s - 312908 - fax: 0165 - 322829 - e-mail: rcappetiin@hetnet.nl

LUXE BAKKERU
NAGELKERKE

@ voor het lekkerste brood
Fenkelstraat 33

Tel. 330013




-KERKKLOK-
DE EREDIENST

OUDENBOSCH

9 juli 9.00 uur Ds
16 juli 10.30 uur Ds
23 juli 9.00 uur Ds
30 juli 10.30 uur Ds
6 augustus 9.00 uur Ds
13 augustus  10.30 uur Ds
20 augustus 9.00 uur Ds
27 augustus  10.30 uur Ds

GASTEL EN KRUISLAND

9 juli

16 juli
23 juli
30 juli
6 augustus
13 augustus
20 augustus

27 augustus

10.30 uur Ds

. Ch. Inkelaar-de Mos

. H.J. Inkelaar

. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel
. H.J. Inkelaar

. Ch. Inkelaar-de Mos

. Ch. Inkelaar-de Mos

. L. van der Eijk, Zwijndrecht

. H.J. Inkelaar

. Ch. Inkelaar-de Mos,

afscheid/(her-)bevestiging ambtsdragers

9.00 uur Ds
10.30 uur Ds
9.00 uur Ds
10.30 uur Ds
9.00 uur Ds
10.30 uur Ds
9.00 uur Ds

. H.J. Inkelaar

. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel

. H.J. Inkelaar

. Ch. Inkelaar-de Mos, koffie drinken
. Ch. Inkelaar-de Mos

. L. van der Eijk, Zwijndrecht

. H.J. Inkelaar
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