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DIVERSE ADRESSEN 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 

  Fenkelstraat 26, 4731 JB   
  OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 

Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    0165-315941 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 06-29117914 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerder:vacant 
                           
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  : Mevr. J. van der Kruijk   
Ouderlingen  : Mevr. H. Boom 06-23453336 
Diakenen   : Mevr. C. Groothoff
 06-20581524 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers  
Crèche   : Mevr. L. Breen 06-21604935 
Kindernevendienst  : Mw. I. Kriekaard
 0165-326650 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Koster   : Mevr. W. Ros 315851 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer   : Dhr. A.J. van der Ven           310113 

Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website   : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst  : Mevr. K.M.van Alphen
 0165-512935 
Scriba   : Mevr. N. Kuijlen 0165-512200 
Preses    : Mevr. L. in ’t Veld  06-27187352 
Kerkrentmeesters  : Mw. K.M. van Alphen 0165-512935 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten 06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982 
Kerkelijk Bureau  : Dhr. P. Slager  0165-512755 
Verhuur   : Dhr. K. Brouwers  0165-512564 
Contactpersoon kosters : Mevr. N. Loch  0165-512445 
Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com 

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 

 

MEDITATIEF 
 
Gedenken 
 
In de kerk valt het begin van het kerkelijke nieuwe jaar op de eerste 
zondag van Advent: zondag 1 december. De kleur in de kerk van het 
antipendium of tafelkleed kleurt dan paars. Evenals de stola van de 
voorganger. Tijd van inkeer, en voorbereiding op en toeleven naar het 
feest van de komst van Christus in de wereld. Het licht dat in de wereld is 
gekomen. Dat het duister op de vlucht jaagt. 
Daaraan voorafgaand, in de maand november, leven we toe naar het 
‘einde’ of de voltooiing. Met als afsluiting op 24 november de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Dan gedenken we de mensen die ons dit 
afgelopen jaar (of al eerder) zijn ontvallen. Er is gelegenheid om te 
gedenken. In de stilte, of door een waxinelichtje aan te steken.  
Gedenken is iets goeds. We vergeten soms snel. Er gebeurt zoveel, ons 
hoofd zit vaak vol. Geen ruimte om ons te veel te herinneren. En toch: het 
is goed regelmatig even stil te staan en terug te kijken. Bijvoorbeeld aan 
het eind van een dag. Of aan het eind van een week. Als we terugkijken, 
herinneren we ons weer wat gebeurd is. Waar we blij mee of dankbaar 
voor waren, ook wat moeilijk was.  
‘Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’, schrijft Paulus aan 
de jonge Timotheüs. (2 Tim.2:8) Dat is blijkbaar belangrijk te gedenken, te 
onthouden. In het Nieuwe Testament is de Opstanding het keerpunt. 
Jezus kwam in de wereld, heeft geleefd, is ‘gekruisigd, gestorven en 
begraven’. Op de 3e dag is Hij opgewekt uit de doden. Ons aardse leven is 
eindig, maar in Christus ontvangen we het leven. Opstandingsleven zal Hij 
ons geven.  
Als we sterven, komt ons aardse bestaan tot een eind. Maar in Christus, in 
het geloof, gaat ons leven verder. Op een ander niveau. Bij Hem en in 
Hem. Jezus zegt: ‘Wie geloof zal leven, ook al is hij gestorven’. (Johannes 
11:25)  
‘U hoeft niet te treuren, zoals anderen, die geen hoop hebben’, schrijft 
Paulus (in 1 Thessalonicenzen 4:13). Natuurlijk rouwen we als we 
geliefden missen. En dat mag ook. Het gemis is groot. Maar toch: we 
mogen hoop hebben. Daarom rouwen we met hoop!  
Laten we gedenken. Denken aan de goede en mooie dingen.  
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Denken aan hen van wie we hielden en houden. En vooral gedenken dat 
Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Want dat geeft ons leven hoop 
en kleur.  
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
 
 
De kleuren van het kerkelijk jaar 
Met Advent komt de kleur paars weer in de kerk, na een lange periode 
van ‘groene zondagen’. Wat betekenen die kleuren, en waar zijn die voor? 
De één ziet het niet eens, voor een ander is het bekend en voor weer een 
ander is het misschien nieuw. De kleuren van het kerkelijk jaar herinneren 
ons eraan dat niet elke zondag gelijk is.  
Het is je vast wel eens opgevallen in de kerk: de kleur van het kleed op de 
tafel verschilt gedurende de loop van het jaar. Waar heeft dat mee te 
maken?  
Kort gezegd: met de feesten of met feestelijke gelegenheden. Gewoonlijk 
is de kleur groen; die kleurt geeft uiting aan het rustig blijven vertrouwen 
op God, zoals een conifeer ook altijd groen blijft. Groen is de basiskleur in 
de kerk. Kleur van de hoop. 
Dat verandert wanneer de feesten komen. Maar dan hebben we echter 
niet meteen de feestkleur. Daaraan vooraf is er eerst een periode van 
bezinning, van inkeer: hoe staat het ervoor met mezelf in mijn verhouding 
tot God? De kleur die daarbij hoort is paars. Twee keer in het jaar hebben 
we een periode van paars in de kerk. Dat is voorafgaande aan Kerst (de 
tijd van Advent) en voorafgaande aan Pasen (de Veertigdagentijd). 
Wanneer dan die feestdagen aanbreken dan komt het wit tevoorschijn. En 
de zondagen daarna blijven nog in het teken van dat feest in dezelfde 
kleur.  
Dan rest ons nog het rood. Dat doet je misschien al denken aan vuur en 
aan aangevuurd worden. Waar kan dat op slaan? Pinksteren! Het laatste 
van onze grote feesten. Het liturgische jaar begint met Advent en gaat met 
de feesten door tot en met Pinksteren en de zondag daarna. Die zondag 
heet zondag Trinitatis, de zondag van de Drie-eenheid. We hebben dan 
immers in die afgelopen maanden gevierd wat de Vader, de Zoon en de 
Geest voor ons hebben gedaan. Op die zondag is de kleur wit en daarna 
gaan we weer over op het groen, tot aan de volgende Advent. 
Er zijn bijzondere gelegenheden waarbij de kleur rood ook verschijnt. Dat 
zie je in de kerk wanneer ambtsdragers worden bevestigd of wanneer 
mensen belijdenis doen. Zij mogen weten dat ze niet alleen beginnen 
maar gesterkt zullen worden door de heilige Geest. Zo wordt rood ook wel 
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gebruikt bij een trouwdienst.  
Bij een uitvaart kan men kiezen voor paars (als je vooral denkt aan het 
moeten missen van een geliefd persoon) maar ook voor wit (als je denkt 
aan de opstanding en Gods belofte van nieuw leven). Al met al hebben de 
liturgische kleuren dus echt betekenis! 
 
Het gebruik van liturgische kleuren is opgekomen in de Middeleeuwen 
(rond de 12e eeuw) Niet in alle Protestantse kerken worden deze kleuren 
gebruikt. Je kunt ook niet zeggen dat de kleuren direct uit de Bijbel 
afgeleid zijn. De enige kleur die echt als ‘kleur’ voorkomt is het wit. Zo lees 
je in het boek Openbaring dat de gewaden witgewassen zijn, want 
gewassen met het bloed van het Lam.(Openbaring 7 vers 14). 
En in Openbaring 7 vers 9: Ik zag een onafzienbare menigte die niemand 
tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit 
gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor 
het lam. 
Ook in Openbaring 3 (vers 3 en 4) wordt gesproken over hen die in het wit 
gekleed zijn. Het is goed iets te weten over deze traditie, maar het is dus 
geen ‘wet van Meden en Perzen’. Meer een herinnering aan de eigenheid 
van de tijd. 
 
 
 
GEBED 
 
Heer, we bidden  
om kracht in onze zwakheid, 
om moed wanneer we bang zijn, 
om liefde wanneer we ons kil en koud voelen. 
 
We bidden voor mensen overal. 
Om licht in de nacht, 
Om zicht wanneer het donker lijkt, 
Om hoop in hopeloosheid. 
 
We bidden voor onze wereld, geschonden en geschaad. 
Om rechtvaardigheid en vrede, 
Om Uw rijk dat komen zal, 
Om Uw wederkomst als Vredevorst.  
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Hoor ons bidden, 
Hoor ons zingen, 
Hoor ons roepen in de nacht. 
 
Wij danken U  
Wij loven U  
Wij eren U.  
 
Amen.  
 
 
Een bericht over/van Jesse Barendregt  
 
Op zondag 27 oktober was Jesse Barendregt in de kerkdienst in 
Oudenbosch. Hij vertelde over het werk van de M.A.F. en over zijn 
uitzending naar Zuid-Soedan rond 11,12 november. Op maandagmorgen 
28 oktober schreef Jesse: 

Goedemorgen Charlotte, 

Nogmaals bedankt voor de mogelijkheid om gisteren mijn missie te delen 
in jullie gemeente. 

Gisteren zei iemand terecht tegen mij dat ze in de nieuwsbrief niet echt 
kon vinden hoe ze kon supporten/aanmelden nieuwsbrief. 

Mochten meer mensen dat hebben, dan kunnen ze meer info vinden op 
www.maf.nl/barendregt of hun adres doorgeven, dan kunnen ze de 
nieuwsbrief per post ontvangen.  

Hartelijke groet en zegen, 

Jesse Barendregt 
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VAN DE REDACTIE 

Als het goed is ontvangt u deze kerkklok net voor de oogstdienst op 10 
november. De oogstmaaltijd is dan al of niet achter de rug en hopelijk 
heeft u spullen ingeleverd voor de voedselbank (zie vorige kerkklok). 

Verder in deze kerkklok vindt u een prachtig gedicht met een mooie 
afbeelding die te maken heeft met de oogstdienst. 

Op 24 november is er de laatste zondag van het kerkelijk jaar en dan 
begint op 1 december de adventstijd. Ds. Charlotte heeft daarover 
geschreven. 

Daarna volgt uiteraard het kerstfeest, en de volgende kerkklok is dan ook 
de Kerstklok. De kopij daarvoor kunt u inleveren vanaf 8 december (t/m 
11 december…..). 

N. Blok 
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EEN HAND IN DE MIJNE 
 
Mijn jongste liet de kleuterschool achter zich. Elke schooldag liepen we 
hand in hand naar de – zo noemde men dat toen – ‘zwarte school’ in mijn 
wijkgemeente. Enkele ouders uit onze kerk hadden voor hun kinderen een 
school in de ‘witte’ aangrenzende wijk gekozen. Omdat ik godsdienstles 
gaf in groep acht, wist ik met hoeveel inzet de leerkrachten bezig waren 
met de jongens en meisjes uit onder meer Suriname, Turkije en Marokko.  
 
Soms werd mij bezorgd gevraagd of mijn dochter niet ‘achterbleef’ bij 
andere kinderen. ‘Ze zit op een internationale school’, zei ik dan. ‘Elk kind 
krijgt persoonlijke aandacht en binnen een klas is er niveau-onderwijs.’  
Mijn Marijke ging met plezier naar school. Hibah, Jamilah, Bianca, Sarisha 
kwamen op haar verjaardag en ook zomaar eens bij de dominee thuis 
spelen. Omdat ik er zo’n vijftien jaar les gaf, had ik ze ook in de klas toen 
ze in groep acht kwamen. We sloten de les altijd af met een liedje uit de 
Youth for Christ liedbundel. Ik koos dan vaak een tekst die geen kind 
buitensloot. Heel populair was: ‘Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was 
jij?’ 
Naar die school liep ik dus met Marijke, hand in hand. Ze babbelde 
honderduit en vertelde over de juf die zo mooi kon voorlezen. Ik lette 
ondertussen op het oversteken van een drukke weg. En ik bedacht met 
spijt dat ik het naar school brengen van haar broers en zus altijd aan mijn 
vrouw had overgelaten. Druk, druk, druk, van negen uur ’s morgens tot in 
de avond. Dominee wil er voor iedereen zijn. Iedereen, kan dat? 
 
Het is zo’n veertig jaar later. Omdat haar moeder te vroeg overleed, heeft 
Marijke alleen mij nog als ouder. Maar ja, met een drukke baan en op 
zichzelf wonend heeft ze niet meer zoveel tijd om te babbelen. We kunnen 
soms ook niet zo goed de woorden vinden. Zeker domineeskinderen 
moeten hun eigen weg zoeken en hun vader weet dat de grote woorden 
van het geloof ook verder kunnen vervreemden. 
Op mijn verjaardag neemt ze mij even apart: ‘niet schrikken hoor. Ik kreeg 
de diagnose kanker en dat ziet er niet goed uit.’ Ik heb een paar dagen 
nodig en wat goede vrienden om tegenaan te praten. Onder die vrienden 
mobiliseer ik een aantal voorbidders. Ik hoef het ze niet eens te vragen. 
‘Je staat machteloos’, hoor ik sommigen zeggen. Dat gevoel herken ik. 
Maar ons gevoel is toch niet het kompas om op te koersen? Haar artsen, 
gelovig of niet, werken toch ook in de hoop dat medisch ingrijpen ten 
goede kan uitwerken? 
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In onze werkelijkheid van kanker en Oekraïne, van Gaza en Soedan, 
dreigen wij te verzuipen. Maar machteloos, dat zijn we niet. Het gebed, 
lieve appjes en kaarten, medicijnen, familie en vrienden die dagelijks 
meegaan naar het ziekenhuis. Dat is niet niks! 
Samen met Marijke steken we de gevaarlijke kankerweg over en ik voel 
haar hand in de mijne. 
Zo schrijven we samen het verhaal van de hoop. 
 
(Een column van Rob van Essen, emeritus predikant)   
 
 
IN DIT HUIS WORD JE NIET VEROORDEELD 
 
Op verschillende manieren zijn kerken aanwezig in het ‘red light district’, 
of in het leven van vrouwen die dat willen verlaten. In het Rachamhuis in 
Den Haag – een particulier initiatief – bieden Marieke en Hans ruimte aan 
zes vrouwen die uit de prostitutie komen. 
 
In het huis van Marieke en Hans heeft elk van de zes vrouwen een eigen 
studio en – uniek voor Nederland – het echtpaar woont er zelf ook. Hun 
huisgenoten mogen altijd bij hen aankloppen. 
Leah is een van die huisgenoten en erg dankbaar. Marieke zegt: ‘Wat je 
hebt bereikt, heb je zélf gedaan. Wij faciliteren. Bovendien leren we van 
elkáár: de bewoners van ons en wij van de bewoners. Mijn leven zou een 
stuk saaier zijn zonder dit huis.’ 
Op haar achttiende gaf Marieke als vrijwilligster een kom soep aan een 
vrouw op de Rotterdamse tippelzone en nam zich voor ooit iets voor dit 
soort vrouwen te doen, omdat ze beter verdienen. Inmiddels weet ze hoe 
moeilijk het is om uit die wereld te stappen. 
 
Leah’s verhaal getuigt daarvan. Zij ontvluchtte een mensonterend leven 
en kwam in Nederland terecht. De enige manier om geld te verdienen leek 
haar de prostitutie. ‘Als ik van het bestaan van uitkeringen had geweten, 
was ik meteen gestopt. O God, ik wilde alleen maar stoppen. Maar dan 
had ik geen geld én geen woonruimte.’  
In het Rachamhuis (Racham is het Hebreeuwse woord voor barmhartig 
zijn) is de blik gericht op een hoopvolle toekomst. Leah: ‘Anderen die ik 
hulp vroeg, keken vies naar me als ze over mijn verleden hoorden. Ik 
voelde dat ik werd veroordeeld. Dat is in dit huis nog nooit gebeurd. Er 
wordt hier eindelijk echt naar mij geluisterd.’ Ze heeft intussen van alles 
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geleerd: een bankrekening openen, geld overmaken, niet in paniek raken 
van officiële brieven. Als ze nu post krijgt, bekijkt ze die samen met Hans. 
Ze heeft geleerd om van zichzelf te houden en van andere mensen. Haar 
hart ligt bij het verzorgen van mensen met dementie. Daar heeft ze 
inmiddels een opleiding voor gevolgd en er werk in gevonden. Marieke: ‘In 
plaats van een shitleven, heeft ze nu in één jaar tijd ontzettend veel 
bereikt.’ 
 
Hans vertelt hoe gastvrijheid en omkijken naar mensen die het minder 
hebben, een onderdeel is geworden van hun huwelijk. Ze hebben veel 
aan pleegzorg gedaan. Aangevuurd door hun volwassen dochters, 
geadviseerd door allerlei mensen en met hulp van fondsen en vrijwilligers, 
werd een groot pand gekocht en verbouwd. In 2021 konden ze de eerste 
bewoonster welkom heten. De vrouwen hebben elk een eigen voordeur; 
ze leven zelfstandig, maar kunnen altijd bij Hans en Marieke terecht. 
Iedere vrijdag eten ze samen aan de grote keukentafel en bespreken ze 
de afgelopen week. Er wordt gelachen, gehuild, gegild en gebeden, 
gediscussieerd. Het voelt als familie. 
 
(naar een tekst van Margot Berends) 
 
 
TOEN HIJ UIT DE BOOT STAPTE… 
 
…zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze 
waren als schapen zonder herder, en Hij onderwees hen langdurig. 
(Marcus 6:34) 
Wat betekent het dat Jezus de menigte ziet?  
En wat zien zij, wat zoeken ze, wat kunnen ze bij Jezus vinden? 
 
Alles begint met zien. Zie je een menigte? Veel mensen? Jezus ziet ze. Je 
kunt je ook indenken, dat je uit de boot stapt, de menigte weliswaar in je 
onderbewustzijn signaleert, maar er geen verdere relatie mee aangaat. 
Jezus doet dat wel. Hij ziet de mensen en, zo vervolgt Marcus: het gaat 
hem door merg en been. Zijn innerlijk strekt zich uit naar hen. Want zij zijn 
als een kudde zonder herder. 
Jezus ziet een bepaalde, nameloze, eenzaamheid. Een verlangen bij deze 
mannen en vrouwen dat geen antwoord lijkt te kunnen vinden. Ze staan 
daar allemaal. Te wachten. Op Hem. Maar wat verwachten zij? 
  



-KERKKLOK- 
 

-11- 

 

Te vaak lijkt Jezus getekend te worden als een soort superman. Iemand 
naar wie je kijkt, die je bewondert en die jij beslist niet bent. Jezus zou 
dingen doen die wij niet kunnen. En daarmee – onuitgesproken – niet 
mogen. Kijk je zo naar Hem, dan maak je jezelf machtelozer dan je bent. 
Hij kan alles, jij kunt niets. Onbedoeld worden mensen klein gemaakt. Je 
zou ook zo kunnen lezen: Jezus staat voor die gestalte die in ons zou 
kunnen opstaan.  
 
Neem een winkelstraat op zaterdagmiddag. Massa’s mensen drommen 
langs de winkels. Reclames roepen hen toe: koop hier! (en je wordt 
gelukkig…) De winkeliers willen iets van de voorbijgangers: hun geld. 
Hebben de massa’s geen geld, dan zijn de winkels niet in hen 
geïnteresseerd. 
Wie kijkt zo, dat mensen tot hun recht komen? Individuen worden? 
Denk aan de politiek van de laatste jaren. Daarin worden mensen van hun 
mens-zijn beroofd. Ze worden ‘die islamieten’, ‘die vluchtelingen’, ‘die 
buitenlanders’, ‘vrouwen met kopvodden’. Wie ziet hen zo, dat zij mensen 
worden met een naam en een gezicht?  Het gaat Hem door merg en 
been, voegt Marcus toe, aan het zien van Jezus. Zijn eigen innerlijk zegt 
Hem, wie de anderen zijn. Blijkbaar ligt er achter het ‘zien’ nog een andere 
wereld: hoe je jezelf beziet.  
Zie je jezelf als slachtoffer, is de ander dader. Zie je jezelf als verliezer, is 
de ander de winnaar. Zie je jezelf als rechtmatige bewoner van dit land, is 
de ander een illegaal. 
 
Als Jezus de menigte mensen ziet, wordt Hij met ontferming bewogen.  
God wordt zo zichtbaar in het liefdevolle ‘zien’ van Jezus. 
In onze hetzerige tijden wordt met veel cynisme gekeken. Blijkbaar is dat 
de bron waaruit wij drinken en die wij aan elkaar doorgeven. In de ogen 
van de cynicus is er niemand die oprecht het goede doet. Volgens hem is 
iedereen enkel uit op eigen belang en moeten we voor iedereen op onze 
hoede zijn. Mede daardoor drijft onze samenleving uit elkaar en staan wij 
met kwaaie koppen tegenover elkaar. 
Wat zou er gebeuren als we vertrouwen als bron zouden kiezen? Dat je 
besluit vriend te willen zijn van elke mens die op je pad komt. Ook al kost 
jou dat meer dan dat het je in eerste instantie oplevert. Dat je deze 
houding blijft oefenen. En dat je jezelf vergeeft, elke keer wanneer het je 
niet is gelukt. 
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Jezus ziet de schare. De ene keer zijn wij die schare; hebben wij wat 
barmhartigheid nodig. Om opnieuw te kunnen beginnen. Op een ander 
moment zijn wij als Jezus en zien wij met bewogenheid.  
 
(Naar een tekst van Sybrand van Dijk)     

 
JEUGDWERK 10+ GROEP:  
 
8 nov.: Kerk escape!! 
De slotjes liggen gesloten klaar en de codes kunnen gekraakt worden! 
Alle jongeren vanaf 10 jaar zijn welkom in de consistorie van de kerk in 
Oud Gastel om 18.30 uur. Eerst samen friet mèt eten en daarna kan het 
denkwerk beginnen. De avond duurt tot 20.30 uur. 
Wel even opgeven i.v.m. met het eten!!! bij Lindy, Amtonio en Wilma. 
 Laat even weten of je gebracht kunt worden anders gaan we het vervoer 
regelen. 
 
Tot dan! Vriend(inne)jes zijn ook welkom. 
 
Het jeugdteam. 
 

Rachamhuis 
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ZIJN MEESTER 
 
Je zag hem dikwijls op het veld stil in de verte turen, 
Want hij begreep toch werk’lijk niet waarom ’t zo lang moest duren. 
Zijn Meester had hem nog gezegd: ik kom weerom, blijf wachten! 
Toch was hem elke dag te veel, laat staan de vele nachten. 
 
Em op een goede dag dacht hij: “Ik ga maar ijverig werken, 
wanneer mijn Meester dan verschijnt zal ik het heus wel merken”. 
Hij zaaide met een gulle lach, van ver kon je hem horen. 
Hij maaide jubelend zijn oogst te midden van het koren. 
 
Hij wiedde ’t onkruid zoals nooit en zwoegde alle dagen. 
Hij kwam zelfs bijna tijd te kort om zijn God om kracht te vragen. 
En toen zijn Meester verscheen, liet hij bewogen weten: 
Heer, ik wist niet dat u nu al kwam, maar ‘k heb niet stil gezeten. 
 
Frits Deubel 
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De organist 
 

Zijn hoofd aandachtig naar ’t klavier gebogen, 
deinst zachtjes mee, in wiegende cadans. 
Zijn mond vertrekt en in zijn donk’re ogen 
komt langzaamaan een diepe, blijde glans. 
 
De jongens op de voorste banken kijken 
geamuseerd naar zijn verwarde haar, 
dat hij een enk’le keer poogt glad te strijken 
met een verstrooid, maar reeds vertrouwd gebaar. 
 
Hij domineert niet bij het begeleiden, 
maar krachtig steunt hij de gemeentezang. 
Zijn voorspel is maar kort en heel bescheiden; 
De preek duurt immers ook niet meer zo lang. 
 
Een enkeling blijft bij de uitgang dralen, 
want voor de organist de kerk verlaat, 
looft hij zijn God met juichende koralen. 
De Here luistert, de gemeente praat. 
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DE GELOOFDBELIJDENIS, gevat in 12 gedichten van Nel Benschop 
 
Deel 10: “Ik geloof een heilige, algemene Christelijke kerk, de 
gemeenschap der heiligen…” 
 
Is zó Uw kerk, Heer, vol van kleine mensen 
vol eigenwaarde en van zichzelf vervuld, 
met zo’n groot woord en met zo’n klein geduld, 
zo opgesloten binnen eigen grenzen? 
 
Is zó Uw kerk, Heer, die van zich doet spreken 
omdat ze niet Uw opdracht heeft vervuld 
een licht te zijn; die zo, door eigen schuld 
haar werk soms bij de handen af ziet breken? 
 
Is zó Uw kerk, Heer, waar zo weinig blijheid, 
zo weinig van gemeenschap wordt getoond, 
en waar nog zoveel eenzaamheid in woont 
dat mensen sterven aan hun eigen vrijheid? 
 
Heer, is zo ónze kerk, zo vol van zonden; 
de Uwe niet - want die is wijd en groot- 
haar grenzen reiken verder dan de dood: 
voor eeuwig hebt Gij U aan haar verbonden.  
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING van 5 september 2024   
om 20:00 uur in de Pastorije. 
 
1.Opening:  
Jan-Pieter opent de vergadering met het lezen van Romeinen 8: 31-39 
wat een zeer bemoedigend bijbelgedeelte is over Gods eeuwige trouw en 
gaat voor in gebed. 
 
2.Inbreng gemeenteleden: geen 
 
3.Vaststellen notulen:  
De notulen van 4 juli 2024 werden goedgekeurd. 
 

4.Actiepuntenlijst:  

1. Vacature penningmeester diaconie en ouderling-kerkrentmeester 

2. De defibrillator wordt waarschijnlijk in september onder de bel van de 
Pastorije geplaatst. 

3. Charlotte schrijft een stukje in de kerkklok over het oude kleed en de 
nieuwe stoelkussentjes (die we voor alle kerkstoelen gaan bestellen). 

5.Postlijst: werd doorgenomen  

6.Pastoraat: Elivia gaat een training volgen: Uitvaartbegeleiding door 
gemeenteleden, we wensen haar een goede training toe 

Verschillende zieken kregen onze aandacht. 

7.Nieuw ingekomen: geen 

8.Eredienst: evaluatie startzondag: het was weer als vanouds een 
geweldige ervaring in het Arboretum. Het weer kon niet beter en er waren 
velen bij de dienst aanwezig. Ook de saxofonist leverde een mooie 
bijdrage… we zien al weer uit naar volgend jaar… 
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9.Jeugdwerk: Wilma kwam ons bijpraten over het jeugdwerk in 
Oudenbosch en Oud Gastel, in Oudenbosch spelen Lindy en in Oud 
Gastel Antonio hierin een grote rol. De volgende punten bracht Wilma 
onder onze aandacht: 

a. De gezamenlijke filmavond voor de jeugd van 10+ waar een maaltijd 
aan vooraf ging was zeer geslaagd! De gemeenteleden waren zeer 
positief en gaven spullen en geld… 

b. De kerkgangers worden meer bij de jeugd betrokken, werkjes etc. 

c. Langs gaan bij de kinderen thuis om een band te scheppen 

d. Op 8 november staat in Oud Gastel een kerk-escape spel gepland (dit 
duurt ongeveer een uur) wat gevolgd wordt door een gezamenlijke 
maaltijd 

e. Verder staan op de planning nog een pub-quiz, nacht zonder dak, 
herdertjestocht etc.. Al met al goed om dit alles te horen en we wensen 
Wilma en de andere medewerkers zegen en sterkte met dit vele werk in 
de uitvoering! 

  
10.Mededelingen diaconie: 1. Marleen heeft het secretariaat van Piet 
overgenomen, Marleen Elsenaar wordt secretaris en Piet Gouw wordt 
weer diaken algemeen         
2. De jaarrekening 2023 van de diaconie is getekend.  
3. Het concept van het beleggingsstatuut is naar dhr. Flach gestuurd ter 
controle.  
4. De actie schoenendoos gaat weer van start, 29 september wordt de 
gemeente geïnformeerd en de kindernevendienst wordt hierbij betrokken. 
5. Een startpakket “Red je het wel” is aangevraagd. We delen de info met 
de ouderlingen die de folders ook kunnen gebruiken. Marleen is het 
aanspreekpunt voor hulpvragen van gemeenteleden en kan advies geven 
over deskundige hulp. 
 
6. De vergadering van de KKR met het CCBB was goed, hopelijk wordt 
het beleggingsstatuut nu goedgekeurd.  
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11.Mededelingen kerkrentmeesters: We zijn dankbaar en blij met de 
oorkonde, het bordje en de geldprijs die hoorden bij de uitreiking van de 
Halderbergse Monumentenprijs 2024. Ook in de Bode (nr.
hierover geschreven 
We gaan een mooi plekje zoeken voor de oorkonde! 
 
12.Nieuwsbrief juli: werd doorgenomen. 
 
13.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 3 oktober 2024 waarbij Bieneke de 
opening voor ons zal verzorgen (moderamenoverleg op 1 oktober)
 
14.Rondvraag: geen vragen 
 
14.Sluiting: Tot slot zongen wij Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het 
licht. 
 
Notulist: 
Corrie Groothoff  
 
 
BLOEMENGROET 
 

22 sept. Nico en Wil Ros (ter bemoediging) 
  Dhr. en mw. Mandemaker (groet van de gemeente)
 
29 sept.  Mw. Amoureus (groet van de gemeente) 
 
 6 okt.   Ben en Tineke van Es (ter bemoediging) 
 
13 okt.  Bert en Brigit de Bruin (huwelijk op 27 september)
   Mw. De Groot ( ter bemoediging) 
 
20 okt.   Dhr. de Waal (van harte beterschap na operatie)
 
27 okt.   Mw. Kunst (van harte beterschap na operatie)
 
  

We zijn dankbaar en blij met de 
rijs die hoorden bij de uitreiking van de 

nr. 36) staat 

nde vergadering is op D.V. 3 oktober 2024 waarbij Bieneke de 
opening voor ons zal verzorgen (moderamenoverleg op 1 oktober). 

Tot slot zongen wij Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het 

Dhr. en mw. Mandemaker (groet van de gemeente) 

 

 

ijk op 27 september) 

Dhr. de Waal (van harte beterschap na operatie) 

Mw. Kunst (van harte beterschap na operatie) 
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PERSONALIA 
 
Gehuwd: 

Dhr. G. de Bruin, Brede Molenweg 5, Hoeven  

Nieuw ingekomen: 

Dhr. D.J.J. Stuut, Spuilaan 131, Oudenbosch  

Mevr. C.A.L. Matthijssen, Drimmelaarstraat 22, Oudenbosch  

Dhr. A.J. Hofman, Kruisstraat 26, Zegge  

Verhuisd: 

: 

Dhr. A.J. Compagne, Zoutlaan 31, Oudenbosch naar Roosendaal  

Dhr. Flikweert, Oost vaardeke 19, Oudenbosch naar Bergen op Zoom  

Mevr. M.A. van der Velden-Janse van Mantgem, Zoutlaan 37, 
Oudenbosch naar Etten-Leur. 

 
Overleden: 

Dhr. J.A. Baaijens, Roosendaalsebaan 16, Bosschenhoofd.  

Mevr. M.H. van Dongen-Nieborg, Zellebergen 81, op 24 oktober 2024 
  

Overgekomen uit Zundert: 

Dhr. en mevr. Akkerman, Seringenstraat 28, St.Willebrord 
 

Voorkeurslid: 

Dhr. E.J.B. ten Kulve, Breugelhof 18, Bosschenhoofd. (voorkeurslid bij de 
gemeente in Nijkerk). 
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IN MEMORIAM MONA HENNY NIEBORG ( 26 augustus 1945- 24 
oktober 2024) 
 
Mona werd geboren in Porsgrunn, Noorwegen. Haar moeder was Noorse, 
haar vader Nederlander. Noorwegen speelde een belangrijke rol in het 
leven van Mona. Ze zei wel eens: ‘Ik zou nog zo graag naar huis willen’, 
en daarmee bedoelde ze naar Noorwegen. Afgelopen mei maakte ze, 
samen met 2 dochters, nog een laatste reis daarheen. Dat was een 
hoogtepunt, en tegelijk wist ze dat het haar laatste reis zou zijn. Haar 
gezondheid was kwetsbaar. Haar hart was zwak, en anderhalf jaar 
geleden meldde de specialist dat hij haar niet meer durfde opereren.  
Mona heeft op heel wat plaatsen gewoond. Noorwegen, Groningen, 
Apeldoorn, Klundert, Breda en sinds een jaar of 6 in de Zellebergen. Ze 
was daar gekomen omdat ze meer zorg nodig had. 
Mona was een dankbaar persoon. Ze was dankbaar voor haar kinderen 
en kleinkinderen, voor de goede zorg in de Zellebergen, voor de kerk hier 
ter plaatse en ook voor haar geloof. Dat liep als een rode draad door haar 
leven heen.  
Mona bezat de gave elk van haar kleinkinderen het gevoel te geven dat ze 
heel speciaal waren. Daarvan vertelden ook twee van haar kleindochters 
in de dankdienst voor haar leven. Mona bleef jong in haar gedrag, en de 
kleinkinderen durfden Mona eerder iets te vertellen dan hun ouders.  
Bijzonder was ook de realiteitszin die ze had. Ze had alles voorbereid voor 
haar begrafenis. Liederen, zelfs een bijbeltekst, en een afbeelding voor op 
de kaart. De tekst was Psalm 138 vers 8: ‘De Here al het voor mij 
voleindigen. O Heer, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet 
varen de werken Uwer handen’. Wel had ze mee eens gevraagd: Kan dat 
wel, deze tekst? Natuurlijk, zei ik. Wat spreekt je er zo in aan? ‘Ik vind het 
gewoon zo mooi’, was haar antwoord. 
‘Laat niet varen de werken van Uw handen’, dat zijn ook wij, als mens. Er 
mag iets zijn van de geborgenheid te weten dat we met heel ons leven, 
heden, verleden en toekomst, in Zijn handen veilig zijn. Mona had dat 
vertrouwen. Ze leefde met de wetenschap dat haar leven kwetsbaar was. 
En tegelijk wist ze dat het niet afgelopen zou zijn, als ze zou sterven. Maar 
dat het doorgaat. 
Een van de liederen die Mona koos, was ‘Genade, zo oneindig groot, dat 
ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood, en blind, maar 
nu kan ik zien.’ (Evangelische liedbundel 203) Mona wist van die genade, 
van het nieuwe begin dat bij God steeds mogelijk is.  
Een ander lied dat veel voor haar betekende was het lied: Morgenglans 
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der eeuwigheid. Ze kende het uit haar hoofd. Met name het 4e couplet. 
‘Breekt de jongste morgen aan, geef o Opgang uit de hoge, dat wij met U 
opgestaan, alle leed vergeten mogen. Doe ons opgaan tot uw feest, 
onbevreesd!’ Licht was voor Mona belangrijk. Ze hield ook van kaarsen, 
van lichtjes, én belangrijk was voor haar het Kerstfeest. 
Mona was meestal opgewekt, levenslustig, aanwezig. Ze had humor, hield 
van de omgang met mensen. Ze vond het fijn in de kerk te zijn, luisterde 
en zong met opgeheven hoofd. Op de dinsdagmiddagsoos sjoelde ze 
fanatiek. We zullen haar missen in onze gemeente. Maar uiteraard haar 
kinderen en kleinkinderen nog veel meer. We wensen hen alle sterkte en 
troost toe. Dat ze de goede herinneringen mogen bewaren. Haar 
dankbaarheid, haar liefde en humor. En ook haar geloof! 
 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
 

BASILIEK OUDENBOSCH KLEURT ROOD 
 

 
Op Red Wednesday, woensdag 20 november 2024, wordt wereldwijd 
aandacht gevraagd voor godsdienstvrijheid. In een groot aantal landen 
worden dan kerken rood aangelicht in de avond en nacht. In Nederland 
nemen meer dan 160 kerken daaraan deel. 
 
De Protestantse gemeente Oudenbosch en de Bernardus Parochie doen 
samen op 20 november eraan mee. Op het Basiliek plein drukken om 
19.45 uur dominee Charlotte Inkelaar en pastoor Maickel Prasing samen 
op een rode knop. De voorgevel van de Basiliek wordt dan rood 
aangelicht.  
 
Aansluitend vindt om 20.00 uur in de Basiliek een oecumenische 
gebedsviering plaats. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. 
 
Voor meer informatie: 
 
Dominee Charlotte Inkelaar:  0165 - 312453 
Pastoor Maickel Prasing:  0165 - 330502   
 
 
DE OUDERENSOOS IS OP ZOEK……. 
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Ze bestaat al heel veel jaren en wel sinds 1978.  
 
Zoals u weet is de ouderensoos een gezellige bijeenkomst van senioren 
(55+) voor zowel kerkleden als niet-kerkleden. Man of vrouw, iedere 
dinsdagmiddag bent u van harte welkom in de Pastorije. 
Het eerste half uur beginnen we met koffie/thee, is er aandacht voor 
elkaar bij vreugde en bij verdriet en worden er vaak kaarten ondertekend 
om te versturen. 
Daarna verdelen we in groepjes en komen de spelletjes op tafel. 
Wilt u eens een kijkje komen nemen, dan bent u van harte welkom! 
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de Pastorije. 
Af en toe komen is natuurlijk ook prima! 
Aan de bijzondere feestdagen wordt ook aandacht besteed en Kerst wordt 
traditiegetrouw samen met de PCOB gevierd d.m.v. een maaltijd en 
viering in de Kerk. 
We zijn op dit moment dringend op zoek naar mensen die ons als bestuur 
zouden kunnen versterken en om vooral, volgens een rooster, mee te 
kunnen draaien op de soosmiddagen.  
Denkt u: dat is wel wat voor mij en wilt u weten wat het inhoudt, maakt u 
dan eens een praatje met één van de bestuursleden. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Janny v.d. Kruijk, Wil Ros, Hannie Roth, Yvonne de Hoog en  
Bieneke de Waal 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Sinds enige tijd ben ik bezig met de sleutellijst.  
Soms zijn er sleutels aan andere mensen gegeven (geruild) buiten de 
administratie om.  
Om alles weer goed vast te leggen zou ik graag van u horen welke 
sleutels u van het kerkgebouw en/ of de Pastorije bezit.  
Graag aan mij mailen de nummers van de sleutels en uw naam.  
Niet alleen voor ons is het een goede zaak als wij weten wie welke 
sleutels bezit, maar ook de verzekering en politie vraagt om een goede 
sleutellijst bij inbraak en brand.  

  
Het kan ook zijn dat u een sleutel bezit, van het kerkgebouw en/ of de 
Pastorije, die u niet meer gebruikt of echt nodig heeft. Zou u bij 
gelegenheid die sleutel(s) willen retourneren?  
Dit kan op verschillende manieren, op zondag in de kerk of in de 
brievenbus op Gors 67, graag dan wel met vermelding van naam.  

 
U kunt mij ook via de mail bereiken op jpsnikkers1@hotmail.com 

 
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking! 

 
DIACONALE COLLECTEN OUDENBOSCH, 3E 
KWARTAAL 

 

Datum Doel Bedrag 

7-7 MAF Flying for life € 205,00 

14-7 Wycliff Bijbelvertalers € 155,00 

21-7 De Hoorn van Afrika € 175,00 

28-7 Open Doors € 170,00 

4-8 Stichting Gave € 200,00 

11-8 Zomerzending - Pakistan € 170,00 

18-8 Rode kruis voor soedan € 760,00 

25-8 Stichting Bootvluchteling € 160,00 

1-9 Afriana € 370,00 
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8-9 Jonge generaties, seizoensmaterialen 

15-9 Stichting Ontmoeting 

20 en 22-9 De Hoorn van Afrika 

29-9 Alpha Nederland 

 

 Bovenstaande bedragen zijn inclusief een aanvulling door de 
diaconie. 
 
De diaconie bedankt iedereen voor de gedane donaties! 
 
VERJAARDAGSKALENDER 
 
10 november       Mevr. M.M.A.L. van Dam 
11 november       Mevr. T.Kabel-Boender 
12 november       Mevr. C.C. Ouwerkerk-Pruissen 
16 november       Dhr. W.F. de Jonge 
17 november       Dhr. A. Blom 
17 november       Dhr. A.E.J.W. Plomp 
18 november       Mevr. S.C Clements 
19 november       Mevr. M.A. van Es-van Gorsel 
19 november       Mevr. L.A. de Mey-Witte 
24 november       Mevr. Z.W. van Krimpen-de Graaff 
25 november       Mevr..P. Kuik-Duwel 
25 november       Dhr. F. Kranenburg 
30 november       Mevr. B. Fokker-van Veen 
 1 december        Dhr. G. Blok 
 4 december        Mevr. A. van der Sluis-Verschoor 
 4 december        Mevr. A. Kraaijenbosch-van Egmond 
 7 december        Mevr. E.C. Sigterman-van der Zwaal 
 9 december        Mevr. J. Jongbloed-van der Zwaal 
16 december       Dhr. P. Gouw 
20 december       Dhr. A.J. Kraaijenbosch 
 
 
 
 

 

€ 190,00 

€ 195,00 

€ 251,70 

€ 185,00 

€ 3.186,70 

door de 

 



-KERKKLOK- 
 

-26- 

 

COLLECTEN 
                       Eerste                       tweede          uitgang 
 
17 november  Gevangenenzorg       Kerbeheer     Groot onderhoud 
 
24 november  Pastoraat                   Kerkbeheer    Groot onderhoud 
 
 1 december   Werelddiaconaat        Kerkbeheer    Groot onderhoud 
 
 8 december   De Hoorn van Afrika  Kerkbeheer     Groot onderhoud 
 
15 december  Vrienden v. De Hoop  Kerkbeheer    Groot onderhoud 
 
22 december   Jonge Generaties      Kerkbeheer     Groot onderhoud 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 
 
VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 3 
SEPTEMBER 2024. 
Marga opent met een stukje van inloopcentrum “De Lichtboei” over 
“Zomer, de zon schijnt”. Wat is het heerlijk als de zon schijnt. De zon geeft 
warmte maar laat ook veel zien, zoals stof op het computerscherm en 
vegen op het raam. In de bijbel lezen we hoe ons leven weer goed en 
schoon kan worden. Daarom zegt Jezus: Ik ben het licht der wereld; die 
mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens 
hebben. (Johannes 8 vers 12). Marga gaat daarna voor in gebed. 
 
NOTULEN EN VERKORTE NOTULEN. 
De notulen en verkorte notulen van 8 juli 2024 worden goedgekeurd en 
getekend. 
 
INGEKOMEN POST EN MAIL. 
Het blad Protestant 
Mail 750-jarig bestaan van Oud Gastel 
Nieuwsbrief Malawi Shop/Afriana Foundation 
 
DIACONIE/ZWO. 
De Schoenendoos actie start binnenkort. Ook dit jaar wordt de 5,00 euro 
voor de transportkosten betaald door de diaconie. 
Op 1 januari 2025 stopt het project “Hoorn van Afrika”, er wordt nagedacht 
over een nieuw project. 
De oogstmaaltijd staat gepland op vrijdagavond 8 november 2024. 
 
PASTORAAT. 
Alle onderwerpen zijn besproken. 
Wilma is gevraagd om een training te volgen voor het begeleiden van 
uitvaartdienst. 
 
ERE DIENSTEN. 
10/11 Oogstdienst; dit jaar vragen we weer om boodschappen mee te 
brengen voor de voedselbank. 
 
750-JARIG BESTAAN VAN OUD GASTEL. 
We hebben besproken wat de mogelijkheden zijn en wat betaalbaar is 
voor onze kerk. Alles moet nog verder uitgewerkt worden. 
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DIVERSEN. 
De vrijwilligersavond wordt gehouden op vrijdagavond 15 november 2024, 
aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
Voor de jeugd van 10+ is er voor het komende kerkelijk jaar een 
programma van leuke activiteiten gemaakt. 
We sluiten af met het zingen van lied 382 “Heer uw licht en uw liefde 
schijnen”. 
 
 
BLOEMENGROET 
 
15 Sept  Mevr. L. Lautenbach - Smits (verj) 
22 sept  Dhr. A. TH. Van Eekelen (verj) 
  Mevr. P.A. van Zuilichem – van der Dussen (Verj) 
29 Sept  Mevr. M.J, de Jong – Maliepaard (Verj) 
  Dhr. F.J. Gelijns (Verj) 
  Mevr. S.M. van Eekelen – Nouwen (Verj) 
  Dhr. G.F. Loch (Verj)   
6 Okt   Mevr. M.B.L. Leijs (Verj) 
20 Okt   Dhr. S.J. de Hoop (verj) 
27 Okt   Mevr. N.T Kuijlen – Labrie (Verj) 
  Mevr. P.A. de Veth – Paauwe (Verj) 
 
COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “Hoorn van Afrika” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 
 
10 Nov  Voedselbank 
17 Nov  Orgelfonds 
24 Nov  Wereld Diaconaat Bolivia (KIA) 
1 Dec   Wereld Diaconaat Moldavie (KIA) 
8 Dec  Leger des Heils 
15 Dec  Kerk in Armoede (Tearfund) 
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IN MEMORIAM FRANS GELIJNS , OUD GASTEL ( 26 september 1940- 
22 oktober 2024 
 
Op dinsdag 22 oktober 2024 overleed Frans Gelijns, de ‘buurman van de 
kerk’ in Oud Gastel. Ali en Frans kregen 4 kinderen en 9 kleinkinderen en 
zijn echte Brabanders. Als Protestantse familie in Brabant leerden ze 
elkaar destijds kennen op de soos van de Protestantse kerk in Gastel. In 
de loop van de tijd hebben ze veel veranderingen meegemaakt, ook qua 
sfeer. Waar er vroeger nog een behoorlijke tegenstelling tussen 
Protestanten en Katholieken bestond, is dat in de loop van de tijd gelukkig 
veranderd. Frans was hulpvaardig en altijd zeer betrokken bij kinderen en 
kleinkinderen. Hij hield van hen, hoe verschillend ieder ook was. Hij was 
handig en bouwde bij alle kinderen het huis.  
 
In de afscheidsviering in het crematorium op dinsdag 29 oktober werd 
door middel van foto’s en gesproken tekst door twee van de kinderen 
(namens allen) een impressie van zijn leven gegeven. Van zijn kindertijd 
tot aan het einde. Hoogtepunten, feestelijke momenten, gewone 
dagelijkse dingen, ontspanning, alles passeerde de revue. Rode draad 
was zijn betrokkenheid en liefde, en als centraal thema ook zijn wilskracht 
die kenmerkend was. 
Frans had in zijn leven ook heel wat spannende operaties ondergaan. 
Soms met nieuwe technieken, waarbij hij een van de eersten was. In zijn 
leven leek hij wel een engelbewaarder gehad te hebben. Frans ging door, 
maar voelde zijn kracht wel minderen. Toch wilde hij, samen met Ali, tot 
op het laatst (als het maar even kon) met de scootmobiel of de rollator er 
op uit.  
Op de dag voordat hij stierf had hij nog een ‘wederopstanding’, zoals hij 
het zelf zei. Hij was helder en krachtig, die middag, zodat hij van allen 
afscheid kon nemen, met een persoonlijk woord. Na een gebed en zegen, 
hield hij nog een soort toespraak. Kern ervan was: ‘Houd elkaar vast en 
versta elkaar! Ook als je het niet altijd met elkaar eens bent, praat met 
elkaar!’ Zo gaf hij zijn geliefden nog een opdracht mee. 
Als bijbeltekst noemde ik het woord van Jezus: ‘Ik ben de opstanding en 
het leven, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven’. 
(Johannes11:25) Zoals Frans die wederopstanding had, de dag voor hij 
stierf, zo mogen we weten dat we, ondanks het sterven, mogen leven. Bij 
God, door Christus. Na de korte overdenking, luisterden we naar het lied 
dat Ali had gekozen: ‘Ik ben die Ik ben, is uw eeuwige naam’, gezongen 
door Kinga Ban. 
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Frans en Ali mochten 61 jaar getrouwd zijn, een heel leven lang. Ali zal 
hem vreselijk missen, ze waren zeer aan elkaar gehecht. De (klein
kinderen wonen redelijk in de buurt. Maar ze zal de moed en de kracht 
nodig hebben, om verder te kunnen. We wensen haar Gods nabijheid en 
troost toe. En ook de kinderen en kleinkinderen.  

Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos 

EEN BEDANKJE 

Het mooie boeket staat heel mooi te zijn op de eettafel. Ik was erg verrast, 
dat ik dat zomaar kreeg van jullie. Heel, heel hartelijk dank daarvoor! 
Bloemen verwarmen mijn hart, omdat ik me bewust ben van Gods grote 
liefde voor ons! Hij heeft zo onnoemelijk veel gemaakt, waar wij als mens 

zó enorm van mogen genieten! �� 

Lieve groet en Gods rijkste Zegen voor allen. 

Mevr. L. Lautenbach - Smits 
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KINDERNEVENDIENST 
 

BESTEMMING BETHLEHEM 
 
Daarmee gaan we aan de gang de komende maanden.  
We gaan de verhalen horen en zien En zo ook al langzaam richting 
Bethlehem. 
 
Zondag 3 nov::  Naomi en Ruth gaan naar Betlehem. 
Zondag 1 nov:: David wordt in Betlehem tot koning gezalfd. 
 
KERKELIJK BUREAU 

 
Overleden 
Dhr. F.J. Gelijns is overleden 22 oktober 2024 
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE KERKKLOK 
Het beleid van het college van Kerkrentmeesters en de kerkenraad is om 
de Kerkklok, het communicatiemiddel naar onze leden toe, gratis aan te 
blijven bieden om op die manier zoveel mogelijk mensen te kunnen 
bereiken. Het kost ongeveer € 12,50 per abonnee om u via de Kerkklok 
een heel jaar op de hoogte te houden van het wel en wee binnen onze 
gemeente. Mogen wij daarom een beroep doen op uw vrijwillige bijdrage? 
Bekijk hieronder de mogelijkheden om dit bedrag over te maken.
Hierbij wordt u uitgenodigd voor uw bijdrage voor de Kerkklok
Betaalverzoek: € 12,50 aan CvK Protestantse Gemeente Gastel en 
Kruisland  

 
Scan de QR-code met de camera van uw smartphone of QR
klik op de knop 'Betaal met iDEAL'. 

 
 
 
Om het bedrag zelf over te kunnen maken, kunnen deze gegevens 
worden gebruikt: 
 
Rekeningnummer: NL71 RABO 0373 7240 63 
Betalingskenmerk: 0100 1008 1807 1124 
Neem voor uitleg of toelichting contact op met de medewerkers van het 
kerkelijk bureau.  
 
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 
  
 

 
 
 
BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE

Betaal met iDEAL 

Het beleid van het college van Kerkrentmeesters en de kerkenraad is om 
de Kerkklok, het communicatiemiddel naar onze leden toe, gratis aan te 

nier zoveel mogelijk mensen te kunnen 
€ 12,50 per abonnee om u via de Kerkklok 

een heel jaar op de hoogte te houden van het wel en wee binnen onze 
gemeente. Mogen wij daarom een beroep doen op uw vrijwillige bijdrage? 

ronder de mogelijkheden om dit bedrag over te maken. 
Hierbij wordt u uitgenodigd voor uw bijdrage voor de Kerkklok 

€ 12,50 aan CvK Protestantse Gemeente Gastel en 

code met de camera van uw smartphone of QR-reader, of 

Om het bedrag zelf over te kunnen maken, kunnen deze gegevens 

Neem voor uitleg of toelichting contact op met de medewerkers van het 

ENTMEESTERS EN DIACONIE 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH 
 
Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953 
   t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch 
 
 
 
DIACONIE OUDENBOSCH 
 
 
Bankrekeningnr.: NL60RABO0373738714 
   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch 
  

============================== 
 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND 
 
 
Bankrekeningnr.  NL71 RABO 0373 7240 63  
   t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland 
 
 
DIACONIE  GASTEL & KRUISLAND 
 
Bankrekeningnr.  NL94 RABO 0373 7381 02  
   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel en 

Kruisland 
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DE EREDIENST 
 
 
OUDENBOSCH 
 
10 november 10.30 uur Ds, Ch. Inkelaar-de Mos, Oogstdienst 
 
17 november  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
24 november 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
  1 december  9.00 uur Prop. T. van der Heijden, Utrecht 
 
  8 december 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 
 
15 december  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
22 december 10.30 uur Ds. A. Slingerland, Almkerk 
 
 
 
 
 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
10 november  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Oogstdienst 
 
17 november 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
24 november  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos  
 
 1 december 10.30 uur Prop. T. van der Heijden, Utrecht, 
     koffie drinken 
 
 8 december  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 
 
15 december 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
22 december  9.00 uur Ds. A. Slingerland, Almkerk 
 


