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DIVERSE ADRESSEN 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 

  Fenkelstraat 26, 4731 JB   
  OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 

 
Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    0165-315941 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 0165-317532 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerder: Mw. G. v.d. Beek 321543 
                           
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  : Mevr. J. van der Kruijk   
Ouderlingen  : Mevr. H. Boom 06-23453336 
Diakenen  : Mevr. C. Groothoff 06-20581524 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers  
Crèche   : Mevr. L. Breen 06-21604935 
Kindernevendiens t : Mw. B. Maranus 321526 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Koster   : Mevr. W. Ros 315851 
Brugdienst  : Mw. G.C. de Jong BA 06-18976375 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer   : Dhr. A.J. van der Ven           310113 
Vertrouwenspersoon : Ingrid Smolders, ingridsmolders@outlook.com 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website   : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst : Mevr. K.M.van Alphen 0165-512935 
Scriba   : Mevr. N. Kuijlen 0165-512200 
Preses    : Mevr. L. in ’t Veld  0165-560892 
Kerkrentmeesters  : Mw. K.M. van Alphen 0165-512935 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten 06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982 
Kerkelijk Bureau  : Dhr. P. Slager  0165-512755 
Verhuur   : Dhr. K. Brouwers  0165-512564 
Contactpersoon kosters : Mevr. N. Loch  0165-512445 
Vertrouwenspersoon : Baptist Snoek, jbsnoek@outlook.com 

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 

 

MEDITATIEF 

 
De nacht loopt ten einde, de dag nadert al……*) 
 
Aan het eind van het kalenderjaar vieren we het kerstfeest, Oud en 
Nieuwjaar. Het is al vroeg donker, Kerst vieren we net na de kortste dag. 
Niet alleen buiten, maar ook binnen in ons, kan het soms donker zijn of 
voelen. Ook de oorlogen die er zijn, dragen bij aan een donker gevoel. 
‘Geef vrede Heer, geef vrede’, bidden en zingen we. 
Bovenstaande tekst raakte me toen ik die las. ‘De nacht loop ten einde’. 
Over welke nacht gaat het? Over de donkere dagen, de donkere tijd, mijn 
soms donkere verdriet? Het gaat over de wereldtijd. Over het leven van 
ons mensen in het algemeen. Is dit ook zo’n somber bericht? 
De tekst zegt: ‘U kent de huidige tijd’. Klopt dat? ‘Natuurlijk’, zeggen we, 
we weten wat er zich allemaal afspeelt. We zijn niet van gisteren. Toch is 
het goed niet te snel te antwoorden. Want kennen wij de tijd echt goed? 
Kunnen we die wel kennen? Dóórzien we die ook? 
Wij kennen wel de tijd, maar doorzien die lang niet altijd. Het vergt 
wijsheid de tijd te doorzien. Het vergt ook visie. Visie om maar niet alles 
op zijn beloop te laten, maar hoopvol te handelen en te blijven geloven. 
We zien dat het niet goed gaat met veel dingen. Waar ligt de oplossing?  
Er wordt gezegd dat het tijd is om uit de slaap te ontwaken. Om niet te 
blijven dromen of te denken: we zien wel waar het schip strandt. Tijd om 
uit de slaap te ontwaken. Tijd van Advent: komst. Komst van het licht. 
Komst van Christus. De redding is nabij. Hij komt, Vorst van Vrede. Zoon 
van de Vader. Redder, Heiland.  
‘De redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.  De nacht 
loopt ten einde, de dag nadert al’. Méér nabij dan toen we begonnen te 
geloven. Méér nabij dan toen we geboren werden. Méér nabij … de 
redding is méér nabij.  
Dat mag de hoopvolle boodschap van de christelijke kerk zijn. De Redding 
is méér nabij dan je zou denken… Allereerst om dat we Advent en Kerst 
vieren. Een verwachtingsvolle tijd, een tijd waarin we uitzien. Uitzien naar 
Hem die in de wereld komt als het Licht van de wereld. Het Woord dat 
leven geeft. De God die met ons is, álle dagen, tot aan de voltooiing der 
wereld. (Matt.28:  ..) De Redding is nabij, de nacht loopt ten einde.  
De Heer zal komen, in deze wereldtijd. Hij is gekomen en Hij zál komen. 
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Dan is de nacht voorbij en zal Hij zelf voor altijd het Licht van de wereld 
blijken te zijn.   
De dag nadert al… De dag waarop het Koninkrijk van God ten volle 
aanbreekt en Hij zelf als Koning in ons midden zal zijn. Dan begint de tijd 
dat we in volle vreugde, en vrede en liefde zullen leven. Laten we uitzien 
naar de dag die nadert! 
 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
 
(*Romeinen 13 vers 12)  
 
 
KLOOSTERWEEKEND WESTMALLE 16,17 EN 18 MAART 2024 
 
Vast een vooruitblik naar het nieuwe jaar!  
Ook in het nieuwe jaar hopen we weer een kloosterweekend te houden. 
Dit keer in Westmalle. Hier zijn we ooit één keer geweest, maar dat is lang 
geleden. Sinds die tijd is er een nieuw gastenverblijf gekomen. 
Westmalle is natuurlijk bekend vanwege zijn bier. Ik kan me dan ook niet 
voorstellen dat er geen Westmalle geschonken wordt bij de maaltijd, of 
ook ’s avonds. Maar: daarom gaat het natuurlijk niet! De 
kloosterweekenden zijn altijd een mooie mix van ontmoeting, bezinning, 
verdieping, en gezelligheid. Ook maken we altijd wel één of meerdere 
vieringen mee in de Abdij.  
Het thema zal nog worden vastgesteld en voorbereid.  De prijs zal 
waarschijnlijk rond 90 euro bedragen per persoon, maar dat hoort u nog 
precies! In Westmalle is er de luxe dat er ook een aantal kamers zijn met 
douche en toilet, die zijn echter wel duurder. Maakt u hier graag gebruik 
van, laat het dan weten bij opgave. 
 
U kunt zich vanaf januari opgeven bij Arja en Jacko van Dongen, of bij 
Harm-Jan en Charlotte Inkelaar. Wij kunnen u dan tijdig een en ander 
doen toekomen aan informatie. Er zijn 30 kamers beschikbaar, dus dat is 
fijn en betekent dat we met zo’n 35 mensen er terecht kunnen. 
Iets mooie om naar uit te zien in het nieuwe jaar!  
We hopen dat er veel oude bekenden én nieuwe kloostergangers 
meegaan! 
 
Hartelijke groet, 
Kloostercommissie! 
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NIEUWE ALPHACURSUS NR. 4 
 
Van september tot eind november hebben er 2 Alpha cursussen gedraaid. 
Eén overdag op de maandagmiddag in Oud-Gastel, met lunch. 
En een ander op de dinsdagavond in Oudenbosch, met elke keer een 
heerlijke warme maaltijd! Alleen al het samen eten brengt een hoop 
gezelligheid, en schept een gezellige sfeer om verder te praten.  
Eind januari willen we graag een 4e cursus aanbieden. Als team zijn we 
heel enthousiast, dat merkt u wel! Eigenlijk zou iedereen, binnen en buiten 
de gemeente, eens zo’n cursus kunnen doen! 
Na de maaltijd wordt er via een korte film een inleiding gegeven, waarna 
we in een kleine groep daarover door praten. Wilt u meedoen, of iets meer 
erover horen, dan kunt u een van de teamleden erop aanspreken. We 
starten waarschijnlijk op dinsdag 23 of 30 januari. De cursus is gratis! 
Vervolgens is het elke week, 10 keer achter elkaar, behalve op een 
feestdag of in een vakantieweek. 
U / jij kunt zich al opgeven! Neem ook gerust kennissen of buren mee, die 
meer willen weten over het christelijk geloof. Het leuke is ook dat de 
leeftijd heel gevarieerd is. De laatste cursus varieerde van 25 tot ongeveer 
75 jaar.  
U kunt informatie krijgen of zich al opgeven bij een van de teamleden, te 
weten: 
Hanneke Boom, Arja en Jacko van Dongen, Elivia Jongerius, Wilma 
Welten, Lenie in t Veld, Roosmarie van der Struys en Charlotte Inkelaar  

VAN DE REDACTIE 

Het was heel fijn dat u gehoor hebt gegeven aan mijn verzoek om de kopij 
deze keer wat vroeger dan de inzenddatum in te leveren. Dank daarvoor! 
We kunnen de klok nu klaarmaken en naar de drukker sturen voordat Ger 
enige tijd “uit beeld” is. 

Een echt “kerstnummer” dus, maar er wordt ook al weer vooruitgekeken 
naar het volgende jaar: de oecumenisch dienst, actie Kerkbalans, de 
Dienstenveiling in Oud Gastel, het Kloosterweekend, de volgende 
Alphacursus enz. 

In elk geval wens ik u allen gezegende kerstdagen toe en een goed, 
gezond en vooral hoopvol nieuw jaar! 

De volgende inzenddatum heb ik voorlopig bepaald op 28 januari. De 
data voor het hele volgende jaar zult u in de volgende editie vinden, 

N. Blok 
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TERUGBLIK OP DE OOGSTMAALTIJD 
 
Afgelopen 10 november was er weer de jaarlijkse oogstmaaltijd voor onze 
gemeenteleden vanaf de 69- jarige leeftijd. Het thema dat dit jaar 
gehanteerd is voor de menu’s, was de oriëntaalse keuken. In eerste 
instantie waren we wat terughoudend om deze keuze te maken daar we 
niet allemaal zulke oriëntale koks zijn. Maar uit niets is gebleken dat dit 
enige blokkade in de aanlevering van menu’s is geweest 
 
Steeds zijn we als oogstmaaltijd team opnieuw dankbaar voor de velen 
die zich inspannen om soortgelijke activiteiten tot een succes te maken. 
De samenwerking tussen de Kerkelijke Gemeenten om deze 
oogstmaaltijd tot een warme ervaring te maken voor alle aanwezigen 
maar ook voor elkaar is altijd weer hartverwarmend. We kunnen 
terugkijken op een geslaagde avond en het is een genoegen te zien hoe 
een ieders inzet heeft bijgedragen aan dit succes. 
 
Ook een speciaal woord van dank aan de achterban in onze gemeenten 
die altijd klaar staat en heeft gestaan om de heerlijke menu’s met verve te 
bereiden. Want zonder hen zou het niet zijn geworden wat het nu is 
geweest. Het was werkelijk groots. Zo mochten we elkaar rond deze 
oogstmaaltijd ontmoeten en ervaren wat gemeente-zijn betekent wanneer 
een ieder zijn plaats wil en kan innemen. 
 
Zeker wil ik ook de dank verwoorden die er bij onze ouderen geuit is aan 
het team, zij hebben allen ervaren hoe lekker en goed verzorgd het deze 
avond voor iedereen is geweest. Dus D.V. volgend jaar graag weer. 
 
Met een hartelijke en warme groet, 
namens het Oogstteam en beide diaconieën van Oud-Gastel/Kruisland en 
Oudenbosch, 
Ben van Es 
 
 
JE MAG HOPEN DAT DE KERK VOL ZIT MET KERST 
 
Op kerstavond zitten veel kerken bomvol. Direct daarna verliest de kerk 
het contact met deze eenmalige bezoekers. Een bedrijf zou wel raad 
weten met zoveel geïnteresseerde klanten. 
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Aan het woord is Tim Vreugdenhil, protestants stadspredikant in 
Amsterdam. ‘Zelfs Kerst is voor kerken een kwestie van hard werken’, 
zegt hij. Zonder de kern van de christelijke boodschap uit het oog te 
verliezen, leert hij in zijn werk van het bedrijfsleven, past hij 
marketingtechnieken toe en gebruikt hij sociale media. 
‘In de aanloop naar Kerst kijk ik wat Coca Cola en grote supermarkten 
doen in hun reclames. Als je goed kijkt, voel je waar mensen in de 
decembermaand naar op zoek zijn: geborgenheid, thuis zijn. Reclames 
weten feilloos het gevoel op te roepen waar je thuis bent, wie er aan je 
tafel zitten en wie je mist. Vroeger dacht ik: je hebt de wereld en de kerk. 
Met de wijsheid van nu denk ik: de kerk heeft iets te melden en dat lukt 
alleen als ze aansluit bij wat er in de wereld gaande is. Bedrijven doen dat 
bij vlagen briljant. Met Kerst willen mensen een ‘experience’, een beleving. 
Geef die, laat het een beleving zijn die uniek is voor de kerk. 
Lichtjestochten? Prima, en als ik aan de beurt zou zijn, ga ik het hebben 
over Jezus van Nazareth. Hij riep ooit dat Hij het Licht van de wereld is. Er 
zijn niet zoveel mensen die dat riepen. De beleving moet zo goed en 
bijzonder zijn, dat mensen tegen elkaar zeggen: we hadden hier een 
goede tijd. Dat ze erover gaan nadenken of ze zo’n ervaring vaker willen 
hebben. Laat de beleving zijn werk doen, laat God zijn werk doen.’ 
 

Tim Vreugdenhil vindt de kerkelijke websites vaak 
eindeloos saai. Willen belangstellenden echt weten 
hoe de kerkenraad georganiseerd is? Of speelt er in 
hun leven iets anders? ‘Wat wij als kerk voor 
mensen kunnen doen, ligt voor het oprapen. Maar 

we doen het vaak niet. Als je goed kijkt en luistert, voel je wat er bij 
mensen gaande is en kun je daar bij aansluiten. Er is zielsarmoede. In 
onze tijd komt de binnenkant van mensen schromelijk tekort. Sportscholen 
genoeg, zielsscholen te weinig. Kerken hebben een arsenaal aan 
verhalen, beelden, muziek, menselijkheid om op dit punt van betekenis te 
zijn.’ 
‘Paus Johannes de 23e bad op een avond voor het slapen gaan: “Heer, 
het is uw kerk, ik ga slapen.” 
Dat zei hij, nadat hij vijf nachten niet geslapen had vanwege zorgen over 
de kerk. Nadat hij zich dag in, dag uit had ingezet voor de goede zaak en 
nog het idee had dat het niet genoeg was. Dan is het inderdaad tijd voor 
de heilzame relativering dat het niet van ons afhangt…’ 
 
(naar een tekst van Kees Posthumus) 
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KERSTNACHT 
 

De hemel raakt de aarde aan 
en even wordt het licht. 

De nacht verdwijnt, een droom verstilt 
-een hemels vergezicht. 

 
Een engel geeft er woorden aan, 

spreekt van een Kind dat redt. 
Dat zet de toon: er wordt een lied 

van vrede ingezet. 
 

Dan trekt het wolkendek weer dicht, 
het hemels koor verstomt. 

Geen engel meer, maar wel een Kind 
als teken van wat komt. 

 
Het teken van een nieuw begin, 

een weg die uitzicht biedt. 
Een uitweg uit de duisternis 
van wanhoop en verdriet. 

 
Waar mensen uitzien naar dat Kind 

en omzien naar elkaar, 
daar wordt de vrede af en toe 

een heel klein beetje waar. 
 

Daar kan een mens een engel zijn, 
een brenger van wat licht. 

De hemel raakt ons even aan 
-de droom krijgt een gezicht. 

 
Greet Brokerhof – van der Waa 
 
ARMOEDEBESTRIJDING 
 
Als predikant in Den Haag bezocht ik ooit een voedselbank. Er was ook 
een politicus, die zich uitputte in loftuitingen over wat hij allemaal zag; zo 
perfect geregeld. Dat schuurde bij mij. Vroeg deze politicus zich niet af 
waarom er eigenlijk voedselbanken nodig zijn? 
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Het is de taak van de overheid om een rechtvaardige samenleving te 
creëren. Wetten en regels moeten daaraan bijdragen. Helaas blijven 
daarbij ook in ons land toch altijd mensen buiten de boot vallen. Voor hen 
zijn er organisaties als de voedselbank. En de kerk. Waar 
rechtvaardigheid ophoudt, laten zij barmhartigheid zien. De kerk heeft per 
definitie een rol in de armoedebestrijding. Een mens in armoede is niet 
een mens zoals God hem bedoeld heeft. Armoede 
ontmenselijkt. 
Niet iedereen hoeft evenveel te verdienen, maar er is een 
ondergrens. En daar heeft de kerk een opdracht. Jezus riep 
ons op om naar ’onze geringste broeders en zusters’ om te 
zien, naar mensen die niet genoeg eten, drinken en kleding 
hebben. 
In die barmhartige rol blinkt de kerk uit. 
De kerk is vaak negatief in het nieuws: ze krimpt met de dag, wat stelt ze 
eigenlijk nog voor?  
Wel, dit: kerken geven elk jaar meer uit aan armoedebestrijding (zo’n 41 
miljoen euro), maar bieden ook (via de vele vrijwilligers) liefde, aandacht 
en zorg. Deze hulp is onvoorwaardelijk; de kerk is er voor iedereen. Nee, 
de kerk heeft geen verborgen agenda bij het helpen van mensen. Omzien 
naar kwetsbare mensen is voor de kerk een doel in zichzelf en geen 
middel om iets anders – ‘zieltjes winnen’- te bereiken. Waar de kerk ook in 
uitblinkt is de persoonlijke menselijke manier waarop ze hulp biedt. Aan 
weer een andere voedselbank was een buddysysteem met kerkelijke 
vrijwilligers verbonden. Als een klant meer dan een maand lang 
boodschappen kwam ophalen, knoopte zo’n vrijwilliger een praatje met 
hem of haar aan en probeerde erachter te komen hoe de problemen 
opgelost konden worden. Het resultaat was verbluffend. Driekwart van 
deze voedselbankklanten was na een jaar uit de armoede. De kerk ziet de 
mens áchter het probleem en – nog belangrijker – heeft vertrouwen in 
hem of haar. 
Wie denkt de kerk wel dat ze is? 
Dit dus: een veelzijdige, onvoorwaardelijke en persoonlijke naaste van 
mensen in armoede. Een club met recht van spreken, die voor de 
overheid van grote betekenis kan zijn, ja, zelfs nodig is bij 
armoedebestrijding. De kerk houdt de overheid bij de les bij het maken 
van een zo rechtvaardig mogelijk beleid. Én de kerk vult op wat de 
overheid laat liggen; niet altijd onterecht overigens. Je kunt niet alles van 
de overheid vragen. Voor de overheid is rechtvaardigheid vaak: vanuit 
wetten en regels kijken waar mensen recht op hebben. Dat kan soms 
onbarmhartig uitwerken. 
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Dat is iets anders dan mensen tot hun recht laten komen. Daarom is er de 
kerk, die vanuit een door God bewogen hart mensen in de ogen kijkt en 
vraagt: Wat heb je nodig? Daar worden mensen mens van.
 
(samenvatting van een tekst van Ds. R. de Reuver) 

 
THEOLOGISCHE VORMING 

GEÏNTERESSEERDEN ROTTERDAM
 
 
        
  Werving en Publiciteit :   
  M. Bezemer-Rietveld 
  Constantijn Huygenslaan 209   
  3351 XB  PAPENDRECHT 
  e-mail : tvgrotterdam@ziggo.nl  
 
PERSBERICHT  
 
Cursusaanbod TVG Rotterdam  
 
Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam (TVG) bi
seizoenscursus aan in een niet-kerkelijk verband voor mensen die meer 
willen weten over achtergronden van Bijbelse literatuur.  
Plaats: Alexanderkerk, Springerstraat  340, Rotterdam.  
Tijd: wekelijks  op dinsdag 10.00-13.00 uur.  
 
Seizoenscursus:  2023-2024  
Overzicht van theologische vakken:  
Oude Testament, Nieuwe Testament, Ethiek, Kerkgeschiedenis
Pastoraat, Dogmatiek, Liturgiek en Wereldgodsdiensten. 
 
Er zijn ook cursussen van enkele dagdelen.  
 

Oudtestamentische wortels van het Opstandingsgeloof 
   Drs.  Adri van der Wal  
   9-23 en 30 januari 2024  
 
   Zorg voor de ziel   Drs. Hermie Hummel  
   6 en 13 februari 2024  

laten komen. Daarom is er de 
kerk, die vanuit een door God bewogen hart mensen in de ogen kijkt en 
vraagt: Wat heb je nodig? Daar worden mensen mens van. 

DAM 

 
 

 

TVG) biedt een  
kerkelijk verband voor mensen die meer  

 
 

Ethiek, Kerkgeschiedenis, 
Pastoraat, Dogmatiek, Liturgiek en Wereldgodsdiensten.  

tandingsgeloof  
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   Josef,  de tsaddik   Drs. Elsebeth Schorer  
   20 februari en 5 - 12 en 26 maart 2024  
 

    Filosofie van de hoop   Dr. Jan de Bas  
    2- 9 en 23 april 2024  
 
Voor uitgebreide informatie, prijs en opgave:  www.tvgrotterdam.nl  
 
Tel. 0167-536671 (Mw. M. Koole-Godeschalk)  
 

 

GELEZEN (door een gemeentelid}: 

 

DE HEMELTELEFOON 

 
Ik weet niet of het je bekend is dat er telefoon bestaat, 
die draadloos vanaf de aarde rechtstreeks de hemel in gaat. 
 
Ga je op de knieën. Dan gaat in de hemel een bel, 
Dan kun je rustig spreken, God hoort je stem dan wel. 
 
Je zult het ras bemerken, de lijn is altijd vrij, 
Verkeerd verbonden is er in het huis van God niet bij. 
 
Misschien is door niet te geloven de verbinding stuk gegaan, 
Je hebt dit hemeltoestel verwaarloosd laten staan. 
 
Je hart is het toestel en….je kunt zonder voorbereiding, 
Op elk tijdstip van de dag gebruik maken van de leiding. 
 
Hij wil naar je horen en zegt nooit: maak het kort. 
Hij blijft wel aan het toestel tot jij je hart hebt uitgestort. 
 
Als vader met zijn kind spreekt luistert hij met open oor, 
hij wil voor een kind het beste, daar is hij vader voor 
 
Controleer maar eens je toestel en maak het storingsvrij, 
je Vader in de hemel is dan ontzag’lijk blij. 
 
(Gevonden in Curaçao)  
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DE GELOOFSBELIJDENIS, 
 
gevat in 12 gedichten van Nel Benschop, deel 3 
 
…die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd 
Maria…. 
 

Toen zij de engel Gabriël zag staan 
‘trilden haar lippen, en zij vroeg ontdaan: 

“Hoe zal dat zijn? Ik heb geen man behoord”- 
en toen hij zei: ‘De Heil’ge Geest zal komen, 
U overschaduwen en voortaan in u wonen,’ 

Toen boog zij: ‘Mij geschiede naar uw woord.’’ 
 

De Geest vervulde haar; en uit haar schoot 
werd Hij geboren. God is eind’loos groot. 

Zo groot, dat Hij de minste wilde zijn, 
dat Hij Zijn heerlijkheid aan mensen wilde tonen 

door als een Mensenzoon bij hen te wonen 
en als de Meester aller knecht te zijn. 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING van 5 oktober 2023   
om 20:00 uur in de Pastorije. 
 
1.Opening: Janny verzorgde de opening uit 2 Corinthe 4:18 uit het 
weekboekje van Francine Rivers. De kleuren van de herfstbladeren die 
onzichtbaar het hele jaar al aanwezig zijn vergelijken we met onze God 
die ongezien altijd aanwezig is, en gaat voor in gebed. 
 
2.Inbreng gemeenteleden / gastenboek: een gemeentelid vroeg om 
meer zitkussentjes voor op de kerkstoelen. 
    
3.Vaststellen notulen van: notulen van 7 september 2023 werden 
goedgekeurd en ondertekend 
 
4.Actiepuntenlijst:  

1.Nog steeds vacatures diaconie en kerkenraad. 

2. De vrijwilligersavond, D.V. maandagavond 13 november met Theo van 
Teijlingen… we vragen Hanneke (met Gerda) dit op te pakken. 

5.Postlijst: De postlijst werd doorgenomen. 

6.Pastoraat: aandacht voor enkele mensen 

7.Nieuw ingekomenen: 3 personen zijn nieuw ingekomen, als de 
pakketjes zijn bezorgd graag doorgeven aan Janny voor haar 
administratie. 

8.Eredienst: Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.  

9.Jeugdwerk: Geen bijzonderheden  

10.Mededelingen diaconie:  
1.Het nieuwe collecterooster van de PKN is binnen, we gaan niet door met 
collecteren voor de Voedselbank bij elke viering van het Heilig Avondmaal 
maar ons nieuwe doel is nu De Hoorn van Afrika. 
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2.Corrie heeft de busjes uit de kerk voor de Zending en de Bloemen weer 
geleegd, de opbrengst is: Zending: € 94,80 en Bloemen: € 94,45  
3.We gaan voor de kerst weer het bijbels dagboekje “Dag in dag uit voor 
2024 bestellen, vraag aan Kees v/d Kruijk om het aantal 69-plussers te 
melden die dit boekje ontvangen. 
 

11.Mededelingen kerkrentmeesters:  

1.Aan de lift in de pastorije wordt gewerkt. 

2.De vervanging tijdens de periode dat Wil Ros is uitgeschakeld als 
kosteres wordt besproken. 

3.De aankoop van nieuwe kussentjes voor op de kerkstoelen wordt 
onderzocht door Michel en Inge.  

12.De Nieuwsbrief: nieuwsbrief oktober werd goedgekeurd 
 
13.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 2 november 2023 waarbij Michel de 
opening voor ons zal verzorgen 
 
15.Rondvraag: Charlotte meldt dat ze (met Harm Jan) van 20 t/m 27 
oktober op vakantie is  
 
16.Sluiting: Tot slot zingen we met elkaar Lied 162: 1,3,5 en 6 uit het 
liedboek 
 
Notulist: Corrie Groothoff  
 
NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING van 2 november 2023   
om 20:00 uur in de Pastorije. 
 
1.Opening:  
Charlotte opent de vergadering uit het boekje: “Hoe moet je bidden?” God 
weet al wat je nodig hebt voor je hem bidt, bid zoals het bij jou persoonlijk 
past…, we zongen het eerste couplet van Lied 913:1,  “Wat de toekomst 
brengen moge” en Charlotte gaat voor in gebed om Gods leiding voor 
deze vergadering. 
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2.Inbreng gemeenteleden/ gastenboek: geen inbreng deze keer 
    
3.Vaststellen notulen van:  notulen van 5 oktober 2023 werden 
goedgekeurd en ondertekend. 
 
4.Actiepuntenlijst:  

1.Nog steeds vacatures diaconie en kerkenraad 

5.Postlijst: De postlijst werd doorgenomen 

6.Pastoraat: Verschillende gemeenteleden kwamen ter sprake 

7.Nieuw ingekomenen: 1 gemeentelid uit Hoeven werd bij ons 
aangemeld  

8.Eredienst: Verschillende familieleden van de personen die dit jaar zijn 
overleden worden voor de dienst op 26 november a.s. uitgenodigd 

9.Jeugdwerk: 38 schoenendozen staan klaar om verzonden te worden, 
ook de kindernevendienst maakte 3 mooie dozen! 

10.Mededelingen diaconie: 1. De collectedoelen voor 2024 kwamen ter 
sprake, het collecterooster voor 2024 wordt gemaakt 
2. De offerte voor de KKA waardoor we ondersteuning krijgen voor 
verschillende diaconale taken werd ondertekend en geretourneerd.  
3. Een nieuw beleggingsstatuut wat gevraagd werd door het CCBB werd 
opgesteld en naar het CCBB gestuurd 
4. Als antwoord op de Noodoproep van KIA t.a.v. Israël + Gaza wordt een 
collecte gehouden op 19 november a.s.… Ook een Noodoproep voor 
Stichting Bootvluchteling, deze collecte wordt gehouden op 10 december 
a.s. Beide collectes worden door de diaconie ruimhartig aangevuld. 
5. De diaconie heeft besloten om per 2024 bij iedere diaconiecollecte een 
aanvulling te doen van € 100,-- (dit was voorheen € 50,--). 
  
11.Mededelingen kerkrentmeesters: De vergadering heeft nog niet 
plaatsgevonden dus momenteel nog geen input.  
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12.Vrijwilligersavond 13 november: Voor de vrijwilligersavond zijn tot nu 
toe 45 personen aangemeld. 

13.Nieuwsbrief november: De nieuwsbrief werd goedgekeurd.  

14.Verslag CKO van 9 oktober: We namen het verslag door van de 
vergadering die Marga van Alphen (ouderling-kerkrentmeester) namens 
Gastel & Kruisland notuleerde 
 
15.Datum volgende vergadering: 
De volgende vergadering is op D.V. 7 december 2023 waarbij Jan Pieter 
de opening voor ons zal verzorgen 
 
16.Rondvraag: geen vragen 
 
16.Sluiting: Tot slot zingen we met elkaar Lied 913: 2,3,4 en 6 uit het 
liedboek 
 
Notulist: Corrie Groothoff  
 
 
 
BLOEMENGROET 

 

 5 nov.  Dhr. en mw. Voets (25 jaar getrouwd) 
Mw. Ouwerkerk-Pruissen 
(groet van de gemeente) 

 
12 nov.  Aity Berends (welkom thuis na operatie) 
 
19 nov.  Mw. Labega (groet van de gemeente) 
 
26 nov.  Mw. Stam (van harte beterschap) 
 
 3 dec.  Mw. Key – Helderman (ter bemoediging) 
 
10 dec.  Mw. A. van Bloois en dhr. M.Visser (huwelijk en verhuizing) 
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PERSONALIA 
 

Nieuw-ingekomen: 
Mevr. C. Wienen, Chirurgijnslaan 12, Oudenbosch  
Dhr. en mevr. Korstanje, Everzwijnstraat 10, Rucphen  
Dhr. J.A. van Dijke, Zandeweg 11, Oudenbosch  
 
Verhuisd: 
Jack van Kalmthout, Vennestraat 1, Rucphen  
Mevr. N. van den Berg-Broeder, A.Koenestraat 2, Oudenbosch  
naar A.Koenestraat 6, Oudenbosch   
 
Overleden: 
Mevr. L.A. Weijerse-van der Waal, Bernhardstraat 37, Rucphen 
(op 13-11-2023). 
 
Verhuisd: 
Dhr. en mevr. de Jonge, van Bansingel 146, Oudenbosch  
naar Paulushof 17  

 
 

AANKONDIGING ACTIE KERKBALANS 2024 
 
Beste gemeenteleden, 
 
In januari gaat de landelijke Actie Kerkbalans van start.  
Dit jaar alweer voor de 50ste keer met het bekende thema: ‘Geef vandaag 
voor de kerk van morgen’.  
Want ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor mensen die 
geloof, verdieping en ontmoeting zoeken.  

In de tweede helft van januari gaan onze vrijwilligers weer op pad om u als 
gemeentelid een brief te overhandigen waarin we vragen om een 
financiële bijdrage voor onze eigen gemeente.  
Zodat we ook in de toekomst elkaar kunnen blijven ontmoeten in ons 
geliefde kerkgebouw en de Pastorije. 
We hopen dat we ook dit jaar weer mogen rekenen op uw steun, zodat de 
kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 
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!! Heeft u de vrijwillige bijdrage voor 2023 die u begin dit jaar had 
toegezegd nog niet naar ons overgemaakt dan kunt u dit in december 
uiteraard alsnog doen !! 
 
Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk! 
 
De kerkrentmeesters 
 

DIACONALE COLLECTEN OUDENBOSCH 
 

Datum Omschrijving Bedrag 

2-7-2023 KIA Werelddiaconaat Indonesië € 145,00 

9-7-2023 ZWO project Ethiopië € 125,00 

16-7-2023 Voedselbank € 145,00 

23-7-2023 Afriana € 105,00 

30-7-2023 NBG € 235,00 

6-8-2023 Chris en Voorkom € 155,00 

13-8-2023 KIA Zomerzending Ghana € 130,00 

20-8-2023 Open Doors € 140,00 

27-8-2023 Stichting Leergeld € 250,00 

3-9-2023 KIA Werelddiaconaat Israël € 105,00 

10-9-2023 Swtichting bootvluchteling € 325,00 

17-9-2023 KIA Werelddiaconaat Myanmar € 115,00 

24-9-2023 KIA Zending Syrië € 130,00 

1-10-2023 KIA kerk en Israël € 125,00 

8-10-2023 PKN Missionair werk € 125,00 

13-10-2023 Zellebergen Hoorn van Afrika € 33,70 

15-10-2023 ZWO project Ethiopië € 115,00 

22-10-2023 KIA Wereldvoedseldag € 130,00 

29-10-2023 De Figurant € 160,00 

5-11-2023 KIA / Zending Colombia € 130,00 

12-11-2023 KIA Werelddiaconaat Libanon € 115,00 

19-11-2023 KIA Israël en Gaza € 1.210,00 

26-11-2023 PKN Pastoraat € 115,00 

Eindtotaal 

 

€ 4.363,70 
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Bovenstaande bedragen zijn inclusief een aanvulling door de 
diaconie. 
De diaconie bedankt iedereen voor de gedane donaties! 
 
SCHOONMAAK KERK EN PASTORIJE 
 
Maandag 13 november was weer de jaarlijkse grote schoonmaak van 
onze kerk. Aan de oproep hiervoor hadden gelukkig veel mensen gehoor 
gegeven. De kerk was daarom in een recordtempo schoongemaakt
fijn dat er die middag zoveel extra hulp was! 
 
Maar er is ook een groep vaste vrijwilligers die volgens een rooster 
regelmatig schoonmaken. Hiervoor komen we nog altijd hulp te kort!
voor de Pastorije zijn voor de schoonmaak wekelijks mensen aan het 
poetsen. Sommige vrijwilligers doen dat al heel veel jaren en zouden 
graag de poetsdoek en bezem doorgeven aan een volgende
Het zou daarom heel fijn zijn wanneer extra mensen zich 
voor deze schoonmaak: de kerk op maandagmiddag of de Pastorije o
vrijdag of zaterdag.  
 
Aanmelden kan bij Corrie de Gruyter: jdegruyter@planet.nl
Telefoonnummer: 0165-317613 
 
 
VERJAARDAGSKALENDER (75+) 
 
24 december  Mevr. E. Jansen-Jansen 
27 december  Dhr. G.A. de Kock 
27 december  Dhr. J.W. Kloek 
 2 januari  Mevr. G.J.C. van der Beek-Klaasse
 2 januari  Dhr. J. van ’t Geloof 
 4 januari  Mevr. J. Vreugdenhil-van Lingen 
11 januari  Mevr. J. Ubbens 
12 januari  Dhr. J. Breure 
13 januari  Dhr. F.R.J. Knetsch 
14 januari  Mevr. M. Notenboom-Krielaart 
15 januari  Mevr. C.A.E.G. Krougman-Verschuren
17 januari  Dhr. E.J. van Gaalen 
18 januari  Dhr. J.HJ. Soethoudt 
20 januari  Mevr. A.K. Heeren-Leeflang 

Bovenstaande bedragen zijn inclusief een aanvulling door de 
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23 januari  Mevr. J.W.A. Scheltema-van Egmond 
25 januari  Dhr. F.H. Dijkstra 
26 januari  Mevr. C. Schols-van der Weijden 
29 januari  Mevr. J.M. Knetsch-van Oversteeg 
 4 februari  Dhr. A.G. Bruinsma 
 6 februari  Mevr. B.A. van den Berg-Looker 
 
 
COLLECTEN 
  eerste   tweede uitgang  
 
24 december Kinderen en jongeren Kerkbeheer Groot onderhoud 
25 december Kinderen in de knel Kerkbeheer Groot onderhoud 
31 december Noodhulp Oekraïne Kerkbeheer Groot onderhoud 
 7 januari Schuldhulpmaatje Kerkbeheer Groot onderhoud 
14 januari Ned.-Vlaams Bijbel- 
  Genootschap[  Kerkbeheer Groot onderhoud 
21 januari nog niet bekend 
28 januari MAF, flying for life Kerkbeheer Groot onderhoud 
  4 februari Werelddiaconaat, 
  Bangladesh  Kerkbeheer Groot onderhoud 
 
Uitleg bij enkele collectes: 
 
SchuldHulpMaatje: Jaarlijks krijgen bijna 10.000 mensen persoonlijke 
hulp bij hun financiële problemen van hiervoor speciaal getrainde mensen. 
 
MAF: Flying for Life… elke 5 minuten vertrekt of landt er een vliegtuig 
met Bijbels, noodhulp, medische- of ontwikkelingshulp. Zonder deze hulp 
in afgelegen gebieden blijven mensen onbereikbaar. 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 
 
VERKORTE  NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 
30 OKTOBER 2023. 
Lenie heet iedereen welkom. 
OPENING 
Charlotte opent met de vraag wat onze ervaring is met bidden. Ieder doet 
het op z’n eigen manier, alleen het bidden voor een groep (zoals bij de 
kerkenraadsvergadering) is moeilijker en wordt wel op papier gezet. Het 
advies is; bidden zonder omhaal van woorden, hou het simpel, echt en 
eerlijk maar het belangrijkste is hou het bidden vol. Ook zingen is een 
vorm van bidden daarom zingen wij lied 152 “Kom tot ons o heil’ge 
Geest”. 
NOTULEN EN VERKORTE NOTULEN 
De notulen en de verkorte notulen van 7 september 2023 worden 
goedgekeurd en getekend. 
INGEKOMEN POST 
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
Woord en Dienst oktober 2023 
MODERAMEN 
We zijn blij dat Marga bereid is om als het nodig is de voorzitter te 
vervangen. 
Als iemand een idee heeft voor een nieuw project dan wel eerst 
bespreken tijdens de kerkenraadsvergadering of doorgeven aan de 
voorzitter, zodat het eventueel in het moderamen besproken kan worden. 
Er is pastoraal overleg geweest met de ouderlingen, alles is besproken. 
DIACONIE 
Het collecte rooster is gemaakt door Jolanda, prima gedaan. 
Tijdens de dienst van 26 november 2023 wordt er gecollecteerd voor 
Israël en Palestina. 
10 november: Oogstmaaltijd, de voorbereidingen zijn in volle gang. 
KERKRENTMEESTERS 
Er worden nieuwe kop en schotels besteld. Het logo blijft hetzelfde, alleen 
de onderstaande tekst wordt aangepast naar Protestantse gemeente 
Gastel/Kruisland. 
De voorgevel van de kerk wordt als het weer meewerkt woensdag 1 
november geschilderd. 
De kanselbijbel is gevallen en beschadigd, de Mastboom-Brosens 
stichting is bereid om de kosten voor de restauratie van de kanselbijbel en 
de bijbel van Kruisland te betalen. 
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KOMENDE DIENSTEN 
5/11 Oogstdienst; er wordt een mand voor in de kerk geplaatst met 
producten uit de moestuin. Na afloop van de dienst worden er tasjes 
gevuld voor mensen voor wie het afgelopen jaar niet makkelijk was. 
26/11 Laatste zondag kerkelijk jaar; het wordt op dezelfde manier gevierd 
als vorig jaar, met een kaars voor de mensen die het afgelopen jaar zijn 
overleden en met waxinelichtjes voor de overige kerkgangers. 
25/12 Kerst, een groepje Gastelaars die zingen in het Protestantse 
Kerkkoor in Oudenbosch willen tijdens de dienst zingen. 
GROENE KERK 
Lenie en Mieke zijn in oktober naar Groengelovig in Veenendaal geweest, 
het belangrijkste punt was dat we zorg moeten dragen voor de schepping. 
Mieke en Angelien gaan zich daarom inzetten voor duurzaamheid in onze 
kerk. Wat inhoudt; wat doen we al en wat kunnen we nog meer doen. 
Er kwam een vraag of wij voor de dagbesteding die plaatsvindt bij 
Kwekerij Bolbaan oude kaarsen willen inzamelen; die kunnen dan 
gesmolten worden, wat weer geld bespaard. Dat doen we graag, we 
plaatsen een doos. Ook de kerst attentie wordt gemaakt door de mensen 
van de dagbesteding. 
De volgende kerkenraadsvergadering is op maandag 11 december 
aanvang 20.00 uur. 
Het moderamen is op maandag 4 december om 14.00 uur. 
We sluiten af met het zingen van lied 163 “Zie ik sterren aan de hemel 
staan”. 
 
N. Kuijlen 
 
 
BLOEMENGROET 
 
 5 november Dhr. G. Eyckens (Beterschap)  
 
12 november Dhr. J.C. Lodders (verj.) 
 
19 november Mevr. A.N. Gelijns – Lodders (verj.) 
 
26 november Dhr. Th. R. Hanssens (verj.) 
 
 3 december Mevr. G.P. Wapenaar - Leito (verj.) 
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COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “Hoorn van Afrika” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 
 
17 Dec  Leger des Heils 
24 Dec  KIA kinderen en Jongeren 
25 Dec  KIA Kinderen in de Knel 
31 Dec  Eigen Gemeentewerk 
 7 Jan 2024 Stichting De Hoop 
14 Jan  Binnenlandse Diaconaat KIA 
21 Jan  Missionair werk PKN 
28 Jan  Kerk in Armoede (Tearfund) 
 4 febr.  Artsen zonder Grenzen 
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BLOEMEN,   
 

Voor in de kerk staat altijd een mooie bos bloemen. 
Na afloop van de Eredienst gaat deze bos bloemen naar 
gemeenteleden van 67 jaar en ouder of naar een 
vrijwilliger. 
 
Alles wordt duurder, dus ook de bloemen. In de kerkenraad 
hebben wij het er over gehad en hebben we besloten dat 

vanaf 01-01-2024 de gemeenteleden die 67 jaar en ouder worden een 
mooie bos bloemen krijgen. Zo ook huwelijksjubileums van 25,50 en 60 
jaar, zij krijgen ook een mooie bos bloemen. De andere 
huwelijksjubileums 30, 35, 40, 45, 55 jaar enz. krijgen een felicitatiekaart.  
 
Als er in een week geen bestemming voor de bloemen 
is, dan komt er een mooie bos met droogbloemen te 
staan (duurzaam) welke éénmalig aangeschaft hoeft 
te worden. 
 
Natuurlijk denken wij ook aan onze vrijwilligers want 
zonder vrijwilligers kunnen wij niet. Die zullen we 
zeker ook in het zonnetje blijven zetten. Maar daar zijn wij nog over aan 
het denken. 
 
Heeft u vragen stel ze gerust…. 
  
Diaconie 
Jolanda van Eekelen 
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Zaterdag 23 december organiseren de PKN Gastel & Kruisland en de 
Katholieke Parochie een 

 
SING-IN EN EEN HERDERTJESTOCHT 

 
Om 15.00 uur starten wij in de protestantse kerk met de Sing-in met 
verschillende optredens o.a. van dhr. Van Zuillichem met zijn 
draaiorgeltje, zangers en zangeressen en een gitarist. 
Iedereen is van harte welkom om mee te zingen of te luisteren, maar er 
kan ook geknutseld worden, om 16.30 start er een herdertjestocht. 
De kinderen gaan als herdertje samen met een grote herder op pad om 
het kerstverhaal te beleven. Hiervoor krijg je een tasje wat je kan 
versieren tijdens de sing-in, daarna wordt het gevuld met wat je nodig hebt 
om op pad te gaan. Ook kan je een houten kerstboomhanger maken.  
 
Iedereen, jongens en meisjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s zijn van 
harte welkom om mee te lopen. 
Voor de innerlijke mens wordt ook gezorgd, er is warme chocomel, 
Glühwein met iets lekker verkrijgbaar voor 50 eurocent. 
We eindige de Tocht in de katholieke Parochie bij de Kerststal. 
 
Wij hopen jullie te verwelkomen. 
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Save the date!!!  

8 maart 2024 

Dienstenveiling! 

 

georganiseerd door de ZWO-commissies:  

Oudenbosch en Gastel&Kruisland 

 

Komt U ook? 

 

opbrengst voor het project van de ZWO-commissie:  

De Hoorn van AFRIKA 
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OP WEG NAAR EEN GROENE KERK (deel 2) 
 
Inmiddels is er binnen de Gemeente Gastel & Kruisland een werkgroep 
gevormd die zich bezig gaat houden met het toepassen van verantwoord 
en duurzaam leven, niet wegkijken maar verantwoordelijkheid nemen. 
De werkgroep bestaat uit mevr. M de Ruiter en Mevr. A. Slager- Lodders. 
Indien u zich betrokken voelt tot dit onderwerp en hierover wil meedenken, 
deelnemen aan de werkgroep, kunt U zich aanmelden bij de genoemde 
leden. 
 
Wij zijn inmiddels gestart met een 1e project. 
 
Project kaarsresten in het teken van duurzaamheid/ groene kerk. 
 
Kwekerij Bolbaan in Oud Gastel is op zoek naar ‘resten’ van kaarsen 
zoals kaarsstompjes. Deze resten kunnen de mensen die voor 
dagbesteding werken op de kwekerij hergebruiken. De kwekerij is een 
jonge onderneming die dagbesteding biedt. Rond de feestdagen worden 
de (hergebruikte) kaarsen verkocht samen met nog veel meer spulletjes. 
Door resten van kaarsen te ‘doneren’ aan kwekerij Bolbaan helpen wij hen 
om de kosten laag te houden en ook in het kader van duurzaamheid. In de 
consistorie komt een bak te staan waarin u uw kaarsresten kunt 
deponeren. Spaart U ook mee? 
 

KINDERNEVENDIENST: 

Tijdens de advent zijn we samen met de klokkenmaker op weg gegaan 
naar Kerstmis. 
Op eerste Kerstdag is er om 9 00 uur een dienst maar dan is het ook 
kindernevendienst. 

Op oudjaarsdag om 10.30 uur ook en dan gaan we het verhaal horen van 
“het wonderlijke kind”. 

Op 21 januari 2024: tijdens de oecumenische dienst in de Basiliek is er 
kindernevendienst  

De andere keren gaan we lezen, praten en werken, uit het boek: 
Rechters. 
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Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de 
Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van 
het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als 
jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 
januari 2024. 
Samen met alle christenen uit Oudenbosch en Oud- Gastel willen we hier 
gehoor aan geven om samen te bidden. 
Op zondag 21 januari is er een oecumenische dienst in de Basiliek in 
Oudenbosch 
Er is dan kindernevendienst  
Maandag 22 t/m vrijdag 26 januari is er iedere avond om 19.00 uur een 
korte viering in de PKN kerk, Dorpsstraat 13 in Oud Gastel, door 
vrijwilligers van de de parochies van de RK kerk en de gemeentes van de 
PKN 
 
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
 
W. Welten 
 
KERKELIJK BUREAU 
 
Nieuw-ingekomen 
 
Dhr. S.C. Helmons, West-Zandberg 17, 4756 BP Kruisland 
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BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH 
 
Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953 
   t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch 
 
DIACONIE OUDENBOSCH 
 
Bankrekeningnr.: NL60RABO0373738714 
   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch 
  

============================== 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND 
 
Bankrekeningnr.  NL71 RABO 0373 7240 63  
   t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland 
 
 
DIACONIE  GASTEL & KRUISLAND 
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-KERKKLOK- 
 

  



-KERKKLOK- 
 

DE EREDIENST 
 
OUDENBOSCH 
 
24 december Gezamenlijke dienst, zie Oud Gastel 
 
24 december 22.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, Kerstnachtdienst, 
     gezamenlijke dienst, m.m.v. het 
     kerkkoor 
 
25 december 11.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Kerstdienst 
 
31 december  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos,  
     Eindejaarsdienst 
 
 7 januari   10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos,  
     nieuwjaarsreceptie 
 
14 januari   9.00 uur Ds. L. van der Eijk 
 
21 januari  11.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, gezamenlijke
     oecumenische dienst in de Basiliek 
 
28 januari  10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 4 februari   9.00 uur Mw. B. de Waal, Zegge 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
24 december 10.00 uur Mw. B. de Waal, Zegge, gez. dienst 
 
24 december Gez. kerstnachtdienst, zie Oudenbosch 
 
25 december  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, kerstdienst 
 
31 december 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, 
     Eindejaarsdienst 
 
 7 januari   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, 
     Nieuwjaarsreceptie 
 
14 januari  10.30 uur Ds. L. van der Eijk 
 
21 januari  Gez. oecumenische dienst in de Basiliek 
 
28 januari   9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 4 februari  10.30 uur Mw. B. de Waal. Zegge 
 


