
Liturgie zondag 18 mei 2025  

 

Psalm 107 vers 1 en 7 

Bemoediging en groet  

Zingen 695 Heer raak mij aan met Uw adem 

Gebed om onƞerming 

Loflied EL 299 welk een vriend  

Gebed om de Geest  

(Oudenbosch: kinderen/ kinderlied) 

1e lezing Jesaja 43: 1-5a 

Zingen 119: 42  

2e lezing Johannes 15 vers 9 tot en met 17  

Zingen 653 vers 1, 5, 7  U kennen uit en tot U leven  

Verkondiging 

Zingen EL 376 vers 1,2  Abba, Vader 

Gebeden 

Collecte 

Slotlied 858 vernieuw in mij 

Zegen   

 

 

 

 

 

 

 



 

Jesaja 43 vers 1 tot 5 a (NBV 21 

 

1 Welnu, dit zegt de HEER, 

die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 

Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, 

Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 

2 Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; 

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 

de vlammen zullen je niet verschroeien. 

3 Want Ik, de HEER, ben je God, 

de Heilige van Israël, je redder. 

Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, 

Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. 

4  Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 

zo waardevol, en Ik houd zo veel van je 

dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, 

ja alle volken om jou te behouden. 

5 Wees niet bang, want Ik ben bij je. 

 

 

 

 


